
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 10    10 mei 2026   19de jaargang 

___________________________________________________________________ 
 
Zondag 10 mei   Voorganger: ds. F. Westermann 
9.30 uur    Organist: 
Nijeholtpade   Kindernevendienst 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 17 mei   Voorganger: ds. W. Hordijk 
9.30 uur    Organist: 
Oldeholtpade   Kindernevendienst 
 
De deurcollecte is voor: Missionair Werk Nederland, jongeren en geloof 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 24 mei   Voorganger: J. Knol 
(Pinksteren)    Organist: 
9.30 uur    Kindernevendienst 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 26 april in Oldeholtpade zijn gegaan naar:  
Inge Joldersma en dhr. Koekoek 
De bloemen van zondag 3 mei in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Fam. Knol, Bernike en Jitzke 
 
Verjaardagen\ Jubilea: 
 
Dinsdag 19 mei dhr. J. van Etten, Stellingenweg 17, 8474EA Oldeholtpade 
 
Woensdag 13 mei fam. A Boek, Hoofdweg 200, 8475CD Nijeholtpade, 55 jaar    

getrouwd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
WAT EEN MOOI AFSCHEID! 
 

Graag wil ik, mede namens mijn vrouw Henriette, u en jullie bedanken 
voor het prachtige afscheid dat jullie ons bezorgden op 26 april. Dat was 
hartverwarmend. De 4Klank o.l.v. Inge Joldersma leverde, in 
samenwerking met pianist Albert Koekoek, mooie, verzorgde bijdragen 
in de feestelijke dienst en ook daarna, bij het 
verrassende afsluitende afscheidslied. Voorzitter 
Hans Visser verwoordde wat de afgelopen twee 

jaar voor de gemeente hebben betekend en overhandigde een 
dinerbon, waar we beslist raad mee zullen weten. 
De kinderen van de kindernevendienst hadden een prachtige 
zon gemaakt, met daarop hun namen, goede wensen en handen 
als zonnestralen met teksten uit het Evangelie. En in het midden 
hartelijke afscheidswoorden, besloten met: ‘We hopen dat deze 
zon een mooi plekje krijgt in uw huis, als herinnering aan alle 

handen die u hier mocht vasthouden.’. Wel, 
zoals te zien is op de foto, de zon hangt in mijn 
studeerkamer aan een boekenkast en 
verspreidt daar veel licht!  
Er waren nog meer cadeaus: De prachtige 
vertaling van de Tora met commentaar door 
Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. En het 
door ouderling Heleen Booij overhandigde, 
schitterend uitgevoerde, boekwerk ‘Culinaire en 
hartelijke groeten van de Protestantse 
Gemeente Ter Holten’, met allemaal foto’s, 

recepten en mooie wensen van u en jullie! Het was dus bekend dat ik af en toe in de 
keuken sta. Wat is daar allemaal veel werk van gemaakt! En dan heb ik het nog niet 
over allerlei persoonlijke attenties. 
 
Zo zien we terug op twee heel waardevolle jaren met elkaar. 
Hartverwarmend was het aantreden van Jeroen Knol als kerkelijk werker de zondag 
na ons afscheid. Ik wens hem met zijn gezin en u en jullie gezegende jaren samen! 
Scriba Froukje Poelman heeft me inmiddels alweer benaderd voor diensten in het 
komende jaar. Dan hopen we elkaar weer enkele malen te zien. 
Ik besluit dit allerlaatste stukje van mij in de zondagsbrief met een vers dat we op 26 
april elkaar toezongen (Lied 416:4):  
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Een hartelijke groet aan u, aan jou, 
        Ds. Gerrit van den Dool 
 
 
 



VAN DE PREDIKANT 
 

Een nieuw begin 
 
Toen ik in januari 2022 afscheid nam als jeugdwerker had ik nooit verwacht dat dit 
moment zou komen. Maar nu, ruim vier jaar later mocht ik bevestigd worden als 
ouderling-kerkelijk werker in deze prachtige gemeente. In september belde Marian 
van Spengen mij voor het eerst op. Ze zei zoiets als ‘Ik weet dat je waarschijnlijk niet 
weg wil uit Zwolle, maar ik ga het toch vragen…’ Het was slechts enkele dagen nadat 
ik gehoord had dat de basisschool van mijn kinderen deze zomer gaat sluiten. In de 
PG Zwolle speelt ook van alles, en het deed mij al met al besluiten om toch in elk 
geval het gesprek maar eens aan te gaan. Van het een kwam het ander en na veel 
beraad, en lang wachten was zondag dan daar mijn bevestigingsdienst. Ik ben 
bevestigd in het ambt van ouderling. Als ouderling-kerkelijk werker heb ik zowel 
preek- als sacramentsbevoegdheid gekregen en daarmee dezelfde bevoegdheden 
als een predikant. Dat ambt kan ik echter pas vervullen nadat ik mijn master-
opleiding heb afgerond, naar verwachting halverwege 2028. Vanaf nu hoop ik echt al 
jullie dominee te kunnen en mogen zijn. De eerste overleggen met kerkenraad en 
pastoraal team zijn inmiddels alweer wachter de rug en ik kijk er nu vooral erg naar 
uit om velen van jullie te gaan ontmoeten. Hebt u behoefte aan bezoek, dan mag u 
natuurlijk ook altijd mij bellen (06-26305286), dan kunnen we een afspraak maken. 
Op dit moment wonen we nog in Zwolle, maar in de eerste week van juli hopen we in 
de pastorie aan de Hesselinghstraat te gaan wonen. De voorbereidingen zijn al in 
volle gang, maar het is goed dat de kinderen het schooljaar in Zwolle af kunnen 
maken. Tot die tijd reis ik dus nog op en neer en ben ik iets minder flexibel, maar ik 
verwacht dat dat geen probleem zal zijn. 
Elke twee weken zal ik een stukje schrijven in deze nieuwsbrief. Kerkelijk nieuws, 
mijn kijk op de actualiteit of iets anders wat me bezighoudt hoop ik op die manier ook 
met jullie te delen. Voor deze editie houd ik het hierbij, en sluit ik af met een citaat uit 
het boek Mensen van de dag van Emma Doude van Troostwijk. Het laat zien hoe 
wonderlijk God is, een God die bij ons wil wonen, zich met ons wil verbinden en zich 
ons herinnert.  
Ze schrijft in haar roman woorden van een opa aan zijn kleinzoon: ‘Mijn voornaam, 
Zacharia, betekent: God heeft zich herinnerd. Daar moet ik elke keer om glimlachen, 
het idee dat ik Gods herinnering in me draag en hij de mijne. En jij blijft in mijn 
geheugen gegrift. Dat is de levenscyclus. 
Moge God je zegenen en behoeden.’ 

Jeroen Knol 
 
Gefeliciteerd! 
 
Zoals u misschien wel in de krant gelezen hebt is Hans Visser, ouderling en voorzitter 
van de kerkenraad van Ter Holten, koninklijk onderscheiden. Dit gebeurde bij zijn 
afscheid als lid van de gemeenteraad van Weststellingwerf. Burgemeester Van der 
Graaf heeft hem hiermee verrast. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn werk voor de 
gemeenteraad van Weststellingwerf, daarvoor was hij al gemeenteraadslid van 
Wymbritseradiel en Súdwest-Fryslân en lid van de provinciale staten van Fryslân. 
Daarnaast werd zijn jarenlange vrijwilligerswerk bij plaatselijke organisaties 
genoemd. Daar heeft hij met zijn talenten veel voor kunnen betekenen. 
We willen hem van harte feliciteren met zijn onderscheiding.  De kerkenraad 



Van de diaconie 
 
We collecteren elke dienst tijdens de dienst voor diaconie. Daarnaast is er een 
deurcollecte op 17 mei voor missionair werk. 
 
Jongeren en geloof: online verbinden 
Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media. Wil je 
hen bereiken met een boodschap van geloof, hoop en 
liefde? Dan moet je daar zijn! Daarom werkt de 
Protestantse Kerk samen met christelijke online platforms, 
waar jongeren inspirerende video’s en verdiepende content 
vinden. Maar het blijft niet bij online. Ze worden ook 
aangemoedigd om elkaar in het echte leven te ontmoeten 
en samen het geloof te ontdekken. Via social media krijgen 
ze hiervoor volop ideeën en inspiratie aangereikt. Dit is een 
eigentijdse manier om jongeren dagelijks te bereiken en 
daarom een waardevol collectedoel dat we van harte 
aanbevelen! 
 
Camping Polemonium 
 
In de dienst van 17 mei zal ook Appie Wijma van Camping Polemonium aanwezig 
zijn. De opbrengst van de avondmaal collectes van vorig jaar hebben we bestemd 
voor Polemonium. Appie zal ons vertellen wat voor moois hij met deze gift van Ter 
Holten wil realiseren. 
 
Twee maanden geleden zou hij al bij ons komen, maar moest toen helaas op het 
laatste moment afzeggen. Daarom doen we nu een nieuwe poging – en hij is vast 
van plan om op 17 mei bij ons te zijn. 
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 
 
 
 
Collectebonnen: 
 

Zondag 7 juni worden er weer collectebonnen uitgedeeld.  
 
Hoe werkt het: 
U maakt €10,- over voor 20 bonnen van€ 0,50 
U maakt €20,- over voor 20 bonnen van €1,- 
U maakt €40,- over voor 20 bonnen van €2,- 
 
Op rekeningnummer: NL72RABO3317663375 t.n.v. Diaconie Ter Holten 
 
Graag voor woensdag 3 juni het geld overmaken. 
 
De diaconie 
 
 



Afscheid van Gerrit van der Dool 
 
Afgelopen periode hebben wij als gemeente afscheid genomen van onze interim-
predikant, Gerrit van der Dool. Hoewel een interim-periode vaak wordt gezien als een 
tijd van ‘tussen de bedrijven door’, kijken wij terug op twee jaar prachtige jaren met 
onze dominee Gerrit van den Dool. 
 
Rust en nabijheid 
 
Van der Dool kwam binnen op een moment dat het onrustig was in onze gemeente. 
Met zijn warme persoonlijkheid en kalmte wist hij een rustpunt te zijn in een roerige 
tijd. Hij bracht de bezinning terug in de kerkenraad en leerde ons om weer als een 
geestelijke gemeenschap samen te werken.   
 
Een blijvend geschenk 
 
Met zijn gave voor waardering zag hij de mensen in onze gemeente: de vrijwilligers, 
de eenzamen en de goede bedoelingen van eenieder. Hij heeft ons geholpen de 
scherven te lijmen en het zelfrespect van de gemeente terug te geven. Hij laat een 
gemeente achter die, met de lessen uit het verleden in pacht, weer durft vooruit te 
kijken.   
 
De toekomst 
 
Het werk op de akker van onze gemeente krijgt een direct vervolg. Het zaad dat van 
der Dool heeft gestrooid, zal verder worden verzorgd door onze nieuwe kerkelijk 
werker, Jeroen Knol.   
 
Wij danken Gerrit hartelijk voor alles wat hij voor de Protestantse Gemeente Ter 
Holten heeft betekend. We wensen hem en zijn vrouw Henriëtte Gods zegen en 
nabijheid toe voor de toekomst. 
 

Welkom aan Jeroen Knol en zijn gezin! 
 
Op zondag 3 mei hebben wij als gemeente een bijzonder moment gevierd: de intrede 
van Jeroen Knol. Het was een moment van het 'stokje overdragen' en we zijn 
ontzettend blij dat Jeroen nu officieel bij ons aan de slag gaat.  
 
Een 'twee-voor-de-prijs-van-één' deal 
 
Jeroen komt bij ons met twee verschillende petten op. Aan de ene kant is hij onze 
nieuwe kerkelijk werker, en aan de andere kant is hij student theologie. Hij studeert 
om predikant te worden, wat betekent dat we een 'theoloog in de steigers' in ons 
midden hebben. We kijken uit naar de 'frisheid uit de boeken' die hij meebrengt, maar 
gunnen hem ook de ruimte om rustig te groeien in deze rollen.  
 
 
 
 
 



Woorden, Boeken en Muziek 
 
Jeroen is niet alleen een man van de studie, maar ook van de muziek. Die zoektocht 
naar harmonie in een orkest — waarbij je leert wat 'inschikken' is en elkaar de ruimte 
gunt — neemt hij mee naar onze gemeente. Zoals Jeroen zelf zegt: "Kijk, dat is 
belangrijk: dat je wat inschikt en elkaar wat gunt".  
 

Een warm welkom voor het hele gezin 
 
Achter Jeroen staat een gezin dat deze grote stap met hem zet. Daarom heten wij 
ook zijn vrouw Lianne en de kinderen Sara, Manuel en Juda van harte welkom in 
onze gemeente. We hopen dat zij zich hier snel thuis zullen voelen, niet alleen als 
'gezin van', maar gewoon als zichzelf. 
 
Onze wens voor Jeroen 
 
Geïnspireerd door de tekst uit Ezra — die zijn hart erop zette om de wet te 
onderzoeken, te doen en te onderwijzen — wensen wij Jeroen drie dingen toe: 
 
· Gods inzicht: Dat theorie mag landen in de praktijk. 
· Onuitputtelijke warmte: Voor de gesprekken aan de keukentafels. 
· Passie: Dat het vuur voor het Evangelie mag blijven branden. 
 
We kijken uit naar de weg die we samen, met een glimlach en Gods zegen, gaan 
bewandelen. 
                                           Jeroen, van harte welkom! 



Tsjerkepaad 2026 

  
Dit jaar willen we (ook) de gerenoveerde kerk Oldeholtpade tijdens Tsjerkepaad weer 
openstellen voor iedereen. 
Een mooie kans voor de dorpsbewoners van Oldeholtpade en omliggende dorpen 
om de kerk te komen bekijken. 
  
Bij de entree van de kerk is de aannemer, in overleg met de commissie stijl en 
interieur, de kleine keuken aan het vorm geven. 
Zo kunnen we komende zomer bezoekers tijdens Tsjerkepaad eenvoudig thee en 
koffie aanbieden.  
Tsjerkepaad is op zateragmiddag tussen 13.30 en 17.00uur en er zijn altijd 2 
gastvrouwen/gastheren aanwezig. 
Lijkt het u leuk om als gastheer/gastvrouw mee te helpen om de kerk open te 
stellen?   

Dan zijn we op zoek naar u        

  
Het gaat om de volgende zaterdagen, ‘s middags vanaf 13.30uur -17.00uur : 
4-juli 
18-juli 
1-aug. 
15-aug 
29-aug. 
12-september  =>  monumentendag 
  
U kunt zich opgeven bij: 
Meintje Hoekstra en Hans van der Hout. 
Voor vragen kunt u Hans bellen op 06-1018 7781 
  
                                                                                               Alvast bedankt! 
 
Agenda: 
 
Zondag 7 juni   Uitgifte collectebonnen in Nijeholtpade 
 
 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan 
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

        Donderdag 21 mei          
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