
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 8     12 april 2026   19de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 12 april   Voorganger: ds. G. de Haan 
9.30 uur    Organist: D. Wolbers 
Nijeholtpade   Kindernevendienst 
 
Deze dienst wordt opgenomen door Radio Centraal 
De deurcollecte is bestemd voor Werelddiaconaat : India 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 19 april   Voorganger: ds. J. v. d Mark 
9.30 uur    Organist: 
Oldeholtpade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 26 april   Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
9.30 uur    Organist: A. Koekoek 
Oldeholtpade 
 
Aan deze afscheidsdienst van ds. v.d. Dool wordt muzikale medewerking 
verleent door de 4klank. 
 
Tijdens deze dienst is er een extra collecte voor het Missionair werk  
Nederland: Kliederkerk 
 
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in het KC 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 29 maart in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Lisa Leusink 
De bloemen van zondag 5 april in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Ds. Gerrit v.d. Dool (paasstuk) 
 
Verjaardagen\ Jubilea 
 
Zondag 12 april dhr. W.J. Schut, dr. Dreeslaan 28N, 8471LG Wolvega 
Zaterdag 18 april     fam. R Hoekstra, Hoofdweg 82, 8474CH Oldeholtpade 

40 jaar getrouwd 
Donderdag 23 april fam. G. Kroes, Hoofdweg 293, 8475CC Nijeholtpade 

62 jaar getrouwd      
 



Afscheid en bevestiging 
 
Op zondag 26 april nemen we als gemeente Ter Holten afscheid van ds. Gerrit van 
den Dool. Met dankbaarheid kijken we terug op zijn betrokkenheid en inzet in onze 
gemeente. In deze dienst werkt de 4klank mee. Deze dienst is om 9.30 uur in 
Oldeholtpade. 
 
Een week later, op zondag 3 mei, vindt de bevestiging plaats van onze kerkelijk 
werker Jeroen Knol. We zijn blij met de komst van Jeroen naar onze gemeente. Aan 
deze dienst werken Bernike Kanis en Jitzke Elshof mee. Ds. Gerrit van den Dool zal 
Jeroen bevestigen. Deze dienst is om 9.30 uur in Nijeholtpade. 
 
We nodigen u en jullie van harte uit om deze bijzondere diensten mee te vieren. Op 
beide zondagen is er koffiedrinken na de dienst. Zo kunnen we afscheid nemen van 
Gerrit en Jeroen welkom heten onder het genot van een kopje koffie of thee met wat 
lekkers erbij. 

Namens de kerkenraad, Froukje Poelman 
 
VAN DE PREDIKANT 

 
Meeleven met elkaar Met de familie Zwanenburg hopen we dat 
de uitslagen van nieuwe onderzoeken bij Liekele mogen leiden 
tot een behandeling waar hij baat bij heeft. Dat geldt ook voor 
mevr. Jannie Vermeulen-Wijnia, nu zij aan een arm al zolang pijn 
heeft.  
Een hartelijke gelukwens voor onze voorzitter dhr. Hans Visser, 
die bij zijn afscheid van de gemeenteraad werd geridderd.    
  
We vierden Pasen Ook dit jaar hadden we weer een complete 

Paascyclus, vanaf Witte Donderdag. Het was mooi om, na de avondvieringen in 
Nijeholtpade, de Paasmorgendienst te vieren in een vol Kerkelijk Centrum in 
Oldeholtpade. Jantje en Jitske Bos gaven daar met hun spel op trompet en trombone 
een extra feestelijke dimensie aan. Voor de kosters en ook voor onze 
diaken/organiste Froukje waren het intensieve dagen. Dank aan allen die zich, ook 
als voorlezer of anderszins, bij deze diensten hebben ingezet.   
 

Mevr. Femmie Raggers had weer een prachtig bloemstuk 
gemaakt voor de Paasmorgendienst. Tot mijn grote verrassing was 
het bestemd voor mijn vrouw en mij.  
Hartelijk dank!  
Het was de tweede en laatste keer dat ik met u en jullie 
Pasen mocht vieren. Veel staat nu in het teken van het 
naderende afscheid op 26 april.   
  

Hoopvolle mensen In zijn eerste brief schrijft de apostel Petrus dat we door de 
opstanding van Jezus uit de doden zijn tot ‘wedergeboren tot een levende 
hoop’. Pasen heeft ons opnieuw in het leven gezet en maakt ons hoopvolle 
mensen. Pasen maakt ons weerbaar en geeft ons draagkracht om zelf op te staan, 
juist ook als we in ons persoonlijke leven het nodige te verwerken hebben. Maar ook 
als we er moeite mee hebben om wat er allemaal gaande is in de wereld om ons 



heen te verbinden met ons geloof in de macht van Gods liefde. Het lege graf op de 
Paasmorgen heeft ons veel te zeggen. Er is een steen weggerold. Jezus’ 
opwekking vond plaats geheel buiten ons om, terwijl alles nog duisternis was. Zoals 
op de eerste scheppingsdag het licht is wakkergeroepen uit de nacht. De 
Paasmorgen begon niet met ‘Daar juicht een toon’, maar met tranen van gemis, 
chaos van rouw, intens verdriet en grote verlegenheid. Gaandeweg kwam er 
herkenning en ontstond er nieuw (in)zicht en geloof. In dat lege graf heeft God zijn 
Naam geschreven, die Hij onuitwisbaar waarmaakt: ‘IK zal er zijn’. Die Naam 
betekent dat er, in vertrouwen op Hem, hoe dan ook toekomst zal wezen. Het graf is 
leeg, we moeten de Levende niet zoeken bij de doden. Door als gemeente zijn 
levende lichaam te zijn, Hem samen ‘body te geven’, en diensten te houden mogen 
we elkaar bewaren bij dat Geheim, dat ons telkens weer overeind zet en gaande 
houdt.   
  

In het evangelie naar Johannes wordt ons verteld van de grote twijfels die Thomas 
had toen hem werd verteld dat Jezus als de Levende verschenen was aan de 
medeleerlingen.  
Daarbij schreef Jan Willem Schulte Nordholt een gedicht dat ik hier, tot besluit, graag 
doorgeef.  

ALS HET WAAR IS 
 

Als het waar is dat er één verrezen, 
één teruggekeerd is uit de dood, 

is dat vreemde wonder veel te groot 
voor de kreukels van ons menslijk wezen. 

 

Als wij ons geringe leven meten 
aan de majesteit van dat gebeuren, 

aan een Heiland die door dichte deuren 
komt om brood en vis met ons te eten, 

 
wordt het op zo'n grote boog gespannen, 

wordt het menselijk bedrijf gericht 
op een alles overstralend licht, 

en er tegelijk weer uit verbannen, 
 

is het alles oordeel en genade, 
dringt de zon die opstaat uit de steen 
door de diepten van het leven heen 
en tot in de naden van het kwade. 

 

Als een god de maat is aller dingen 
rest ons niets meer dan verrukt van schrik, 

stamelend, verbijsterd van geluk, 
bevend van ontzag zijn lof te zingen. 

 

Met een hartelijke groet aan u, aan jou, 
 

ds. Gerrit van den Dool  
g.vandendool@terholten.nl  

                                                                                     tel. 06 20369072  



Collectes 
 
We collecteren elke dienst tijdens de dienst voor diaconie. Daarnaast is er een 
deurcollecte op 12 april voor het werelddiaconaat. 
 
Stop kinderarbeid in India  
 
Via onderwijs In India worden Dalit-kinderen 
gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet 
bij een kaste horen. Samen met lokale 
partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze 
kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te 
komen. Te vaak vallen deze kinderen uit op 
school, omdat ze moeten werken of omdat hun 
ouders het belang van onderwijs niet inzien. 
Deze kinderen zijn voor en na schooltijd welkom 
in een Bala Bata, bijles in hun eigen dorp. Daar 
krijgen ze huiswerkbegeleiding en kunnen ze meedoen aan muziek, dans en sport. 
Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. In contact met 
familie wordt gekeken hoe de situatie van de kinderen kan verbeteren. Als het leven 
van hun ouders verbetert kunnen ze ook beter voor hun kinderen gaan zorgen. En 
als kinderen goed presteren op school, kunnen ze uit de spiraal van armoede komen, 
wat ook goed is voor hun families. Zo kunnen bijna 10.000 kansarme kinderen een 
betere toekomst krijgen.  
 
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 
 
 
Collectebonnen 
 

Zondag 3 mei worden er weer collectebonnen uitgedeeld.  
 
Hoe werkt het: 
U maakt €10,- over voor 20 bonnen van€ 0,50 
U maakt €20,- over voor 20 bonnen van €1,- 
U maakt €40,- over voor 20 bonnen van €2,- 
 
Op rekeningnummer: NL72RABO3317663375 t.n.v. Diaconie Ter Holten 
 
Graag voor woensdag 29 april het geld overmaken. 
 
De diaconie 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda: 
 
Zondag 26 april   Afscheid ds. G. v.d. Dool 
Zondag 3 mei   Bevestiging J. Knol 
Zondag 3 mei   Uitgifte collectebonnen in KC Oldeholtpade 
 
 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan 
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag   23 april 
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