
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 7     29 maart 2026   19de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 29 maart   Voorganger: dhr. J. Knol 
(Out of the boxdienst)  Organist: F. Poelman 
10.00 uur    Nijeholtpade 
 
Na de dienst is er weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in het Mfc 
onder het genot van een kopje koffie/thee. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Donderdag 2 april   Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
(Witte Donderdag)   Avondmaal 
19.30 uur    Organist: F. Poelman 
Nijeholtpade 
 
Avondmaalscollecte is bestemd voor: De Friese Rijders 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vrijdag 3 april   Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
(Goede Vrijdag)   Organist: H. Kooistra 
19.30 uur    Nijeholtpade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zaterdag 4 april   Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
(Stille Zaterdag)   Organist: 
20.30 uur    Nijeholtpade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 5 april   Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
(Pasen)    Organist: F. Poelman 

9.30 uur    Oldeholtpade 
 
Muzikale medewerking van koperblazers Jantje en Jitske Bos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 12 april   Voorganger:  
9.30 uur    Organist: D. Wolbers 
Nijeholtpade   Kindernevendienst 
 
Deze dienst wordt opgenomen door Radio Centraal 
De deurcollecte is bestemd voor Werelddiaconaat : India 
 
 
 
 
 



Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 15 maart in Nijeholtpade zijn gegaan naar Fam. Ponne uit 
Oldeholtpade 
De bloemen van zondag 22 maart in Nijeholtpade zijn gegaan naar: Karola Kroes 
 
Verjaardagen\ Jubilea 
 
Zondag 29 maart Mevr. G. Hamelink-v.d Zaag, Hoofdweg 242, 8475CE 

Nijeholtpade 
 
Bedankt: 
 
Bedankt voor de bloemen en het bezoek dat ik mocht ontvangen vanuit de kerk. 
 
Gerie Groen 
 

Out of the Boxdienst 
 
Op zondag 29 maart vieren we samen een Out of the Box-dienst in de kerk van 
Nijeholtpade, in het teken van Palmpasen. 
Het belooft weer een interactieve dienst te worden voor jong en oud, waarin we op een 
creatieve manier stilstaan bij de betekenis van deze dag. Met muziek, verhalen en 
verschillende momenten om samen mee te doen bereiden we ons voor op de weg naar 
Pasen. Iedereen is van harte welkom om deze feestelijke dienst met ons mee te beleven. 
Neem gerust ook gasten mee! Na de dienst 
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 
bij te kletsen in het MFC met een bakje 
koffie/thee fris en wat lekkers! 
Van harte welkom! 
Groeten van Nelleke, Luc-Jan, Jeroen en 
Marian 
 

 
Collectebonnen 
 

Zondag 5 april worden er weer collectebonnen uitgedeeld.  
 
Hoe werkt het: 
U maakt €10,- over voor 20 bonnen van€ 0,50 
U maakt €20,- over voor 20 bonnen van €1,- 
U maakt €40,- over voor 20 bonnen van €2,- 
 
Op rekeningnummer: NL72RABO3317663375 t.n.v. Diaconie Ter Holten 
 
Graag voor woensdag 1 april het geld overmaken. 
 
De diaconie 
 
 



VAN DE PREDIKANT 
 

We gaan de Goede Week in.  
In zijn leerzame boek ‘De honderd dagen rond Pasen’ vertelt Jan de 
Jongh dat dat een typisch Nederlandse benaming is. Een oude 
kerkvader sprak van de Grote Week, omdat we dan de grote 
geheimen van ons geloof vieren. We spreken ook van de Stille Week, 
wat slaat op het feit dat dan vanouds geen rechtszaken, feesten en 
officiële gebeurtenissen mochten plaatsvinden. 
Bij onze oosterburen is sprake van de Karwoche, wat ‘droeve week’ 
betekent. 
De Goede Week opent met de Palmzondag, die een dubbel gezicht 

heeft: Jezus’  feestelijke intocht in Jeruzalem en de gebeurtenissen die leiden tot Jezus’ 
kruisweg: ‘Heden Hosanna, morgen: Kruisig Hem!’ (Lied 556:5) Bach’s Matthäus-Passion, 
die ook in deze periode weer veelvuldig wordt uitgevoerd, is bedoeld voor de dienst op 
Palmzondag. 
Op Witte Donderdag – vermoedelijk zo genoemd omdat vanouds de kruisbeelden met 
witte doeken werden bedekt – vieren we het Heilig Avondmaal en gedenken zo Jezus’ 
laatste maaltijd met zijn leerlingen. In het verleden deden we dat op Goede Vrijdag, zoals 
dat ook nu nog in vele gemeenten gebruikelijk is. Wie op Palmzondag waren 
‘aangenomen’ namen dan voor het eerst deel aan het sacrament. In 1853 stelde de 
Hervormde Synode de avondmaalsviering op Goede Vrijdag verplicht. Vermoedelijk had 
dat te maken met het feit dat in dat jaar de R.K. hiërarchie werd hersteld. In de R.K. 
traditie wordt uitgerekend op Goede Vrijdag geen eucharistie gevierd! De 
avondmaalsviering, die in bepaalde kringen maar eenmaal per jaar plaatsvond en wel op 
Goede Vrijdag, had dikwijls sterk het karakter van een begrafenismaal.  
Door op Witte Donderdag avondmaal te vieren hebben we meer aansluiting bij de 
wereldkerk en geven we, nog belangrijker, vorm aan onze verbondenheid met de 
Pèsachviering van het Joodse volk, waaraan we de kennis van God, de Bijbel en messias 
Jezus te danken hebben. Daarom op Witte Donderdag geen gewoon brood, maar matzes. 
We beginnen dan met de instelling van de Joodse Paasmaaltijd als ritueel van bevrijding 
en met de lezing van het lijdensverhaal volgens Mattheüs, de evangelist van dit kerkelijk 
jaar. Die zetten we voort op Goede Vrijdag die we zullen besluiten met een diepzinnig lied 
van Willem Barnard dat eindigt met de woorden ‘…. en zo maakt deze Vrijdag ons hele 
leven goed.’ 
In de Paaswakedienst, die om 20.30 uur begint, staan we eerst stil bij de begrafenis van 
Jezus, zijn ‘neerdaling in het dodenrijk’, om vervolgens de Paaskaars opnieuw binnen te 
dragen en het nieuwe licht van Pasen, daaraan ontstoken, met elkaar te delen. Het witte 
antependium wordt opgehangen, het evangelie van Jezus’ opstanding zal weer klinken. 
We staan stil bij het diepste geheim van ons leven: dat we ‘met Christus zijn gestorven en 
opgestaan tot nieuw leven’. En na het uitspreken van de geloofsbelijdenis kan ieder die 
dat wil naar voren komen om bij de doopvont een paaszegen te ontvangen. Op deze 
manier weten we ons ook verbonden met de vroege kerk, waar de geloofsleerlingen in de 
Paasnacht het geloof beleden en werden gedoopt. 
De Paasmorgendienst zal een extra feestelijk karakter krijgen dankzij het spel van 
koperblazers Jantje en Jitske Bos. Om 9.20 uur beginnen we met samenzang. De 
profetenlezing zal zijn Ezechiël 37, dat indrukwekkende visioen van de vallei met dorre 
doodsbeenderen die tot leven gewekt worden – uitbeelding van de wederopstanding van 
een dodelijk terneergeslagen volk in ballingschap. Het Paasevangelie zullen we 
beluisteren bij de evangelist Johannes.  
De Evangelische Broedergemeente (de ‘Herrnhutters’) kent de prachtige traditie om op de 
Paasmorgen naar de begraafplaats te gaan en daar paasliederen te zingen: ‘U zij de 



glorie!’ Wat kun je elkaar zo versterken in het paasgeloof dat de dood niet het laatste 
woord heeft. We hebben bij beide kerken begraafplaatsen, dus misschien ook iets voor 
ons……? 
 

Met ouderen die niet meer in staat zijn kerkdiensten bij te wonen, vieren we in de morgen 
van Witte Donderdag avondmaal bij mevr. Antje van Gunst – Pel. 
 
Ik hoop zeer dat velen in de gelegenheid zullen zijn al deze diensten, waaraan 
verschillende gemeenteleden actief zullen bijdragen, bij te wonen. 
Zo bouwen we elkaar op en kunnen we, juist ook in moeilijke tijden, een verdiepende 
ervaring opdoen! 
 
Tot besluit een gedicht van Jaap Zijlstra, dat we als lied 852 ook in het Liedboek kunnen 
vinden. 
 
U komt mij, lieve God, 
zo nederig nabij, 
in dagen van gemis 
en moeite vindt U mij. 
 
U daalt het duister in, 
U deelt mijn angst en pijn, 
zo dodelijk bedroefd 
als maar een mens kan zijn, 
 

een man van smarten die 
ter aarde valt en schreit, 
een lotgenoot, een vriend, - 
o Heer die bij mij zijt, 
 
ik bid U, laat het licht 
dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart.

Ik wens u en jou gezegende dagen van Pasen! 
 

Met een hartelijke groet, 
ds. Gerrit van den Dool 

g.vandendool@terholten.nl 
tel. 06 20369072 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:g.vandendool@terholten.nl


Palmpasen viering met de school in Nijeholtpade 
 
 Beste gemeenteleden, 
 Maandag 23 maart hebben wij in samenwerking met Jollie Kroes in de kerk 
Nijeholtpade ,de kindernevendienst, Hendrika vd Hout ,Grietje Visser ,Anneke 
Kuperus een geslaagde Palmpasen activiteit op school OBS t Holtpad in 
Nijeholtpade georganiseerd. 
Wij volgen in de voorbereiding van de kindernevendienst, Kind op Zondag. Zo ook op 
school hebben wij Bijbelse uitleg gegeven van de Palmpasen stok verwijzend naar 
de betekenis van Palmzondag. De intocht in Jeruzalem. 
De kinderen voelden de vrijheid om vragen te stellen, evenzo de juffen en meester 
om hun beleving te delen. 
De Palmpasen stokken werden in groepjes mooi versierd met al het materiaal wat op 
de tafels door ons was neergelegd. Het broodhaantje van Bakkerij Vliegende Hond 
op de stok, crêpepapier, paasstickers voor om de stok, de lekkernij voor aan de stok 
Trots toonden de kinderen hun Palmpasen stok. Twee aan twee liepen de kinderen in 
optocht naar de kerk. Jollie Kroes heeft ons hartelijk warm ontvangen in de kerk. De 
paaskaars aan, de kandelaar, de lantaarn. Het Licht was in ons midden. 
De kinderen ontvingen de rozijntjes, zoals altijd door Jollie heel geweldig verzorgd en 
uitgedeeld. 
 
Ook in de kerk hebben de kinderen vragen gesteld na het Palm Pasen verhaal, van 
Kind op Zondag, wat werd verteld. 
Bij de optocht terug reageerden de kinderen enthousiast, dit vonden wij leuk, dit 
willen wij graag weer de volgende keer. 
 
In de Stille Week, op Witte Donderdag, gaan wij met de jongeren en hun ouders naar 
the Passion In Dwingeloo . 
Mooie opgave van Jongeren van Connect Discover en hun ouders leiding in 
samenwerking met de Ichtuskerk Wolvega. 
Wij gaan het samen Beleven en Delen. 
 Namens het Jeugdwerk gezegende Paasdagen toegewenst. 
 
 
 
Agenda: 
 
Zondag 5 april   Uitgifte collectebonnen in KC Oldeholtpade 
 
 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan 
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag   9 april 
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