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Nieuwsbrief

Nummer 6 15 maart 2026 194 jaargang

Zondag 15 maart Voorganger: ds. W. Hordijk

(4% zondag 40 dagentijd) Organist: H. v.d. Bij

Nijeholtpade Kindernevendienst

Zondag 22 maart Voorganger: ds. G. v.d. Dool

(5% zondag 40 dagentijd)

10.00 uur Organist: D. Wolbers

Nijeholtpade Kindernevendienst

Deurcollecte voor het Werelddiaconaat : Burkino Faso

Zondag 29 maart Voorganger: dhr. J. Knol
(Out of the boxdienst) Organist: F. Poelman
10.00 uur Nijeholtpade

Na de dienst is er weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in het Mfc
onder
het genot van een kopje koffie/thee.

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 1 maart in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Fam. Zwanenburg

De bloemen van zondag 8 maart in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Gerie Groen

Verjaardagen\ Jubilea

Zaterdag 21 maart Mevr. G. Groen-Oosting, Idzardaweg 94a, 8476ER Ter Idzard
Zondag 29 maart Mevr. G. Hamelink-v.d Zaag, Hoofdweg 242, 8475CE
Nijeholtpade

Bedankt:
Ik wil de gemeente Ter Holten bedanken voor de mooie bloemen die ik heb gekregen

voor mijn verjaardag.
Antje van Gunst



VAN DE PREDIKANT

* We leven in een tijd vol tegenstrijdigheden. Nu de winter plaatsmaakt
« voor het voorjaar, maakt al dat ontluikende nieuwe leven ons blij en

i roept het nieuwe energie in ons wakker. De dagen worden weer
langer, er is meer zon.
In het wereldgebeuren is het echter allerminst lente. De oorlog in het
" Midden-Oosten, optimistisch en, naar we vrezen, overmoedig

. begonnen als snelle effectieve operatie, dreigt te verzanden in een
langer durend conflict met als gevolg: meer haat en dus meer
ellende op langere termijn, meer dood en verderf en zorgwekkende
economische vooruitzichten. En dan zijn er ook nog die andere
oorlogen als in de Oekraine. We houden ons hart vast.
Jezus, zinspelend op een toekomstige opstand tegen de Romeinen, treurde om zijn
geliefde Jeruzalem dat geen weet heeft van wat tot zijn vrede dient.
Weten wij dat wel? In de Veertigdagentijd op weg naar Pasen staan we stil bij kernvragen
die ons eigen leven raken. De zondagslezingen in de kerk zijn vanouds geént op
catechese voor geloofsleerlingen op weg naar hun doop in de Paasnacht. Door er
opnieuw naar te luisteren ga je als hele gemeente ‘op herhaling’
Zo begonnen wij deze voorbereidingstijd met het verhaal van Jezus’ beproeving in de
woestijn. De duivel — letterlijk betekent het Griekse woord diabolos ‘doordewargooier,
verwarringzaaier’ — wil Jezus tot driemaal toe verleiden tot keuzes die leiden tot snel en
gemakkelijk succes. Met als ‘hoogtepunt’ de optie van de wereldheerschappij: de hele
wereld christelijk — wat is er mooier dan dat? Maar dan wel na eerst de duivel een knieval
gebracht te hebben......
Helaas is de kerk nogal eens gezwicht voor die verleiding: wereldse macht over mensen
en hun geweten, gehanteerd volgens duivelse spelregels. En we herkennen die
verzoeking als in naam van zogenaamd christelijke waarden wapens worden gezegend en
bommen worden gegooid.
Toen Petrus in de Hof van Gethsemane zijn Meester met geweld wilde verdedigen, zei
Jezus: “Breng je zwaard weer op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen
door het zwaard omkomen.” Behelst dat een gebod tot radicaal pacifisme?
Helaas is geweld soms een noodzakelijk kwaad als kwetsbare, onterechte mensen
moeten worden beschermd en daartoe kwade krachten dienen te worden beteugeld en
bestreden. Maar dan wel in handen van te controleren ‘wettig gezag’.
Gods Koninkrijk laat zich echter nooit afdwingen met geweld.
Het komt langs de weg van de Liefde, van dienstbaarheid, van bereidheid offers te
brengen. Dat is de weg van het Kruis. Jezus draagt dat Kruis voor ons. Maar ook: voor
ons uit. Opnieuw zegt Hij ons in deze Veertig Dagen dat Hem volgen ook ‘kruis dragen’
betekent. Dat houdt in dat we bereid zijn de consequenties op ons te nemen die er kunnen
zijn als we in zijn spoor onze weg gaan. Je kunt stuiten op onbegrip, mensen kunnen lelijk
op je reageren, er zijn landen waar christen-zijn discriminatie en vervolging betekent. Toch
houden onze medegelovigen daar het vol, vanuit de overtuiging dat Christus uiteindelijk de
enige heilzame weg is die je kunt gaan. Hun trouw is een inspiratie voor ons, zoals ons
gebed een steun voor hen kan wezen.
Kruis dragen betekent ook: bereid zijn heilloze, ikgerichte neigingen in jezelf te
onderkennen en daar in gebed en met volharding weerstand tegen bieden.
In het licht van de Paasmorgen mogen we zeggen: Jezus volgen is niet een doodlopende,
maar een doorlopende, toekomst openende weg.




In ons Liedboek staat een indrukwekkend lied, waarin dat uiteindelijke vertrouwen door Ad

den Besten indrukwekkend werd verwoord:

Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer moet ik tot U gaan

zo ongewende paden?

Waarom bracht Gij die onrust mij

in 't bloed —is dat genade?

Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al 't oude en vertrouwde?

O blinde schrik, - mijn God, mag ik

niet eens mijzelf behouden?

Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.

Kom ik zo echt bij U terecht,

ben ik wel uw beminde?

Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,

en dat uw land naar alle kant

niet ver bij mij vandaan is.

(Lied 941)

Gelukkig vinden we in ons liedboek ook lichter getoonzette liederen. Zoals Lied 982:

In de bloembol is de krokus,

in de pit de appelboom,

in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.

Met een hartelijke groet,
ds Gerrit van den Dool
g.vandendool@terholten.nl
tel. 06 20369072

Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang,

in de tijd oneindigheid,

in de twijfel ligt geloven,

in ons leven eeuwigheid,

in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,

nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.


mailto:g.vandendool@terholten.nl

Out of the Boxdienst

Op zondag 29 maart vieren we samen een Out of the Box-dienst in de kerk van
Nijeholtpade, in het teken van Palmpasen.

Het belooft weer een interactieve dienst te worden voor jong en oud, waarin we op
een creatieve manier stilstaan bij de betekenis van deze dag. Met muziek, verhalen
en verschillende momenten om samen mee te doen bereiden we ons voor op de weg
naar Pasen.

ledereen is van harte welkom om deze feestelijke dienst met ons mee te beleven.
Neem gerust ook gasten mee! Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en bij te kletsen in het
MFC met een bakje koffie/thee fris en
wat lekkers!

Van harte welkom!

Groeten van Nelleke, Luc-Jan, Jeroen
en Marian )

Hulp gevraaqd:

Eind vorig jaar werden er door Ter Holten vrijwilligers gevraagd om mee te helpen de
kerstattenties in onze dorpen rond te brengen. Er hebben zich maar liefst 9
vrijwilligers aangemeld! Daar zijn we erg blij mee.

We willen nu weer jullie hulp vragen en wel voor het volgende: De kerstattenties zijn
bedoeld voor de mensen van 80 jaar en ouder. Van “kerk” mensen weten we de
leeftijd. Van de mensen die niet in onze administratie staan weten we het niet.
Voorheen konden we bij de gemeente opvragen wie er in een jaar 80 werd. Dat lukt
in verband met de aangescherpte privacywetgeving niet meer. Daarom willen we u
vragen om het aan ons door te geven dat er iemand 80 jaar geworden is. Met uw
hulp kunnen we doorgaan met het uitdelen van de kerstattentie aan alle 80-jarigen in
onze dorpen.

Tel: 0561-688650 of mail jetske.van.beem@home.nl

Collectebonnen

Zondag 5 april worden er weer collectebonnen uitgedeeld.

Hoe werkt het:

U maakt €10,- over voor 20 bonnen van€ 0,50

U maakt €20,- over voor 20 bonnen van €1,-

U maakt €40,- over voor 20 bonnen van €2,-

Op rekeningnummer: NL72RABO3317663375 t.n.v. Diaconie Ter Holten

Graag voor woensdag 1 april het geld overmaken.

De diaconie



Collectes

We collecteren elke dienst tijdens de dienst voor diaconie. Daarnaast is er een deurcollecte
op 22 maart voor het werelddiaconaat.

Meer voedsel en inkomen voor boerengezinnen in Burkina Faso

In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van de landbouw. leder gezin

verbouwt groenten op een eigen stukje grond. Door onvoorspelbare regenval en droogte
mislukken oogsten in deze Sahelregio regelmatig. Dan is er te weinig te eten. Boerinnen en
boeren leren gewassen verbouwen die goed tegen droogte kunnen. Als ze zorgvuldig omgaan
met de vruchtbaarheid van de bodem
verbetert de oogst en kunnen ze erosie
tegengaan. Waar het grondwater niet te
diep zit, wordt een put geslagen. Zo is er
genoeg water voor de groenten. Boeren
en boerinnen leren compost maken van
gras en mest van hun geiten, ezels en
koeien, die ze verrijken met kalk en
fosfaat. Ook leren ze hoe ze ziekten en
plagen kunnen bestrijden en krijgen ze
informatie over gezonde voeding.
Vrouwen vormen spaargroepen waarin ze
samen geld sparen en om beurten kunnen investeren, bijvoorbeeld in een eigen bedrijfje.
Door extra inkomsten hebben ze een buffer achter de hand als de oogst eens tegenvalt.

Opbrengst Avondmaalscollectes 2025 voor camping Polemonium

De opbrengst van de Avondmaalscollectes in 2025 hebben we bestemd voor camping
Polemonium van Appie Wijma in Opende. De diaconie heeft contact gehad met Appie om te
vragen of hij een bestemming heeft voor onze gaven. Hij heeft een mooi doel hiervoor en zal
ons hierover in de dienst van 15 maart in Nijeholtpade wat over komen vertellen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman

Agenda:
Woensdag 18 maart Gespreksgroep rond Open Deur bij Loes Bergh
Zondag 5 april Uitgifte collectebonnen in KC Oldeholtpade

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben
voor:

Donderdag 26 maart
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Mag ik bij U schuilen, Vader,
als de wereld star en koud,
als ik bang ben om te slapen,
als de toekomst mij benauwd?

Mag ik dan onder Uw vleugels,
waar ik veilig ben in nood,

waar U voor mij zorgt uit liefde

en mij spaart voor angst en dood?

Mag ik dan onder Uw vleugels,

als het donker is en zwart?
Zoals 'n kuiken bij zijn moeder,
zo wil ik schuilen aan Uw hart.

naar Psalm 91

www.KNIPOOG.nu



