
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 5     1 maart 2026    19de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 1 maart   Voorganger: ds. G. Venhuizen 
(2de zondag 40 dagentijd) Organist: 
10.00 uur    Oldeholtpade 
 
Er is geen kindernevendienst. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 8 maart   Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
(3de zondag 40 dagentijd) Organist:  
10.00 uur    Oldeholtpade 
 
Er is wel kindernevendienst.  
De deurcollecte is bestemd voor Werelddiaconaat : Egypte 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 15 maart   Voorganger: ds. W. Hordijk 
(4de zondag 40 dagentijd) Organist: H. v.d. Bij 
Nijeholtpade   Kindernevendienst 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 15 februari in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Fam. Baas uit Oldeholtpade 
De bloemen van zondag 22 februari in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Mien en Henk Bos 
 
 
 
 
 
Verjaardagen\ Jubilea 
 
Zaterdag 7 maart mevr. A. van Gunst-Pel, Hofsteestraat 1 8474 BB Oldeholtpade 
 
Bedankt: 
 
Hartelijk dank voor het fraaie boeket lentebloemen die als groet van U allen door 
Meintje bij ons is bezorgd. 

 

Warme groet terug van Henk en Mien Bos
 
 
 



 
VAN DE PREDIKANT

Een mooie gemeenteavond Ik denk dat we kunnen terugzien op een waardevolle, mooie 

gemeenteavond. Begrotingen werden toegelicht door diaken Jetske van Beem en 

ouderling-kerkrentmeester Douwe Smitstra. Daarbij realiseerden we ons opnieuw 

hoeveel inzet en toewijding achter al die cijfers schuilgaan. En wat Douwe Smitstra ons 

aan de hand van foto’s vertelde over de verbouwing van het interieur van de 

Stefanuskerk doet ons vol verlangen uitzien naar het eindresultaat! 

Na de pauze stonden we stil bij taken die voor ons liggen als gemeente. We kregen de 

opdracht om in groepjes van gedachten te wisselen over hoe we de kerkdiensten 

beleven en hoe we ook de jongere generaties daarbij meer kunnen betrekken en over mogelijke diaconale 

projecten dichterbij en/of verder weg. Dat leidde tot levendige gesprekken met inspirerende ideeën om een 

levende, wervende missionaire  gemeente te zijn. En ik moest denken aan gemeenteopbouwer ds. Marius 

Noorloos, die vaak zei: ‘missionaire gemeente’ is net zoiets als groen gras. Als we als gemeente niet 

missionair zijn, zijn we demissionair……. Met de gaven die ieder heeft gekregen delen we in de missie van 

Jezus die zei: zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik ook jullie. 

 

Rikkert Onlangs kwam ik weer op het spoor van Rikkert Zuiderveld.  

Hij schrijft zulke mooie gedichten! Ik geef er hier een paar door: 

Abraham 

– 

Het zal je maar gebeuren dat je hoort 

dat je miljoenen kinderen zult krijgen. 

Je telt de sterren, kunt alleen maar zwijgen; 

een mond is zoveel kleiner dan een woord 

– 

waarvan je weet: dit heeft geen mens gesproken, 

maar Hij die is. Die ook jouw reis begon 

naar vruchtbaar land voorbij de horizon. 

Al breek je zelf, het woord blijft ongebroken. 

– 

Geloof? Ach, iets anders is het niet 

dan reizen op een woord. Niet wat je ziet. 

 

Boerenkool 

 

De Heer heeft ons geheiligd en geheeld: 

ons hart, ons huis en wat we zwijgend delen, 

de krant, de koffie, kleine rituelen, 

de zegen die ons hier is toebedeeld. 

– 

De pan op tafel in de bruiloftszaal, 

de boerenkool een heilig avondmaal. 

 

 

 

Begin 

 

Ik huilde, zoals iedere beginner, 

toen ik vanuit het niets ter wereld kwam, 

het niet-bestaan waarvan ik afscheid nam: 

een eeuwigheid die ik mij niet herinner. 

 

Dit leven kreeg ik lief: een godsgeschenk, 

een lichtheid die een mens niet los wil laten. 

De kosmos zit al vol met zwarte gaten, 

een zwaarte waar ik liever niet aan denk. 

 

En als ik ga: heb ik iets terug te geven? 

Wat ben ik, een terloopse tussenzin, 

een enkel woord ten dode opgeschreven? 

 

Vertaal mij dan terug naar het begin: 

nog eenmaal in een wereld zonder einde 

geboren worden in de eeuwig zijnde. 

 

Tot slot Heb(t) u/jij al zo’n mooie veertigdagenkalender? Ze zijn er nog! 

 

Met een hartelijke groet, 

ds Gerrit van den Dool 

g.vandendool@terholten.nl 

tel. 06 20369072 

mailto:g.vandendool@terholten.nl


Kopij Klokkentoren 
 
Kopij voor de volgen de klokkentoren graag inleveren voor 2 maart a.s. 
 bij tiny26@telfort.nl 

 

 
Gemeenteavond 25 februari 2026 
 
Woensdagavond 25 februari was er een gemeenteavond. We hebben op deze avond 
een aantal punten besproken. 
 
Verbouwing kerk 
· Douwe Smitstra laat ons wat foto’s zien van de verbouwing en vertelt er wat bij. De 
verbouwing ligt goed op schema. Naar verwachting is de verbouwing half mei klaar. 
· Studenten van NHL hebben een ontruimingsplan, noodplan en plattegronden 
gemaakt. De studenten hebben hiermee op school de 1e prijs gewonnen. 
· Kabinetorgel krijgt een onderhoudsbeurt na de verbouwing van de kerk. Op 29 
augustus geeft Theo Jellema een concert op het kabinetorgel. En hij schrijft ook een 
stuk voor de Friese orgelkrant over ons kabinetorgel. Het kabinetorgel krijgt een 
vaste plek naast de preekstoel. 
 
Begroting diaconie en College van Kerkrentmeesters 2026 
De begrotingen voor 2026 worden toegelicht. 
 
Beleidsplan 
Hans Visser presenteert de hoofdpunten van het nieuwe beleidsplan 2026-2031. 
Naast het beleidsplan komt er jaarlijks een uitvoeringsplan waarin de activiteiten per 
jaar staan. 
Daarna bespreken we in groepjes twee onderwerpen uit het plan: 
· Kerkdiensten. Hoe kunnen we de diensten toegankelijker maken voor 30-plussers 
en gezinnen. 
· Diaconie. Welke lokale doelen in Ter Holten verdienen onze steun? Hoe maken we 
diaconale hup zichtbaar in de dorpen? 
 
In de groepjes ontstonden fijne gesprekken met leuke ideeën. Een aantal punten 
hieruit: 
· Gebruik maken van andere liederen, ook meer recentere liederen. 
· De groep 30-plussers met elkaar in gesprek laten gaan, buiten de diensten om. 
Bijvoorbeeld in een huiskamer of in ons jeugdhonk. 
· Meer digitaal werken, bijvoorbeeld met een vlog. 
· Acties voor world servants, voedselbank, kledingbank. 
 
Froukje Poelman 
 
 
 

 

 
 
 



Nieuws uit de diaconie 
 
Als diakenen en Kerkenraad zijn we verheugd over het feit dat Bernike Kanis zich 
bereid heeft gevonden om de diaconie te ondersteunen. 
Bernike gaat meedraaien met de diaconie en gaat kijken of dit bij haar past. Op een 
later moment kan ze alsnog besluiten of ze ook in het ambt van diaken bevestigd wil 
worden. 
Bernike gaat de taken van de diakenen uitvoeren, alleen is ze niet aanwezig bij de 
kerkenraadsvergaderingen. 
Die taken zijn: 
- Meedraaien in het schema van de diakenen tijdens de eredienst en collecteren 
- In voorkomende gevallen de bloemen uit de kerk wegbrengen 
- Bijwonen van de vergaderingen van de diakenen 
- Meehelpen met het voorbereiden en verspreiden van de kerstattenties 
- Meehelpen met het organiseren van de vrijwilligersavond 
- Meedenken over de bestemming van diaconaal geld 
- Meehelpen met het uitdelen van brood en wijn bij het avondmaal 
- Meehelpen met acties van de kerk 
Als gezamenlijke diakenen zullen we haar in haar werkzaamheden ondersteunen. 
Wij zijn verheugd met deze uitbreiding van ons diaconale team en vertrouwen op een 
vruchtbare samenwerking. 
 
Namens de diaconie 
Jetske van Beem 
 
Collectes 
 
We collecteren elke dienst tijdens de dienst voor diaconie. Daarnaast is er een 
deurcollecte op 8 maart voor het werelddiaconaat. 
 
Kansen voor meisjes in achterstandswijken in Egypte 
In kwetsbare wijken van Caïro groeien meisjes vaak op in 
onveilige omstandigheden. School stopt te vroeg, ze 
maken huiselijk geweld mee, worden ingezet voor 
kinderarbeid of gedwongen te trouwen. Het You are 
Beautiful-project van Kerk in Actie ondersteunt hen met 
onderwijs, medische zorg en bescherming, terwijl ouders 
leren over de rechten en mogelijkheden van hun dochters. 
Zo kunnen meisjes hun zelfvertrouwen versterken en hun 
toekomst veranderen.  
 
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.  
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 
 
 
 
 
 
 



Collectebonnen 
 

Zondag 5 april worden er weer collectebonnen uitgedeeld.  
 
Hoe werkt het: 
U maakt €10,- over voor 20 bonnen van€ 0,50 
U maakt €20,- over voor 20 bonnen van €1,- 
U maakt €40,- over voor 20 bonnen van €2,- 
 
Op rekeningnummer: NL72RABO3317663375 t.n.v. Diaconie Ter Holten 
 
Graag voor woensdag 1 april het geld overmaken. 
 
De diaconie 
 
 
4klank 
 
 
 
Aangepast bericht over de 4klank 
 
Hierbij willen we iedereen uitnodigen om mee te zingen met het gelegenheidskoor de 
4klank in de kerkdienst van 26 april. In deze dienst nemen we afscheid van ds. Gerrit 
van den Dool.  
We oefenen hiervoor vanaf dinsdagavond 3 maart elke week om 19.30 tot 21.30 in 
het Kerkelijk Centrum. 
We zingen liederen uit het Liedboek, gekozen bij de dienst door onze dirigent Inge 
Joldersma, samen met de predikant. 
Iedereen is van harte welkom mee te doen.  
Opgeven is niet nodig, evt. info bij Rinkje Smitstra rinkjesmitstra@gmail.com 
 
Wees welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws uit het Jeugdwerk 
 
Beste gemeenteleden, 
  
 Een plezierige voortzetting delen wij in dit nieuwe jaar als teamleiding en jongeren 
ons jongerenwerk met Connect en Discover 6 tot 8 jongeren per club.   
Om de week ontmoeten de jongeren Connect en Discover elkaar in de hooiberg 
kerkelijk centrum Oldeholtpade en in de jeugdruimte Ichtus kerk te Wolvega. 
Thema, wie is Jezus voor ons, Met wie deel je Jezus, het Geloof in God, familie, 
vrienden, de kerk, de school, de samenleving. 
Welke keuze maak je, wie ben jij, wie is Jezus voor jou? Thema: Kiezen of delen, Dat 
bepaal ik zelf wel. Social Media, Samenleving. Waar sta ik als jongere? 
Zie mij, ken mij, hoor mij laat mij. Wat hebben ouderen en de kerk, de jongeren te 
bieden. Samen de dialoog delen in woord en beeld. 
Onlangs in het nieuws volgens onderzoek in Nederland dat jongeren steeds meer 
kiezen voor het Geloof en de kerk. Wij groeien met onze jeugd mee in 
geloofsbeleving. 
Jesaja 11 vers 1 Een jonge nieuwe plant geënt op de oude plant. Hoopvol voor de 
Toekomst van de kerk. 
Dit is de drijfveer, onze passie Gods Liefde houdt nooit op. The Passion gaan we 
bezoeken. Hoopvol op weg naar Pasen! 
Vernieuw ons steeds weer, is ons Gebed.  
Wij verheugen ons op samenwerking met onze nieuwe Ds. Jeroen knol. Wij danken 
God voor zijn sturende Leiding in ons Jong en Oud voor de Toekomst van de kerk. 
 
 
 
 
 
Agenda: 
 
Zondag 1 maart   Uitgifte collectebonnen in KC Oldeholtpade 
Woensdag 4 maart  Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal 20.00 uur
Woensdag 18 maart  Gespreksgroep rond Open Deur bij Loes Bergh 
 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan 
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag   12 maart 
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