
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 4    15 februari 2026    19de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 15 februari  Voorganger: ds. F. Westermann 
10.00 uur    Organist: H. Kooistra 
Oldeholtpade   Kindernevendienst 
 
Deurcollecte voor Binnenlands Diaconaat, gevangen 
 
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in het KC. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 22 februari  Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
(1e zondag 40 dagentijd)  Organist: 
10.00 uur    Nijeholtpade 
 
Er is geen kindernevendienst 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 1 maart   Voorganger: ds. G. Venhuizen 
(2de zondag 40 dagentijd) Organist: 
10.00 uur    Oldeholtpade 
 
Er is geen kindernevendienst. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 1 februari in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Tiny en Godfried 
De bloemen van zondag 8 februari in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Giny Hofstra 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt: 
 
BEDANKT  voor de mooie bos bloemen die Japke  op 25 januari mocht ontvangen. 
 
Vr gr Fam . Nolles 
 
 



VAN DE PREDIKANT

Gemeenteavond Op woensdag 25 februari zullen we als gemeente weer bij elkaar 
komen. Daarbij zal ook het vernieuwde beleidsplan aan de orde komen. Dat is 

meer dan een stuk papier. Het gaat om niets minder dan hoe we samen een levende 

gemeente kunnen zijn. Dat gaat niet zonder betrokkenheid bij ieder van ons, van 

jong tot oud. Hopelijk zal die betrokkenheid ook tastbaar worden in een 
overweldigende opkomst op de gemeenteavond. 

 

Avond over credo’s Op dinsdag 10 februari zetten we de avonden over de 

Bergrede voort met het vergelijken van verschillende geloofsbelijdenissen.  

Al vroeg werd in de kerk de noodzaak ervaren om het geloof beknopt onder woorden te brengen. Om 
mee in te stemmen als je gedoopt werd, als getuigenis naar buiten, maar ook als afweer tegen ketterijen. 

Zo kennen we de 12 artikelen, in Rome ontstaan rond het jaar 200. We spreken ook wel van de 

Apostolische Geloofsbelijdenis, omdat elk van de 12 apostelen een artikel zou hebben bijgedragen. Een 

mooie legende. Eigenlijk is sprake van 3 artikelen: Ik geloof 

- in God de Vader 
- in God de Zoon 

- in God de Heilige Geest. 

Op deze basis ontwikkelde zich de belijdenis die werd vastgesteld op het concilie van Nicea in het jaar 

325 en haar uiteindelijke vorm kreeg op het concilie van Constantinopel (381). Deze meer uitgebreide 
belijdenis weerspiegelt discussies in de eerste eeuwen met name rond de persoon van Jezus, God en 

mens. Deze belijdenis wordt door de meeste kerken erkend, meer dan het apostolische Credo. De 

oorspronkelijke formulering ‘Wij geloven’ vertolkt de wereldomvattende eenheid van de kerk. In de 

Latijnse versie is het weer ‘Ik geloof – credo’. 

In de liturgie geldt de Apostolische vooral als doopbelijdenis, terwijl ‘Nicea’ wordt uitgesproken bij de 
viering van eucharistie of avondmaal. 

Er zijn in de loop der eeuwen talloze nieuwe versies van de geloofsbelijdenis in omloop gebracht, vanuit 

de behoefte en noodzaak om het christelijk geloof eigentijds en meebeleefbaar te herformuleren. 

Praktisch allemaal hebben ze de basisstructuur rondom Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 

Hieronder volgen enkele voorbeelden: 

 

Ik geloof in de levende God. Vader van onze Heer Jezus 

Christus,  
onze God, onze Vader almachtig.  

Alle dingen heeft hij geschapen in zijn enige geliefde 

zoon,  

beeld en gelijkenis van zijn heerlijkheid.  

Jezus licht van het eeuwige licht,  
woord van God getrouw en waarachtig.  

Jezus onze genade en waarheid.  

Om deze wereld van dienst te zijn,  

om ons menselijk lot te delen  
is hij vlees van ons vlees geworden.  

Uit de wil van de heilige Geest  

en uit de maagd Maria geboren  

is hij een mens geworden als wij.  

Om onze zonden werd hij gebroken,  
ja gehoorzaam ten dode toe  

heeft hij zich op het kruis gegeven. 

Daarom heeft hij de naam ontvangen:  

eerstgeborene uit de doden,  

Zoon van God en Heer van allen.  

Hij zal komen, God weet wanneer,  
om recht te doen aan levenden en doden.  

Hij is de mens op wie ik gelijken zal.  

Ik geloof in de kracht van de Geest,  

in de liefde van Vader en Zoon,  

in het verbond van God met de mensen;  
in de kerk, het lichaam des Heren,  

samengeroepen en uitgezonden om te doen wat hij 

heeft gedaan:  

om te dienen en te verlichten,  
om te dragen de zonden van de wereld  

en te stichten vrede op aarde.  

Ik geloof dat wij zullen verrijzen met een nieuw en 

onsterfelijk lichaam,  

want Hij is een God van levenden.  
Amen, kom Heer Jezus, kom. 

 

 Huub Oosterhuis 



Ik geloof in God 
tot wie wij in Jezus' geest 'Abba, Vader' mogen 
zeggen,  
de Schepper van oorsprong en toekomst.  
En in Jezus, Gods dienaar en welbeminde Zoon.  
Die geheel vanuit God tot ons gekomen is  
en in Gods ganse volheid lichamelijk woont.  
Die gewerkt heeft tot onze genezing, 
die menselijke grenzen doorbroken  
en woorden van eeuwig leven gesproken heeft.  
Die daarom verworpen is,  
maar tot onze bevrijding heeft geleden  
en aan het kruis is gestorven.  
Die door God is opgewekt  

om in ons te leven  
en te staan in de toekomst van heel de schepping.  
Ik geloof in de Geest van God en van Jezus,  
die spreekt door profeten  
en ons leidt naar de volle waarheid.  
Ik belijd Gods koninkrijk, nu en in eeuwigheid,  
en de kerk die dit rijk mag verwachten en dienen.  
Ik belijd de bevrijding uit zonden en de kracht tot 
liefde.  
En de nieuwe schepping  
waarin gerechtigheid woont en God alles in allen zal 
zijn. 
 
(P.J.A.M. Schoonenberg) 

 

Wij geloven in God. 
Wij zijn niet alleen. 

Wij zijn geborgen. 

Wij zijn vrij. 
 

Wij geloven in de Geest van God,  
de Geest der vrijheid,  

die ons verbindt 
tot de ene kerk, die alles omvat. 

 
Wij geloven in Jezus Christus,  

die ons God laat zien  

en Hem vertegenwoordigt,  
die het rijk van de vrede verkondigde  

en uit liefde voor ons stierf. 
 

Wij geloven dat Jezus leeft.  
Hij bevrijdt ons van schuld,  

van angst en dood.  

Hij helpt ons te leven. 
 

Wij geloven in de God,  
die de wereld schept en bewaart,  

die wil, dat wij samen met Hem werken  
voor de wereld en de mensen. 

 
Wij geloven in de levende God,  

die de wereld voleindigt en vernieuwt,  

die ook ons bewaart  
en herschept tot onvergankelijk leven. 

 
  (Jörg Zink) 

             

Om verder over na te denken: in welke bewoordingen herken ik het meest hoe ik geloof?  

 
Veertigdagentijd Op 18 februari is het Aswoensdag. We gaan dan de Veertigdagentijd of Vastentijd in, op weg 

naar Pasen. Hier klopt het hart van ons geloof en kerk-zijn. Vanouds werden geloofsleerlingen in deze tijd 

voorbereid op hun doop in de Paasnacht, uitbeelding van sterven met Christus aan je oude leven en met Hem 

opstaan in een nieuw leven.  

In deze Vastentijd worden we uitgenodigd tot soberheid. Wat is er in mijn leven allemaal aangekoekt dat 
afleidt van de kern, van waar het om gaat? 

Op zondag 22 februari luiden we deze periode volgens traditie in met de evangelielezing over de 

verzoeking/beproeving van Jezus in de woestijn. Dit verhaal vormt een zinvol handvat om stil te staan bij de 

vraag hoe we als christenen vandaag beproefd worden en aan welke verzoekingen wij blootstaan. In Mattheüs 
4: 1-11 vormt de derde verzoeking het hoogtepunt: één knieval voor de duivel en, zo wordt Hem 

voorgespiegeld, de hele wereld ligt aan zijn voeten. Hoe actueel, die valse mix van religie en macht! Als aan het 

slot van het evangelie Jezus zijn discipelen, opnieuw op de Berg, de wereld in zendt, zegt Hij: Mij is gegeven alle 

macht in hemel en op aarde. Maar dit is dan niet duivelse gegrepen macht vol misleiding waar onze wereld vol 

mee is, maar de macht van de liefde die Jezus heeft waargemaakt door zijn leven voor ons te geven. Daar 
raken we nooit over uitgedacht! 

 

We wensen elkaar een zinvolle Veertigdagentijd toe! 

Een hartelijke groet aan u, aan jou, 
       ds Gerrit van den Dool 

       e-mail: g.vandendool@terholten.nl  
       tel. 06 20369072 

mailto:g.vandendool@terholten.nl


Veertigdagenkalender Met ingang van zondag 22 februari, de eerste van de Veertig 
dagen, is er weer een Veertigdagenkalender, die beschikbaar is voor iedereen. Het boekje 
geeft teksten voor elke dag in verschillende vorm om je op te bezinnen. Heel mooi en 
zinvol om deze periode bewust te beleven. De boekjes zullen liggen bij de ingang van de 
kerken en worden bezorgd bij belangstellenden voor wie kerkgang niet meer mogelijk is. 
Je kunt voor een boekje ook contact opnemen met scriba Froukje Poelman, voorzitter 
Hans Visser, ouderling Heleen Booij of mij, 

        ds. Gerrit van den Dool 

 

Collectes 
 
We collecteren elke dienst tijdens de dienst voor diaconie. Daarnaast is er een 
deurcollecte op 15 februari voor het binnenlands diaconaat. 
 
Omzien naar gevangenen in Nederland  
Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht voor een 
korte of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om barmhartig naar hen om te zien en 
niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in Actie 
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun 
familie een helpende hand om te werken 
aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt 
diverse organisatie die omzien naar 
gevangenen en hun partners en kinderen, 
hen bezoeken tijdens de detentie, maar die 
hen ook een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij.    
  
Steun via het programma Binnenlands 
Diaconaat van Kerk in Actie het werk voor 
gevangenen en geef in de collecte. 
 
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.  
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 
 
 
Collectebonnen 
 

Zondag 1 maart worden er weer collectebonnen uitgedeeld.  
 
Hoe werkt het: 
U maakt €10,- over voor 20 bonnen van€ 0,50 
U maakt €20,- over voor 20 bonnen van €1,- 
U maakt €40,- over voor 20 bonnen van €2,- 
 
Op rekeningnummer: NL72RABO3317663375 t.n.v. Diaconie Ter Holten 
 
Graag voor woensdag 25 februari het geld overmaken. 
 
De diaconie 
 
 



 
 
 
 
 
 
4klank 
 
Hierbij willen we iedereen uitnodigen om mee te zingen met het gelegenheidskoor de 
4klank in de kerkdienst van 19 april. 
We oefenen hiervoor vanaf dinsdagavond 3 maart elke week om 19.30 tot 21.30 in het 
Kerkelijk Centrum. 
We zingen liederen uit het Liedboek, gekozen bij de dienst door onze dirigent Inge 
Joldersma, samen met de predikant. 
Jong, ouder, man of vrouw, kerkelijk of niet zo vaak/niet kerkelijk, iedereen is van harte 
welkom mee te doen. Opgeven is niet nodig, evt. info bij Rinkje Smitstra 
rinkjesmitstra@gmail.com Wees welkom! 
 
 
Kopij Klokkentoren 
 
Kopij voor de volgen de klokkentoren graag inleveren voor 2 maart a.s. 
 bij tiny26@telfort.nl 
 
 
 
Update Flyeren voor De Friese rijders. 
 
Naar aanleiding van het bericht in de vorige nieuwsbrief en de melding in de kerkdienst 
over het flyeren voor de Friese rijders voor Oekraine, hebben zich al een aantal route 
lopers opgegeven. 
In Oldeholtpade, Ter Idzard en Nijeholtwolde zijn er genoeg route lopers, maar in 
Nijeholtpade en Oldeholtwolde kunnen er nog een paar bij. Komende week worden de 
routes ingedeeld. Wilt u mee flyeren, kunt u zich opgeven bij Douwe Smitstra 
d.smitstra@terholten.nl of tel/ app 0611226796 
De flyers zijn inmiddels uit het pakhuis in Haulerwijk opgehaald. 
En hebben we ook een kijkje kunnen nemen wat daar allemaal gebeurt en dit is 
indrukwekkend. Deze week gaan er weer vier vrachtwagens met goederen in colonne 
naar Oekraïne. 
Mocht u goederen willen doneren, dan is het dichtstbijzijnde inleverpunt in Heerenveen. 
Het adres is te vinden op de website www. Frieserijders.nl. Kijk van tevoren op de website 
wat nog nodig is. Bv winterkleding, schoeisel zijn tijdelijk niet nodig. 
Zodra de flyeractie begint, worden de routelopers benaderd. 
 
We hopen op een succesvolle actie. 
 
Vr. groet Douwe. 
 
 
 
 
 



Veertigdagenkalender 2026 
 
De veertigdagentijdkalender van Petrus biedt voor elke dag een overdenking en staat vol 
inspirerende quotes, liederen en gebeden. Zo kunnen we met Jezus als voorbeeld op weg 
naar Pasen.  
 
Kijk! Door Jezus` ogen 
 
Dat is het thema van deze veertigdagentijdkalender. We sluiten daarmee aan bij het 
jaarthema van de Protestantse Kerk: “Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. 
 
Als er in de Bijbel wordt gesproken over de heilige Geest, gaat het eigenlijk altijd over Jezus’ 
Geest. De Geest is degene die ons in het spoor van Jezus trekt en ons oproept om in dat 
spoor verder te gaan. In deze Veertigdagentijd verdiepen we ons daarom in belangrijke 
passages uit de Bijbel over Jezus. Hoe daagt Hij ons uit om ‘anders’ te kijken naar de wereld 
om ons heen? En wat betekent dat voor ons leven van vandaag?  
 
U kunt de veertigdagenkalender op de volgende wijze verkrijgen: 

• Via de post 

• In uw mailbox 
 
Als kerkenraad zullen we in ieder geval een aantal exemplaren bestellen en die plaatsen in 
de beide kerken zodat u na afloop van een dienst een exemplaar kan meenemen. 
 
Zie voor meer informatie en bestelmogelijkheden op bijgaande link: 
 https://www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 
 
Op onze website van Ter Holten zal eveneens de link worden geplaatst. 
 
 
 
Gemeenteavond 25 februari 2026 
 
Hoe gaat het met onze gemeente en welke koers varen we de komende tijd?  
Op woensdagavond 25 februari 2026, aanvang 19.30 uur willen we hierover graag met u 
in gesprek. We nodigen u van harte uit voor de eerste gemeenteavond van dit jaar in de 
ontmoetingsruimte van het Kerkelijk Centrum. 
 
Het belooft een avond te worden van ontmoeting, bezinning en het delen van plannen.  
Uw stem en uw betrokkenheid zijn daarbij onmisbaar! 
 
Wat kunt u verwachten? 

• Mededelingen vanuit de Kerkenraad; 

• Een update over het verloop van de verbouwing; 

• De begrotingen van de Diaconie en Kerkrentmeesters; 

• Het beleidsplan 2026 – 2031 en het uitvoeringsplan; 

• Ruimte voor dialoog over onze gezamenlijke koers naar de toekomst. 
 
We hopen op een grote opkomst en een inspirerende avond. Graag tot dan! 

 
 
 
 
 

https://www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/


Agenda: 
 
Maandag 16 februari  Gesprekskring rond Open Deur bij fam. Kanis 
Zondag 1 maart   Uitgifte collectebonnen in KC Oldeholtpade 
Woensdag 4 maart  Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal 20.00 uur
 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan 
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag   26 februari 
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