
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 3    1 februari 2026    19de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 1 februari   Voorganger: ds. W. Hordijk 
10.00 uur    Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade   Kindernevendienst 
 
Deurcollecte voor Werelddiacondaat , Bangladesh 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 8 februari   Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
10.00 uur    Organist: F. Poelman 
Nijeholtpade   Kindernevendienst    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 15 februari  Voorganger: ds. F. Westermann 
10.00 uur    Organist: H. Kooistra 
Oldeholtpade   Kindernevendienst 
 
Deurcollecte voor Binnenlands Diaconaat, gevangen 
 
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in het KC. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 18 januari in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Tieneke Bosman 
De bloemen van zondag 25 januari in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Japke Nolles, Madelon en Ronald Kok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen\Jubilea: 
 
Zondag 1 februari mevr. K. Nell-Molenaar Hoofdweg 250e 8475 CE Nijeholtpade 
 
 

 
 
 



Kopij Klokkentoren 
 
Kopij voor de volgen de klokkentoren graag inleveren voor 2 maart a.s. 
 bij tiny26@telfort.nl 
 
VAN DE PREDIKANT

De copij die ik vlak voor mijn vakantie had geschreven was helaas 
niet goed doorgekomen. Daarin meldde ik wat nu alom bekend is 
omtrent een van onze ouderling-kerkrentmeesters, dhr Douwe 
Smitstra. Hij werd verrast met een onderscheiding vanwege zijn 
toegewijde inzet als vrijwilliger in Ter Idzard en daarbuiten. Daarmee 
willen we toch ook hier nog hem en ook zijn vrouw Rinkje van harte 
feliciteren! 
 
 

Voortzetting Bergrede-avonden Nu de avonden over de Bergrede zijn afgerond met de 
vertoning van de film Agent of Grace, over de laatste fase van het leven van Dietrich 
Bonhoeffer, gaan we verder met nieuwe thema’s. Allereerst zullen we stilstaan bij oude en 
nieuwere belijdenisteksten, die we met elkaar gaan vergelijken.  
Waarin vind je je eigen geloof het meest aansprekend verwoord? 
Na enig schuiven met de datum zijn we nu uitgekomen op dinsdag 10 februari om 19.30 
uur in het kerkelijk Centrum te Oldeholtpade. 
Iedereen is welkom! 
Voor nadere info en materiaal kun je terecht bij mij. 
 
Pastoralia Mevr. Madelon Kok heeft te kennen gegeven afscheid te willen nemen als 
organiste in onze gemeente. In talrijke diensten heeft zij haar muzikaliteit mogen 
inbrengen. De jaren gaan nu tellen en er is zorg om haar man, die enige tijd in het 
ziekenhuis moest verblijven. We wensen hem een goed herstel en hun beiden veel zegen 
en sterkte!  
 

Diensten Het is altijd weer stimulerend en opbouwend om bij te dragen aan goed bezette 
diensten en, zoals op zondag 25 januari, brood en wijn met elkaar te delen. In de dienst 
van zondag 8 februari zullen we lezen uit de Bergrede, die eerste van vijf redevoeringen 
van Jezus – dat rijmt op de vijf boeken van de Tora -  in het evangelie naar Mattheüs. 
Jullie zijn het zout der aarde, het licht voor de wereld, zegt Hij. Dat is nogal wat. Jezus 
zegt niet: als jullie je best doen zullen jullie het zijn. Hij zegt ook niet: jullie moeten dat zijn. 
Maar tot de kring leerlingen daar om Hem heen op die Berg zegt Hij: jullie ZIJN het. Wat 
betekent dat voor ons? 
 

Een hartelijke groet aan u, aan jou, 
       ds Gerrit van den Dool 
       e-mail: g.vandendool@terholten.nl 
       tel. 06 20369072 
 
 
 
 

mailto:g.vandendool@terholten.nl


WINTERBOS 
 
God laat de mensen niet meer los.  
Hij houdt ze vast van eeuw tot eeuw.  
Het is als in een winterbos 
de zwarte stammen van de sneeuw 
 
als tekens van Gods grote trouw: 
het duister heeft een witte grond 
en in het land van leed en rouw 
glanst het geheim van Gods verbond. 
 
Want alles wat God ooit begon 
dat rondt Hij af als een gedicht. 
Kijk, in de donkre horizon 
achter de bomen wordt het licht. 
 
Jan Willem Schulte Nordholt 
Uit: Een wankel evenwicht (1986), n.a.v. een ets van Willem Witsen) 
 
 
 
Collectes 
 
We collecteren elke dienst tijdens de dienst voor diaconie. Daarnaast is er een 
deurcollecte op 1 februari voor het werelddiaconaat. 
 
Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.  
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 
 
 



Collectebonnen 
 

Zondag 1 februari worden er weer collectebonnen uitgedeeld.  
 
Hoe werkt het: 
U maakt €10,- over voor 20 bonnen van€ 0,50 
U maakt €20,- over voor 20 bonnen van €1,- 
U maakt €40,- over voor 20 bonnen van €2,- 
 
Op rekeningnummer: NL72RABO3317663375 t.n.v. Diaconie Ter Holten 
 
De volgende uitgifte is Zondag 1 maart dan graag voor woensdag 25 februari het geld 
overmaken. 
 
De diaconie 
 
 

Verbouw van het interieur van de Stephanuskerk 
 
Het is alweer een poosje geleden dat ik een 
stukje geschreven heb over de verbouwing van 
de kerk. Enerzijds komt dit omdat het de tijd van 
Kerst was, dan liggen de bouwactiviteiten twee 
weken stil, en anderzijds is er veel werk gedaan 
wat onder de vloer verstopt zat. 
Zo zijn er sleuven gegraven om leidingen in te 
leggen, voor o.a. elektra, verwarming en voor 
beeld, licht en geluid.  
 

Vanuit het Kerkelijk centrum is er een internet 
kabel naar de meterkast in de kerk gelegd. 
We gaan er vanuit dat we zo voldoende internet 
hebben om de nieuwe techniek goed te kunnen 
bedienen. Daar over de volgende keer meer. 
 

Als je nu de kerk binnen komt dan zie je op de plaats van de oude keuken het MIVA 
toilet (mindervalide), wat tevens het damestoilet zal zijn. Het bestaande toilet wordt 
helemaal opgeknapt en is voor de heren bestemd en onder de trap is een kast 
gerealiseerd. De deuren van de hal naar de kerkzaal zijn schuifdeuren geworden en 
iets breder gemaakt zodat het een mooi brede doorgang is geworden. De 
houtenvloer van de kerkzaal, met daarin de convectorputten voor de verwarming, is 
verlaagd zodat de kerkzaal nu gelijkvloers is. 
 

De beide herenbanken en het kabinetorgel, tijdelijk op wieltjes (hondjes) gezet, zijn 
naar achter in de kerk verplaatst, zodat er voor in de kerk ruimte ontstaat om het 
podium te maken.  
 

Monteurs van installatiebedrijf Groen werken mooi voor de timmerlui uit om alles wat 
onder de vloer moet komen, zoals leidingen voor de verwarming, elektra en 
mantelbuizen voor beeld, licht en geluid, er op tijd in te krijgen zodat de timmerlui 
door kunnen werken. 
 



De commissie die zich met de inrichting bezig houd, is druk met het uitzoeken van 
tegels voor de beide toiletten de kleuren en het uitzoeken van stoelen voor de 
kerkzaal en de inrichting van de keuken. 
Mij komt ter ore dat er binnen de commissie mooie discussies ontstaan over de te 
kiezen kleuren, het type tegel en de functionaliteit.  
Dit horende, maakt het mij al heel erg nieuwsgierig naar hoe het eruit zal komen te 
zien. 
 
Tot de volgende keer. 
 
Met een vriendelijke groet  
Douwe Smitstra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Friese Rijders in actie voor Oekraïne 
 
Al na de eerste week van de start van de oorlog in februari 2022 ging het eerste 
busje richting de Oekraïense grens. Dit alles startte onder de paraplu van Stichting 
Unite in Christ en groeide steeds groter door een enthousiast team van vrijwilligers.  
In november 2023 was het moment gekomen om als eigen stichting verder te gaan 
en is Stichting Friese Rijders opgericht. 
Deze stichting heeft tot doel het verlenen van humanitaire hulp aan Oekraïne, zowel 
binnen als buiten Oekraïne. Zij doen dit door middel van het organiseren van acties 
om giften en goederen in te zamelen en hulptransporten naar Oekraïne te 
organiseren, het vragen van aandacht via diverse media en alle andere acties die bij 
dit doel passen.  
Deze  stichting heeft geen winstoogmerk en 100% van alle ontvangen giften en 
donaties zijn bestemd voor het organiseren en uitvoeren van deze doelstellingen.  
 
Met deze saamhorigheid, daadkracht en praktische instelling die hen typeert, leveren 
zij een waardevolle bijdrage aan humanitaire ondersteuning aan Oekraïne. Of het nu 
gaat om het inzamelen en vervoeren van goederen, logistieke hulp of andere vormen 
van ondersteuning: de Friese Rijders laten zien dat solidariteit geen grenzen kent. 
Deze inzet onderstreept waar de Friese Rijders voor staan: vrijwillige betrokkenheid, 
verantwoordelijkheid en omzien naar elkaar, ook ver buiten Fryslân. Een grote dank 
aan iedereen die zich, op welke manier dan ook, inzet voor mensen die getroffen zijn 
door oorlog en onzekerheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 24 februari 2026 is het 4 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnen viel. Na 4 
jaar oorlog is de nood in Oekraïne nog steeds heel hoog. Daarom wil de Friese 
Rijders 100.000 adressen in dorpen en steden in Noord Nederland benaderen om dit 
onder de aandacht te brengen door huis aan huis te flyeren.  
 



 
De vraag aan jou is, wil jij in je familie en kennissenkring mensen benaderen in 
verschillende dorpen en deze mensen vragen of ze bereid zijn om tussen 14 en 24 
februari 2026 in hun buurt of dorp te flyeren?   
 
Help jij mee met de grootste Oekraïne flyer actie van Nederland! U kan contact 
opnemen met Kornelis Bijlsma (06-41454659) of een mail sturen naar 
promotie@frieserijders.nl 
 
Douwe Smitstra heeft zich opgeworpen om als contactpersoon te fungeren voor onze 
5 dorpen alsmede Nijeholtwolde. Wilt u meehelpen in deze toch humanitaire actie 
voor Oekraïne, doe dan een mailtje richting Douwe Smitstra, d.smitrstra@terholten.nl 
of bellen mag ook 06-11226796. 
 
Als PKN Ter Holten ondersteunen we de actie eveneens door de collecten tijdens de 
avondmaalsdiensten in 2026 te bestemmen voor de Friese Rijders. 
 
Doet u ook mee? 
 

 

 
 

 
 
 
Agenda: 
 
Zondag 1 februari   Uitgifte collectebonnen in KC Oldeholtpade 
Woensdag 11 februari  Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal 20.00 uur
Maandag 16 februari  Gesprekskring rond Open Deur bij fam. Kanis 
 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan 
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag   12 februari 
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