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Nummer 1 4 januari 2026 199 jaargang
Zondag 4 januari Voorganger: ds. G. v.d. Dool
10.00 uur Organist: H. Kooistra

Oldeholtpade

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in het K.C.
en elkaar alle goeds toe te wensen.

Zondag 11 januari Voorganger: ds. W. Hordijk
10.00 uur Organist: H. v.d. Bij
Oldeholtpade Kindernevendienst

De deurcollecte is bestemd voor Noodhulp Oekraine

Deze dienst wordt opgenomen door Radio Centraal

Zondag 18 januari Voorganger: dhr. J. Knol
10.00 uur Organist: F. Poelman
Nijeholtpade Kindernevendienst

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 21 december in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Egbert Kanis en Karst Woudstra

De bloemen van zondag 28 december in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Jannie Vermeulen

Bedankt:

Langs deze weg wil ik de gemeente Ter Holten bedanken voor het prachtige boeket
bloemen welke door Froukje bij mij werd bezorgd.

Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om u allen een Gezegend en Voorspoedig
2026 toe te wensen.

Hartelijke groet,
Henk van der Bij
Graag willen we de kerkelijke gemeente PKN Ter Holten bedanken voor de prachtige bos

bloemen die Egbert kreeg voor z'n verjaardag.

Egbert en Gerrie Kanis



Bedankt voor de mooie bloemen

Groetjes Jannie Vermeulen " : .

Er is wat beweging in het organistenteam van Ter Holten. Na jarenlang de diensten
muzikaal te hebben begeleid, heeft Madelon Kok besloten te stoppen als organist in onze
gemeente. Madelon is 21 jaar organist geweest bij ons. We zijn haar zeer dankbaar voor
haar orgelspel en trouwe inzet. Op oudejaarsavond heeft ze haar laatste dienst begeleid.
In overleg met Madelon zoeken we een geschikt moment om op gepaste manier afscheid
van haar te nemen als organist.

Nieuws van de organisten in Ter Holten

Tegelijkertijd zijn we blij dat we een nieuw gezicht mogen verwelkomen bij het orgel.
Wellicht heeft u hem de afgelopen weken al gehoord, want Harmen Kooistra heeft
inmiddels al een paar keer de diensten begeleid. We zijn blij met de komst van Harmen en
wensen hem veel plezier en inspiratie toe bij het bespelen van onze orgels in
Oldeholtpade en Nijeholtpade.

Daarnaast blijven de vertrouwde gezichten van Martijn van der Honing en Henk van der Bij
deel uitmaken van ons team. En uiteraard zal ik ook weer van me laten horen achter het
orgel.

Het rooster is nog niet helemaal rond voor 2026. Mocht u nog een organist weten, die in
Ter Holten zou willen spelen, ik hoor het graag.

Muzikale groet, Froukje Poelman

Als Kerst dit jaar
donkerder is
dan normaal

kijk dan omhoog

want juist
in het donker
kun je de Ster
zien schijnen

de Ster die belooft:
in al je vragen
zorg en pijn
zal Ik er zijn

Want lk ben Die is,
Die was en komt,
Ik ben Immanuél

God met ons



VAN DE PREDIKANT

W Pastoralia De afgelopen weken misten we dhr. Henk van der Bij
achter het orgel. Hij moest wegens ziekte verstek laten gaan.

| Naar het zich laat aanzien gaat het nu, zo meldde hij me,
gaandeweg weer wat beter met hem. We wensen hem alle

1 goeds en hopen dat we hem binnen afzienbare tijd weer zullen
mogen beluisteren.

Epifanie De kerstvieringen liggen achter ons. We mochten ons
verheugen op goede belangstelling voor de diensten in de
Nicolaaskerk te Nijeholtpade en het Kerkelijk Centrum te
Oldeholtpade. De muzikale bijdragen van brasskwartet Sonore en Harmanna Dykstra
waren, gevoegdd bij het orgelspel van Froukje Poelman, een verrijking. We zijn nu
gekomen in de periode van Epifanie, wat ‘verschijning’ betekent: na zijn komst in de
wereld toont de Heer bij zijn aantreden Gods glorie onder ons mensen. De verhalen
daar vanouds mee verbonden zijn die over de Wijzen uit het Oosten, Jezus’ doop in
de Jordaan en de bruiloft te Kana, waarbij Jezus water herschept tot wijn. Johannes
tekent daarbij aan: “Dit heeft Jezus gedaan als begin(sel) van zijn tekenen; Hij heeft
zijn heerlijkheid geopenbaard (epifanie!) en zijn leerlingen gingen in hem geloven”
(Johannes 2:11). Met andere woorden: hier zie je waar het Jezus om begonnen is: de
genezing en vernieuwing van de schepping, de redding van ons menszijn.

Huub Oosterhuis verwoordde dat prachtig in lied 489, wat we ook in de
kerstnachtdienst zongen:

Geen ander teken ons gegeven,
geen licht in onze duisternis

dan deze mens om mee te leven,
een God die onze broeder is.

Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.

Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en al wat leeft aanschouwt het heil.

Ook in het nieuwe jaar zullen we de genezende, bevrijdende en vernieuwende kracht
van het Evangelie - wat is die nodig in onze verdeelde, geschonden wereld! — mogen
delen en uitdragen.

Vakantie Van woensdag 7 tot en met zondag 18 januari zal ik wegens vakantie niet
werkzaam zijn in de gemeente. Indien in deze periode contact met een predikant
noodzakelijk is, kunt u zich wenden tot een van de moderamenleden.



In de dienst van 4 januari komen we weer bij elkaar in het Kerkelijk Centrum, waarna
we elkaar heil en zegen kunnen toewensen.
Tot besluit een op Henriétte Roland Holst geinspireerd gedicht van Geert Boogaard:

Er is een woord

dat altijd Immanué|,

om ons heen is; een woord dat altijd was;
en wie het zegt, en wie het hoort,

zegt daarmee hoort dat hij niet alleen is.”

dat God één is:

Een hartelijke nieuwjaarsgroet aan u, aan jou,
Ds. Gerrit van den Dool
e-mail: g.vandendool@terholten.nl
tel. 06 20369072

Collectes:

We collecteren elke dienst tijdens de dienst voor diaconie. Daarnaast zijn er
deurcollectes op 21 december en op kerstochtend.

11 januari Noodhulp Oekraine

We collecteren elke dienst tijdens de dienst voor diaconie. Daarnaast is er
deurcollectes op 11 januari.

De oorlog in Oekraine heeft een diepe
wissel getrokken op het leven van veel
inwoners. Verwoeste huizen, een
ontwrichte infrastructuur en aanhoudende
onzekerheid zorgen voor angst en verdriet.
Samen met lokale kerken en

partnerorganisaties staat Kerk in Actie Yan cen eigen bedrifjo
inwoners en ontheemden bij. In regionale CTTe— y e
hulpcentra vinden kwetsbare families een e I Baicwciogit
veilige plek. Kinderen krijgen er ruimte om
te spelen en kunnen hun zorgen even van zich af zetten. Er is traumahulp voor wie
lijdt onder wat hij of zij heeft meegemaakt. Daarnaast krijgen vrouwen steun om een
eigen bedrijfje te starten, zodat zij in het gezinsinkomen kunnen voorzien en nieuw
perspectief vinden. Kerk in Actie steunt dit belangrijke en noodzakelijke werk in
Oekraine via het programma Noodhulp.

De oorlog in Oekraine
heeft het leven van veel
inwoners op zijn kop gezet.
Samen met lokale kerken
en partnerorganisaties
biedt Kerk in Actie hulp
aan kwetsbare families.
In regionale hulpcentra
zijn veilige speelplekken
voor kinderen, en er is
traumahulp. Vrouwen
krijgen steun bij het starten

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman
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Terugblik en wensen voor het nieuwe jaar 2026

Als kerkenraad kijken we naar de overgang van jaar op jaar in onze kerkelijke gemeente en is vaak
een mix van dankbaarheid voor wat was, rouw om wat verloren ging, en verwachting voor wat God
gaat doen.

Terugblik op 2025: Een jaar van licht en schaduw

Als we de balans opmaken van 2025, zien we een jaar waarin we als gemeente mochten leven in het
licht van Gods Koninkrijk. We kijken met dankbaarheid terug op de momenten van ontmoeting: de
diensten waarin we samen zongen, de koffiemomenten waarbij het goede gesprek ontstond, en de
inzet van de vele vrijwilligers die onze gemeente een gezicht geven.

Wat ons bijblijft:

e Momenten van viering: Denk aan de bijzondere diensten rond Pasen en Kerst, of die ene
startzondag waarbij de verbinding zo tastbaar was.

e Zorg voor elkaar: Het stille werk in het pastoraat en de diaconie. In een jaar waarin de wereld
soms onrustig en verdeeld leek, probeerden wij een plek van rust en recht te zijn.

o Verlies en gemis: We gedenken hen die ons in 2025 ontvielen. Hun lege plekken in de banken
herinneren ons aan de kostbaarheid van het leven en de hoop op de eeuwigheid.

e Onze kerkrentmeesters die altijd druk zijn met het onderhoud van onze gebouwen en de start
van een grondige renovatie van het interieur van onze kerk in Oldeholtpade.

o Het beroepingswerk waarbij we in 2026 Jeroen Knol mogen verwelkomen als Kerkelijk werker
voor onze gemeente Ter Holten.

Wens voor 2026: Kijk en verwonder!

Voor het nieuwe jaar 2026 ligt er een uitnodigende opdracht voor ons klaar: "Kijk! Laat je verrassen
door het werk van Gods Geest." Vaak plannen we onze kerkelijke activiteiten tot in de puntjes, maar
de Geest laat zich niet altijd regisseren.

Onze wens als kerkenraad voor onze gemeente in 2026 is dat we:

1. Open ogen houden: Dat we niet alleen kijken naar wat we altijd al deden, maar oog krijgen
voor het nieuwe dat God in onze buurt of onder de jongeren laat ontstaan.

2. Ons laten verrassen: Dat we de moed hebben om buiten onze eigen kaders te treden. Waar
zien we Gods liefde oplichten op onverwachte plekken?

3. Verbonden blijven: Dat we, ondanks verschillen in mening of achtergrond, de eenheid in
Christus blijven zoeken.

"Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvioedig
bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." — Romeinen 15:13.

Als kerkenraad wensen we u / jullie allen een gezegend en gezond 2026 toe. Een jaar waarin we niet
alleen "over" God praten, maar Hem ook daadwerkelijk aan het werk zien in ons midden.



Verbouwing Kerk Oldeholtpade en digitalisering

Onze kerk in Oldeholtpade wordt intern gerenoveerd en de verwachting is dat dit eind mei 2026
gereed zal zijn. Het zal niet alleen een renovatie zijn echter we zullen ook onze diensten en
bijeenkomsten ook gaan digitaliseren.

Kerkdiensten digitaliseren betekent het gebruik van digitale technologie om kerkdiensten en kerkelijke
activiteiten te veranderen en te verrijken.

Hoewel onze telefoons en computers steeds meer taken overnemen, blijft de fysieke kerkgang het
hart van de gemeente. Digitalisering verandert de route naar de kerk, maar niet de bestemming.

De kerk is één van de weinige plekken in de samenleving waar we nog écht analoog samenkomen.
Geen scherm kan de volgende zaken vervangen:

e De kracht van samen zingen: Het geluid van het orgel en de gezamenlijke stemmen beleef je
in de kerkbanken heel anders dan via een luidspreker thuis.

o Maandelijks het koffiedrinken na de dienst: De spontane gesprekken, een hand op de
schouder of een bemoedigend woord bij de koffie zijn de "lijm" van de gemeente.

e De sacramenten: Het vieren van het Heilig Avondmaal of het bijwonen van een doop vraagt
om fysieke aanwezigheid; het zijn tastbare tekenen van geloof.

De PKN gemeente Ter Holten streeft naar een "hybride" kerk. Dat betekent dat de digitale weg een
uitkomst is voor wie echt niet kan komen (door ziekte of vakantie), maar dat de kerk op zondagmorgen
dé plek blijft waar de gemeenschap zichtbaar en tastbaar wordt en blijft.

Na de verbouwing zal onze kerk stralen als nooit tevoren. Nieuwe inrichting, verbeterde techniek,
frisse mogelijkheden.
Dat vraagt om mensen die willen helpen dit tot leven te brengen.

Bedien jij de media in de kerk? Jouw talent doet ertoe!

Achter elke dienst die raakt, staat een team dat vaak onzichtbaar is — maar onmisbaar.
Beeld, geluid, livestream, presentatie: jij helpt het Woord verder te dragen dan de muren van de kerk.

Heb jij oog voor detail, gevoel voor techniek of gewoon een hart om te dienen?
Of je nu ervaren bent of nieuwsgierig om te leren: jouw talent kan hier tot bloei komen.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meeluisteren, meekijken en meebeleven — in de kerk én
thuis. Je staat er nooit alleen voor: we leren samen, lachen samen en bouwen samen aan iets dat
groter is dan wijzelf.

Bedien jij — of wil je leren bedienen — geluid, beeld, presentatie of livestream?
Dan is dit hét moment om aan te haken.

Met de vernieuwde mediafaciliteiten kunnen we de diensten nog beter laten ervaren:
helder geluid, sterk beeld en een boodschap die ook thuis binnenkomt.
Of je nu technisch bent, creatief denkt of graag achter de schermen dient: jouw inzet maakt verschil.

Je hoeft geen expert te zijn. We bouwen aan een team waarin we elkaar helpen, trainen en
bemoedigen. Samen zorgen we ervoor dat alles wat vernieuwd is, ook écht gaat spreken.

Ben je geinteresseerd met mee te werken in het beamerteam, meld je aan bij h.visser@terholten.nl of
bellen mag ook 06-15822555. Wij rekenen op je inzet.
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Kastbakkien

i’ in mien mooie Stel-
Alingwarver dorp op een

bepaolde leeftied kom-
men binnen, kriej" ieder jaor
vlak veur de kastdaegen iene
van de karke an de deure die
je een kedogien brengt. Een
pakkien mi Goisen

ers drin.

Et maekt niet uut aj’ zun-
dags wel of niet in de karke
kommen, wel of niet in een
Opperwezen geleuven. lede-
riene is geliek en dat vien ik
hiel mooi. D't wodt mi'j al
jaoren zoe'n kastkedogien
brocht. Ik telle d'r vanzels ok
al hiel wat jaoren henne. Et
het trouwens deur de jaoren
henne altied zo west. Ik wete
niet beter. Now brengen grote
meensken die kedogies bi’j de
deuren langes. De kiender van
de zundagsschoele brochten
die kastbakkies vroeger naor
de oolden-van-daegen toe.

Mit mien kammeraotien
Reintien, die d’r now spietig
genoeg al jaoren niet meer is,
gong ik vroeger naor de zun-
dagsschoele. We luusterden

naor de mooie verhaelen die .
 fietse nooit en te nimmer
“dronkend deur et dorpen

oons verteld wodden. Verhae-
len over Jozef en zien ofgeun-
stige breurs en over de gekke
keuning Nebukadnezar die
gros at. We zongen vanzels ok
- lieties uut een boekien. Kinde-
ren van één Vader, reikt elkaar
de hand. En we brochten
dus kastbakkies rond.
Tk moch op een keer
mit Reintien zoe'n bak-
kien naor een oolde man
brengen die liekem
allienig in een oold
klintien op ‘e
Zanen woonde.
Wi'j weren
zuver wat

=

schoftig en gao naor die man
toe, want hi’j was nog wel es
dronkend.

We zaggen him wel es veur
de schoele langesfietsen as hi’j
woensdagsmorgens van de
mark in Wolvege kwam. Hi’j
was een keer zo in de lorem
dat hi’j mit fiets en al onder-
steboven raekte. Butendat
piste hi'j een keer deurde -
brievebusse van een huus
tegenover de schoele. En naor
die man mossen wi'j mit een
kastbakkien!

Een oold kliftien
op. ‘e Zahelr

Ik wete nog best dawwe et
him geven hebben, veerder .
haost niks zegd hebben, en
doe as de wiedeweergao de
zaandmenninge weer daele-
fietst binnen naor de Bover-
weg toe.

De man die mi’j jaors et
kastbakkien brengt, maekt
altied wel een praotien mit
me. Hi'j stoeft nooit votdaolik
ethiem weer of. Marja,ik

hebbe nog nooit bi'j iene deur
de brievebusse pistt

JOHANVEENSTRA
lohan_veenstra@hetnet.nl

25 Op deze plek wisselen
columnisten Johan
Veenstra (Stellingwerfs)
en Gerard

de Jong (Bildts)

elkaar om

de week af.




Website Ter Holten

Welkom op onze website; Of je nu op zoek bent naar een moment van rust, antwoorden op je vragen,
of simpelweg wilt weten wat er in onze gemeente speelt: fijn dat je er bent. Onze kerkdeuren staan
fysiek vaak open, maar via deze website zijn we altijd met elkaar verbonden. Kijk gerust rond, laat je
inspireren en voel je thuis — waar je op dit moment ook bent.

Onze website www.terholten.nl is goed bezocht in het jaar 2025.

Maand Unieke Aantal
bezoekers bezoeken
Jan 2025 1537 3846
Feb 2025 1040 1895
Mrt 2025 1131 1889
Apr2025 1043 1861
Mei 2025 1227 2047
Jun 2025 1119 1920
Jul 2025 1388 2301
Aug 2025 1111 2075
Sep 2025 1322 2458
Okt 2025 1457 2594
Nov 2025 1629 2862
Dec 2025 1618 2667

Onze gemeenschap groeit ook online "Met grote dankbaarheid merken we dat onze website het
afgelopen jaar een echte ontmoetingsplek is geworden. We zien dat velen van u de weg naar deze
website weten te vinden voor inspiratie, nieuws of een moment van bezinning. Het vervult ons met
vreugde dat we, ook buiten de kerkdiensten om, zo nauw met elkaar verbonden blijven. Dank aan
iedereen die de website bezoekt en zo bijdraagt aan onze levendige gemeenschap!"

In 2026 zullen we, na de renovatie van de kerk, onze diensten op de website uitbreiden zodat u ook
de diensten nadien kunt bekijken of live kunt meemaken.


http://www.terholten.nl/

Agenda:

Zondag 4 januari Uitgifte collectebonnen in KC Oldeholtpade
Woensdag 14 januari Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal 20.00 uur
Dinsdag 27 januari Gesprekskring rond Open deur bij Gerie Groen
Zondag 1 februari Uitgifte collectebonnen in KC Oldeholtpade

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben
voor:

Donderdag 15 januari

OP DE VREUGDEVOLLE DAGEN
E(MOEILIJKE PERIODES -
DRUKKE MOMENTEN -
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