
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 23  21 december 2025   18de jaargang 
___________________________________________________________________ 
Zondag 21 december Verzorgd door de zangdienstcommissie 
4de Advent   Organist: F. Poelman 

19.30 uur   Nijeholtpade 

 
Met muzikale medewerking van Jantje Bos en Sandra Jagersma 
De deurcollecte is bestemd voor de voedselbank Weststellingwerf 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Woensdag 24 december Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
(Kerstavond) 

22.00 uur   Organist: F. Poelman 

Nijeholtpade 
 
Met medewerking van Brasskwartet Sonore 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Donderdag 25 december  Voorganger: ds. W. Hordijk 
(Eerste Kerstdag) 
10.00 uur    Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
 
Muzikale medewerking van Harmanna Dykstra op bugel 
Deurcollecte is bestemd voor: Samen tegen armoede. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 28 december  Voorganger: ds. F. Westermann 
10.00 uur    Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
 
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in het 
K.C. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Woensdag 31 december  Voorganger: ds. J. v.d. Mark 
(Oudejaarsavond) 
19.30 uur    Organist: M. Kok 
Nijeholtpade 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 4 januari   Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
10.00 uur    Organist: H. Kooistra 
Oldeholtpade 
 
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in het 
K.C. en elkaar alle goeds toe te wensen. 



Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 7 december in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Femke van Hoogwaarden 
De bloemen van zondag 14 december in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Fam. Schut en Wim en Lieneke Keuzekamp 
 
Verjaardagen en Jubilea 
 
Zondag 21 december dhr. E. Kanis  Idzardagweg 46, 8476 EM Ter Idzard 
 
Bedankt: 
 
Wij willen U allen hartelijk bedanken voor het mooie boeket wat we mochten 
ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarige huwelijksdag. Ook willen wij van deze 
gelegenheid gebruik maken om U, en allen die U dierbaar zijn fijne kerstdagen en 
een voorspoedig en gezond 2026 toe te wensen. 
 
Frans en Gre Hamelink 
 
Beste gemeenteleden, langs deze weg willen wij eenieder bedanken voor het 
prachtige boeket wat wij mochten ontvangen voor ons Huwelijk op 12-12-2025. 
Met vriendelijke groet, 
Wim en Lieneke 
 
Collectes: 
 
We collecteren elke dienst tijdens de dienst voor diaconie. Daarnaast zijn er 
deurcollectes op 21 december en op kerstochtend. 
 
21 december – Voedselbank 
 
In de zangdienst op zondagavond 21 december is er 1 collecte bij de deur. De 
opbrengst hiervan is bestemd voor de voedselbank Weststellingwerf. 
 
25 december - Kerstcollecte 
 
Samen tegen armoede 
Met Kerst collecteert Kerk in Actie voor mensen in 
armoede in Nederland. Steeds meer gezinnen 
kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar 
knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school, 
de Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag 
en Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe 
aanvragen. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven 
die écht helpen: van directe hulp tot structurele oplossingen. 
 
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.  
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 



 
VAN DE PREDIKANT 
 

Kerstdiensten  
In de kerstnachtdienst zal opnieuw dat grote woord klinken dat 
alles samenvat waar we naar verlangen en dat tegelijk zo 
gemakkelijk en uitgesleten, want zo ver weg, kan klinken: vrede, 
sjaloom. In Jesaja 11 kondigt de profeet de komst aan van een 
messiaanse koning, die met zijn optreden een totale 
vernieuwing teweegbrengt in de relaties tussen mensen en 

volken. Dat weerspiegelt zich in de natuur: de wolf is te gast bij het lam, de koe en de 
berin weiden samen. Daar ligt een uitdagende visie achter: een vernieuwde 
schepping vraagt om mensen die op een nieuwe manier met elkaar omgaan. Is 
immers een ontwrichte schepping niet gevolg van menselijke wanverhoudingen? Hoe 
actueel, bij al die berichten over milieu- en klimaatcrises, naast al die oorlogen en 
geruchten van oorlogen! Hoe sprookjesachtig-onmogelijk Jesaja’s profetie ook lijkt, er 
is een kerstnacht gekomen waarin vanuit de hemel ons wordt voorgezongen: ‘Vrede 
op aarde’. Hoezeer het ook mis is met ons, God heeft welbehagen in mensen en de 
komst van zijn Messias Jezus is daarvan de openbaring, onstuitbaar. Hij gaat ons 
voor op wegen die leiden tot nieuwe harmonie en genezen relaties. In het Nieuwe 
Testament zal Hij de naam ‘Onze Vrede’ krijgen (Efeziërs 2:14): door zichzelf te 
geven, tot en met zijn eigen leven, verbindt Hij wat vreemd voor elkaar is en elkaar 
vijandig gezind. Het blijft bijzonder dat de geboorte van Jezus wereldwijd wordt 
gevierd en aanleiding voor staatshoofden is om vredelievende kersttoespraken te 
houden – al dan niet gemeend, maar toch!  
We verheugen ons op de muzikale bijdragen van brasskwartet Sonore, geleid door 
Jan Hoekstra, dat samen met ‘onze’ organiste Froukje Poelman, die ook in de 
kerstmorgendienst zal spelen, de gemeentezang zal begeleiden.  
NB: voorafgaand aan de kerstnachtdienst beginnen we om 21.50 uur met 
samenzang.  
 
In de kerstmorgendienst, waarin ds. W Hordijk voorgaat, zal Harmanna Dykstra, een 
van onze gemeenteleden, op haar bugel de viering muzikaal verrijken. Ook daar zien 
we naar uit! 
 

Pastoralia Mevr Jannie Vermeulen-Wijnia maakte een ongelukkige val, waarbij zij 
verschillende vervelende blessures opliep en naar het ziekenhuis moest om aan een 
gebroken elleboog te worden geopereerd. De ingreep is gelukkig geslaagd. We 
wensen haar veel sterkte en een voorspoedig verder herstel. 
 

Gefeliciteerd! Wim Keuzenkamp en Lieneke Reitsma waren al jaren samen, maar 
besloten nu hun relatie te bekrachtigen met een huwelijk. Op 12 december zijn ze 
getrouwd. Ze hebben een prachtige dag gehad. Onze hartelijke felicitaties! We 
wensen hun Gods zegen en veel geluk op hun verdere weg samen. 
 

Tot slot een meditatieve tekst van Frans Cromphout, om alvast mee te nemen het 
nieuwe jaar in….. 
 
 

 
 
 



Dat we onze dagen openhouden 
voor wat ons 
onverwacht kan overkomen: 
een ontmoeting, een vaarwel, 
ontroering om de schoonheid 
van de mensen of de wereld, 
een mens die troost komt vragen  
of ons een ogenblik vrede schenkt. 

 
   Dat we onze dagen openhouden 
voor wat nutteloos is: 
gastvrijheid en welkom, 
dankzeggen, stilte, 
zomaar een woord 
of een gebaar van goedheid

Een hartelijke kerstgroet aan u, aan jou, 
       Ds. Gerrit van den Dool 
       e-mail: g.vandendool@terholten.nl 
       tel. 06 20369072 
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                                Gods Kerstcadeau     
Romeinen 6:23       Els Hengstman- van Olst 

God schonk Zijn eniggeboren Zoon 

als een cadeau aan deze aarde, 

nooit was er zó iets kostbaars 

zó uitmuntend en van waarde! 

 

Ook al zag men het niet direct 

- Hij was "verpakt" in doeken- 

maar de herders wisten het 

en gingen Hem samen zoeken. 

 

Want het was aan hen verteld 

vergezeld met Hemelkoren, 

een buitengewoon Kerstgeschenk 

was die nacht geboren. 

 

En niemand kon ons redden 

wat wij ook zouden bedenken, 

daarom heeft de Vader ons 

Zijn enige Zoon willen schenken. 

 

Hij is een ultiem Godscadeau, 

in Hem kun je heil ontvangen, 

open je hart maar voor Jezus 

Hij kent jouw diepst verlangen. 

 

                        Ja, God gaf ons Zijn Geliefde Zoon     

aan een wereld in diep verdriet 

en Hij is het enige geschenk 

dat voor de mensheid uitkomst biedt! 

 

Agenda: 
 
Woensdag 14 januari  Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal 20.00 uur
Dinsdag 27 januari  Gesprekskring rond Open deur bij Gerie Groen 
 

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan 
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag   1 januari 
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