
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 22  7 december 2025   18de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
 
Zondag 7 december Voorganger: dhr. J. Knol 
2de Advent   Organist: H. Kooistra 
10.00 uur    Kindernevendienst 
Oldeholtpade 
 
Deurcollecte is bestemd voor Werelddiaconaat Libanon 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 14 december Voorganger: ds. J. v.d. Mark 
3de Advent   Organist: M. Kok 
Nijeholtpade  Kindernevendienst 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 21 december Verzorgd door de zangdienstcommissie 
4de Advent   Organist: F. Poelman 

19.30 uur   Nijeholtpade 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 23 november in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Nabestaanden van Hans de Jong, Henk Vermeulen, Freek Blomsma en Marijn Hornstra 
De bloemen van zondag 30 november in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Fam. Hamelink 
 

Verjaardagen en Jubilea 
 
Zaterdag 13 december fam. Schut 63 jaar getrouwd Dr. Dreeslaan 28N,   8471LG Wolvega 
Zaterdag 20 december fam. A. Hornstra 40 jaar getrouwd Hoofdweg 100, 8474CJ 

Oldeholtpade 
Zondag 21 december dhr. E. Kanis  Idzardagweg 46, 8476 EM Ter Idzard 
 
 
Bij de kerkdiensten 
 
Zondag 7 december is de 2e zondag van advent met een dienst om 10.00 uur in het Kerkelijk 
Centrum in Oldeholtpade. Zondag 14 december is de 3e zondag van advent met een dienst om 
10.00 uur in de kerk in Nijeholtpade. Tijdens deze diensten worden de adventskaarsen 
aangestoken door kinderen van de kindernevendienst. 
 

Op zondag 21 december is het alweer de 4e zondag van advent. Dan is er ’s avonds om 19.30 uur 
een zangdienst in de kerk in Nijeholtpade. De dienst wordt verzorgd door leden van de 
zangdienstcommissie. We gaan veel zingen met elkaar, de commissie heeft mooie liederen 
uitgezocht. De muzikale begeleiding is van Froukje op het orgel en van Jantje Bos en Sandra 
Jagersma op trombone. Er is op 21 december ’s ochtends geen dienst. 
 



Op kerstavond 24 december is de kerstnachtdienst. Deze is om 22.00 uur in de kerk in 
Nijeholtpade. Medewerking wordt verleend door een koperkwartet van Euponia uit Wolvega. Op 
kerstochtend 25 december hebben we om 10.00 uur een dienst in het Kerkelijk Centrum in 
Oldeholtpade. Medewerking wordt dan verleend door Harmanna Dykstra op bugel. 
 

We hopen op mooie diensten met elkaar. U bent allen van harte welkom! 
 
Froukje Poelman 
 

Gemeenteavond 26 november 
 
Op woensdagavond 26 november hadden we een goed bezochte gemeenteavond over het 
beroepingswerk en de verbouw van de kerk in Oldeholtpade. 
 
Voor de pauze heeft de beroepingscommissie verslag gedaan van haar werkzaamheden. De 
commissie heeft voorgesteld aan de kerkenraad om Jeroen Knol aan te stellen als ouderling-
kerkelijk werker. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen. Jeroen was zelf ook aanwezig op 
de gemeenteavond. Nu kennen we Jeroen al aardig goed, maar hij had nog wat vragen voor ons 
om te kijken hoe goed we hem kennen. En vanaf mei zullen we hem helemaal goed leren kennen. 
Want er zijn geen bezwaren ingediend tegen de bevestiging van Jeroen als ouderling-kerkelijk 
werker. Dat betekent dat hij vanaf mei zal starten in onze gemeente. Jeroen en zijn gezin zullen na 
de zomervakantie hun intrek nemen in de pastorie. De beroepingscommissie en kerkenraad zijn 
blij met de komst van Jeroen. Dit betekent ook dat de werkzaamheden van ds. Gerrit van den 
Dool dan zullen stoppen. We houden u op de hoogte van de data waarop Jeroen bevestigd gaat 
worden en Gerrit afscheid neemt. 
 

Na de pauze zijn we bijgepraat over de verbouwing van de kerk in Oldeholtpade. De 
werkzaamheden zijn gestart op 27 oktober en de planning is dat de verbouwing eind mei gereed 
zal zijn. Douwe heeft ons wat foto’s laten zien. Hendrika heeft ons meegenomen in de 
werkzaamheden van de werkgroep sfeer en inrichting. Ze zijn onder andere druk bezig met het 
uitzoeken van kleuren, stoelen, de aankleding van de entree en uitgiftebalie. Ze doen dit in nauw 
overleg met de architect. En tenslotte heeft Hans ons verteld waar de werkgroep beeld, licht en 
geluid mee bezig is. We gaan straks werken met schermen, er komen nieuwe microfoons, mooie 
verlichting. We kijken ernaar uit om straks weer in onze mooie verbouwde kerk de diensten te 
mogen vieren. 
 

Froukje Poelman 
 
 
 
 

VAN DE PREDIKANT 
 

Overleden Afgelopen woensdag 3 december overleed, na een korte periode 
van ziekte, mevr. Imkje Koen-Los, in de leeftijd van 94 jaar. Met haar man 
Rikus, die in 2014 overleed, woonde zij op een boerderij in Nijeholtpade en 
later in Oldeholtwolde. Ze kregen twee zoons en twee dochters. Het overlijden 
van de oudste zoon, nog in de kinderleeftijd, betekende voor haar en haar man 
een blijvend verdriet. Enkele jaren geleden betrok zij de flat aan de Tulpstraat 
in Wolvega, waar zij nog goede jaren heeft gehad, mede dankzij de zorg van 
haar kinderen. Zij was een hartelijke, belangstellende vrouw met een heldere 

geest die lang midden in het leven stond. Ons meeleven gaat uit naar de familie. Haar 
gedachtenis zij tot zegen voor hen en voor allen die haar hebben gekend. 
 



40 jaar getrouwd Dhr. en mevr. Andries en Gerda Hornstra-Bijl hopen op 20 december hun 
veertigste trouwdag te mogen vieren. We wensen hun een mooie dag en nog veel gezegende 
jaren samen, temidden van wie hun lief zijn! 
 

Een nieuwe voorganger! Wat mooi dat we ons mogen verheugen op de komst van een nieuwe 
voorganger. Na een moeizaam jaar kon de beroepingscommissie contact leggen met kerkelijk 
werker Jeroen Knol, een al vertrouwde verschijning in ons midden. Mooi ook dat hij bezig is met 
een traject om predikant te worden. En fijn dat er, zo meen ik waar te nemen, zoveel 
eenstemmigheid is! Zo zal ik met u en jullie de laatste maanden ingaan…….. 
 

DONDERDAG 11 DECEMBER, 19.30 IN KERKELIJK CENTRUM OLDEHOLTPADE: 
INDRUKWEKKENDE FILM OVER DIETRICH BONHOEFFER 
 

Nu we de avonden over de Bergrede hebben afgerond, zullen we op donderdag 11 december 
kijken naar de indrukwekkende film over de Duitse 
predikant/theoloog/verzetsman Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Bonhoeffer 
schreef een belangrijk boek over de Bergrede, ‘Navolging’. Daarin maakt hij 
duidelijk dat de genade van God gratis is, maar allerminst goedkoop. We 
maken de genade van God goedkoop als we Jezus’ woorden prachtig vinden, 
maar er geen consequenties aan verbinden.  
In de film ‘Agent of Grace’ gaat het over Bonhoeffer’s worsteling met de vraag 
wat je verantwoordelijkheid als christen inhoudt als een heidense, anti-
christelijke ideologie allesoverheersend is geworden. De film begint in 

Amerika, waar Bonhoeffer verblijft en waar hij een grootse carrière had kunnen opbouwen. Hij 
voelt zich echter zo verbonden met zijn volk en zijn kerk dat hij zich genoodzaakt voelt terug te 
keren. Dáár ligt zijn roeping, al loopt hij, daarvan is hij zich bewust, het risico zelfs zijn leven te 
verliezen. Zo zou het inderdaad gaan. 
Drie weken voordat het kamp bij Flossenbürg, waar hij gevangen zat, werd bevrijd is het vonnis 
tegen hem voltrokken. Dat was op 9 april 1945. Hij was toen 39 jaar oud. 
Zijn laatste woorden waren: “Dit is het einde, voor mij het begin van mijn leven. “ 
Ieder die geïnteresseerd is is welkom bij deze film! 
 

Enkele citaten van Dietrich Bonhoeffer:  
* Dat ellende en gevaar ons alleen maar dichter bij God brengen, is zeker.  
* Een onvervuld verlangen hoeft geen vervuld leven in de weg te staan. 
* Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere 
mensen iets kan betekenen. 
* We moeten het riskeren om aanvechtbare dingen te zeggen als daardoor 
maar vitale vragen worden aangeroerd. 
* Wie een mens veracht zal nooit iets met hem kunnen beginnen. 
 
Citaten uit de film:  
- Alleen wie het uitschreeuwt voor de Joden, mag Gregoriaanse gezangen 
zingen.  
- Proberen te ontkomen aan zonde is wellicht de ultieme schuld.  
- We moeten leren leven alsof elke dag onze laatste kan zijn. 
- We zijn het God en onszelf verschuldigd om in de toekomst te geloven.  
 
 
 

- We hebben meer nodig dan religie in strikte zin. Wat we nodig hebben is geloof. En Jezus 
Christus in het centrum daarvan.  
- Waarachtige christelijkheid betekent het delen van elkanders pijn.  
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmaranathakerkdenhaag.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fbonhoeffer.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmaranathakerkdenhaag.nl%2Fdietrich-bonhoeffer-jongerenwerker-berlijn%2F&docid=lxkmZZtZP10UeM&tbnid=oBDieeXi9b5TNM%3A&vet=10ahUKEwjc6MDUspPhAhUBzKQKHfkNCoAQMwg5KAIwAg..i&w=284&h=343&bih=739&biw=1745&q=bonhoeffer&ved=0ahUKEwjc6MDUspPhAhUBzKQKHfkNCoAQMwg5KAIwAg&iact=mrc&uact=8


In de film horen we ook een van de bekendste gedichten/gebeden van Bonhoeffer. Hij schreef het 
in de cel. 
 
WIE BEN IK? 
 
Wie ben ik? Ze zeggen me vaak: 
je treedt uit je cel 
rustig blij en zeker 
als een burchtheer uit zijn slot. 
 
Wie ben ik?  
Ze zeggen me vaak: 
je spreekt met je bewakers 
vrij rechtuit en vriendelijk 
als was je hun heer. 
 
Wie ben ik?  
Ze zeggen me ook: 
je draagt je donkere dagen 
evenwichtig glimlachend trots 
als iemand die gewend is te overwinnen. 
Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen? 
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf: 
onrustig vol heimwee,  
ziek als een gekooide vogel 
snakkend naar lucht,  

als werd ik gewurgd 
hongerend naar kleuren, naar bloemen en vogels 
dorstend naar een woord, naar een mens dichtbij 
trillend van woede om willekeur, om de geringste 
krenking 
opgejaagd wachtend op iets groots 
machteloos bang om vrienden in den vreemde 
moe en leeg om te bidden, te danken, te werken 
murw en bereid om van alles afscheid te nemen? 
 
Wie ben ik?  
De een of de ander? 
Ben ik nu de een en morgen de ander? 
Ben ik beiden tegelijk? 
 
Wie ben ik?  
Ik ben de speelbal van mijn eenzaam vragen. 
Wie ik ook ben,  
U kent mij, ik ben van U mijn God. 
Amen

 
 

 

 
 
 

Advent Met de avondmaalsdienst op de eerste zondag van Advent (30 november) 
begonnen we een nieuw kerkelijk jaar. Voor het eerst hing er een antependium in de kerk, 
in de kleur van deze periode, paars.  
Over de adventstijd schrijft Jan de Jongh in ‘Rond de langste nacht’: ‘Pas in de dertiende 
eeuw ontstond de gewoonte het kerkelijk jaar met Advent te laten beginnen. ….. Het 
herfstthema van verlangen en verwachten wordt nog intenser in de adventsweken. Want 
Advent kijkt niet om naar de geboorte lang geleden, maar vooruit naar de verschijning van 
de Messias.’  
De adventsperiode van vier zondagen zoals wij die kennen werd in 1570 door de Paus 
voorgeschreven.Zij ging gaandeweg ook steeds meer lijken op de veertigdaagse 
voorbereiding op Pasen, met als liturgische kleur paars. Ook al zullen we vieren dat de 
Messias is gekomen, we leven nog lang niet in een messiaanse wereld. In een nog 
onverloste schepping worden we verbonden met de tallozen die lijden en snakken naar 
verlossing. En we zingen weer ‘Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?’ 
 
Zo gaan we op weg naar Kerstmis. In tegenstelling tot Pasen en Pinksteren heeft dit feest 
geen bijbelse oorsprong. In de eerste eeuwen werd het door christenen nog niet gevierd. 
Het vieren van Christus’ geboorte op 25 december was het christelijke antwoord op de 
heidense viering van de Onoverwinnelijke Zon. Midden in de winter was er de vreugde om 
de Zon, die tegen de macht van het duister in zich toch weer een weg baant. Op die 
manier kennen vele volken hun Midwinterfeesten. In het Romeinse Rijk was die 
zonnecultus sterk verbonden met de verering van de keizer, de “zonnekoning”. 
Hiertegenover stelde de kerk het feest van de geboorte van Christus, de ‘Zonne der 
Gerechtigheid’ (Maleachi 4: 2, die ook Lied 967!), de enige die het verdient als ‘Heer’ te 
worden aangeroepen. Het licht van God in een wereld vol ellende, onrecht en lijden.   
In dit licht mogen ook wij anno 2025 allemaal gaan staan als we weer Kerstfeest vieren. 
Niet voor iedereen zullen het gemakkelijke dagen zijn.  



Onder ons zullen er misschien zijn die denken: ik hoop dat ze snel voorbij zijn.  
Want vooral dan, als velen het zo goed en gezellig met elkaar hebben, kan zo pijnlijk-
eenzaam worden gevoeld wat ontbreekt en kun je zo missen wie er niet meer zijn. 
 
 
Zoveel soorten van verdriet 
ik noem ze niet. 
Maar één, het afstand doen en scheiden. 
En niet het snijden doet zo'n pijn, 
maar het afgesneden zijn.   (M. Vasalis) 
 
Maar juist wil er Licht zijn, licht van boven, licht dat aanblijft. 
Ook als het weerkaatste licht van de Kerstnacht dat we voor elkaar zullen mogen wezen. 
 
 
Alvast kondig ik de kerstnachtdienst aan in de St. Nicolaaskerk te Nijeholtpade, op 
woensdag 24 december. Medewerking wordt verleend door Brasskwartet Sonore en 
organiste Froukje Poelman.  
Om 21.50 uur beginnen we met samenzang. 
 
Froukje Poelman zal ook spelen in de kerstmorgendienst in Kerkelijk Centrum 
Oldeholtpade, met als voorganger ds. W. Hordijk. Deze dienst zal muzikaal worden verrijkt 
door Harmanna Dykstra (bugel). 

 
 
Tot besluit een adventslied van Henk Jongerius: 

 
Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor een volk dat zonder reden 
levenslang op weg moet zijn? 
 
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden: 
levenslang gebroken zijn. 
 
Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 

Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
 
Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 
 
Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 

 
          (Lied 462) 
 

Een hartelijke adventsgroet aan u, aan jou, 
       ds. Gerrit van den Dool 
       e-mail: g.vandendool@terholten.nl 
       tel. 06 20369072 
 

 

 

mailto:g.vandendool@terholten.nl


Collectes 
 

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie. Daarnaast is er een 
deurcollecte op zondag 7 december.  
 
7 december – Werelddiaconaat, Libanon 
Training in thuiszorg biedt werk en hoop in Libanon 
 Door de zware economische crisis in Libanon 
zoeken veel jongeren werk in het buitenland, 
waaronder veel ervaren verpleegkundigen. 
Ouderen blijven alleen achter als hun 
kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel 
vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt 
Libanezen en Syrische vluchtelingen in het 
land de kans om in deze sector aan de slag te 
gaan.  
Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen 
voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. 
 
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.  
 
Namens de diaconie, Froukje  Poelman 
  
 

Kerstconcert VocaLinde 
 
Op vrijdagavond 19 december geeft popkoor VocaLinde het jaarlijkse kerstconcert. 
Vanwege de verbouwing van de kerk zal het dit jaar in de zaal van het Kerkelijk 
Centrum plaatshebben. Samen met de dirigent Hinke Jelsma is weer een gevarieerd 
programma samengesteld. Naast de door VocaLinde te zingen liedjes is er ook weer 
ruimte voor samenzang met orgelbegeleiding van Froukje Poelman. Het concert 
heeft deze keer een speciale inhoud want het is tevens het afscheidsconcert van de 
dirigente die na meer dan 35 jaar stopt met haar werk voor VocaLinde. Een unieke 
prestatie waarbij zij een tijdperk afsluit bij “haar” koor. De begeleiding van het koor 
wordt wederom door Jelmar Wiegersma op piano verzorgd. Van harte welkom 
 
Kerstconcert VocaLinde  
Datum: Vrijdag 19 december 
Aanvang: 20.00 uur 
Kerkelijk Centrum Oldeholtpade 
Entree : 10.00 Euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Agenda: 
 
 
Donderdag 11 december  Filmavond, in het K.C 19.30 uur Oldeholtpade 
Vrijdag 19 december  Kerstconcert Vocalinde 20.00 uur 
Woensdag 14 januari  Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal 20.00 uur
Dinsdag 27 januari  Gesprekskring rond Open deur bij Gerie Groen 
 

 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan 
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag   18 december 
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