
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 21  23 november 2025   18de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 23 november Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
(Eeuwigheidszondag) Organist: M. Kok 
10.00 uur 
Oldeholtpade  Kindernevendienst 
 
Na de dienst is er weer gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 30 november Voorganger: G. Venhuizen 
1ste Advent   Organist: F. Poelman 
10.00 uur 
Nijeholtpade  Kindernevendienst 
 
Tijdens deze dienst vieren we het Avondmaal en de collecte is bestemd voor 
Camping Polemonium 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 7 december Voorganger: dhr. J. Knol 
2de Advent   Organist: H. Kooistra 
10.00 uur    Kindernevendienst 
Oldeholtpade 
 
Deurcollecte is bestemd voor Werelddiaconaat Libanon 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 9 november in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Luc-Jan en Annet Hornstra 
De bloemen van zondag 16 november in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Henk v.d. Bij 
 
Herdenken: 
 
Zaterdagavond 22 november is er in de kerk van 
Nijeholtpade gelegenheid om te herdenken en een 
kaarsje aan te steken. 
Dit kan tussen 19.00 uur en 20.00 uur. 
 
 
 
 



VAN DE PREDIKANT 
 

Gedenken Als kerk merken we dat het herdenken van 
overledenen belangrijk is voor mensen. Daarom doet de Kerk in 
Nijeholtpade op zaterdag 22 november 2025 haar deuren 
open. Ieder die een geliefde wil gedenken is tussen 19:00 en 
20:00 uur van harte welkom. Er is de mogelijkheid om een 
kaarsje aan te steken. Dit kan zijn ter herinnering aan een 
overleden dierbare, maar bijvoorbeeld ook voor een zieke. Het 
is een moment van reflectie, troost en saamhorigheid. Op de 
achtergrond zal orgelmuziek te horen zijn. U kunt vrij in- en 

uitlopen tussen de genoemde tijdstippen. 
Ook de dienst op komende zondag 23 november zal in het teken staan van 
gedenken. We zullen de namen noemen van hen wier uitvaart in het afgelopen 
kerkelijk jaar plaatsvond vanuit onze gemeente. 
 

 
Johannes - Hans - de Jong    (* 21 maart 1940  † 20 maart 2025) 
Hendrik Machiel - Henk - Vermeulen  (* 31 oktober 1941  † 7 mei 2025) 
Frederikus - Freek - Blomsma    (* 23 april 1935  † 21 augustus 2025) 
Rein Dirk - Marijn – Hornstra    (* 12 juni 2008   † 1 oktober 2025) 
 

 
Deze zondag kreeg in de Rooms-Katholieke kerk de prachtige naam ‘Christus 
Koning’. 
We mogen onze geliefden gedenken in het licht van zijn Kruis en Opstanding. 
Wat ons over de opwekking van Jezus op de Paasmorgen wordt verteld is een 
belofte voor ons en voor hen die wij moeten missen.  
 

 
Van de muziekgroep SELA vond ik het lied ‘De mensen die we missen’, met de 
volgende tekst: 
 

 
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte, zij rusten in Uw vrede 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
 

God, U kent de namen van de mensen die we missen, 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven elke dag. 
Wij zien de lege stoelen, zij zitten aan Uw tafel 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart 
 

God, U kent de namen van de mensen die we missen 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn 
We danken voor hun leven, we komen hen weer tegen 
God U bent de vader van het leven voor altijd 
 

 



Wie huilt er onze tranen? 
Christus Hij alleen 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus Hij alleen 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
Christus Hij alleen! 
 

Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in Uw armen vrede vinden, 
draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
 
Advent Op zondag 30 november gaan een nieuw kerkelijk jaar in.  
Heel passend met het vieren van het Heilig Avondmaal. We doen dat ‘totdat Hij 
komt’. 
 

Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed!  
  Lied 769: 6 
 
Met enkele ouderen die niet meer in staat zijn naar de kerk te gaan zullen we aan 
huis Avondmaal vieren. 
 

In het nieuwe Kerkelijk Jaar zal nu dikwijls uit het evangelie naar Mattheüs worden 
gelezen. 
En we beginnen met het hangen van de liturgische kleden, de zgn antependia, met 
de verschillende kleuren. In de tijd van Advent (‘komst, aankomst’) is dat paars, de 
kleur van inkeer en bezinning en, vooral in de Veertigdagentijd, ook van omkeer en 
berouw.  
 

Op weg naar het Kerstfeest wordt iedere zondag een nieuw licht ontstoken. Want 
de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 
Laten we dan leven als kinderen van het Licht. 
(Naar Romeinen 13:12,13) 
 

Naarmate de dagen korter worden en de nachten langer, komt er meer Licht, licht 
van Advent. 
Wat een veelzeggende, prachtige symboliek! 
Zo wensen we elkaar een goede, hoopvolle weken toe, op weg naar Kerst. 
 
Met een hartelijke groet aan u, aan jou, 
       Ds. Gerrit van den Dool 
       e-mail: g.vandendool@terholten.nl 
       tel. 06 20369072 

mailto:g.vandendool@terholten.nl


 

 
 
 
 
 
Gemeenteavond 
 

Op woensdag 26 november wordt er een gemeenteavond gehouden. 
Plaats  : Kerkelijk Centrum in Oldeholtpade. 
Aanvang : 19.30 uur. 
 
Onderwerp:  
 
Aanstellen van Jeroen Knol als kerkelijk werker als opvolger van onze 
tijdelijke predikant ds. Van den Dool. 
De beroepingscommissie brengt verslag uit van haar zoektocht en de 
uitkomst daarvan. 
 
Na de pauze volgt nog een kort verslag van de stand van de vorderingen 
van de renovatie van de kerk in Oldeholtpade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stil zijn 
 
Je denkt misschien 
dat je wat moet zeggen 
je denkt misschien 
dat je me moet opvrolijken 
je wilt me misschien weer 
zien lachen 
en genieten 
je denkt misschien 
dat je me moet troosten 
en adviseren. 
Wat ik je vraag is dit: 
Wil je nog eens 
en nog eens luisteren 
 

 
 
 
naar mijn verhaal 
naar wat ik voel en denk. 
Je hoeft alleen maar stil te zijn, 
mij aan te kijken 
mij tijd te geven. 
Je hoeft mijn verdriet 
zelfs niet te begrijpen 
maar als het kan 
slechts te aanvaarden 
zoals het voor mij voelt. 
Je luisterend aanwezig zijn 
zal mijn dag anders maken. 
 

  Marinus van den Berg

 



Dag van de vrijwilliger 
 
De Nationale Vrijwilligersdag, ook wel bekend als de Dag van de Vrijwilliger, vieren 
we jaarlijks op 7 december.  
Op deze “Dag van de Vrijwilliger” willen wij als kerkenraad van de gemeente Ter 
Holten onze diepe dank en waardering uitspreken. Dankzij jullie tijd, inzet en 
betrokkenheid kunnen wij kerk zijn: een gemeenschap waarin mensen elkaar vinden, 
dienen en bemoedigen. 
 
Jullie dragen op jullie eigen manier bij. Zichtbaar of achter de schermen, wekelijks of 
af en toe, groot of klein. Maar altijd met een hart voor God en voor mensen.  
Dat is van onschatbare waarde. 
We realiseren ons dat jullie inzet nooit vanzelfsprekend is. Jullie bereidheid om te 
helpen, te organiseren, te luisteren, te bidden, te zingen, te bezoeken of simpelweg 
aanwezig te zijn, maakt onze gemeente tot een levendige, liefdevolle plek. 
 
Namens de kerkenraad: hartelijk dank voor alles wat jullie doen. We hopen dat jullie 
gezien en gewaardeerd weten, niet alleen vandaag maar het hele jaar door. 
 
 
 
Voortgang verbouw interieur van de Stephanuskerk. 
 
Wanneer u nu de kerk zou binnenlopen dan zou u even schrikken. De eerste 
gedachte is misschien wel: waar is mijn kerk gebleven. 
In de entree is de keuken verwijderd en ook de peiwand naar de kerkzaal is 
gedemonteerd, zodat de kerk één grote ruimte is geworden. In de kerkzaal zijn de 
banken verwijderd. De planken van de vloer zijn genummerd en er uitgehaald en 
liggen nu op een grote stapel voor in de kerk. De vloer wordt verlaagd weer 
aangebracht zodat de kerk, op het podium na, gelijkvloers wordt. Hiervoor is het 
nodig om zand uit de kerk weg te halen. De herenbanken zijn in zijn geheel op kleine 
wieltjes gezet en naar het midden van de kerk verplaatst. Van het kabinetorgel is 
door de firma Reil, voorheen Bakker & Tamminga, een nulmeting gedaan en is door 
hen in plastic verpakt zodat het orgel vrij van vocht en stof blijft. 
Op de gemeenteavond van woensdag 26 november komt de verbouw van de 
Stephanuskerk ook aan de orde. 
 
Douwe Smitstra. 
 
        

Wegbrengen Bloemengroet, 
 
Elke zondag staat er een boeket bloemen in de kerk. De ouderling van dienst maakt 
bekend waar de bloemen naar toe gaan. Tot nu toe brengt meestal één van diakenen 
de bloemen daar heen. We kunnen ons voorstellen dat er iemand van de 
kerkgangers denkt: ik vind het leuk om de bloemen weg te brengen. Als dit het geval 
is kunt u dit melden bij de diaken van dienst. 
                                                                                           De diakenen. 
 

 



Collectes 
 

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie. Daarnaast is er een 
collecte bij de uitgang op eeuwigheidszondag 23 november. En op zondag 30 
november is de Avondmaalscollecte.  
 

23 november – Pastoraat 
 
Pastoraat bij rouw en gedachtenis 
Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn, is 
meeleven met elkaar, aandacht en zorg geven aan de 
ander. Zowel aan mensen binnen als buiten de kerk. De 
Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van 
pastoraat, zoals in de scheepvaart, gevangenissen of bij 
studenten. Bij momenten van rouw en gedachtenis biedt 
de kerk ruimte aan gemeenteleden, maar ook aan wijk- en 
dorpsbewoners, om stil te staan bij hun verdriet. In de 
hectiek van het leven biedt de kerk een moment van rust, aandacht en nabijheid, 
voor iedereen die dat nodig heeft. Daarom is dit een waardevol en hartverwarmend 
collectedoel dat we van harte aanbevelen. Want door pastoraat te ondersteunen, 
helpen we de kerk om te blijven doen waar ze het verschil maakt: een vindplaats zijn 
van geloof, hoop en liefde.  
 

30 november – camping Polemonium 
 
Op zondag 30 november mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Er is één collecte 
tijdens de dienst. De opbrengst van de Avondmaalscollectes dit jaar zijn voor 
camping Polemonium van Appie Wijma.  
 
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.  
 

Namens de diaconie, Froukje  Poelman 
 

Collectebonnen 
 

Zondag 7 december worden er weer collectebonnen uitgedeeld. Graag het geld 
overmaken voor woensdag 3 december. 
 
Hoe werkt het: 
U maakt €10,- over voor 20 bonnen van€ 0,50 
U maakt €20,- over voor 20 bonnen van €1,- 
U maakt €40,- over voor 20 bonnen van €2,- 
 
Op rekeningnummer: NL72RABO3317663375 t.n.v. Diaconie Ter Holten 
 
De diaconie 
 
 
 
 



Wat doet de PKN-gemeente Ter Holten? 
 
Onderstaand treft u een greep uit activiteiten die binnen de PKN gemeente Ter Holten 
spelen. 
 
1. Kerken en erediensten 

• Het houden van reguliere en bijzondere kerkdiensten in onze kerken.  

• Het organiseren van ‘Out of the Box’-diensten, bijvoorbeeld met thema’s zoals  
“FF opladen”, momenten van rust, bezinning, gebed, muziek.  

• Het hebben van een herdenkingsmoment in de kerk (bijv. kaarsjes aansteken) rond 
eind november.  

 
2. Jeugdwerk 

• Er zijn drie jeugdgroepen: 
o Enjoy: voor basisschoolkinderen, met Bijbelverhalen, knutselen, spel.  
o Connect: voor jongeren van 12-16 jaar, met thema-avonden, discussie over 

geloof en actualiteit.  
o Discover: voor jongeren vanaf ongeveer 16 jaar, met verdieping in geloof en 

gesprekken.  
o Er is een samenwerkingsverband met de PKN gemeente Wolvega 

• Een kindernevendienst bij de zondagse diensten zodat kinderen betrokken zijn bij het 
Bijbelverhaal.  

 
3. Bijbelstudie en gespreksgroepen 

• Er is een Bijbelkring waar gemeenteleden samen Bijbelgedeelten bestuderen en 
reflecteren.  

• Een “Opendeur gespreksgroep”, waar mensen samenkomen om geloofsleven te 
delen en met elkaar te praten.  

 
4. Zang en muziek 

• Er is een zangkoor, “de 4Klank”, dat meewerkt aan bijzondere diensten.  

• Er worden speciale zangdiensten gehouden via een zangdienstcommissie.  
 

5. Oecumenische dienst 

• Samen met de Rooms Katholieke Kerk wordt jaarlijks een oecumenische dienst 
georganiseerd. 

 
6. Ontmoeting & gemeenschap 

o Er is een koffiegroep op donderdagochtend voor alle inwoners van de dorpen (niet 
alleen gemeenteleden) in het Kerkelijk Centrum, om samen te komen, te praten en te 
verbinden. 

o Een koffiegroep één keer per twee weken in het dorpshuis De Bult in Ter Idzard. 
 
7. Pastoraat 

• Een pastoraal team bestaande uit de predikant en vier vrijwilligers. Het team biedt 
een luisterend oor: het gaat om “herderlijke zorg” voor gemeenteleden en mensen die 
dat nodig hebben. Ze zijn er bij ingrijpende levensmomenten: geboorte, ziekte, rouw, 
ziekenhuisopnames, maar ook bij praktische vragen van gelovigen. 

 
8. Beheer van de gebouwen 

• Het onderhouden van en de directe omgeving van de kerken in de dorpen 
Oldeholtpade en Nijeholtpade.  

• Het kerkelijk centrum in Oldeholtpade waar ook andere activiteiten buiten 
zondagsdiensten plaatsvinden. 



• Het onderhouden van de pastorie. 

• Het onderhouden en beheren van de begraafplaatsen. 

• We zijn bezig met een plan om de kerk in Oldeholtpade te verbouwen zodat het 
gebouw flexibeler kan worden gebruikt voor grotere (muziek)activiteiten, 
bijeenkomsten, bezinning, etc. 

 
9. Communicatie 

• Naast het fysieke en persoonlijke gesprek communiceren we ook via de 
Zondagsbrief, De Klokkentoren, de website (www.terholten.nl), facebook en de 
dorpskrantjes. 

 
Onze PKN gemeente Ter Holten kan niet zonder de inzet van enthousiaste vrijwilligers. 
Daarom zijn we op zoek naar mensen die het mooi vinden om een stukje tijd en aandacht te 
delen. Er zijn verschillende taken, groot en klein, waar we hulp bij kunnen gebruiken. 
Heeft u interesse meld je aan bij de predikant of één van onze kerkenraadsleden of bij de 
vrijwilligers die zich al inzetten voor onze gemeente. 
We denken graag met je mee over welke taak het beste bij je past. 
Samen maken we de gemeente en onze leefomgeving sterk en zorgzaam. 
Doet u mee????? 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 

Agenda: 
 
 
 
Woensdag 14 januari  Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal 20.00 uur
Maandag 25 november  Gesprekskring rond Open deur bij fam. Kanis 
 

 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan 
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag   4 december 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.terholten.nl/
mailto:de.zondagsbrief@live.nl

