
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 20  9 november 2025   18de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 9 november Voorganger: dhr. J. Knol 
(Out off the Boxdienst) 
10.00 uur   MFC Nijeholtpade 
 
Na de dienst is er weer gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 16 november Voorganger: ds. J. v.d. Mark 
10.00 uur   Organist: F. Poelman 
Nijeholtpade  Kindernevendienst 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 23 november Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
(Eeuwigheidszondag) Organist: M. Kok 
Oldeholtpade  Kindernevendienst 
 
Na de dienst is er weer gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 26 oktober in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Froukje en René Poelman 
De bloemen van zondag 2 november in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Fam. v.d. Zijl 
 
Herdenken: 
 
Zaterdagavond 22 november is er in de kerk van 
Nijeholtpade gelegenheid om te herdenken en een 
kaarsje aan te steken. 
Dit kan tussen 19.00 uur en 20.00 uur. 
 
 
Wegbrengen Bloemengroet, 
 
Elke zondag staat er een boeket bloemen in de kerk. De ouderling van dienst maakt 
bekend waar de bloemen naar toe gaan. Tot nu toe brengt meestal één van diakenen de 
bloemen daar heen. We kunnen ons voorstellen dat er iemand van de kerkgangers denkt: 
ik vind het leuk om de bloemen weg te brengen. Als dit het geval is kunt u dit melden bij de 
diaken van dienst. 
                                                                                             De diakenen. 



      Out of the Box-dienst – FF OPLADEN!  

 
 
Zondag 9 november 2025 – 10:00 uur – MFC te 
Nijeholtpade 
  
Soms voel je het ineens: je batterij is leeg. Te veel aan 
je hoofd, te weinig rustmomenten… Herkenbaar? Tijdens onze Out of the Box-dienst met 
het thema “FF OPLADEN” nemen we samen even gas terug. We laten ons inspireren door 
Jezus zelf, die zich ook regelmatig terugtrok om rust te vinden en te bidden. In die 
momenten vond Hij nieuwe kracht — en dat mogen wij ook doen.  
Een moment om op adem te komen, stil te staan, te zingen, te bidden en samen nieuwe 
energie te vinden. Kom zoals je bent, laad jezelf op en ervaar de rust die God wil geven.  

Wees welkom – neem iemand mee en laad samen op!      

 
Let op!! Het is in het MFC in Nijeholtpade en dus niet in het Kerkelijk Centrum 
Oldeholtpade.  
Na de dienst is er koffie/thee met iets lekkers!  
We zien jullie graag op 9 november! Tot dan!  
 
Luc-Jan, Nelleke, Jeroen en Marian  
 
 
 

 
 
 
 
 



VAN DE PREDIKANT 
Pastoralia Op 19 november hopen dhr en mevr Frans en Gré Hamelink – van der 

Zaag hun zestigste trouwdag te beleven. We wensen hun daarmee van harte geluk. 

Dat hun samen nog veel gezegende toekomst gegeven mag worden, temidden van 

wie hun lief zijn en van ons allen!  

 

Nog eenmaal over Ernst De inzamelingsactie voor de bus voor Ernst, zoon van Janet 

en Jasper Damstra te Steggerda, heeft 12000 euro opgeleverd. Dankzij al die giften - 

ook onze diaconie heeft daaraan bijgedragen en vermoedelijk meerderen uit ons 

midden -  was het mogelijk de zo noodzakelijke aanschaf van die nieuwe bus te 

realiseren. ‘De ouders van Ernst zijn diep geraakt door alle steun. ‘Dat zoveel mensen hebben geholpen om 

dit mogelijk te maken betekent enorm veel voor ons. Dankzij hen kan Ernst weer optimaal genieten van de 

wereld buiten’’, aldus zijn blije moeder in de Stellingwerf. 

 

EEUWIGHEIDSZONDAG In de dienst van 23 november, de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar, staan 

we stil bij de gedachtenis van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. In de nieuwsbrief voor die 

zondag zal ik hun namen vermelden. 

Sytze de Vries schreef voor deze zondag een lied, dat ik vond in de bundel ‘Zingend Geloven III’.  

Het kan worden gezongen met de melodie van ‘Wij knielen voor uw zetel neer’. Ik geef het hier graag 

door. 

 

Die ons in 't hart geschreven staan 

en onze dagen deelden, 

ons in de dood zijn voorgegaan, 

zij lieten ons de beelden 

van zoet en droef herinneren, 

van zoeken, hopen, wachten. 

Zal in de starre, koude dood 

hun naam nog overnachten? 

 

Uw droefheid is niet bodemloos: 

God houdt zijn handen open. 

Het brekend leven, doods en broos 

draagt Hij door vrees en hopen. 

Herinnert Hij zich niet hun naam 

als wachters op de morgen? 

Die in de nacht zijn voorgegaan 

zijn in Gods trouw geborgen. 

 

De naam, waarmee zij zijn genoemd 

staat in Gods hand geschreven 

en zal door alle donker heen 

toch onuitwisbaar blijven. 

In Christus is hun naam bewaard, 

naar Hem blijven zij heten. 

Hij wekt hen uit de slaap en zal 

hen van de dood genezen. 

 

Ons leven wacht wat nog niet is, 

wordt niet vergeefs gelopen. 

God zelf daalt af in ons gemis 

en breekt de kluisters open: 

van alle vragen eens bevrijd, 

van hopeloze zorgen. 

In dood en leven groeit de tijd 

voor wachters op de morgen. 

 

Gedenk hen, die gestorven zijn; 

Gods licht zal voor hen dagen, 

en alle tranen, alle pijn 

zal Hij zich eigen maken, 

totdat de droom verkeert in zien, 

verwachten wordt tot weten 

en wij in zijn volmaakte licht 

voorgoed in Christus leven. 

 

Zoals bekend werk ik op dinsdag en donderdag in de gemeente. Als er iets is waarover u/jij me wilt 

spreken, neem gerust contact op met mij. Een hartelijke groet aan u, aan jou, 

 

       ds Gerrit van den Dool 

       e-mail: g.vandendool@terholten.nl 

       tel. 06 20369072 

 

 

mailto:g.vandendool@terholten.nl


SELMA - FILM OVER MARTIN LUTHER KING 

 

Nog altijd gaat er veel inspiratie uit van deze predikant, die zich op indrukwekkende, 

geweldloze wijze inzette voor burgerrechten in de jaren ’60. Op 4 april 1968 werd hij, 

nog geen veertig jaar oud, vermoord.  

Selma is geen biografie van King, maar gaat over belangrijke gebeurtenissen waar hij als 

leidende figuur nauw bij betrokken was. 

Hij was de zoon van een predikant in Atlanta, in de zuidelijke staat Georgia. Ook zijn 

grootvader was predikant. 

Hij was getrouwd met de zangeres Coretta Scott. 

De film laat zien dat dat huwelijk niet zonder spanningen was. King wordt ook niet 

verheerlijkt als een heilige. 

Maar hij wordt wel getekend als de echte 

leider die hij was, met een krachtig geloof. Een 

man die persoonlijk staat voor zijn boodschap 

en taak. 

In de jaren dat de film speelt hadden afro-

amerikanen - in de film heten ze nog 

onbekommerd ‘negers’ - officieel wel 

burgerrechten. Maar er was nog een sterke 

scheiding, een gruwelijk discriminerende 

segregatie waarbij zij ook op alle mogelijke 

manieren werden tegengehouden hun recht 

op stemmen uit te oefenen. 

De grote protestmarsen in deze film gaan daarover. 

De film speelt zich af twee jaar nadat King zijn beroemde ‘I have dream’ speech had uitgesproken 

voor zo’n 150 duizend aanwezigen bij het Lincoln Memorial in Washington. En een jaar nadat hij (in 

1964) de Nobelprijs voor de Vrede had ontvangen. 

De film brengt ons naar het stadje Selma, in de uiterst racistische staat Alabama, van waaruit drie 

grote protestmarsen werden gehouden naar de hoofdstad Montgomery.  

De eerste mars, op 7 maart 1965, zou bekend worden als het Bloody 

Sunday conflict.  

In de film wordt gesproken over de SCLC. Dat is de Southern Christian 

Leadership Conference die King had opgericht. 

Volgens historici klopt het niet helemaal dat King zoveel moeite moet doen 

om president Johnson te overtuigen. In werkelijkheid konden de twee het 

prima met elkaar vinden en waren ze het geheel met elkaar eens. 

 

Interessant in de film is ook de spanning binnen de beweging voor 

burgerrechten, waarbij de roep om tegengeweld soms niet van de lucht 

was. King moest alle zeilen bijzetten om de neuzen dezelfde kant op te 

houden. 

De Black Power beweging deed zich gelden met als leider Malcolm X, die ook in de film op het 

toneel verschijnt. 

King ging daar niet in mee en was daar heel fel over: ‘Wie waren het die een geschiedenis hadden van 

het vermoorden van mensen en van het in de rivier gooien van de lijken? En nu verlangen mensen 

van mij dat ik me verlaag tot dat niveau? Nooit!’ 

Sleutelwoorden voor King en zijn beweging waren en bleven respect en ook vergevingsgezindheid. 

Zo riep men tegen een gewelddadige politiemacht: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat 

zij doen.’ 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Southern_Christian_Leadership_Conference&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Southern_Christian_Leadership_Conference&action=edit&redlink=1


In de film zien we ook de activiste van het eerste uur Annie Lee Cooper, die een politieagent een 

geweldige mep geeft. In de gevangenis zong zij continu spirituals. Zij is minstens 100 jaar geworden en 

wordt gespeeld door Oprah Winfrey. 

 

Tot slot: vanwege auteursrechten op de redevoeringen van 

King zijn die allemaal geparafraseerd. Dat hebben ze zo 

knap gedaan, we toch het gevoel zullen hebben King zelf te 

horen en te zien.  

 

Omdat racisme nog allerminst de wereld uit is, is het 

belangrijk om iemand als Martin Luther King niet te 

vergeten. 

 

Dus: kom kijken en zeg het voort! 

 

Plaats: Kerkelijk Centrum Oldeholtpade 

Tijd: Vrijdag 21 november, 19.30 uur 

De toegang is gratis. 

 

AVOND RONDOM DE BERGREDE DONDERDAG 13 NOVEMBER 

Ook korte fragmenten uit Jezus’ nog steeds inspirerende Bergrede (Mattheüs 5 t.m. 7) blijken telkens 

weer aanleiding te kunnen geven tot een avondvullend gesprek. Maar wellicht zal dit toch de laatste 

avond worden in de reeks over de eerste van Jezus’ vijf redevoeringen (dat rijmt natuurlijk op de vijf 

boeken van de Tora: hier spreekt de nieuwe Mozes!) in het Evangelie naar Mattheüs. 

Aan de orde komt Mattheüs 7: 15-28 met 

daarin de bekende beelden van de enge en 

brede poort en de smalle en brede weg.  

Wellicht kennen we de poster waarop die 

twee wegen staan afgebeeld.  

De brede weg, de ‘weg van de wereld’, is een 

weg vol verleidingen. Er wordt gedanst en 

gegokt, etcetera. Hoe leuk en gezellig het op 

die weg ook mag lijken, het eindpunt is wel 

eeuwig verderf. 

Nee, dan de smalle weg. Daar is het leven 

ingetogen. Via Kruis, kerk, catechisatielokaal 

en zorg voor behoeftigen kom je uit bij het 

eeuwige leven in een hemels Jeruzalem. 

Duidelijk is te zien welke weg door de 

meerderheid wordt gegaan. 

De waarschuwing, die ook ik van mijn 

grootvader regelmatig te horen kreeg: denk 

eraan, jongen, er zijn maar twee wegen. 

 

De invulling op die poster is gedateerd. Maar 

de kern van de boodschap blijft actueel: 

welke weg ga je in je leven? Hoe kies je? Wat 

zijn je waarden, waar liggen je prioriteiten? 

Wanneer bouw je op zand en wanneer op 

rotsgrond? 



Donderdag 13 november om 19.30 uur komen we opnieuw bij elkaar, in het 
Kerkelijk Centrum in Oldeholtpade. 
Nieuwe deelnemers blijven welkom. 
We gaan het dan ook hebben over mogelijke vervolg-thema’s. 
 

Gemeenteavond 
 
Op woensdag 26 november 2025 om 19.30 uur zullen we een gemeenteavond gaan 
houden waarin een aantal onderwerpen worden besproken. 
De locatie zal zijn, het Kerkelijk Centrum in Oldeholtpade. 
Noteert u datum en tijdstip? 
In de volgende nieuwsbrief zullen we een update geven over de onderwerpen die 
vervolgens op deze avond worden besproken. 
 
Verbouwing van de kerk van start! 
 
Met dankbaarheid en enthousiasme mogen we bekendmaken dat de verbouwing van 
onze kerk officieel is begonnen per 27 oktober jl. In de afgelopen periode is er hard 
gewerkt aan de voorbereidingen, en nu is het moment daar: de werkzaamheden zijn 
van start gegaan. 
 
De komende maanden wordt het gebouw vernieuwd en toekomstgericht gemaakt, 
zodat het beter aansluit bij de behoeften van onze gemeente. Tijdens de verbouwing 
blijven we elkaar als gemeente ontmoeten, al zal dat tijdelijk op een andere locatie 
(Kerkelijk Centrum) of in aangepaste vorm zijn.  
We houden iedereen regelmatig op de hoogte van de voortgang. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Filmavond “Selma” 
 

We vertonen de indrukwekkende film ‘Selma’, over Martin 
Luther King.  
Nog altijd gaat er veel inspiratie van hem uit.  
De film ‘Selma’ vertelt op pakkende wijze over de grote 
marsen voor gelijke rechten onder King’s leiding in 1965 in 
Selma, een plaats in Alabama. 
 
Ook nu weer zal er gelegenheid zijn tot gesprek na afloop van 
beide films op de genoemde datums. 
Zeg het voort en kom ook! 
 
21 november:  Selma 
Plaats:   Kerkelijk Centrum Oldeholtpade 
Tijd:   19.30 uur 
 
De toegang is gratis. 
 

 
 
Consistoriegebed 
 

De Kerkenraad heeft besloten om voor aanvang van een kerkdienst een 
consistoriegebed te doen. 
Doel en betekenis van het consistoriegebed: 
 

• Geestelijke voorbereiding 
Het gebed helpt predikant en ambtsdragers om zich bewust te worden van Gods 

aanwezigheid en om de dienst niet uit gewoonte, maar in afhankelijkheid van God te 

beginnen. 

 

• Zegen vragen over de dienst 
Er wordt gebeden voor de predikant, de liturgie, de gemeenteleden en iedereen die 

een taak heeft. Vaak ook voor open harten en een gezegende verkondiging. 

 

• Een moment van rust en concentratie 
Voor veel ambtsdragers is dit een moment van stilte en bezinning na de drukte van 

de voorbereiding en vóór het openbare gedeelte van de eredienst. 

 

• Onderlinge verbondenheid 
Het gezamenlijke gebed versterkt de band tussen de ambtsdragers en onderstreept 

dat zij samen dienstbaar zijn in Gods huis. 

 

Het is een moment van bezinning en concentratie: we vragen om Gods 
aanwezigheid, leiding en zegen over de dienst, de verkondiging, de sacramenten, de 
muziek, én over de gemeente die zal deelnemen. 
 
 



 
 
 
 

Zoals u ongetwijfeld weet zijn wij als 
Kerkenraad gestart met het vorm 
geven van de Kindernevendienst. 
Elke zondag willen we ouders met 
kinderen de gelegenheid bieden om 
naar de Kerk te komen.  
De kindernevendienst wordt geleid 
door vier enthousiaste vrijwilligers 

uit de gemeente en heeft als doel om kinderen op een speelse en begrijpelijke 
manier kennis te laten maken met geloofsverhalen en waarden.  
 
We hopen als Kerkenraad en leiding van de Kindernevendienst dat de ouders met 
hun kinderen weer naar de kerk komen.  
Kindernevendiensten zijn meer dan alleen een opvang voor kinderen tijdens de 
kerkdienst; ze bieden een fundamentele basis voor de geloofsontwikkeling, morele 
en sociale vorming.  
De kindernevendienst heeft als doel om kinderen op een speelse en begrijpelijke 
manier kennis te laten maken met geloofsverhalen en waarden. 
 
Vanwege ziekte zijn er momenteel drie vrijwilligers die beschikbaar zijn voor het 
leiden van de Kindernevendienst. Het zou mooi zijn dat er meer vrijwilligers zich 
aanmelden om de Kindernevendienst mede vorm en inhoud te geven.  
Bent u geïnteresseerde of wilt u meer weten, neem contact op met Hendrika de 
Jong: hendrikadejong@live.nl of met Anneke Kuperus: ackuperus@kpnmail.nl 
 
 

 
Agenda: 
 
 
 
Woensdag 19 november  Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal 20.00 uur
Maandag 25 november  Gesprekskring rond Open deur bij fam. Kanis 
 

 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan 
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag   20 november 
 

mailto:hendrikadejong@live.nl
mailto:ackuperus@kpnmail.nl
mailto:de.zondagsbrief@live.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


