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Nieuwsbrief
Nummer 19 26 oktober 2025 189 jaargang
Zondag 26 oktober Voorganger: ds. F. Westermann
10.00 uur Organist: M. Kok
Kerkelijk centrum Oldeholtpade

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken met elkaar.

Zondag 2 november Voorganger: ds. G. Venhuizen
10.00 uur Organist: H. v. d. Bij
Nijeholtpade Kindernevendienst

De deurcollecte is bestemd voor Zending China

Zondag 9 november Voorganger: dhr. J. Knol
(Out off the Boxdienst)
10.00 uur MFC Nijeholtpade

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 12 oktober in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Luit de Groot

De bloemen van zondag 19 oktober in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Fam. Hornstra

Bedankt:

Mijn hartelijke dank aan de kerkgemeenschap Ter Holten voor de mooie bos
bloemen, welke door Douwe en Rinkje zijn gebracht nog voor mij verjaardag. "Beter
let dan net". We hebben samen een hele gezellige avond gehad!

Groet Gerrie Kanis

Wegbrengen Bloemengroet,

Elke zondag staat er een boeket bloemen in de kerk. De ouderling van dienst maakt
bekend waar de bloemen naar toe gaan. Tot nu toe brengt meestal één van diakenen
de bloemen daar heen. We kunnen ons voorstellen dat er iemand van de
kerkgangers denkt: ik vind het leuk om de bloemen weg te brengen. Als dit het geval
is kunt u dit melden bij de diaken van dienst.

De diakenen.



VAN DE PREDIKANT

i Pastoralia Froukje en René Poelman — Dijkstra hopen op 27
i oktober hun 25e trouwdag te beleven. Onze hartelijke felicitaties!
We wensen jullie nog veel gezegende en gelukkige jaren samen!

Nog even over Ernst In de vorige Zondagsbrief schreef ik over de
inzamelings-actie voor de nieuwe bus voor de zwaar gehandicapte
kleinzoon van mevr. Grietje Damstra-Schat, Ernst, met daarbij een
QR-code. Daarbij vermeldde ik als zijn woonplaats De Hoeve. Dat
- moet zijn Steggerda. Voor wie de QR-code problematisch is, is er
de mogelljkheld een gift bij te dragen, contant of door overmaking, via onze diaconie.

FILM OVER MAARTEN LUTHER
waar sta je voor?

Naar aanleiding van Hervormingsdag 31 oktober
vertonen we op donderdag 30 oktober de prachtige film
‘Luther’, over het leven van de grote kerkhervormer. Met
als hoofdrolspeler de beroemde acteur Joseph Finnies
en verder andere grote acteurs.

Om alvast een beetje wegwijs te maken, hierbij enkele
inleidende opmerkingen:

Op 31 oktober 1517 publiceerde Maarten Luther zijn 95
stellingen tegen de aflaat, door deze volgens traditie te
spijkeren aan de deur van de kerk te Wittenberg, waar hij
les gaf aan aankomende priesters.

Je zou de aflaten de druppel kunnen noemen die de
emmer deed overlopen. De RK kerk verkocht aflaten als
‘waardepapieren’ waarmee je tijdelijke straffen in het

vagevuur kon afkopen.

Luther’s 95 stellingen worden gezien als het begin van de Reformatie. Deze
betekende niets minder dan een ware revolutie in onze geschiedenis en vormde het
begin van het protestantisme, waar ook wij deel van uitmaken.

Goed om daar weer eens bij stil te staan!

De film begint met een crisis in het leven van de rechtenstudent Maarten Luther,
veroorzaakt door een onweer: als hij nu omkomt, hoe zal God dan over hem
oordelen?

Tegen de wil van zijn vader, met wie hij een moeilijke relatie heeft - volgens de
psychiater Erikson staat heel Luthers leven in het teken van dat conflict - besluit
Luther priester te worden.

De film toont Luther, zeker in zijn jonge jaren, als een angstvallig levende jongeman,
geobsedeerd door aanvechtingen. Bekend is het verhaal dat hij ooit een inktpot naar
de duivel gooide.



Al luidde Luther met zijn nieuwe inzichten een nieuwe tijd in, hij was in zijn
levensgevoel ook nog volop middeleeuwer!

Enkele belangrijke thema’s en gebeurtenissen in de film:

- zijn priesterwijding

- zijn gesprekken met mentor Von Staupitz (van de kloosterorde der Augustijnen,
waar Luther bij was ingetreden)

- Zijn bezoek aan Rome, waar hij ontzet is over zoveel decadentie, ook onder de
geestelijkheid

- In Wittenberg leidt intensieve bestudering van de Bijbel bij Luther tot steeds
scherpere kritiek op de kerk, met name als paus Leo X de aflaathandel initieert om zo
de bouw van de Sint Pieter te Rome te bekostigen.

- zijn 95 stellingen, die door de uitgevonden drukpers wijde verspreiding kregen.

- conflict in Augsburg. Luther verwacht een open discussie. Hij meent kardinaal
Cajetanus en de paus op grond van de Bijbel ervan te kunnen overtuigen dat het
goed mis is met de kerk. De enige optie blijkt te zijn: buigen en herroepen.

- Luther wordt door de kerk in de ban gedaan. Als ketter zal hij ook in de rijksban
worden gedaan.

- Op de Rijksdag te Worms (1521) weigert Luther opnieuw zijn inzichten te
herroepen.

- Een belangrijke kern in Luther’s kritiek is dat de kerk zich als machtsinstituut heeft
geplaatst tussen de gelovige mens en God. Je moet in de vorm van boetedoeningen,
rituelen, aflaten etc. van alles doen om de genade van God te bemachtigen.

- Omdat na de Rijksdag valt te vrezen dat Luther vogelvrij is, laat vorst Frederik hem
‘ontvoeren’ en sluit hem op in de Wartburg.

Daar vertaalt Luther het Nieuwe Testament in drie maanden.

Daarmee - en dat was een revolutie - gaf hij de Bijbel, die in het Latijn alleen door de
geestelijkheid en de intelligentia kon worden gelezen, aan het volk. Dat was nieuw:
iedere gelovige hoort zelf te Bijbel te lezen.

- Tijdens Luthers afwezigheid neemt de radicaal Karlstadt het van hem over:
Beeldenstorm, de Boerenoorlog, veel geweld, ook van de kant van de overheid. De
Reformatie dreigt te ontaarden in een bloedige opstand en burgeroorlog. Luther
veroordeelt de opstand scherp.

Hij wil geen revolutie, alleen terugkeer van de kerk tot haar beginselen.

Legendarisch is wat Luther op de Rijksdag te Worms zou hebben gezegd: ‘Hier sta
ik. Ik kan niet anders. God helpe mij.” Ook al heeft hij dat waarschijnlijk niet letterlijk
z0 gezegd, kijken naar deze film plaatst ook ons vandaag voor de vraag ‘Waar sta ik
voor?’

De film is zo goed dat die een volle zaal verdient.
Ik zou zeggen: een heel wat betere tijdbesteding dan Halloween!
Kom ook en zeg het voort!

Plaats: Kerkelijk Centrum Oldeholtpade
Tijd: Donderdag 30 oktober, 19.30 uur
De toegang is gratis.



ENKELE CITATEN VAN LUTHER

- Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids.

- Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een
appelboompje planten.

- Overal waar God een kerk bouwt, zet de duivel er een kapelletje naast.

- Als ik een wind laat in Wittenberg, ruiken ze die in Rome.

- Een goed werk is dat, wat aan anderen goed doet.

- De wereld is een als een dronken boer; tilt men hem aan de ene kant in het zadel,
dan valt hij er aan de andere kant weer af.

- God tot Vriend te hebben is troostrijker dan de vriendschap van de hele wereld.

- Voor je trouwdag kies je wie je wilt liefhebben. Na je trouwdag heb je degene lief,
die je hebt gekozen.

- Als er in de hemel niet gelachen mag worden, dan wil ik daar niet naartoe.

- God schrijft het Evangelie niet alleen in de Bijbel, maar ook in de bomen, en in de
bloemen en in de lucht en de sterren.

- Ik zou willen dat men over mijn naam zweeg en zich niet Lutheraan maar Christen
noemt. Wat is Luther? De waarheid is toch niet van mij! En ik ben ook voor niemand
gekruisigd. Hoe zou ik, arme stinkende madenzak, er dan toe komen dat de kinderen
van Christus zich naar mijn naam zouden noemen?

% 5 Out of the Box-dienst — FF OPLADEN!

Zondag 9 november 2025 — 10:00 uur — MFC te Nijeholtpade

Soms voel je het ineens: je batterij is leeg. Te veel aan je hoofd, te weinig
rustmomenten... Herkenbaar? Tijdens onze Out of the Box-dienst met het thema “FF
OPLADEN” nemen we samen even gas terug. We laten ons inspireren door Jezus
zelf, die zich ook regelmatig terugtrok om rust te vinden en te bidden. In die
momenten vond Hij nieuwe kracht — en dat mogen wij ook doen.

Een moment om op adem te komen, stil te staan, te zingen, te bidden en samen
nieuwe energie te vinden. Kom zoals je bent, laad jezelf op en ervaar de rust die God
wil geven.

Wees welkom — neem iemand mee en laad samen op! &

Let op!! Het is in het MFC in Nijeholtpade en dus niet in het Kerkelijk Centrum
Oldeholtpade.

Na de dienst is er koffie/thee met iets lekkers!
We zien jullie graag op 9 november! Tot dan!

Luc-Jan, Nelleke, Jeroen en Marian



Verbouw van het interieur van de Stephanus kerk.

Beste mensen maandag 27 oktober begint de verbouwing van het interieur van de
Stephanus kerk. Na een lange tijd van voorbereiding is het dan zover. In
samenwerking met architectenbureau Kijlstra-Brouwer en in goed overleg met
Rijksdienst voor cultureel erfgoed, Has en Hiem en Steunpunt Monumentenzorg
hebben we een plan kunnen ontwikkelen waar we mee uit de voeten kunnen. De
verbouw gebeurd onder regie van Kijlstra-Brouwer architecten en wordt uitgevoerd
daar bouwbedrijf Dijkstra de Graaf uit Engwierum.

Het installatie werk wordt gedaan door Groen installaties en het schilderwerk door
Marco Postma. Er zijn twee commissies, de één is bezig met de inrichting van kerk
en de ander houd zich bezig met beeld en geluid.

Afgelopen week is de kerk leeg gehaald, zo is de kluis die in de hal stond naar het
archief van het KC verplaatst. De stoelen met rieten zitting worden op marktplaats
gezet en andere stoelen en waardevolle spullen zijn in opslag gedaan.

En de overgebleven “rommel” want dat was er 0ok, is naar het stort gebracht.
Komende maandag wordt de sleutel van de kerk overhandigd aan de bouwbedrijf
Dijkstra de Graaf. Tevens worden dan de schaft keet de opslagcontainer en de
afvalcontainer gebracht. We houden jullie op de hoogte van de voortgang van de
verbouw.

Vr. groet Douwe Smitstra.
Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie. Daarnaast is er een
collecte bij de uitgang op 2 november.

2 november Kerk in Actie — Najaarszending, China

Diaconale training voor kerken

Kerken in China blijven, ondanks beperkingen vanuit de overheid, zoeken naar
manieren om Gods liefde zichtbaar te maken in de samenleving. Ze zijn actief in
ouderen- en gezondheidszorg, maar richten zich ook op hulp aan jongeren. Veel
jongeren ervaren een enorme prestatiedruk in de materialistische en op status en
succes gerichte Chinese samenleving. Dit leidt tot angst, depressie en een stijgend
aantal zelfmoorden. Voor deze jongeren is het evangelie vaak bevrijdend: je
vermoeidheid afleggen, mogen zijn wie je bent en de aandacht voor niet-
materialistische waarden spreken hen aan. Via de Raad van Kerken en lokale kerken
worden kerk- en jeugdleiders getraind in het bieden van psychosociale zorg, zodat zij
jongeren beter kunnen ondersteunen bij mentale problemen en traumaverwerking.
Dankzij deze begeleiding door kerk- en jeugdleiders krijgen 1200 jongeren weer
hoop en perspectief.

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Diaconale trainingen voor kerken in China

Namens de diaconie, Froukje Poelman I 1



Bezinningsmiddag Kerkenraad Ter Holten

Een bezinningsmiddag voor ons als Kerkenraad is een moment van gezamenlijke reflectie, verdieping
en richting bepalen buiten de gewone vergaderstructuur. Het is geen gewone kerkenraadsvergadering
met besluiten, maar een tijd om stil te staan bij de inhoud, visie en geloofsopdracht van onze
gemeente.

De middag zijn we begonnen met het voorlezen van 26 Bijbelteksten. Vervolgens zijn we bezig gegaan
om de Bijbelteksten te plaatsen naar:
o Een tekst die je persoonlijk het meest aanspreekt;
e Een tekst die je het meest van belang vindt voor onze gemeente
e Een tekst die jij voor jouw functioneren als ambtsdrager in onze gemeente het meest van
belang vindt;
e Een tekst waar je het minst mee hebt of wellicht tegen protesteert.
Dit gaf voor ons als Kerkenraad verschillende persoonlijke inzichten. Soms werd een Bijbeltekst
geplaatst bij die je persoonlijk aanspreekt, terwijl die voor een ander een tekst is die van belang is
voor de gemeente. Bij de uitleg stonden we voortdurend stil bij het feit wat dit voor jou als
Kerkenraadslid betekent. Voorbeelden van Bijbelteksten waren:
e Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij (Jesaja 43: 1);
e Als ik de liefde niet had, dan was ik niets...... (1 Corinthiérs 13: 2);
e Klop en jou zal worden opengedaan (Matthelis 7:7);
o Jullie zijn het zout der aarde. Als nu het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout
gemaakt worden? (Matthels 5:13);
e Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer (Colossenzen 3: 20).

Daarna zijn we als Kerkenraad bezig gegaan met de 7 kwaliteitskenmerken. Hoe kijken wij als
Kerkenraad naar onze gemeente? U heeft hierover kunnen lezen in de nieuwsbrief van 12 oktober jl.
De zeven kwaliteitskenmerken zijn bedoeld als hulpmiddel om de vitaliteit en kwaliteit van het
gemeente-zijn te versterken. Het gaat dus niet om “toetsen of een gemeente goed genoeg is”, maar
om bewustwording, richting geven en stimuleren van groei en vernieuwing. Zoals u heeft kunnen
lezen in de nieuwsbrief kon je uiteindelijk een score halen van 7 x 6 punten (42 totaal). Als Kerkenraad
kwamen uit op een score van 21. De waarde die wij als Kerkenraad eraan hechten is niet “dwingend”
of juridisch, maar richtinggevend en inspirerend. Ze geven richting: wat betekent het eigenlijk om als
gemeente van Christus te leven in deze tijd? Als gemeente Ter Holten mogen we daar op onze eigen
manier invulling aan geven, passend bij de context en de mogelijkheden. De waarde zit vooral in het
gesprek erover. Met andere woorden: deze zeven kwaliteitskenmerken kunnen we praktisch gaan
gebruiken in bijvoorbeeld een gemeenteavond, echter eveneens bij het gesprek met een toekomstige
predikant. Bij elk kenmerk stel je eenvoudige vragen, bijvoorbeeld:

e Wat herkennen we hiervan in onze gemeente?

e  Waar zijn we dankbaar voor?
Wat zouden we willen versterken of vernieuwen?

e Wat past bij onze plek en omvang?
We zijn als Kerkenraad benieuwd op welke score u uitkwam, want dit biedt een mooie gelegenheid
om in gesprek te komen naar aanleiding van voornoemde vragen.

Op het einde van de middag hebben we stil gestaan bij een paar praktische zaken, zoals:
e Hetinvoeren van een consistoriegebed voor de kerkdienst;
e Het actualiseren van ons beleidsplan aangezien dit een looptijd heeft tot en met 2025;
e Bijzonder gebeurtenissen en diensten in 2026



Als Kerkenraad hebben we de bezinningsmiddag als zeer zinvol ervaren. We hebben afgesproken dit
jaarlijks te herhalen.

Vrijwilligers gevraagd

Vanuit de diaconie van PKN Ter Holten wordt elk jaar een kerstattentie bezorgd bij de oudere
inwoners van onze dorpen.

Voor de dorpen zoeken wij vrijwilligers die het leuk vinden om een kerstattentie te brengen naar
ongeveer 4 of 5 adressen.

Wij komen graag in contact met mensen die hierbij willen helpen. Een kerkelijke achtergrond is geen
vereiste. Denkt u: dit is wel wat voor mij, neem dan contact op met Jetske van Beem,
jetske.van.beem@home.nl of via 0561-688650.

Daqg van de Mantelzorqg

Op 10 november 2025 is het de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag staan we stil bij alle inwoners
die zich met grote betrokkenheid inzetten voor hun partner, familielid, vriend of buur die zorg nodig
heeft. Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Hun inzet zorgt ervoor dat veel mensen
langer thuis kunnen blijven wonen en zich gesteund voelen in moeilijke tijden.

Als PKN gemeente Ter Holten willen we alle mantelzorgers van harte bedanken voor hun toewijding,
tijd en zorg. Mantelzorgen is vaak vanzelfsprekend, maar nooit eenvoudig. Het vraagt veel energie,
liefde en soms ook doorzettingsvermogen.

Met deze dag spreken wij onze waardering en respect uit voor al die mantelzorgers die, dag in dag
uit, het verschil maken.

De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om:
e Bewustwording te vergroten over het belang van mantelzorg;
e Mantelzorgers erkenning en waardering te geven;
e Hen te ondersteunen met informatie, ontmoeting en ontspanning.

De gemeente Weststellingwerf waardeert eveneens de inzet van de mantelzorgers. Wanneer je hebt
ingeschreven als mantelzorger, ontvangt je de Meilo mantelzorgpas. Hierdoor heb je toegang tot

de mantelzorgwaardering en tot een groot aanbod aan (gratis) diensten, producten en activiteiten die
je kunnen verlichten bij de zorgtaken. Zie voor meer informatie:
https://www.weststellingwerf.nl/mantelzorg

Als mantelzorger kan en mag u rekenen op emotionele, geestelijke en praktische ondersteuning
vanuit onze gemeente Ter Holten. Hiervoor kunt u contact leggen met onze predikant: G. v.d. Dool
(g.vandendool@terholten.nl) of bij onze pastorale ouderling Heleen Booij (h.booij@terholten.nl).

Op 10 november zeggen we tegen alle mantelzorgers: Dank jullie wel!
Jullie inzet is van onschatbare waarde — voor de mensen die jullie verzorgen én voor onze hele
gemeenschap.

Verbouwing Kerk in Oldeholtpade

In eerdere berichtgeving is aangegeven dat de Kerk van Oldeholtpade intern grondig wordt
gerenoveerd. De uitvoering van de werkzaamheden starten op maandag 27 oktober 2025 en duren
tot eind mei 2026. We hopen daarna onze Kerk weer voor een ieder ter beschikking te stellen.
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Gedurende deze tijd zullen de diensten worden gehouden in het Kerkelijk Centrum en in onze Kerk in
Nijeholtpade. Zie hiervoor de diensten op onze website www.terholten.nl.

Beleidsplan Ter Holten

Ons huidige beleidsplan heeft een looptijd tot en met 2025. Als Kerkenraad willen we het beleidsplan
actualiseren voor de periode 2026 — 2031. Tevens willen we elk jaar een uitvoeringsplan opstellen op
basis van dit beleidsplan. Met andere woorden de relatie tussen een beleidsplan en een
uitvoeringsplan is die van doelstelling tot actie. Het beleidsplan bepaalt wat er bereikt moet worden
en waarom, terwijl het uitvoeringsplan beschrijft hoe en wanneer dit in de praktijk zal gebeuren.
Hoewel de kerkenraad (bestaande uit ambtsdragers) volgens de Kerkorde uiteindelijk
verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van het beleid, is de input van de gemeente essentieel voor
de inhoud, het draagvlak en de uiteindelijke realisatie.

Daarom nodigen we gemeenteleden uit om mee te denken en hun ideeén in te brengen. We willen
graag dat u zich persoonlijk meer verbonden gaat voelen met de plannen en doelen van onze
gemeente. We stellen het op prijs dat u mee gaat denken in de realisatie van dit beleidsplan.

Wilt u mee helpen?

U kan hiervoor contact opnemen met Hans Visser, h.visser@terholten.nl

U helpt ons te voorkomen dat het beleid louter een administratief document van de kerkenraad
wordt, maar in plaats daarvan een levend plan is dat de roeping van de hele gemeente dient.

Agenda: @ ,

Donderdag 30 oktober Filmavond 19.30 uur in het K.C. Oldeholtpade
Zondag 2 november Uitgifte collectebonnen

Woensdag 19 november Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal 20.00 uur
Maandag 25 november Gesprekskring rond Open deur bij fam. Kanis

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben
voor:

Donderdag 6 november
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