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Zondag 12 oktober Voorganger: dhr. J. Knol
10.00 uur Organist: M. Kok
Oldeholtpade Kindernevendienst

Radio Centraal is aanwezig om de dienst op te nemen

Zondag 19 oktober Voorganger: ds. G. v. d. Dool
10.00 uur Organist: F. Poelman
Nijeholtpade

Collecte bij de deur is bestemd voor : Werelddiaconaat Bangladesh

Zondag 26 oktober Voorganger: ds. F. Westermann
10.00 uur Organist: M. Kok
Waarschijnlijk in het kerkelijk centrum in Oldeholtpade

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken met elkaar.

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 28 september in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Fam. Fortuin

De bloemen van zondag 5 oktober in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Fam. Agricola

Kopij Klokkentoren (Herinnering) :

Graag willen wij de kopij voor de nieuwe klokkentoren ontvangen voor 13 oktober
aanstaande. Bij tiny26@telfort.nl
De redactie van de Klokkentoren

Bedankt:
HARTELIJK DANK voor de mooie bos bloemen die ik heb ontvangen.

Heel mooil!!!
Gr. Japke en Sije Nolles



Graag wil ik bedanken voor het prachtige boeket dat mij vorige week zondag,
namens de kerk, werd gebracht. Behalve dat er zich een fijn gesprek ontspon tussen
de brenger en mij, ben ik ook heel blij met de bloemen. Bloemen en werken met
groen en bloemen hebben mij altijd rust en ontspanning gebracht. Nu was dat ook
weer een schot in de roos, omdat ik even een moeilijke dag had en daarom’s
morgens ook niet in de kerk was. Na de middag stond een vertegenwoordiger van de
kerk opeens bij mij op de stoep met die bloemen. Dat was nu net weer even dat zetje
in de goede richting voor mij! Heel hartelijk dank daarvoor!

Deze week kreeg ik opnieuw “kerkelijk” bezoek met alweer een fijn boeket! Dat was
nog ter gelegenheid van mijn verjaardag heb ik begrepen. Ik was n.l. twee dagen na
het overlijden van Freek jarig. lk stond helemaal niet meer stil bij die verjaardag door
alles wat er is gebeurd, maar juist dan zijn bloemen zo troostrijk!

Met een warme groet voor allen,
Richt van Wijk-Schat

Collectes:

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie. Daarnaast is er een
collecte bij de uitgang op 19 oktober.

19 oktober Collecte Werelddiaconaat Bangladesh - wereldvoedseldag

Innovatief kooktoestel verandert levens
In Bangladesh hebben vrouwen vaak nauwelijks ,
inkomsten. Soms hebben gezin daardoor bt R G

levens in Bangladesh

onvoldoende te eten. Via een slim kooktoestel
verhogen zij hun inkomen. Dit kooktoestel heeft
meerdere voordelen: het bespaart brandhout,
vermindert de uitstoot van CO2 en produceert
minder rook, wat gunstig is voor de gezondheid.
Het kooktoestel werkt op een kleine hoeveelheid
hout of groenafval, vermengd met organische
mest. Het toestel zet deze brandstof om in
biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool
en een natuurlijke bodemverrijker is: het neemt gemakkelijk voedingsstoffen op voor
planten, geeft deze vervolgens geleidelijk af en houdt water langer vast. Vrouwen
gebruiken de biochar voor hun eigen stukje land of verkopen het aan boeren in de
omgeving. Zo hebben vrouwen betere oogsten of meer inkomen om voedsel te
kopen, en boeren een milieuvriendelijk en goedkoop alternatief voor kunstmest. Kerk
in Actie zorgt voor de installatie van de kooktoestellen, traint vrouwen in het gebruik
ervan en leert hen hoe zij de biochar kunnen vermarkten. Onze gemeente steunt dit
werk via het programma werelddiaconaat van Kerk in Actie.

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman



In memoriam Marijn Hornstra.

Het vreselijke ongeluk heeft niemand onberoerd gelaten.” We zijn er kapot van .
Zoiets vergeet je je leven lang niet meer”. Een jongen van zeventien; Dat hij een
geliefd mens was hoorden en merkten Arnaud, Louwina en broer Pieter in die rare
dagen tussen ongeluk en begrafenis. Bij het condoleren thuis en via de post maar
ook uit reacties van mensen om hen heen. lemand bracht een flinke pan eten en er
werd van vele kanten hulp aangeboden want je komt tijd tekort en er moet zoveel
geregeld worden in een paar dagen tijd. De vriendengroep, negen jongens en één
meisje, waren er en regelden het verkeer bij de condoleantie. Er is een raam tijdelijk
verwijderd zodat de kist van Marijn in huis geplaatst kon worden. Met zorgzaamheid
en aandacht zijn die laatste dagen gevuld geweest. Wat is het mooi te merken hoe
mensen om de familie heen gingen staan. Dat geeft kracht! zei Arnoud. Zo kunnen
mensen het verschil maken.

In de dienst werden woorden van diverse familieleden gesproken. Louwina beschreef
hoe ze , als gezin, Marijn door de jaren heen hebben meegemaakt, op de beamer
zagen we foto’s en we hoorden muziek die op zijn playlist stond. "achter wolken® van
Normaal klonk in de oude kerk.

We zongen "Heer, uw licht en uw liefde schijnen” dat moesten we juist nu zingen,
vonden Arnoud en Louwina. Later in de dienst zongen we ook “Heer ik kom tot U”,
met als refrein” houdt mij vast “.dat wilden ze graag aan de kerkgangers meegeven
“Want het is niet alleen ons verdriet, het is ook hun verdriet”.

We lazen psalm 139: 1-10. Over de nabijheid van God in mensenlevens, over de
hand op je schouder, over de betrokkenheid van de Heer bij onze levens.

Dat zijn misschien geen zaken waar een zeventien- jarige dagelijks over spreekt
maar het is hem meegegeven in zijn opvoeding, in de gesprekken aan tafel, na het
eten. Dat draag je met je mee. Om zijn vrienden en de jongeren die niet bekend zijn
met deze psalm toch iets van het gevoel en de inhoud mee te geven, werd een
gedicht gelezen dat we hier ook afdrukken.

Het is van Alfred C. Bronswijk en het heet “Rakelings nabij”.

We verlieten de kerk met de zegen van St.Patrick en zongen” Ga met God” en zo
klonk de belofte door: “tot wij weer elkaar ontmoeten en in zijn naam elkaar
begroeten”. Met die woorden namen we afscheid van Marijn Rein Dirk Hornstra.

dsdenhollander@outlook.com



Rakelings nabij

U bent
de enige die er doorheen Kkijkt.
Door het masker van mijn vrijblijvendheid,

door het masker van mijn doenerigheid.

Mijn stress, de leegte vaak-
ik hoef het U allemaal niet uit te leggen.
Hoever ik mij ook van U verwijdert voel,

U blijft mij rakelings nabij.
Een hand op mijn schouder,
een geheim,

weél te ervaren, nauwelijks uit te leggen.

Ben ik optimistisch, hemelhoog?
U deelt met mij de ruimte.
Zie ik het niet meer zitten,
want zo ben ik ook,
gevallen, gebogen, gebroken?
U zet mij weer op mijn voeten.
Is het om mij heen beangstigend nieuw,
onbekend, onzeker-
ik voel uw hand.

God,
U ging aan mijn wieg vooraf,
nog voor mijn moeder mij droeg,
werd ik al gedragen door u.
De enige die er doorheen Kijkt,

voor wie ik eerlijk mag zijn,

tot op de bodem,

tot op de bodem.

Een geheim,
weél te ervaren, nauwelijks uit te leggen.

Geschreven door Alfred C Bronswijk Naar Psalm 139



VAN DE PREDIKANT

. . Pastoralia Afgelopen woensdag namen we afscheid van Marijn
. Hornstra. Onze vroegere predikant ds. den Hollander, die Marijn
had gedoopt, leidde de begrafenisplechtigheid. Wij delen in de
% verslagenheid bij Marijn’s ouders Arnaud en Louwina en zijn
. jongere broer Pieter, bij zijn grootouders Reinder en Geertje
. Hornstra, bij de hele familie en allen die om hem rouwen.

Als ons een ingrijpend en overrompelend verlies treft, worden we
zwaar op de proef gesteld, ook in ons geloof. In de Bijbel kun je
vele stemmen bestteren van mensen in diepe crisis, die onomwonden vragen
waarom God hen verlaten heeft. Nee, er komt geen antwoord, het leven heeft zijn
bittere raadsels. Dan leggen we de hand op de mond. Toch mogen we dan niet
vergeten dat er een Belofte is, die niet alleen maar geldt in goede, maar ook in
kwade dagen. Op de berg van het afscheid (Mattheus 28) zegt Opgestane: Zie, Ik
ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

Die belofte wil ook gestalte krijgen in hartelijk onderling meeleven in de gemeente.
En we zingen, als het moet door tranen heen, ver boven onze macht:

Hij buigt zich over het bestaan

van hen die door de diepten gaan. (Lied 869:5)

Avonden rondom de Bergrede en verder
Op donderdag 16 oktober komen we weer bij elkaar. We denken dan samen na over
Matthels 7: 7 en volgende, over gebedsverhoring, waakzaamheid, de brede en
smalle weg en het huis op zand en op rotsgrond gebouwd.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Je kunt zonder probleem instappen.
Ik zou zeggen: Kom ook en doe mee!
Plaats: het Kerkelijk Centrum te Oldeholtpade. Tijd: van 19.30 tot plm. 21.15 uur.
Voor info en materiaal kun je terecht bij mij,

ds. Gerrit van den Dool

Een mooi initiatief Enige tijd geleden is een inzamelingsactie
gestart voor een nieuwe bus voor de zwaar gehandicapte Ernst,
kleinzoon van mevr. Grietje Damstra-Schat. Ernst woont bij zijn
ouders in De Hoeve. |k vermoed dat de meesten van ons er in de
plaatselijke pers wel iets over hebben gelezen. Vanuit onze
opdracht tot betrokkenheid bij kwetsbare mensen in de
samenleving heeft onze diaconie besloten bij te dragen aan deze
actie. Dat kunnen we persoonlijk ook doen. Daarom hierbij de QR-
code:




Bezinningsdag Kerkenraad Op zaterdag 11 oktober gaat de kerkenraad ‘de hei op’in
het Kerkelijk Centrum om in gesprek te gaan over zaken waar op de maandelijkse
vergadering meestal geen ruimte voor is, maar die wel heel belangrijk zijn omdat ze
raken aan wie we als gemeente zijn en wat onze roeping is. We doen dat aan de
hand van een ‘gemeentescan’ die ooit is ontwikkeld naar aanleiding van een
onderzoek in een deel van de Anglicaanse Kerk in Engeland. De vraag daarbij was:
welke gemeenten ‘doen het goed’ in een samenleving waarin de kerk steeds minder
belangrijk wordt gevonden? Bij de gemeenten die ‘succesvol’ waren keek men of zij
bepaalde eigenschappen gemeenschappelijk hadden. Zeven ‘kwaliteitskenmerken’
kwamen bovendrijven die bij al die gemeenten herkenbaar waren, ongeacht hun
‘ligging’ (stad of platteland, orthodox, evangelisch of meer ‘vrijzinnig’).

Aan de hand van die 7 kwaliteitskenmerken kun je kijken naar je eigen gemeente.
Zo’n oefening in zelfonderzoek kun je als kerkenraad doen, maar ook in de
gemeente, bijvoorbeeld bij groothuisbezoeken. Dat kan reusachtig helpen bij het
stellen van prioriteiten: waar zouden we allereerst echt werk van moeten maken?
Daarbij kan het ook heel interessant en vruchtbaar zijn de ‘scores’ van kerkenraad en
gemeenteleden naast elkaar te leggen. Sommige kenmerken kunnen elkaar deels
overlappen.

Misschien vindt u/ vind je het de moeite waard hier thuis ook eens over na te denken.
Ook met het oog op onze zoektocht naar een nieuwe predikant.......

Bij elk kenmerk kun je een cijfer geven, van 1 (niet of nauwelijks herkenbaar in onze
gemeente) tot 6 (daar zijn we goed in).

Het gaat om de volgende kwaliteitskenmerken:
Een gezonde gemeente

1 is bezield door het geloof en niet zozeer door de wil om alles draaiend te
houden of proberen te overleven.

* er zijn erediensten die inspireren en mensen helpen om de liefde van God te
ervaren

* er is motivatie: de energie komt voort uit een verlangen God en elkaar te dienen
* men weet de Bijbel op creatieve wijze met het dagelijks leven te verbinden

* mensen helpen elkaar te groeien in hun geloof en dat met anderen te delen.

Score: 1 2 3 4 5 6

2 heeft een naar buiten gerichte blik, verbonden met en geworteld in
plaatselijke gemeenschap, ze is met andere groepen uit op dienstbaarheid.

Ze is meer bezig met het 'geheel(d) dagelijks leven' dan met het 'kerkelijk leven'
» geworteld in de plaatselijke gemeenschap, in samenwerking met andere
geloofsgemeenschappen, geloofsovertuigingen, niet-kerkelijke groepen en
netwerken

* hartstochtelijk en profetisch bewogen om gerechtigheid en vrede, plaatselijk en
wereldwijd

* legt verbindingen tussen geloof en dagelijks leven

* gaat in op menselijke behoeften en noden door liefdevolle dienstbaarheid.

Score: 1 2 3 4 5 6



3 is op zoek naar wat God wil met ons: wat is hier ter plaatse onze roeping, wat
zijn onze prioriteiten? Ze is niet zozeer uit op hoe we het zoveel mogelijk
mensen naar de zin kunnen maken.

* roeping: op verkenning gaan om te ontdekken wat God van en met ons wil in het
hier en nu

* visie: ontwikkelen en communiceren van een gedeeld/ gezamenlijk besef van
richting en doel

* prioriteiten: bewust doelstellingen formuleren voor de korte en lange termijn

» kunnen vragen om offers en deze ook daadwerkelijk kunnen brengen, als het erom
gaat het bovenstaande te realiseren en zo het geloof in praktijk te brengen.

* roeping: op verkenning gaan om te ontdekken wat God van en met ons wil in het
hier en nu

« visie: ontwikkelen en communiceren van een gedeeld/ gezamenlijk besef van
richting en doel

» prioriteiten: bewust doelstellingen formuleren voor de korte en lange termijn

» kunnen vragen om offers en deze ook daadwerkelijk kunnen brengen, als het erom
gaat het bovenstaande te realiseren en zo het geloof in praktijk te brengen.

Score: 1 2 3 4 5 6

4 is bereid om de kosten van noodzakelijke verandering en groei onder ogen te
zien en durft die op te brengen - in plaats van verandering tegenhouden en
bang zijn voor mislukking

* het verleden omarmen en tegelijk de durf hebben om taken anders aan te pakken

* risico’s nemen: durven erkennen als iets niet werkt en lering trekken uit ervaringen
» crises: creatief ingaan op uitdagingen waar men als kerk en gemeenschap voor
geplaatst wordt

* positieve ervaringen met verandering, hoe gering ook, bevestigen en erop
voortbouwen.

Score: 1 2 3 4 5 6

5 leeft als een echte gemeenschap. We zijn meer dan een vereniging of
religieuze organisatie. Ze heeft oog voor geschonken gaven en weet die in te
zetten.

* relaties: deze worden, vaak in kleine groepen, onderhouden en gevoed, zodat
mensen zich geaccepteerd voelen en worden geholpen om te groeien in geloof en
dienstbetoon.

* leiderschap: gemeenteleden en voorgangers werken als team samen om aan alle
zeven kenmerken van een gezonde gemeente gestalte te geven op een manier die
toegesneden is op de plaatselijke situatie.

* bediening door gemeenteleden: de waarde van wat mensen aan gaven hebben
meegekregen, wat ze allemaal hebben meegemaakt en wat ze op hun levensweg
aan geloofservaringen hebben opgedaan wordt onderkend. Dit alles krijgt gestalte in
het gemeenteleven en daarbuiten.

Score: 1 2 3 4 5 6



6 heeft ruimte voor iedereen: ze is gastvrij, open voor alle generaties en
mensen van verschillende achtergronden, ook voor zoekers.

* inclusief in plaats van exclusief

« gastvrijheid: zich inspannen om nieuwkomers op te nemen in het gemeenteleven
« kinderen en jongeren: worden geholpen om erbij te horen, een eigen bijdrage te
leveren en te worden gevoed in hun geloof

» zoekers: worden aangemoedigd om het geloof in Christus te verkennen en te
ervaren

« diversiteit: verschillen in sociale en etnische achtergrond, in geestelijke en
lichamelijke capaciteiten en in leeftijd worden gezien als kracht.

Score: 1 2 3 4 5 6

7 weet zich te beperken tot een paar taken en vervult die goed.

 eerder doelgericht dan verwoed met van alles en nog wat bezig

 basistaken op orde hebben: met name de eredienst, de pastorale zorg, het beheer
en het bestuur

* iets te bieden hebben op belangrijke levensmomenten: diensten op
scharniermomenten (bv doop- of rouwdiensten) worden als zinvol ervaren en geven
zicht op God en geloof

+ als gemeente zelf goed nieuws zijn, door houding en manier van werken

* genieten van wat er wordt gedaan en kunnen leven met wat er niet wordt gedaan.

Tot slot Een hartelijke groet aan u, aan jou
ds Gerrit van den Dool
g.vandendool@terholten.nl
tel. 06 20369072

"Ik bid voor jou'" (vier kleine woordjes)
Maar wat wordt er veel in gezegd

Al je verdriet,je pijn,je wanhoop
Wordt voor Gods troon terneer gelegd.

Zo lang er mensen voor je bidden ,
Sta je in het leven nietalleen

Zij bouwen met gevouwen handen |
Een muur beschermend om je heen.

Want zelfs de pijlen van de boze

Ze raken je daar binnen niet

't Gebed verleent je moed en krachten
't Draagt al je zorgen en verdriet.

Het zal je hoeden voor verdwalen

Bij God klop je nooit vergeefs aan.

Hij hoort naar hen die naar Hem vragen
Want God laat nooit een bidder staan. |



HOOPVOLLE EN LEERZAME FILMS OVER TWEE MARTIN LUTHERS

Op weg naar de meidagen vertoonden we in het afgelopen voorjaar
de indrukwekkende film over de laatste dagen van Sophie Scholl,
die deel uitmaakte van de studenten-verzetsbeweging De Witte
Roos. Er was veel belangstelling en na afloop hadden we een
prachtig nagesprek.

Dit najaar gaan we twee films vertonen. Naar aanleiding van
Hervormingsdag 31 oktober kijken we naar de prachtige film
‘Luther’, over het leven van de grote
kerkhervormer. Met als hoofdrolspeler de
beroemde acteur Joseph Finnies. SELMA
Verder vertonen we de indrukwekkende film ‘Selma’, over Martin
Luther King. Nog altijd gaat er veel inspiratie van hem uit. De film
‘Selma’ vertelt op pakkende wijze over de grote marsen voor
gelijke rechten onder King’s leiding in 1965 in Selma, een plaats
in Alabama.

Ook nu weer zal er gelegenheid zijn tot gesprek na afloop.

Zeg het voort en kom ook!

........
.................

30 oktober: Luther

20 november: Selma

Plaats: Kerkelijk Centrum Oldeholtpade
Tijd: 19.30 uur

De toegang is gratis.

Agenda: m

Maandag 13 oktober Gesprekskring rond Open deur

Donderdag 16 oktober Avond rond de bergrede 19.30 uur in het
K.C. Oldeholtpade

Zondag 2 november Uitgifte collectebonnen

Woensdag 19 november Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal 20.00 uur

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben

| Donderdag 23 oktober
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