Nieuwsbrief

Nummer 17 28 september 2025 189 jaargang

® Protestantse Gemeente

Zondag 28 september Voorganger: ds. G. v.d. Dool
(Avondmaal)

9.30 uur Organist: M. v.d. Honing
Oldeholtpade Kindernevendienst

In deze dienst is er de Avondmaalscollecte

Zondag 5 oktober Voorganger: ds. G. de Haan
10.00 uur Organist: H. v.d Bij
Nijeholtpade Kindernevendienst

De deurcollecte is bestemd voor Werelddiaconaat Israél

Zondag 12 oktober Voorganger: dhr. J. Knol
10.00 uur Organist: M. Kok
Oldeholtpade Kindernevendienst

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 14 september in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
René en Gertina Peereboom

De bloemen van zondag 21 september in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Richt van Wijk

Bedankt:

Heel hartelijk bedankt voor "t mooie herfstboeket die ik namens de kerk mocht
ontvangen.

En voor de kaart van de startzondag van alle kerkgangers, zo ook nog de bezoekjes

en kaartjes, heel lief!
7 oktober hoop ik weer gipsvrij te zijn, krijg dan een walker aan, (soort skischoen)
gelukkig weer wat mobieler.

Een warme groet,
Jannie de Jong.



Verjaardagen:

Woensdag 1 oktober dhr. Hamelink, Hoofdweg 242 8475 CE Nijeholtpade

Collectebonnen,

De eerste uitgifte van de collectebonnen is zondag 7 september geweest.
Er waren al diverse aanmeldingen om een volgende keer hier ook aan mee te doen.

Dan graag het geld hiervoor overmaken voor 2 oktober. We delen de bonnen weer uit
op zondag 5 oktober voor de kerkdienst.

Hoe werkt het:

U maakt € 10,- over voor 20 bonnen van € 0,50
U maakt € 20,- over voor 20 bonnen van € 1,-
U maakt € 40,- over voor 20 bonnen van € 2,-

op rekeningnummer NL 72 RABO 3317663375 tnv. Diaconie Ter Holten
Een combinatie van vellen is ook mogelijk, u zet dat bij de omschrijving.

De diaconie van Ter Holten.
Collectes:

Zondag 28 september mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De opbrengst van de
Avondmaalscollecte is dit jaar voor camping Polemonium van Appie Wijma in
Opende.

Zondag 5 oktober is de gebruikelijke collecte tijdens de dienst voor de diaconie. Bij
de uitgang is een collecte voor het werelddiaconaat.

5 oktober Collecte Werelddiaconaat-Israélzondag
Begrip en dialoog blijven bevorderen in Israél

Joodse en Palestijnse kinderen in Israél groeien op in
een werkelijkheid vol angst en geweld. Vaak leren ze
elkaar nauwelijks kennen en leven ze met beelden vol
wantrouwen. Het Rossing Center in Jeruzalem wil dat
doorbreken. Het centrum traint docenten en
schoolleiders om vredeseducatie een vaste plek te
geven in hun lessen en schoolcultuur. Jongeren leren omgaan met trauma’s en
krijgen handvatten om conflicten op een respectvolle manier te bespreken. Zo
ontdekken ze dat er een andere weg mogelijk is: die van dialoog, gerechtigheid en
vrede. Sinds de oorlog die volgde op 7 oktober is dit werk moeilijker en tegelijk
urgenter dan ooit. Jongeren leven dagelijks met trauma’s en zien op sociale media
de verschrikkingen van het geweld. Daarom is er in de dialoogprogramma’s nu extra
aandacht voor verwerking binnen de eigen groep, zodat er toch ruimte blijft voor
echte ontmoeting en begrip.

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman



Kopij Klokkentoren:

Graag willen wij de kopij voor de nieuwe klokkentoren ontvangen voor 13 oktober

aanstaande. Bij tiny26@telfort.nl

VAN DE PREDIKANT

De redactie van de Klokkentoren

Avondmaal Komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal. In deze dienst zullen

. vanuin armoede leven

Ria Borkent schreef een mooi lied over:

De arme ziet de honden die
vertrouwd zijn met de goot,
ze ruiken open wonden die
voorafgaan aan de dood.

Ze likken aan zijn benen en
het schuurt en doet hem pijn
dat hij een mens alleen is en
zo arm als Job moet zijn.

De rijke haalt er alles uit

wat in het leven loont

aan reizen, eten, feestgeluid,
het spel van eerbetoon.

Hij ziet geen arme in de poort,
voorziet hem niet van brood,
hij leeft zijn leven ongestoord
en beiden gaan ze dood.

De arme nu heet Lazarus,

'‘God helpt', zo is zijn naam.

De rijke, van geen kwaad bewust,
kijkt door het hemelraam.

~ we het bekende verhaal van de rijke man en de arme Lazarus
f (Lucas 16:19-31) beluisteren. Een gelijkenis die ons opnieuw

'~ uitdaagt na te denken over de kloof tussen arm en rijk,
bevoorrecht en niet-bevoorrecht. Met als kerngedachte wat je
kunt lezen in Deuteronomium 15: 4 ‘Overigens zal niemand
..... " Want het beloofde land met al zijn
mogelijkheden is uiteindelijk niemands bezit, maar eigendom
. van de HEER, en dus voor iedereen.....

De rijke is verongelijkt

als hij in Abrams schoot

de arme ziet, die is nu rijk
en wordt door God getroost.

Leer ons dat in uw Koninkrijk
armoede onrecht is;

geven is geen liefdadigheid

en onrecht geen gezicht.
Wanneer de arme mee kan doen
en zich aan mensen hecht

die laten zien: jij doet ertoe,

dan komt hij tot zijn recht.

U, Heer, houdt ons een spiegel voor;
Gods eeuwig jubeljaar

vraagt voor gerechtigheid gehoor

en omzien naar elkaar.

Dank voor uw liefde in de tijd

met uw oprecht alarm

geloof te hechten aan Gods woord,
geschenk voor rijk en arm.



5 oktober Israélzondag

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond het besef dat de gruwelen van die afgelopen
jaren, met als dieptepunt de vernietiging van 6 miljoen Joden, nooit meer zouden
mogen plaatsvinden. Daarbij gingen we ons realiseren dat het antisemitisme dat
leidde tot de Sjoa (de ‘ramp’) diepe wortels had, ook in de geschiedenis van de kerk.
Eeuwenlang werd het Joodse volk gezien als het volk dat zijn Messias had
afgewezen, met alle afschuwelijke gevolgen van dien. Gaandeweg kwam er meer
ruimte voor het geloofsinzicht, dat dwars door alles heen Israel Gods verbondsvolk is
en blijft. De oprichting van de staat Israel als veilige thuishaven voor het Joodse volk
werd en wordt door velen gezien als teken van Gods trouw aan zijn volk.

In onze kerkorde is sprake van de ‘onopgeefbare verbondenheid’ van de PKN met
Israel als volk van God. Daar is veel om te doen, gezien de huidige ontwikkelingen in
het Midden-Oosten. Die onopgeefbare verbondenheid betekent in geen geval een
onkritische goedkeuring van wat de staat Israel allemaal doet. Er is verschil tussen
Israel als notie en als natie. Waar het naar mijn besef om gaat is dat we aan het volk
Israél, aan het Jodendom, oneindig veel te danken hebben. Er is meer dat ons met
dat volk verbindt dan wat ons scheidt. Daarbij denk ik met name aan de Joodse
Bijbel, ons ‘Oude (liever: Eerste) Testament’. Of zoals de Duitse theoloog Jurgen
Moltmann het eens zei: van harte kunnen we als Joodse en christelijke gelovigen
samen bidden wat Jezus ons leerde in het Onze Vader: Uw Naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede....

Eigenlijk is ook het Nieuwe Testament een door en door Joods geschrift.

Maar juist het feit dat we met de synagoge de Tora meelezen en ook de kritische
stem van de profeten beluisteren roept de vraag op of die kritische stem nog wel
wordt gehoord nu de gruwelen van Hamas op 7 oktober hebben geleid tot zo’n
ongehoord gewelddadige collectieve afstraffing van alle Palestijnen in Gaza. En dan
hebben we het nog niet over wat kolonisten op de Westbank aanrichten. Met alle
haat die met nieuwe haat wordt gevoed, misschien wel voor eeuwen. De
Hebreeuwse Bijbel zegt onomwonden dat als het volk zijn God verlaat en regeerders
ongeremde machtswellust aan de dag leggen, en als er niet meer geluisterd wordt
naar de profeten en hun roep om gerechtigheid én barmhartigheid, dat volk zijn eigen
ondergang tegemoet gaat.

Vanuit het Woord van God betekent onopgeefbare verbondenheid soms ook: een
kritisch geluid laten horen, tegenspraak, zoals die ook massaal klinkt in het land
Israél zelf.

Maar hoe dan ook: de ontwikkelingen in Gaza doen mijns inziens niets af aan de
zinvolheid en noodzaak van Israélzondag!

Avonden rondom de Bergrede en verder

Op donderdag 16 oktober komen we weer bij elkaar. We denken dan samen na over
Matthels 7: 7 en volgende, over gebedsverhoring, waakzaamheid, de brede en
smalle weg en het huis op zand en op rotsgrond gebouwd.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Je kunt zonder probleem instappen.

Ik zou zeggen: Kom ook en doe mee!

Plaats: het Kerkelijk Centrum te Oldeholtpade. Tijd: van 19.30 tot pIm 21.15 uur.
Voor info en materiaal kun je terecht bij mij,

ds Gerrit van den Dool



Antependia (vervolg) Op Startzondag hadden we een mooie gelegenheid om de
antependia (liturgische kleden) die we van de ziekenhuiskapel te Sneek konden
overnemen te tonen.

Naar mijn indruk werden ze mooi gevonden.

Samen met mevr. Els Boonemmer en mevr. Richt van Wijk togen we naar Renkum
waar na fusie met een andere wijkgemeente de antependia overbodig waren
geworden. We vormden een krachtig team zodat we tot een goede beoordeling van
de kleden konden komen. De Protestantse Gemeente Renkum-Heelsum was zo
aardig om ze ons gratis ter beschikking te stellen. Onze dankbaarheid zal worden
uitgedrukt met een ruimhartige gift.

Hieronder een foto van ons drietal, genomen door de predikante aldaar, ds. Joke
Quik-Verweij, in de prachtige, helaas nu gesloten, Hervormde kerk, met frontaal de
door ons overgenomen kleden.

Zo hebben we nu voor onze beide kerken antependia waarmee we iedere dienst
kunnen ‘inkleuren’ aan de hand van het kerkelijk jaar. Beide ensembles zijn gemaakt
door de wijd en zijd bekende firma Slabbinck. Tot slot moet ik hier ook de naam van
ouderling mevr Heleen Booij noemen, die zich met veel volharding heeft ingezet voor
het invoeren van antependia en een belangrijke rol speelde bij de verwerving
daarvan.

Tot slot Een hartelijke groet aan u, aan jou
ds Gerrit van den Dool
g.vandendool@terholten.nl
tel. 06 20369072



Startzondag

Op 14 september hebben we de start zondag gevierd in de Ni’je Stienze in
Nijeholtpade.

Het thema van de dienst was: Tegenwoordigheid van (de) Geest. Dit is gekoppeld
aan het jaarthema van de landelijke kerk “Kijk! Laat je verrassen door het werk van
Gods Geest”.

Voor het eerst werden de nieuwe kleden getoond voor de tafel, samen met de stola.
Omdat het over de Geest ging werd de kleur rood gebruikt.

In de dienst werd het beeld van de Geest gebruikt in de vorm van het beekje dat uit
de tempel stroomt en uitmondt als rivier in de Dode Zee. Daar wordt door het zoete
water leven gebracht in de doodsheid van het zoute water (Ezechiél 47). Verder werd
er aandacht geschonken aan de gaven van de Geest die ons verschillende talenten
geeft die we mogen benutten. (1 Cor. 12). Daarmee kunnen we
anderen tot zegen zijn, ieder op zijn/haar eigen wijs. De liederen
sloten daar mooi op aan.

In de kindernevendienst werd het Pinksterverhaal verteld. Dit
kregen wij ook te horen, bij de bewegingen die er bij bedacht
waren konden we met de kinderen mee doen.

Na de dienst was het tijd voor koffie/thee en (eigengemaakte)
taart. Daarna kwamen we op de groepsfoto en was het tijd voor
de wandelquiz. Groep vijf had alle antwoorden goed!

De jeugd had het werk van de Geest gevangen in een foto die bij
dit stukje is afgedrukt.

Dat ons geloof mag groeien als dit plantje.

We hebben met zelfgemaakte soep en broodjes de samenkomst
beéindigd.

Dank aan de vele handen die, als vanzelfsprekend, deze morgen
soepel deden verlopen.

Jetske van Beem

De collecte tijdens de dienst was bestemd voor: Noodhulp in Israél en Gaza

De oorlog tussen Hamas en Israél heeft dramatische gevolgen. Vrede lijkt ver weg.
Mensen zijn bang, moe en wanhopig.

Kerk in actie biedt hulp aan getroffen families via een internationaal kerkelijk netwerk.
Dit werkt samen met plaatselijke kerken en Israélische en Palestijnse organisaties.
In Israél gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen,
waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azié en Afrika.

Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische benodigdheden en
psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het herstel van
huizen en werkgelegenheid.

Mocht u deze actie ook willen ondersteunen dan kan dit op: NL89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Noodhulp Midden-Oosten.



Muziek Meezing Festijn

De stichting KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een Verstandelijke Beperking)
organiseert zaterdagmiddag 4 oktober een muzikale middag voor iedereen.

Er zijn verschillende groepen en mensen die optreden, waarbij iedereen mee kan
zingen. U en jij kunnen genieten van het keyboard-orkest “Melodica”, van Sjirk en
Berend (zang en keyboard), van Aron Veninga (band) en als klap op de vuurpijl van
Elly Zuiderveld, Jolien Damsma en Jan Borger.

De middag begint om 13.30 uur in het kerkgebouw De Arke te Drachten. Het adres is
Flevo 161. De sluiting is rond 16.30 uur.

Er is koffie, thee, fris met wat lekkers. En niet te vergeten: Alles is gratis!

Zie ook onze website: www.kmvhfriesland.nl

Namens de KMVH-Friesland,
ds. Piet Hulshof (secretaris)

Q¥

Agenda: \

Zaterdag 4 oktober Muzikale middag Drachten
Zondag 5 oktober Uitgifte collectebonnen Nijeholtpade
Woensdag 8 oktober Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal 20.00 uur
Maandag 13 oktober Gesprekskring rond Open deur

Donderdag 16 oktober Avond rond de bergrede 19.30 uur in het

K.C. Oldeholtpade

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan
kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben
voor:

Donderdag 9 oktober


http://www.kmvhfriesland.nl/
mailto:de.zondagsbrief@live.nl




