VAN DE PREDIKANT

De zomer loopt ten einde, een nieuw seizoen ligt in het verschiet. Wat er
allemaal gaande is in de wereld houdt ons danig bezig. Temidden van zoveel
onvrede, schrijnend onrecht en chaos is er een gemeente die in woord en
daad getuigt van Gods reddende liefde in Jezus Christus. Ook wij op onze
plek zijn geroepen dat te zijn. De Startzondag is een prachtige gelegenheid
dat met elkaar te beleven en ons daarop te bezinnen.

In de zomermaanden stonden we in verschillende diensten stil bij het Onze
Vader en de vraag waar we in dat ‘Gebed des Heren’ nu eigenlijk om bidden.
We vragen God dat Hij zijn goede Naam als reddende, bevrijdende God die heet ‘Ik zal er zijn’
doorzet in deze wereld doordat zijn wil wordt gedaan en zijn koningschap vorm krijgt in levens van
mensen. Door ons dit, in het spoor van de Joodse traditie, te leren bidden en in praktijk te brengen
maakt Jezus ons als gemeente tot een, als het moet dwarse, voorhoede van Gods wereld die komt,
temidden van al die koninkrijken en koninkrijkjes waarin persoonlijke of collectieve ego’s hun wetten
dicteren. In dat besef is het Onze Vader alles behalve een vrijblijvend routinegebed, maar eerder een
gebed om bewustwording en actiebereidheid.

Pastoralia Mevr. Janny de Jong-Jochemsen moest een nieuwe operatie ondergaan, naar het zich liet
aanzien met goed resultaat. Omdat de wond maar moeilijk wil genezen wordt er toch nog veel
geduld van haar gevraagd, met alle ziekenhuisbezoeken vandien. Mede dankzij de scootmobiel is zij
gelukkig niet aan huis gebonden. We wensen haar, met haar man Jan, veel sterkte!

Mevr. Richt van Wijk-Schat moest afscheid nemen van haar vriend Freek Blomsma. Nadat zij beiden
na het overlijden van hun echtgeno(o)t(e) alleen waren komen te staan, vonden zij elkaar — als
collega’s kenden ze elkaar al vele jaren - en hebben zij samen nog zeven mooie jaren gehad waarin zij
intens veel voor elkaar mochten betekenen. Freek was directeur van de christelijke MAVO en
conrector van het Bornego College in Wolvega. De laatste periode van zijn leven woonde hij in de
Lennaflat aldaar. Hij wist zich met onze gemeente zeer verbonden. We wensen mevr. Richt van Wijk
Gods zegen en veel sterkte nu zij zonder haar geliefde metgezel verder moet.

Dhr en mevr Hans en Ria Reijm-Groenewoud (Idzardaweg 67) gaan verhuizen naar Oldemarkt. We
hopen dat zij zich daar spoedig thuis zullen voelen!

Startzondag Op |4 september gaan we het nieuwe seizoen inluiden. In aansluiting op het jaarthema
van de landelijke PKN ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest’ willen we ons
openstellen voor die scheppende en vernieuwende kracht van God die ons creatief maakt, bezielt en
samenvoegt tot het Lichaam van Christus. ledereen is daarin belangrijk en heeft een eigen rol, zoals
bij het lichaam de hand, de voet, de ogen en oren, de handen, armen en benen, etcetera. Laten we
elkaar vooral waarderen en zo stimuleren! Zie voor de invulling van de dag elders in deze
Zondagsbrief.

Avonden rondom de Bergrede en verder We mogen terugzien op mooie avonden met veel ontmoeting
en verdieping. Daar gaan we mee verder!
Dit is geen gesloten kring. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Voor het komende seizoen zijn de volgende avonden gepland:
De donderdagen 18 september, 16 oktober, 13 november, || december, 22 januari, || februari, 12
maart, 16 april en 7 mei.
Plaats: het Kerkelijk Centrum te Oldeholtpade. Tijd: van 19.30 tot plm 21.15 uur.
Voor info en materiaal kun je terecht bij mij,
Ds Gerrit van den Dool



Op weg naar een nieuw seizoen lijkt me lied 970 heel passend. Het is van de hand van Coen Wessel,
de nieuw aangetreden algemeen secretaris van de Raad van Kerken.

Velen mogen dienen Leden zijn er vele,

als onze Heer, één is zijn kerk,

Hij wast onze voeten, wij zijn Christus’ lichaam,
velen mogen dienen, leden zijn er vele,

als onze Heer, één is zijn kerk,

wij zijn één in Christus. wij zijn één in Christus.

Tot slot Wat zou het mooi zijn als de beroepingscommissie een nieuwe predikant weet te vinden.
Laten we daar ook in ons gebed aan denken!

Met een hartelijke groet,
ds Gerrit van den Dool
g.vandendool@terholten.nl
tel. 06 20369072

WIE EN WAT ZIJN WIJ ALS GEMEENTE?

Ooit schreef de Amerikaan Paul Minear een studie over de beelden die in het Nieuwe Testament
voor de kerk, de gemeente, worden gebruikt. Hij kwam tot een totaal van bijna honderd!
Ik noem hier een kleine selectie:

- Lichaam van Christus

- Volk van God onderweg

- Tempel van God, waarvan wij de bouwstenen zijn en Christus de hoeksteen is

- Kudde van de Goede Herder

- Koninkrijk van priesters

- Schip op de golvende wateren van de wereld(geschiedenis)

- Voorpost van de nieuwe schepping

- Bruid van Bruidegom Christus.

- Een huis

- Een familie

- (Werkers in) de wijngaard

- Christus de ware wijnstok en wij de ranken

- Vreemdelingen en bijwoners

- Gemeenschap van heiligen

- Huisgenoten van God

Het is een prachtige oefening om eens na te denken over de volgende vragen:
- In welk beeld is onze gemeente het meest herkenbaar?

- In de richting van welk beeld zouden we ons meer moeten ontwikkelen?

(dsGvdD)



