
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 12   1 juni  2025     18de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 8 juni   Voorganger: ds. G. v. d. Dool 
(1ste Pinksterdag) 
9.30 uur    Organist: H. v. d. Bij 
Oldeholtpade             Kinderen blijven in de kerk 
 
Tijdens deze dienst doet Renee Rijpma belijdenis  
 
Deurcollecte is voor de zending : Myanmar 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 15 juni   Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
9.30 uur    Geen Kindernevendienst 
Oldeholtpade   m.m.v. Euphonia 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 22 juni   Voorganger: dhr. J. Knol 
9.30 uur    Organist: M. Kok 
Oldeholtpade   Kindernevendienst 
 
Deurcollecte: Binnenlands diaconaat : Geef vluchtelingen een huis 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 25 mei in Oldeholtpade zijn gegaan naar:  
Dhr. J. van Etten 
De bloemen van zondag 1 juni in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Mevr. Van Essen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAN DE PREDIKANT 
 

Overlijden Tot ons kwam het bericht dat mevrouw Anna Dirkje – 
Anneke – de Vries-de Vlas op 21 mei is overleden. Zij was 
getrouwd met Gerrit de Vries, die haar in 2005 ontviel. Anneke 
was al langere tijd ernstig ziek. De laatste periode van haar leven 
verbleef zij in Berkenstede te Wolvega. Als ik haar bezocht trof 
me dat zij, hoe verzwakt zij ook was, zo dankbaar was voor 
goede zorg, dierbare vriendschap en hartelijke belangstelling en 
daarvan genoot. Ons meeleven gaat uit Laila en Ilja, voor wie zij 
een tweede moeder was geworden, en naar allen die om haar 
rouwen. Moge de gedachtenis van Anneke de Vries-de Vlas 
gezegend voortleven onder allen die haar hebben gekend. 

 
Diensten Thema van de Pinksterdienst zal zijn ‘Bewogen en Bevlogen’. De 
scheppende Geest van God brengt ons in beweging, houdt ons gaande in geloof en 
bezielt ons tot vurige hoop en bevlogen liefde. In het tweede hoofdstuk van zijn 
eerste boek, zijn Evangelie, vertelt Lucas ons over de maagdelijke geboorte van 
messias Jezus, zijn komst in de wereld ‘van alzo hoge’. In het tweede hoofdstuk van 
zijn tweede boek, Handelingen der Apostelen, over het ontstaan en de groei van de 
kerk over grenzen heen, vertelt Lucas ons over de maagdelijke geboorte van de kerk, 
eveneens door de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren we de verjaardag van de 
kerk. Dat Renée Rijpma-Jansen dan belijdenis aflegt van haar geloof en daar in de 
dienst ook persoonlijk iets over zal vertellen, geeft een extra dimensie aan de 
feestelijkheid van deze dag. 
Op zondag 15 juni vieren we de dienst in de feesttent. Het thema zal zijn ‘Verloren en 
gevonden’. De samenzang zal worden ondersteund door blazers van Euphonia. We 
hopen op een volle tent. Zeg het voort! 
 
Meeleven met elkaar Bernike Kanis zou in de tentdienst Jitzke Elshof begeleiden bij 
enkele liederen. Helaas kan dat niet doorgaan omdat zij is opgeroepen voor een al 
langer geplande operatie. Met het oog daarop wensen we jou, Bernike, alle goeds, 
veel sterkte en een voorspoedig herstel! 
 
Een bijzonder lied Voorafgaand aan de Pinksterdienst zullen we een lied zingen, 
waarmee we nog niet echt vertrouwd zijn. Het komt uit Finland. Inderdaad, de Geest 
waait in alle talen het Evangelie naar ons toe! De tekst verdient het om persoonlijk te 
overdenken en kan ons zo op een mooie manier het Pinksterfeest binnenvoeren. Op 
de prachtige website www.kerkliedwiki.nl kun je nadere info vinden over het lied en 
wordt het ons in verschillende uitvoeringen voorgezongen. We lezen er het volgende 
over: ‘Een mooi mystiek lied over de Geest. Deze wordt verwoord in een lichamelijke 
ervaring: 'aanraken'. Het beeld van aangeraakt worden door Gods adem verwijst 
naar Genesis 2:7 en tegelijkertijd naar de schildering van Michelangelo in de Sixtijnse 
kapel, waar dit inblazen als aanraking wordt voorgesteld. In de tweede strofe hoort 
men een echo uit de Confessiones (de ‘Belijdenissen’) van Augustinus: ons hart is 
onrustig tot het rust vindt in U. De Geest heelt en geneest. De Geest vuurt aan (3), 
verbindt en verheldert (4) en doet ver zien en zegent (5). Enerzijds traditionele 
thema’s maar wel in onverwachte woorden.’ 

 



 

2 Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind. 
 
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand. 
 
4 Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan. 
 
5 Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht! 
 
Afwezig Van 16 juni tot en met 7 juli zal ik wegens vakantie niet in de gemeente 
werkzaam zijn. 
Als contact met een predikant noodzakelijk is, kunt u zich wenden tot onze scriba 
Froukje Poelman. 
 
Tot slot Ik wens u en jou een mooie zomertijd! 
 
Met een hartelijke groet, 
ds Gerrit van den Dool 
g.vandendool@terholten.nl 
tel. 06 20369072 
 
 
 
  
  
Tentdienst 15 juni 2025 Oldeholtpade 
  
Tijdens de dorpsfeesten 2025 in Oldeholtpade zal de PKN gemeente Ter Holten een 
tentdienst verzorgen op zondag 15 juni 2025. 
Aanvang van de dienst zal zijn om 09.30 uur en is toegankelijk voor jong en oud. 
Tijdens deze dienst zal medewerking worden verleend door: 
Koperensemble van Euphonia 
  
Het belooft een mooie dienst te worden, dus wees vooral welkom om met ons mee te 
doen. 



11-stedentocht kerkenraad 24 mei 
 
Op 24 mei om 10.00 uur verzamelden de leden van de kerkenraad met aanhang zich 
in de kerk in Oldeholtpade. Het was tijd voor het “uitje” van de kerkenraad. Deze keer 
was de 11-stedentocht uitgezet in en rond de kerk. In Leeuwarden (in de kerk) was 
de start met koffie en wat lekkers. Daarna werd iedereen er in groepjes op uit 
gestuurd om in de andere 10 steden vragen te beantwoorden of opdrachten te doen. 
Zo is er fanatiek gesjoeld, met balletjes in bekertjes gegooid, jenga gespeeld. 
Daarnaast werden ook de hersens gekraakt: spreekwoorden zoeken, de totale 
leeftijd van de kerkenraadsleden raden, hoeveel manieren zijn er om de 11-
stedentocht af te leggen, plaatsnamen raden. Zo weten we nu dat er zomaar 30 
spreekwoorden verstopt kunnen zijn in 1 tekening.  
 
En in Workum, de stad van Jopie Huisman werd iedereen creatief uitgedaagd. De 
drie groepen mochten iets op de flipover tekenen, kleuren met als thema: kerk, 
Friesland, 11-steden. Kijk hieronder de bijzondere creaties! Een bijzondere Friese  
vlag ,een skûtsje van Ter Holten, mooie kerken. Wat een creativiteit in de onze 
kerkenraad.  

 



Na deze 11-stedentocht was het tijd voor een afsluitende lunch. De tafels waren 
gedekt in de kerk en daar hebben we lekker en gezellig met elkaar gegeten. En 
tenslotte de spannende uitslag, wie heeft er gewonnen? De strijd en inzet was 
enorm, dus het was spannend.  

 
Er was een duidelijke winnaar. De prijs van eeuwige roem en een eervolle 
vermelding in de Klokkentoren en de Zondagsbrief gaat naar:  

 
Heleen Booij 

Jetske van Beem 
Hans van der Hout 
Andries Hornstra 

Van harte gefeliciteerd! 
 
Een Friese groet van de feestcommissie, Meintje en Froukje 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Thema: GOUD – Wat is echt van waarde? 
 

             Datum:   29 juni 2025 

      Tijd:  10.30 uur 

    Locatie:  Tentdienst aan de Hoofdweg 311 bij Familie van Spengen 

 
Zoals u/jij op de flyer kunt lezen komt het Gospel Choir & Band op 29 juni een geheel 
verzorgde dienst geven in de tent. Als commissie zijn wij benieuwd wat het thema 
Goud ons mag brengen. Misschien gaat het wel over…. 
 
Wat is er in jouw leven écht van waarde? 
In een wereld vol haast, drukte en verwachtingen verlangen we naar iets wat blijft. 
Iets puurs. Iets echts. Iets... GOUDS. 
 
Goud schittert. Goud trekt de aandacht. Maar goud staat ook symbool voor 
zuiverheid, trouw, en eeuwige waarde. In de Bijbel wordt goud vaak genoemd als 
beeld van Gods majesteit en als teken van dat wat kostbaar is in Zijn ogen. 
 
Tijdens deze tentdienst zoeken we samen naar wat er echt toe doet. Laat je 
verrassen door muziek die raakt, woorden die spreken en een sfeer die verbindt. We 
hopen dat deze dienst voor ieder van ons iets ‘gouds’ mag betekenen. Iedereen is 
welkom! Kom zoals je bent. Ontdek wat GOUD betekent voor jou. 
 

Wilt u wel uw eigen stoel meenemen? 
 
Na de dienst is er koffie/thee en wat lekkers. 
Tot 29 juni om 10.30 uur! 
 
                                                                  Groeten, Luc-Jan, Nelleke, Jitzke en Marian 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martinus Nijhoff 

Het kind en ik 

Ik zou een dag uit vissen,   

ik voelde mij moedeloos. 

Ik maakte tussen de lissen 

met de hand een wak in het kroos. 

 

Er steeg licht op van beneden 

uit de zwarte spiegelgrond. 

Ik zag een tuin onbetreden 

en een kind dat daar stond. 

En toen heeft het geschreven, 

zonder haast en zonder schroom, 

al wat ik van mijn leven 

nog ooit te schrijven droom. 

 

Het stond aan zijn schrijftafel 

te schrijven op een lei. 

Het woord onder de griffel, 

herkende ik, was van mij. 

 

En telkens als ik even  

knikte dat ik het wist, 

liet hij het water  beven

en het werd uitgewist. 

 

--------------------------------------------- 

uit: Nieuwe Gedichten (1894-1953) 



Ringleiding en handgreep luidsprekers. 
 
Nadat er wat misverstanden waren ontstaan over de ringleiding in de kerk van 
Oldeholtpade, is hier onderzoek naar gedaan. Het bleek al snel dat er inderdaad wel 
een ringleiding aanwezig was. Maar of hij ook goed functioneert wisten wij niet. Er is 
toen iemand bij gevraagd, die ook in de kerk van Scherpenzeel, en volgens ons ook 
Wolvega, de kerkdienst volgt via een ringleiding. Met deze persoon is de test gedaan 
in onze kerk. De uitkomst was dat deze prima functioneert. Hij gaf wel aan dat hij zijn 
gehoortoestel dan even overschakelt. De gewone stand werkt niet op de ringleiding. 
Is lang niet zo duidelijk als op de ringleiding stand. Ook hebben we toen de 
handgreep luidsprekers op de zijmuur van de kerk getest. Van de 4 stuks zijn er 3 die 
goed functioneren. En zijn ook heel goed in volume te regelen. De vierde gaan we 
proberen te repareren , maar geven eerst aan dat deze defect is. Wij hopen dat er zo 
weer een misverstand is weg gewerkt. 
Met vriendelijke groet, 
De kosters. 
 
Collectes 
 

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is 
er een collecte bij de uitgang op onderstaande zondag. 
 
8 juni Myanmar: kerken steunen jongeren en aardbevingsslachtoffers met 
traumaverwerking  
Kerken Myanmar bieden traumahulp aan jongeren en aardbevingsslachtoffers 

Myanmar lijdt sinds de militaire 
coup die in 2021 plaatsvond, onder 
voortdurend geweld en ernstige 
voedseltekorten. Het land werd 
eind maart ook nog eens getroffen 
door een zware aardbeving. Veel 
kinderen en jongeren zijn door al 
het (natuur)geweld 
getraumatiseerd, maar praten over 
wat je meemaakt is in Myanmar 
een groot taboe.  
De Raad van Kerken wil dit 
doorbreken en traint kerk- en 
jeugdleiders in psychosociale zorg, 

zodat zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. Deze getrainde vrijwilligers 
bieden ook traumahulp aan slachtoffers van de aardbeving. De Raad van Kerken 
stimuleert en ondersteunt ook ouders om aandacht te hebben voor de geestelijke 
gezondheid van hun kinderen. Met dit werk verspreidt de Raad van Kerken Gods 
troost en hoop onder jongeren in Myanmar. 
 
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.  
 
Namens de diaconie, Froukje  Poelman 
 
 



Bezoek burgemeester S. v.d. Graaf 
 
Op woensdag 28 mei 2025 heeft onze burgemeester S. van der Graaf een bezoek gebracht aan onze 
Kerk en het Kerkelijk Centrum. De burgemeester had de raadsleden uitgenodigd om haar mee te 
nemen naar een plek waarop het raadslid trots is en dit met haar wil delen. 
 
Als voorzitter van de Kerkenraad heb ik haar uitgenodigd naar de 
Kerk en ons Kerkelijk Centrum in Oldeholtpade te komen zodat ik 
haar kon meenemen in de historie en vooruitzichten van onze 
Kerk en Kerkelijk Centrum. Op diezelfde dag kon onze 
burgemeester eveneens kennismaken met de twee werkgroepen 
die ingesteld zijn voor de renovatie van de kerk.  
 
De werkgroep sfeer en inrichting en de werkgroep beeld, licht en 
geluid en zodoende kon de burgemeester een indruk krijgen over 
het voornemen van de renovatie. Onze burgemeester heeft met 
belangstelling geluisterd en heeft aangegeven het erg mooi en 
prachtig gevonden te hebben hoe de Kerk een plaats in onze 
samenleving heeft en kan krijgen. 

 
 

Vertrouwenspersoon 
 
Als gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap 
moet ieder zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te 
worden met grensoverschrijdend gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als 
vrijwilligers. 
Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij als kerk 
niet immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap ervan bewust zijn 
dat dit kan voorkomen en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen krijgen. 
 
Onze gemeente Ter Holten wil er voor zorgen dat er een plek is waar gemeenteleden met 
dergelijke klachten terecht kunnen. Hiervoor kunt u terecht bij de kerkenraad of bij onze 
predikant. 
 
Binnen de classis Fryslân is eveneens een poule van vertrouwenspersonen beschikbaar, 
waar een beroep op kan worden gedaan indien u dit wenst. Voor meer informatie kunt u dit 
lezen op onze website www.terholten.nl/infomatie 

http://www.terholten.nl/infomatie


 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht 
dan kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag    19 juni 

 

mailto:de.zondagsbrief@live.nl

