
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 11   25 mei  2025   18de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 25 mei   Voorganger: ds. F. Westermann 
9.30 uur    Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade   Kindernevendienst 
 
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in het K.C 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 1 juni   Voorganger: dhr. J. Knol 
9.30 uur    Organist: M. Kok 
Nijeholtpade   Kindernevendienst 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 8 juni   Voorganger: ds. G. v. d. Dool 
(1ste Pinksterdag) 
9.30 uur    Organist: H. v. d. Bij 
Oldeholtpade   Geen Kindernevendienst 
 
Deurcollecte is voor de zending : Myanmar 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 11 mei in Oldeholtpade zijn gegaan naar:  
Annamarie Roelofsen 
De bloemen van zondag 18 mei in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Mevr. E. de Boer 
 
Verjaardagen: 
 
Woensdag 4 juni mevr. J.Kroes-Prakken, Hoofdweg 293, 8475 CC, Nijeholtpade 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij Klokkentoren: 
 
Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe Klokkentoren. Graag de Kopij aanleveren 
voor 26 mei a.s. Bij Tiny : tiny26@telfort.nl 
 



VAN DE PREDIKANT 
 

Met Pasen in de rug zijn we nu op weg naar Pinksteren. Over 
twee  weken is het zover. Maar eerst vieren we nog, op de 
veertigste dag na Pasen, de Hemelvaart van Christus, al is het 
hier niet met een dienst. 
Periodes van veertig dagen of jaren zijn in de Bijbel altijd 
leertijd, periode van gevormd worden voor een opdracht. Zo 
trok Israel veertig jaar door de woestijn om aan de hand van de 
Tora (samengevat in de Tien Woorden) te leren het beloofde 
land tot een land van belofte te maken. Met het oog daarop 
moest Mozes veertig jaar schaapherder zijn om als een herder 
het volk door de woestijn te leiden. Veertig dagen was Jezus in 

de woestijn nadat hij bij zijn doop in de Jordaan zijn messiaanse opdracht ontving. 
En zo is er na zijn opstanding een periode van veertig dagen ontmoeting en 
onderwijs, voordat Hij afscheid neemt van zijn leerlingen. De wolk die Hem opneemt 
verwijst naar de wolk waarin God zijn volk in de woestijn voorging. Een rijk symbool: 
de wolk is zichtbaar maar verbergt ook. Zo is Jezus voor ons de Verborgene die bij 
ons is (Lied 653). Maar dankzij de Geest van Pinksteren is Hij nu in ons, onder ons, 
en zo: aanwezig in deze wereld. Pinksteren betekent letterlijk: vijftigste, namelijk de 
vijftigste dag na Pasen. 
In een van zijn mooie boeken over liturgie maken schrijft Jan de Jongh: ‘Vanaf de 
(paas)nacht van het waken tot de berg Sinaï duurde het zeven weken. Op de 
Vijftigste dag verschijnt IK BEN en wordt het verbond gesloten. Op de vijftigste dag 
begint de nieuwe tijd.’ 
 
Pinksteren, het Joodse ‘Wekenfeest’, is net als Pasen van oorsprong een oogstfeest. 
Het oogsten dat met Pasen begon, wordt nu voltooid. Israël viert bij het binnenhalen 
van de eerste tarwe het Verbond en het ontvangen van de Tora. Dit gebeuren vindt 
uiteindelijk zijn voltooiing bij de Grote Oogst, als alle volken bij het Verbond worden 
betrokken. Want, zo zegt de rabbijnse traditie, op de Sinai gaf de Eeuwige zijn Tora 
in de zeventig talen van alle volken in de wereld. Maar alleen Israel was bereid 
daarnaar te leven. Zo groeide het toe naar zijn bestemming om, met vallen en 
opstaan, in deze wereld vóór te leven hoe God ons mensen bedoeld heeft: tot liefde 
voor Hem en voor elkaar. Daarom situeert Lucas in Handelingen 2 de uitstorting van 
de Geest op deze dag van Verbond en Wetgeving, al is het daar nog een puur joodse 
aangelegenheid. Maar de strekking is wereldwijd. De pelgrims in Jeruzalem horen 
over de grote daden van God. Dat zijn dan nog wel alleen Joden, maar ze zijn wel uit 
alle volken en van alle talen.  
Een mondiale beweging kondigt zich aan, tot op vandaag, tot bij ons!  
Is het niet mede aan onszelf of die beweging bij ons stopt of doorgaat?  
Een uitdaging die vraagt om een vitale gemeente, door alle generaties heen. 
Een gemeente, Lichaam van de Messias, die liefde, gerechtigheid en vrede in 
praktijk brengt. 
 
 
 
 
 
 



Wat heeft deze wereld, met al die spanningen en oorlogen, die nodig! 
We zien uit naar een inspirerend, feestelijk Pinksteren! 
 

De dienst op Pinksteren wordt extra feestelijk omdat Renée Rijpma dan belijdenis zal 
afleggen van haar geloof.  

 

Met een hartelijke groet, 
Ds. Gerrit van den Dool 
g.vandendool@terholten.nl 
tel. 06 20369072 

 
 
 
 

Pinksteren 
 

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:  
de nederdaling van de Geest. 

 
Wat vlammen en geruis van wind, een taal,  

die nieuwe woorden vindt. 
 

Nu dalen er geen eng’len neer,  
ver lijkt de opgestane Heer. 

 
Er is een wonder voor ons oog: 

 uit sintels rijst een vlam omhoog. 
 

Er is een wonder voor ons oor:  
Gods Geest vindt bij de mens gehoor. 

 
Wie Hem verried getuigt van Hem, 

 wie Hem verliet spreekt met Zijn stem. 
 

Het is een vreemd, onzegbaar feest:  
de woord-geboorte van de Geest. 

 
En in de Geest daalt onze Heer  
voor eeuwig in ons midden neer! 

 
Nel Benschop (1918-2005) 

 
 
 



 
 
 
Nieuws vanuit de beroepingscommissie. 
 
We willen u graag informeren over de huidige stand van zaken binnen het 
beroepingsproces. 
 
De vacaturetekst is inmiddels afgerond en goedgekeurd door de kerkenraad. Deze is 
geplaatst op onze website www.terholten.nl en gedeeld via de officiële kanalen. 
Hiermee is het beroepingsproces nu in een nieuwe fase beland. 
 
In de komende periode zullen wij de ontvangen reacties en aanbevelingen zorgvuldig 
bestuderen. Daarbij maken we gebruik van de handvatten en methodes die we 
tijdens onze training hebben meegekregen, om zo elke kandidaat eerlijk en 
zorgvuldig te kunnen beoordelen. 
 
Naast  het publiceren van de vacature hebben wij vanuit het Mobiliteitsbureau een 
eerste advieslijst ontvangen met namen van predikanten. Deze lijst hebben wij als 
commissie zorgvuldig doorgenomen. Daarbij is gebleken dat een groot deel van de 
voorgestelde predikanten afkomstig is uit een andere kerkelijke richting dan die van 
onze gemeente. Om deze reden hebben wij bij het Mobiliteitsbureau een tweede 
advieslijst opgevraagd, in de hoop op een betere aansluiting bij het profiel van onze 
gemeente.  
 
Wij blijven ons inzetten om, met wijsheid en gebed, de juiste stappen te zetten in dit 
proces. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we u uiteraard op de hoogte. 
 
Via de nieuwsbrief proberen wij u/jou zoveel mogelijk op de hoogte te houden van dit 
proces. Niet alles kunnen wij aan u openbaar maken. Mocht u vragen hebben dan 
kunt u altijd contact opnemen met Andries Hornstra. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Uw beroepingscommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.terholten.nl/


Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht 
dan kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag    5 juni 
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