»ﬂ'h‘ Protestantse Gemeente
‘ y Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 10 11 mei 2025 184 jaargang
Zondag 11 mei Voorganger: ds. G. v.d. Dool

9.30 uur Organist: M. v.d. Honing

Oldeholtpade Kindernevendienst

Zondag 18 mei Voorganger: ds. P. den Hollander

9.30 uur Organist: H .v. d . Bij

Nijeholtpade Kindernevendienst

Deurcollecte: Missionair Werk , de kerk op social media

Zondag 25 mei Voorganger: ds. F. Westermann
9.30 uur Organist: F. Poelman
Oldeholtpade Kindernevendienst

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in het K.C

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 27 april in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Froukje Poelman

De bloemen van zondag 4 mei in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Els Boonemmer

Verjaardagen:

Maandag 19 mei  dhr. J. v. Etten, Stellingenweg 17 , 8474 EA Oldeholtpade




.* VAN DE PREDIKANT

Meeleven met elkaar Gelukkig gaat het steeds beter met
Jeanette Zwanenburg. Haar man Liekele heeft helaas nog
steeds erg veel pijn. We hopen zeer voor hem dat er een goede
' behandeling gevonden wordt die verlichting zal geven.

In memoriam Hendrik Machiel Vermeulen
Henk

* Coevorden 31 oktober 1941 + Wolvega 7 mei 2025

In de nacht van 6 op 7 mei overleed Henk Vermeulen. Hij woonde op Grote Kamp 2,
met zijn vrouw Janny. Henk werd geboren en groeide op in Coevorden, waar zijn
vader een schoenenzaak had, en later in Wolvega. Na zijn diensttijd in het leger
kwam hij te werken bij de NS, eerst in Den Haag, daarna in Utrecht. Gedurende deze
werkzame periode woonden Henk en Janny in Waddinxveen, waar ook hun drie
kinderen werden geboren en opgroeiden. Vele jaren was Henk de man die de
dienstregelingen en spoorboekjes van de NS verzorgde; daar had hij een bijzonder
talent voor. Daarnaast was hij buitengewoon sportief. Tot zijn veertigste voetbalde hij,
daarna scoutte hij jonge talenten voor 0.a. FC Heerenveen. Hij had ook poétische
talenten. Talrijke verjaardagen, jubilea en bijzondere gebeurtenissen voorzag hij van
een gedicht. Voor Janny, zoon Dirk, de beide dochters Ellen en Corina en de
kleinkinderen was hij een toegewijde man en (groot)vader, gedreven, een man met
een krachtige wil maar ook met veel creativiteit en humor. De laatste jaren verbleef
Henk in Lindestede. Dat was een in veel opzichten moeizame, verdrietige periode —
voor hemzelf maar ook voor Janny en de (klein)kinderen. Op de dag van de uitvaart
zouden Janny en Henk 58 jaar getrouwd zijn geweest. Er is veel dankbaarheid voor
zijn leven, dankbaarheid ook voor de liefdevolle wijze waarop hij in Lindestede werd
verzorgd. Ook daar zal hij zeer worden gemist. ledere zondag bezocht hij er de
diensten. Bij de afscheidsbijeenkomst in het verpleeghuis lazen we uit Psalm 139:
‘Heer, U doorgrondt en kent mij....” Dat geldt ook voor Henk. Zijn gedachtenis zij tot
zegen voor allen die hem hebben meegemaakt. Moge de Heer Janny, met de
(klein)kinderen, zegenen en sterken in dit grote gemis.



Bidden Onlangs kwam op €én van de avonden rondom de
Bergrede (MattheUs 5-7) ter sprake wat Jezus zegt over
bidden en het Onze Vader dat Hij ons daarbij aanreikt en
waarin Hij zijn onderwijs samenvat. Hij zegt dat we omhaal
van woorden moeten vermijden; dat is heidens en onze
hemelse Vader weet allang wat we nodig hebben. We
mogen met vertrouwen bij God brengen wat ons bezig houdt
en Hem vragen om wat goed is. Misschien is bidden wel een
oefening in zicht krijgen op het goede dat we werkelijk nodig
hebben.

Graag wil ik hier een gedicht meegeven dat afkomstig is van
. pater Damiaan (Josef de Veuster, 1840-1889), een
Belgische missionaris met een indrukwekkend leven, die
werkte op Hawai en ZICh daar inzette met name voor mensen die aan lepra leden.
Aan die ziekte is hij uiteindelijk zelf ook bezweken. In 2009 werd hij door Rome heilig
verklaard.

Hij schreef:

Ik vroeg om kracht

en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid
en God gaf me problemen om me te leren die op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed

en God gaf me hersens en spieren om mee te werken.

Ik vioeg om moed
en God gaf me gevaren om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde
en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen.
Ik vroeg om gunsten, en God gaf me kansen.
Ik kreeg niets waarom ik vroeg.
Ik kreeg ALLES wat ik nodig had.

Met een hartelijke groet,
Ds. Gerrit van den Dool
g.vandendool@terholten.nl
tel. 06 20369072




Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is
er een collecte bij de uitgang op onderstaande zondag.

18 mei Collecte Missionair werk Protestantse Kerk - De kerk op social media
Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale
media. Dus als je ze wilt bereiken met de boodschap
van geloof, hoop en liefde, moet je daar zijn. Daarom
werkt de Protestantse Kerk samen met diverse
christelijke online platformen waar jongeren via social
media gemakkelijk terecht kunnen komen. Hier kunnen
ze inspirerende en verdiepende video’s bekijken waar
bijvoorbeeld identificatiefiguren en rolmodellen
vertellen wat het christelijk geloof voor hen betekent.
Dit is een eigentijdse manier om jongeren dagelijks te
bereiken en daarom een waardevol collectedoel dat
we van harte aanbevelen!

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

De kerk op social media

Namens de diaconie, Froukje

Poelman £ poone

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht
dan kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben
voor:

Donderdag 22 mei


mailto:de.zondagsbrief@live.nl

Je draagt je rugzak door het leven
en soms je vertil je je eraan
dan kun je de vraag gaan stellen
zal het lijden ooit nog overgaan?

Je draagt je last, lijkt te vergeten
je bent op aarde niet alleen
God heeft ons aan elkaar gegeven
in Zijn gemeente zijn we één

God geeft ons mensen om ons heen
die willen luisteren en bidden
en Hij belooft: als wij dat doen

dan is Hij bij ons, in ons midden

~ Je hoeft het niet alleen te doen
o ~want lasten mogen we samen dragen
g,;} 'i/ %’ dat is wat Hij ons heeft gezegd
‘. », le- in goede en in kwade dagen
\
Je hoeft het niet alleen te doen
mag in verbinding samen leven
zo zijn we kinderen van God

en mogen we Zijn Liefde geven

Als broers en zussen van de Heiland
Verschillend en toch in Hem één
elkaar dienen in de liefde
draag zo je last, maar nooit alleen!




