
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 8     13 april 2025   18de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 13 april   Voorganger: ds. F. Westermann 
(Palmpasen)   Organist: H. v. d. Bij 
9.30 uur    Kindernevendienst 
Oldeholtpade 

Donderdag 17 april  Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
(Witte Donderdag)   Organist: F. Poelman 
19.30 uur    Heilig Avondmaal 
Oldeholtpade 
 
Met medewerking van Jitzke Elshof(solozang) en Bernike Kanis(Klavier) 
Tijdens de dienst is er de Heilig Avondmaal Collecte 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrijdag 18 april   Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
(Goede Vrijdag)   Organist: M. Kok 
19.30 uur     
Oldeholtpade 
 
Met medewerking van de 4-klank o.l.v. Inge Joldersma en  
trompettist Tjeerd de Walle 
 

Zaterdag 19 april   Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
(Stille Zaterdag)   Organist: F. Poelman 
20.30 uur     
Oldeholtpade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 20 april   Voorganger: ds. F. Westermann 
(Eerste Paasdag)   Organist: F. Poelman 
9.30 uur    m.m.v. de koperblazers Jitske en Jantje Bos 
Nijeholtpade 
 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor Kerk in actie, Noodhulp Oekraïne  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 27 april   Voorganger: ds. M. Gaastra 
9.30 uur    Organist: M. Kok 
Oldeholtpade 

 
 
 



Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 30 maart in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Hanna Hansons  
De bloemen van zondag 6 april in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Martje de Boer 
 
Verjaardagen: 
 
Zaterdag 12 april  dhr. W.J Schut, dr. Dreeslaan 29N, 8471 LG Wolvega 
 
Jubilea: 
 
Woensdag 23 april  fam. Kroes, Hoofdweg 293, 8475CC Nijeholtpade 
Maandag 28 april fam. Kanis, Idzardaweg 46, 8476EM Ter Idzard 
 
Bedankt: 
 
Ik wil U  allen hartelijk bedanken voor het mooie boeket wat ik  mocht ontvangen voor 
mijn  verjaardag. 
Gre Hamelink 
 
 Collectes 
 
 We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast 

zijn er de volgende bijzonder collectes. 
 
Witte Donderdag - Avondmaalscollecte 
Camping Polemonium 
Alle avondmaalscollectes zijn dit jaar bestemd voor Camping Polemonium van Appie 
Wijma. 
 
Zondag 20 april – uitgangscollecte Pasen 
Steun voor inwoners en ontheemde in Oekraïne  
Verwoeste huizen, een ontwrichte 
infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne gooien het leven en de toekomst 
van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in 
Actie werkt samen met kerken en 
hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden 
en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. 
Kwetsbare families ontvangen voedsel- en 
zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale 
hulpcentra en hulp bij het verwerken van 
trauma’s.  
 
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.  
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 



VAN DE PREDIKANT 
 

Meeleven met elkaar 
 
 Dhr. Geert Kroes zal opnieuw een operatie moeten ondergaan. 
We hopen voor hem en zijn vrouw Jollie, die om deze reden een 
knie-operatie bij haarzelf heeft moeten uitstellen, dat de ingreep 
spoedig kan plaatsvinden en afdoende zal blijken te zijn. 
 

Palmpasen 
 Afgelopen woensdag en vrijdag was er Palmpasen met de 
kinderen van de basisschool De Striepe. Ze versierden de 

Palmpasenstokken, droegen die de kerk binnen en hoorden van Renée Rijpma het 
verhaal van Jezus die als Koning van de Vrede Jeruzalem binnenreed, niet hoog te 
paard maar nederig, op een ezel. Het is goed en mooi dat we als christelijke 
gemeente zo verbindingen kunnen leggen en onderhouden met de schoolkinderen 
en de gezinnen. 
 

In het zonnetje  
 
Op vrijdag 11 april hadden we een avond met en voor de vrijwilligers in onze 
gemeente. Af en toe is het goed elkaar in het zonnetje te zetten en er zo blijk van te 
geven dat we blij zijn met elkaar en waardevol vinden wat er vrijwillig in en voor de 
kerk wordt gedaan.  
 

Diensten met Pasen 
  
Op Witte Donderdag beginnen we met de viering van Pasen. Op deze dag staan we 
stil bij de laatste Paasmaaltijd, de ‘Sedermaaltijd’ die Jezus met zijn leerlingen vierde. 

Jitzke Elshof (zang) en Bernike Kanis (klavier) 
zullen muzikaal bijdragen aan deze dienst. We 
beginnen dan met de lezing van het verhaal van 
Jezus’ lijden en sterven en van zijn opstanding 
volgens Lucas. Die zetten we voort op Goede 
Vrijdag. Koor de 4Klank o.l.v. Inge Joldersma zal in 
deze dienst zingen. 
Tijdens deze dienst zullen beelden worden 
getoond rondom het lijdensverhaal. Het laatste 
beeld is een schilderij van de Amerikaan James 
Janknegt, die bijbelverhalen plaatst in het moderne 
leven. Zo zien we op deze afbeelding de 
gedoornenkroonde Christus met  met een 
zegenend gebaar, temidden van wolkenkrabbers 
en alles wat de samenleving van vandaag te 
bieden heeft aan commercie, chaos, lelijkheid en 

kilte. De titel van het schilderij, rijmend op het kruiswoord van Jezus: ‘Vader, vergeef 
ons…..’ Zo’n kunstwerk is een preek op zich. 
 
 



In de Paaswake op Stille Zaterdag, met als thema ‘Door de dood heen’, zetten we in 
bij de begrafenis van Jezus en zijn afdaling in het dodenrijk. In die diepste duisternis 
is er licht van God dat daagt, het licht van een nieuwe morgen: Pasen! We zullen, in 
de lijn van oude tradities, teksten uit het Oude Testament beluisteren waarin aan de 
orde komt dat God een God van Opstanding is. We zullen er ook bij stilstaan dat we 
in belijdenis en doop verbonden zijn met de dood en opwekking van Christus: we 
zijn, zo zegt het Nieuwe Testament immers, met Hem gestorven en begraven om 
nieuw, hoopvol te leven.  De dienst op de Paasmorgen, die muzikaal opgeluisterd 
wordt door onze organist Froukje Poelman en koperblazers Jitske en Jantje Bos, zal 
worden geleid door ds. Frans Westermann. 
De viering van Pasen omvat dus al met al vier dagen. Met Pasen gaat het om het 
hart van ons geloof, christen- en kerk-zijn. Ik hoop dat we de diensten met velen 
zullen vieren. 
 
Met een hartelijke groet, 
Ds. Gerrit van den Dool 
g.vandendool@terholten.nl 
tel. 06 20369072 
 

 
 
 
Vrijdag 25 april Filmavond  
 
Op vrijdag 25 april vertonen we, op weg naar de Meidagen, in het Kerkelijk Centrum 

Oldeholtpade de indrukwekkende film ‘Sophie Scholl - de 
laatste dagen’. Deze Duitse film van Marc Rothemund is 
gebaseerd op een waargebeurd verhaal en speelt zich af 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sophie Scholl (21 jaar, 
fantastisch gespeeld door Julia Jentsch) nam als lid van Die 
Weisse Rose (De Witte Roos) deel aan het verzet tegen de 
nazi’s en verspreidde samen met haar broer Hans verboden 
pamfletten in de universiteit van München. Daarvoor werd 
ze opgepakt en dagenlang verhoord. Voor vele dialogen in 
de film zijn de letterlijke Gestapo-verslagen van de verhoren 

gebruikt, die in 1990, na de val van de Muur, boven water 
waren gekomen. Het is bijzonder hoe Sophie daarin, gedragen 
door het geloof dat zij had meegekregen, moreel overeind blijft. 
Zij hield tijdens de urenlange verhoren haar rug recht en 
verried nooit haar medestrijders. Haar verhaal is een 
indrukwekkend getuigenis van hoe innerlijke overtuiging 
verschil kan maken als het erop aankomt. De film werd 
onderscheiden met o.a. een Zilveren Beer. 
Aanbevolen, ook voor onze jongeren! 
Na afloop is er gelegenheid tot gesprek. 
Aanvang: 19.30 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sophie_Scholl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Roos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Roos
https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
http://img.over-blog-kiwi.com/2/28/96/74/20170823/ob_a8ce06_hans-et-sophie-scholl.jpg


Pasen 
 
Een diep verdriet dat ons is aangedaan 
kan soms, na bittere tranen, onverwacht 
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op de dag. 
Waar onderdijks een stukje moestuin lag 
met boerse rijtjes primula's verfraaid, 
zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 
Het wees en wees en keek mij stralend aan. 
De maartse regen had het 's nachts gedaan: 
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 
 
Ida Gerhardt (1905-1997) 
 

Infobesitas 
 

Ooit had een dag wel vierentwintig uur, 
een maand had overzichtelijke weken, 

met elke zondag stichtelijke preken 
en tegeltjes met spreuken aan de muur. 

 
Nu worden wij, bedoeld of onbedoeld, 

bedolven door een stroom van informatie. 
Geen tijd meer voor gebed of contemplatie, 

het lijkt alsof we zijn gehersenspoeld.  
 

Ik zeg niet dat het vroeger beter was 
en dat je toen geen nieuwsberichten las, 

                               misschien was onze wereld wel te klein. 
 

                          Maar af en toe zoek ik de stilte op, 
                               een kuur voor het ontgiften van mijn brein: 

                             dan komt er weer wat ruimte in mijn kop. 
 
 

   Rikkert Zuiderveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Palm Pasen 
 
Op 9 en 11 april ontvangen wij als Kerkelijke gemeente Ter Holten de kinderen van 
de basisschool De Striepe uit Oldeholtpade in ons Kerkelijk Centrum. We hebben 
met de kinderen Palm Pasen stokken gemaakt. Nadat de Palm Pasen stokken zijn 
gemaakt werd in de Kerk het verhaal van Pasen vertelt en we hebben hiervoor het 
verhaal uit Bijbel Basics gebruikt: “Veredelde kindernevendienst”. 
 
Om het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus te herdenken, is het een 
traditie om rond palmzondag een Palm Pasenstok 
te maken. Alle onderdelen van de Palm Pasenstok 
hebben een betekenis. Door het stap voor stap 
opbouwen van de Palm Pasenstok kun je het 
christelijke paasverhaal beleven. 
 
Zowel school als de vele vrijwilligers die hebben 
meegewerkt om dit te realiseren, hebben het 
prachtig gevonden en bovenal was het goed 
georganiseerd. 
We willen dan ook iedereen bedanken voor hun 
medewerking want zonder hen was dit niet mogelijk 
geweest. Bijgaand een paar foto`s over de 
voorbereiding. Vanuit privacy oogpunt worden geen 
foto`s van de kinderen geplaatst. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht 
dan kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag    24 april 
 

mailto:de.zondagsbrief@live.nl

