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Nieuwsbrief

Nummer 7 30 maart 2025 189 jaargang

Zondag 30 maart Voorganger: ds. F. Westermann

(4% zondag 40 dagentijd) Organist: F. Poelman

10.00 uur Kindernevendienst

Oldeholtpade

Zondag 6 april Voorganger: dhr. J. Knol

(5% zondag 40 dagentijd) Organist: M. Kok

9.30 uur Kindernevendienst

Nijeholtpade

De collecte bij de uitgang is voor de zending Golfstaten, de kracht van
bijbelverhalen.

Deze dienst wordt opgenomen door Radio Centraal

Zondag 13 april Voorganger: ds. F. Westermann
(Palmpasen) Organist: H. v. d. Bij

9.30 uur Kindernevendienst
Oldeholtpade

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 16 maart in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Antje van Gunst

De bloemen van zondag 23 maart in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Irene Talsma

Verjaardagen:

Zaterdag 12 april  dhr. W.J Schut, dr. Dreeslaan 29N, 8471 LG Wolvega
Bedankt:
Bedankt voor de bloemen uit de kerk die ik kreeg voor mijn verjaardag.

Antje van Gunst



Op mijn verjaardag 21 maart kwam Rinkje met haar kleinzoon mij verrassen met een
prachtig boeker. Kerkenraad bedankt

Gerie Groen

Afgelopen zondag, werd ik blij verrast met een prachtige bos bloemen vanuit de kerk. Mijn
overbuurvrouw, Heleen Booij, overhandigde mij dit boeket met bemoedigende woorden. Ik
wil iedereen ontzettend bedanken voor dit mooie gebaar. Dagelijks mag ik hier van genieten.
Erg attent.

Met vriendelijke groet,
Irene Talsma

G.F. Vosstraat 21
Oldeholtpade

Palm Pasen

Op 9 en 11 april ontvangen wij als Kerkelijke gemeente Ter Holten de kinderen van
de basisschool De Striepe uit Oldeholtpade in ons Kerkelijk Centrum. We gaan met
de kinderen Palm Pasen stokken maken. Nadat de Palm Pasen stokken zijn gemaakt
wordt in de Kerk het verhaal van Pasen vertelt en we gebruiken hiervoor het verhaal
uit Bijbel Basics: “Veredelde kindernevendienst”.

Om het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus te herdenken, is het een
traditie om rond palmzondag een Palm Pasenstok te maken. Alle onderdelen van de
Palm Pasenstok hebben een betekenis. Door het stap voor stap opbouwen van de
Palm Pasenstok kun je het christelijke paasverhaal beleven.

Om dit te realiseren hebben veel mensen al toegezegd om mee te helpen, zoals de
kosters, de leden van de koffiegroep, leiding kindernevendienst, een verteller, de
predikant Ds. v.d. Dool en de onderwijzers van de school. Als Kerkenraad zijn we
verheugd om dit met de kinderen van De Striepe te mogen vieren.

Aangezien de basisschool in Nijeholtpade haar Pasen activiteiten al rond hadden,
zijn met hen afspraken gemaakt om dit ook volgend jaar bij hen te vieren.

Op zondag 13 april gaan we met de kinderen van de Kindernevendienstdienst ook
Palm Pasen stokken maken en hebben aangegeven dat de kinderen van De Striepe
ook van harte welkom zijn in deze dienst.

Deze activiteit wordt door de Kerkenraad middels onze diaconie mogelijk gemaakt.



VAN DE PREDIKANT

Geluid Eerst even een praktisch ding. Voor een aantal
kerkgangers is het geluid in de kerk te Nijeholtpade nogal eens

| niet zo bevredigend. Er zijn nu extra geluidsboxen geplaatst. We
hopen dat deze maatregel de verstaanbaarheid ten goede komt.

Zoals u weet hebben we avonden over de Bergrede
. (MattheUs 5-7).

Daarin staan woorden van Jezus die veel losmaken. Wat kun je
in een wereld die steeds grimmiger wordt met wat Jezus zegt
over de ene en de andere wang en dat je je vijand moet
liefhebben? Je samen daarin verdiepen helpt wel verder en stimuleert om gelovig in
het leven te staan. Als handleiding gebruiken we het boekje van ds. W.R. van der
Zee ‘Uit de Bergrede’. Mede omdat daarin enkele preken staan voor de
Veertigdagentijd biedt zo'n boekje uitstekende mogelijkheden voor een zinvolle
invulling van deze weken op weg naar Pasen.

Graag wil ik een enkele passage daaruit doorgeven:

Als Jezus zegt: wees niet bezorgd, kijk naar die vogels en die bloemen..., dan
bedoelt Hij niet: leef maar wat opperviakkig en zorgeloos. Dan bedoelt Hij: wees
mens, zoals je geroepen bent. Leef van die nieuwe rijkdom die je door God gegeven
is: dat je aanvaard bent en toekomst hebt. Laat je vrij maken tot de nieuwe activiteit
van zoals het met je bedoeld is: bezig zijn met de dingen van het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid.

Dan heb je het eenvoudig te druk om alleen te denken aan je eer en of de mensen je
wel recht doen. Dan is het zonde van je tijd om die almaar te besteden aan onnozele
zaken als positie, prestige en status. Dan voel je je te goed voor een leven dat alleen
maar bestaat uit zoveel mogelijk verdienen en zoveel mogelijk genieten. Dan is het
niet meer de grote vraag van je leven om alles te zijn en zoveel mogelijk te hebben.
Dan heb je er eenvoudig geen zin meer in om die dingen te doen die het mens-zijn
omlaag halen - al die benauwde en angstige kwesties van: zal het wel lukken met
me, zal ik wel succes hebben, zal ik wel meer zijn dan een ander?

Het eerste is: te zijn die je bent, te doen wat je te doen hebt, vanuit die nieuwe
rijkdom .Zelfs met je gebrek, je tekorten, je verdriet, je eenzaamheid kun je daarmee
verder. Dat wil Jezus inbrengen als iets dat dingen kan veranderen, dat een
ommekeer kan brengen in ons bestaan. Hij houdt geen goedkope preek. Hij geeft
ons iets in handen, waar we het z6 druk mee hebben en z6 door geboeid zijn dat we
met alles wat ons zwaar zit toch verder kunnen.

Hij wil ons weer laten voelen dat we mens zijn. MENS!

Met ogen die niet alleen kunnen zien (beangstigende of begerenswaardige dingen
zien - ergens tegenop zien of op iemand neerzien), maar die kunnen aankijken.

Met oren die niet alleen kunnen horen (leugens of geklets, slechts nieuws of dom
lawaai), maar die kunnen luisteren.

Met een mond die niet alleen kan praten (negatieve dingen zeggen, lege woorden,
holle frasen), maar die kan aanspreken.

Met een verstand dat niet alleen begrijpt (het leven in je zak stoppen), maar dat kan
verstaan.



Met een hart dat niet alleen kan kloppen (kloppen van angst of van trots), maar dat
bewogen kan zijn. Met handen die niet alleen kunnen grijpen en vastpakken (dit is
van mij!), maar die zich kunnen openen om te geven, om te strelen.

Met voeten die niet alleen kunnen lopen (hard hollen naar je doel), maar die je naar
iemand toe kunnen brengen. (Pag. 88,89)

In memoriam

Johannes — Hans — de Jong
* Oldeholtpade 21 maart 1940 T Wolvega 20 maart 2025

Op 20 maart, een dag voor zijn 85¢ verjaardag, overleed Hans de Jong.

Hans groeide op als derde in een goed, warm gezin met vier kinderen. Het ouderlijk
huis stond aan de Hoofdweg in Oldeholtpade, nummer 133, waar zijn moeder een
postkantoor bestierde en van waaruit zijn vader de post bezorgde. Uiteindelijk, na
jaren van wonen en werken in Steenwijk, kwam hij daar in 1979 weer te wonen, met
zijn vrouw Gé, die hem ruim een jaar geleden ontviel. Ze
waren 61 jaar getrouwd geweest en hadden twee zoons
gekregen. Hans was automonteur en werd uiteindelijk
hoofd technische dienst bij Cewesto, de latere
NoordWestgroep.

Zowel op zijn werk als in het sociale leven toonde hij grote
betrokkenheid, die hij bij anderen ook verwachtte. Bij
voetbalclub de d’Olde Veste, waar hij ook elftalleider was,
bewaren velen nog goede herinneringen aan hem. Ook in
de kerk toonde hij veel inzet, als diaken en in andere taken.
Hans was een groot natuurliefhebber en een fervent jager.
Hij kende de namen van talrijke vogels. Kleindochter Kelly
vertelde in de afscheidsdienst met veel liefde hoe hij haar
inwijdde in de geheimen van wat er allemaal leeft in bos en land. Ook de andere
kleinkinderen bewaren vele kostbare herinneringen aan Hans en Gé. Evenals zijn
vrouw was Hans de laatste jaren van zijn leven opgenomen in Lindestede, waar hij,
zo haalde zoon Johan in zijn dankwoord naar voren, liefdevol werd verzorgd en zich
op zijn afdeling nog zeer actief betrokken toonde.

In zijn woorden van herinnering memoreerde oudste broer Eise dat Hans ter wereld
kwam na broertje Johan dat in zijn eerste levensjaar al was overleden en dat er later
nog een kind zonder levenskansen was geboren. Dat gaf veel verdriet, waarover niet
werd gesproken.

Bij het afscheid in de kerk - de kerk waar hij was gedoopt en belijdenis heeft afgelegd
- lazen we Psalm 8, met daarin de woorden ‘Wat is de sterveling dat U aan hem
denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?’ In het vertrouwen dat niets ons van
Gods liefde kan scheiden (Romeinen 8) mogen we geloven dat God ook in de dood
omziet naar ons, en dat Hij ook naar Hans heeft omgezien.

Ons meeleven gaat uit naar de familie en naar allen die rouwen om Hans de Jong.
Moge zijn gedachtenis gezegend meegaan met allen die hem hebben gekend.




Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is
er op 6 april een extra collecte bij de uitgang.

Zondag 6 april. Zending

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen
onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg.
Veel van deze arbeidsmigranten zijn
christen en willen graag meer weten
over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet
lezen. Het Bijbelgenootschap in de
Golfstaten traint voorgangers in een
vertelmethode waarbij Bijbelverhalen )
mondeling worden doorgegeven. De L e
eeuwenoude verhalen komen zo tot r

leven en krijgen betekenis in het leven
van alledag. De Bijbel geeft moed en
kracht.

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman

De Koffieochtend in de Bult.

De eerste koffieochtend in het dorpshuis van Ter Idzard was op 4 maart en verliep
met een grote stamtafel vol koffiedrinkers heel gemoedelijk. Heel fijn dat er meteen al
drie vrijwilligers waren die gastvrouw of gastheer willen zijn. Het is ons kent ons,
gezelligheid met een praatje staat voorop. En iedereen is welkom!

We hebben inmiddels data voor u waarop we de koffieochtenden voortzetten:

Ditis op 1 en 15 en 29 april, 13 en 27 mei. In overleg met de koffiedrinkers en
vrijwilligers beslissen we of we in juni doorgaan.

Mochten er mensen zijn die graag willen komen, maar geen vervoer hebben, zij
kunnen bellen met Douwe Smitstra 06-11226796. Dan proberen we iets te regelen.
Graag tot ziens op één van bovenstaande dinsdagochtenden,

Harry, Riek, Sjoukje, Douwe en Rinkje.



Agenda
Woensdag 2 april Bijbelkring 20.00 uur Bij Gerkje vd Wal

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht
dan kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben
voor:

Donderdag 10 april

Ga maar gerust

Ga maar gerust, want |k zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.

Ik bende dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de Liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.

En kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand die al je tranen wist.

Sytze de Vries
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