
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 4   16 februari  2025   18de jaargang 
___________________________________________________________________ 
Zondag 16 februari  Voorganger: ds. G. Venhuizen 
10.00 uur    Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade   Geen kindernevendienst 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor het Binnenlands Diaconaat: Omzien 
naar gevangenen en hun familie 
 
Na de dienst is er weer gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken met 
elkaar in het K.C 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 23 februari  Voorganger: J. v.d. Mark 
10.00 uur    Organist: M. Kok 
Nijeholtpade   Kindernevendienst 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 2 maart   Voorganger: ds. G. Venhuizen 
10.00 uur    Organist: M. v.d. Honing 
Oldeholtpade   Kindernevendienst 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor de Voorjaarszending: Egypte, 
bestrijding huiselijk geweld 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 2 februari in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Ina Nell en Jeroen Knol 
De bloemen van zondag 9 februari in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Jan Prakken 
 
Gemeenteavond 
 
De Kerkenraad van Ter Holten wil op woensdag 12 maart 2025 een gemeenteavond 
houden. De gemeente avond wordt gehouden in ons Kerkelijk Centrum en aanvang 
is om 19.30 uur.  
We willen u over een aantal zaken bijpraten, namelijk: 

• Het beroepingswerk en de opgestelde profielschets; 

• De verbouwplannen voor de Kerk in Oldeholtpade; 

• Doorkijk in de bijzondere diensten in 2025; 

• Financiën 
Heeft u onderwerpen die U wil bespreken op deze avond, laat het ons weten. 



 
VAN DE PREDIKANT 
 
Dat we in de dienst van 9 februari weer met elkaar Avondmaal 
mochten  vieren was heel waardevol. De opdracht van Jezus 
‘Doe dit om Mij te gedenken’ geldt voor de hele gemeente.  
We stonden stil bij het verhaal van de wonderbare visvangst 
(Lucas 5: 1-11), waarbij Lucas Jezus’ werven van zijn eerste 
discipelen toespitst op de roeping van Petrus. Nadat er een 
nacht lang geen vis was gevangen, geeft Jezus de opdracht om 
bij daglicht naar het diepe af te steken en daar de netten uit te 

zetten. Petrus ziet dat, vanuit zijn ervaring als visser, niet zitten, maar zegt toch: Op 
uw woord, als U het zegt, zal ik de netten uitzetten. De vangst is ongehoord groot. 
Petrus spreekt dan uit dat hij dit niet aankan, dit is te groot voor hem, Jezus moet 
maar op afstand blijven. Maar Jezus zegt: wees niet bang, van nu af aan zul je 
mensen opvangen om ze in het leven te behouden. Bijzonder is dat Petrus tot dit 
punt in het verhaal Simon heet, maar hier is het al even ‘Simon Petrus’, juist als hij 
zich klein en zondig voelt. Juist met dit besef zal hij als Petrus leiding kunnen geven 
aan de stormachtig groeiende vroege kerk. Zie het vervolg op Lucas, het boek 
Handelingen. Simon is de man die hij vanuit zichzelf was. Petrus, ‘rotsman’, is hij als 
Jezus hem maakt tot een mens met een missie. Wat met hem gebeurt gaat ook over 
ons. Met woorden van prof. Berkhof: De Heer neemt ons zoals we zijn, maar Hij laat 
ons niet zoals we zijn. En zoals Petrus zei ‘als U het zegt’, zo wil het evangelie ons 
stimuleren om vertrouwen te hebben in de woorden van Jezus. Als we naar Hem 
luisteren, in ons dagelijks leven en ook als gemeente, blijken er altijd weer 
buitengewoon vruchtbare mogelijkheden en kansen te liggen om kerk te zijn en 
gestalte te geven aan het Koninkrijk. 
 

Kleuren in de kerk 
 
Zoals bekend zullen we in de nabije toekomst aan de slag gaan met de verbouwing 
van het interieur van de Stephanuskerk in Oldeholtpade. Het is de bedoeling dat er 
dan ook kleden zullen komen met de kleuren van het kerkelijk jaar. Daarmee zullen 
we aansluiten bij een oude traditie die bij onze Rooms-katholieke en Lutherse 
broeders en zusters nooit onderbroken is geweest. De kleden, gelegd op de 
avondmaalstafel en/of hangend aan de kansel en/of lessenaar, heten met een deftig 
woord ‘paramenten’. Je zou kunnen zeggen, dat ze kleur geven aan de liturgie. Ze 
herinneren ons aan het ‘seizoen’ waarin we ons in het kerkelijk jaar bevinden. Dat is 
ook al af te lezen aan de stola van de voorganger. 
Omdat deze gemeente er tot nu toe niet mee vertrouwd is, lijkt het me zinnig er al 
vast iets over te vertellen. Daarbij maak ik dankbaar gebruik van wat dr. Oane 
Reitsma schreef voor de website van de PKN. 
‘We vinden de kleuren terug in de kerken die in de twintigste eeuw een liturgische 
heroriëntatie deden en het gebruik van de kleuren weer invoerden. Oorspronkelijk 
komt het gebruik uit de late middeleeuwen (vanaf de 12de eeuw) en is dus geen oud 
kerkelijk verschijnsel, zoals soms wordt aangenomen. In die tijd werd een bont 
gebruik van kleuren, die vaak een lokale betekenis kenden, gestandaardiseerd in 
een aantal basiskleuren die universeel herkenbaar zouden zijn. Aan kerken die meer 
gericht zijn op de reformatorische, woordelijke symboliek van de kerkdienst, is deze 
aandacht voor het zintuiglijke voorbijgegaan, of zij hebben een bewuste keuze 



gemaakt direct te communiceren en niet door middel van liturgische ‘hulpmiddelen’, 
wat de kleuren feitelijk zijn. Ook zien we dat in eigentijds ingerichte kerken de 
klassieke kleden soms weer verdwenen zijn. 
Vier kleuren   De kleuren willen de seizoenen van de kerkelijke kalender ‘kleuren’, 
zodat wie de kerk binnenkomt in één oogopslag ziet wat de grondtoon is van de 
dienst, of in welke tijd van het jaar we qua sfeer zitten. Groen is daarbij de ‘gewone’ 
tijd, die staat voor hoop en groei. Paars geeft uitdrukking aan ingetogenheid en 
waardigheid. Wit is feest zonder meer. En rood wijst op de Heilige Geest of op het 
martelarenbloed - beide aspecten zijn gerelateerd aan kerk zijn door de eeuwen 
heen en aan de oorsprong van de kerk. 
Grofweg komt twee keer per jaar dezelfde kleurvolgorde terug: Advent (paars) – 
Kerst (wit) – Epifaniëntijd (groen) – Veertigdagentijd (paars) – Pasen (wit) – zomertijd 
en herfsttijd (groen). De zeldzaamste kleur is rood, die wordt in de reguliere kalender 
van zondagen alleen met Pinksteren gedragen.’ 
Tot zover voor nu hierover. 
 
Met een hartelijke groet, 
Ds Gerrit van den Dool 
g.vandendool@terholten.nl 
tel. 06 20369072 
 
 
 
Collectes 
 
We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is 
er op 16 februari een extra collecte bij de uitgang.  
 
Zondag 16 februari. Collecte Binnenlands Diaconaat 
Omzien naar gevangenen in Nederland  
Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 
mensen in de gevangenis terecht voor een 
korte of langere gevangenisstraf. Jezus 
vraagt ons om barmhartig naar hen om te 
zien en niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in 
Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun 
familie een helpende hand om te werken aan 
herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse 
organisatie die omzien naar gevangenen en 
hun partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar die hen ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 
Steun via het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie het werk voor 
gevangenen en geef in de collecte.  
 
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.  
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 
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Nieuws uit het Jeugdwerk 
 
Connect de jeugdclub binnen  onze gemeente met jongeren in de leeftijd van 12 t/m 
17 jaar is met een zevental jongeren een goed bezochte jongerenavond. Wij hebben 
een inspirerende samenwerking met de jeugd en leiding van PKN Ichtus kerk te 
Wolvega. Wij hebben zoals altijd om de week Connectavond om 19.00 uur in onze 
jeugdruimte in de hooiberg van ons kerkelijk centrum. Eén keer per maand samen 
met PKN jeugdwerk Wolvega een waardevolle jongeren avond. 
 
De bijbel staat centraal , in onze ontmoetingen praten we met de jongeren  over een 
Bijbelgedeelte en de actuele beleving, wij delen in geloofsbeleving met onze 
jongeren. Wij mochten met de jongeren de profielschets voor onze nieuwe dominee 
mee voorbereiden in de beroepingscommissie. 
Een jongere heeft zich  bereid gevonden en mocht mee op uitnodiging van de 
beroepingscommissie. Als voorbereiding hebben de jongeren allemaal zich 
uitgesproken over hoe onze nieuwe dominee bij ons past, de kerk van de toekomst. 
Middels een flyer met allerlei meningen en uitspraken van onze jongeren hebben we 
mogen meedenken in de beroepingscommissie voor de profielschets van onze 
toekomstige dominee .  
 
Een kerstknutsel avond in de Rank PKN Ichtuskerk Wolvega hebben we gedeeld met 
de leiding en jeugd. Zo ook hebben we begin januari samen geschaatst in de 
Elfstedenhal te Leeuwarden. Februari doen we mee vanuit onze jeugdruimte in PKN 
kerkelijk centrum ter Holten in Oldeholtpade aan een quiz met de PKN kerk jongeren 
in Friesland. 
 
De scholen in ons dorp: de Striepe Oldeholtpade en `t Holtpad in Nijeholtpade 
hebben voorzitter Hans Visser en ondergetekende in oktober een positief bezoek 
gebracht en onze ideeën gedeeld over de kerk van de toekomst in ons eigen dorpen. 
In Oldeholtpade is de school in onze kerk uitgenodigd voor samen Kerstfeest vieren. 
Twee kerstdiensten met ouders familie en schoolleiding zijn er met succes  gevierd in 
onze Stefanuskerk. Zo ook zijn er plannen met de beide scholen voor het maken van 
Palmpasenstokken in het kerkelijk centrum ter Holten en MFC. Met als doel het 
verhaal de betekenis van Pasen te delen, het verhaal gaat door. 
Er zijn flyers uitgedeeld op de scholen voor het jeugdwerk.  Wij zijn in oktober vorig 
jaar gestart met de kindernevendienst. We bieden elke zondagsdienst een 
kindernevendienst  aan met heel inspirerende leiding uit onze gemeente.  
Enjoy Connect en Discover hopen we in de toekomst verder vorm te kunnen geven. 
 
Heeft u een inspirerend opbouwend idee, denk met ons mee, mail of bel of spreek 
ons, 
 
Hartelijke groet Bauke & Anneke Kuperus ackuperus@kpnmail.nl 0561-689179 
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AKTIE KERKBALANS 2025
  

Samen voor de kerk van morgen 

 

De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs 

lastig in woorden te vangen. De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar 

delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar 

we er voor de ander zijn. Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons 

heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving.  

 

Het afgelopen jaar bouwden we verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar 

en klaarstaat voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Denk 

bijvoorbeeld eens aan het koffiedrinken op de donderdagochtenden, de 

bloemengroet, de zonnepanelen voor Appie, het pastoraat, het Lichtjesfeest Kerst, 

etc. 

 

Ook in 2025 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, 

investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Daar hebben we uw 

steun bij nodig!  

 

Want ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel 

geld. Denk aan onze kerkgebouwen, het pastoraat, het jeugdwerk of projecten vanuit 

de diaconie.  

Alleen samen kunnen we dit waarmaken! Zodat we ook in 2025 een gastvrije plek 

mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en 

geïnspireerd raken.  

 

Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.  

Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.  

 
Tsjerkepaad 2025 
 
Ieder jaar heeft Tsjerkepaad een thema.  Dit jaar heeft ze in samenwerking met de 
Stichting Alde Fryske Tsjerken gekozen voor: "Levende Stenen".  Tijdens 
Tsjerkepaad opent de kerk haar deuren om het gebouw te laten zien aan 
belangstellende bezoekers.   
 
Zo zijn er in en rondom en buiten de gebouwen bijzondere stenen te vinden die een 
verhaal vertellen. Soms zijn die verhalen verstomd, omdat ze niet meer opvallen of 
omdat er namen op staan die niemand meer kent. Maar er zijn ook stenen die je tot 
leven kunt wekken door het verhaal erachter weer naar boven te halen. Vaak valt er 
in de plaatselijke kerkgeschiedenis heel wat interessants te ontdekken. 
 



Zo ligt er in Nijeholtpade een zandstenen altaarsteen. Die ligt nu in het gangpad, 
maar waar komt die vandaan? En wat staat er eigenlijk op? Deze steen, zeker 500 
jaar oud is het oudste tastbare element  liggende in de kerk van Nijeholtpade. 
In Oldeholtpade ligt bij de ingang van de kerk een kloostermop. Kloosterlingen in het 
noordelijk deel van Nederland ontdekten de kunst van het bakken van steen uit klei 
zo rond het jaar 1250. Zou de steen ook zo oud zijn en is de kerk vroeger een 
klooster geweest? 
 
Als gemeente Ter Holten doen wij ook mee met de openstelling van de kerken in 
kader van Tsjerkepaad.  
Onze kerken in Oldeholtpade en Nijeholtpade zijn open op de data 5 juli, 19 juli, 2 
augustus, 16 augustus en 30 augustus en 13 september.  Zaterdagmiddagen van 
13.30 tot 17.00uur. 
 
Wanneer u tijd en gelegenheid heeft: u bent van harte welkom. 
 
Kerkenraad Ter Holten.  
 
 

 
 
Persbericht 
 
Studiebijeenkomst met ds. Henk Poot in Wolvega 
over ‘Israël, de kerk en het evangelie’. 
  
Op dinsdag 4 maart 2025 is er in Wolvega een studiebijeenkomst met spreker ds. 
Henk Poot namens Christenen voor Israël. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: 
Israël, de kerk en het evangelie. De bijeenkomst vindt plaats in PKN gebouw De 
Rank, Kerkstraat 49, 8471 CE Wolvega. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er 
is verkoop van producten uit Israël. 
  
Thema 
De evangeliën zijn niet zomaar een beschrijving van het leven van Jezus. Ze hebben 
een duidelijke spits als het gaat om Israël en de tijd waarin ze geschreven zijn speelt 
een belangrijke rol. 
  
Achtergrond spreker 
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde 
theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals ‘De 
Knecht des Heren’ ‘Abraham een vriend van God’, ‘Jozef, een Messiaanse 
geschiedenis’, ‘Uittocht’ over het evangelie van Johannes en ‘Intocht’ over de brief 
aan de Romeinen. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een 
veelgevraagd spreker. 
 
 
 
 
 
 



Agenda 

  
Dinsdag 25 februari  Gesprekskring rond Open Deur bij fam. Zwanenburg 

om 20.00 uur. 
Woensdag 26 februari Bijbelkring bij Gerkje v.d. Wal, 20.00 uur 
Woensdag 12 maart Gemeenteavond 19.30 uur  Kerkelijk Centrum 
Zondag 23 maart  Out of the boxdienst  Nijeholtpade 
 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht 
dan kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag   27 februari 
 
 
 

Had ik de liefde niet… 
 

De liefde is mooi, de liefde is echt 
Ze is vol geduld en in alles oprecht 

Ze kent geen jaloersheid, is niet uit de hoogte 
Ze bloeit als er zon is, is trouw in de droogte 

 
Niet zelfgenoegzaam, niet grof of zelfzuchtig 

Ze blaast iets niet op, maar blijft rustig en luchtig 
Ze houdt van de waarheid, ze eert en verdraagt.. 
Zo wonderlijk schoon, dat het andere vervaagt 

 
Ze blijft altijd moedig, ze blijft altijd hopen 

Ze geeft niet snel op, zal niet weg willen lopen 
Gelooft in het wonder, houdt vol in de strijd 

 
De liefde blijft.. 
.. in eeuwigheid 

 
Anne Lies, christelijke gedichten 
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