
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 23  22 december 2024             17de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 22 december  Voorganger: ds. F. Westermann 
(4de Advent)    Organist: M. v.d. Honing 
10.00 uur    Geen Kindernevendienst 
Oldeholtpade 
 
De collecte bij de uitgang is voor Jonge generaties in Nederland 
___________________________________________________________________ 
 
Dinsdag 24 december  Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
(Kerstnachtdienst)   Organist: F. Poelman 
22.00 uur 
Oldeholtpade Collecte tijdens de dienst is bestemd voor 

Metakids 
 

 
Woensdag 25 december  Voorganger: ds. J. v.d. Mark 
(Eerste Kerstdag)   Organist: M. Kok 
Oldeholtpade   Geen Kindernevendienst 
 
De collecte bij de uitgang is voor Kinderen in de Knel  

 
Zondag 29 december  Voorganger: ds. D. Geertsma 
10.00 uur    Organist: M. Kok 
Nijeholtpade   Geen Kindernevendienst 

 
Dinsdag 31 december  Voorganger: ds. G .v.d. Dool 
19.30 uur    Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 

 
Zondag 5 januari   Voorganger: ds. G. v.d. Dool 
10.00uur    Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
 
Afscheid en bevestigingsdienst van ambtsdragers. 
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in het KC 
 
 
 



Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 8 december in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Hans en Hendrika van Hout 
De bloemen van zondag 15 december in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Froukje Poelman 
 
Gezocht: 
 
Het is fijn dat er weer kinderen in de kerk komen en naar de Nevendienst kunnen 
gaan om hun eigen verhaal te horen. 
De leiding van de kindernevendienst is nog steeds op zoek naar wat versterking van 
hun groep. Ook mannen zijn van harte welkom! 
 
 
Kerstnachtdienst 
 

 
 

 
Op dinsdag 24 december 2024 om 22.00 uur houden we een Kerstnachtdienst in de 
Kerk van Oldeholtpade. Voorganger in deze dienst is Ds. G. v.d. Dool en 
medewerking wordt verleend door ons koor de 4Klank. 
Een Kerstnachtdienst is voor iedereen, van jong tot oud.  
Op Kerstavond zoeken we de warmte van elkaar, het omzien naar elkaar en het 
toegankelijker worden. 
We staan stil bij de gebeurtenissen in de wereld, waarbij we over “Vrede op aarde” 
zullen zingen. Het lied herinnert ons eraan wat al duidelijk is: de enige manier waarop 
we vrede in onze wereld kunnen hebben, is door te beginnen met vrede in onszelf. 
 
We hopen u op deze avond te mogen begroeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



De os en de ezel 
 
Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, 
maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid. 
(Jesaja 1: 3) 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. 
Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee 
bedekt. (Jesaja 11:9) 
 
Het Lichtjesfeest was en is een waar evenement, waarmee we veel mensen in onze 
omgeving hopen te bereiken. En zo ook duidelijk maken dat het Kerstfeest zoveel 
meer betekent dan een kerstman en cadeautjes onder de kerstboom. De komst van 
Christus in onze chaotische, vaak zo duistere wereld is het Cadeau bij uitstek, ‘van 
alzo hoge’! 
 
Als ik dit schrijf hoop ik dat het weer niet tegen zal zitten. Hoe dan ook, de 
voorbereidingen hebben al zoveel moois losgemaakt bij de velen die erbij waren 
betrokken, in onze gemeente en bij dorpsgenoten! 
Op verschillende locaties zijn delen van het Kerstevangelie uitgebeeld. Zo zijn er 
naast Jozef en Maria, de herders, de Wijzen en diverse figuranten ook een kameel, 
schapen en er is ook een ezel. 
De ezel vormt samen met de os sinds de Middeleeuwen een vast onderdeel in de 
kerststal, die trouwens ook in onze kerk te zien zal zijn. 
Nu komen deze twee dieren eigenlijk niet uit het Kerstverhaal maar uit het boek 
Jesaja. Je kunt niet zeggen dat de profeet je in een welbehaaglijke kerstsfeer brengt. 
Met behoorlijk scherpe woorden valt zijn boek met de deur in huis. 
Een felle aanklacht tegen wat er mis is in de samenleving. 
De Eeuwige herkent zich niet meer in de weg die de mensen gaan. 
De os – het rund – herkent zijn eigenaar en de ezel is vertrouwd met zijn voederbak. 
Die twee beelden het ware volk van God uit. 
Ze vormen een contrast met hoe het in de samenleving ten tijde van de profeet toe 
gaat. De mensen kennen Hem niet meer in de manier waarop ze leven. 
Profeten zijn fel als ze blootleggen wat er mis is en moeten zeggen wat wij mensen 
vaak niet willen horen. Maar het is niet hun bedoeling in het negatieve te blijven 
hangen. Ze zeggen ook hoe het anders kan en roepen op tot omkeer. 
 
In de tijd van Advent geeft de kerk vanouds veel stem aan profeten als Jesaja. 
Hun boodschap is vaak verrassend actueel. 
Hun moed om misstanden bloot te leggen wekt bewondering. 
En de beloften die zij van Godswege uitspreken kunnen inspireren tot daden die 
getuigen van geloof, hoop en liefde. 
In Jesaja 11 horen we van een messias-koning, die als een nieuwe scheut opbloeit 
uit de afgehouwen boomstronk van het schijnbare afgestorven koningshuis van 
David. Rondom hem worden alle dingen nieuw. 
De wolf ligt naast het lam, de leeuw en het rund eten beide stro. 
Zo tekent de profeet een wereld die niet meer worden beheerst door het principe van 
‘eten of opgevreten worden’, van macht hebben of machteloos gehouden worden. 
Beelden van vrede, die ook in onze wereld van vandaag onmogelijk lijken, maar ze 
laten je toch niet los. 
 



Vrede kán, zegt Jesaja, omdat ‘de aarde vol zal zijn van de kennis van de HEER’. 
God kennen is: omgaan met Hem, zijn wil doen. 
Wat altijd ook inhoudt: goed zijn voor mensen om je heen, het kwade overwinnen 
door wat goed is. 
Tussen Jesaja 1 en Jesaja 11 staat het Evangelie. 
Jezus heeft met zijn leven, dood en opstanding Jesaja’s visioen opnieuw wakker 
geroepen. 
Na Pinksteren begon het wereldwijd gestalte te krijgen: in een gemeente die volken 
en rassen, klassen en kleuren met elkaar verbindt. 
Kerstfeest is het feest bij uitstek waarop wij die verbondenheid zoeken. 
 
We vieren Christus’ komst. Wereldwijd! 
We doen dat, omdat we geloven in zijn toekomst. 
En omdat we er met hoopvolle daden op willen inspelen. 
Daartoe willen ook de os en de ezel in de kerststal ons inspireren! 
 
ds. Gerrit van den Dool 
 
VAN DE PREDIKANT: 
 
Weer terug Mijn vorige bijdrage aan de Nieuwsbrief kwam uit Zuid-Afrika. Inmiddels 
zijn we, na drie prachtige weken, weer terug. Omdat het daar nu volop zomer is, was 
het wel weer even wennen aan de grauwheid en regen in ons land. Maar ik 
realiseerde me opnieuw hoe de beleving van Advent en Kerst bij ons zo nauw 
verbonden zijn met het korter en killer worden van de dagen. Juist als het almaar 
donkerder wordt is er Licht van God dat met de komst van Christus overwinnend 
doorbreekt. Licht waarin we mogen leven, hoe erg het ook kan zijn wat er allemaal 
gebeurt. Licht dat we, verbonden met Hem, zelf mogen zijn voor elkaar en voor de 
wereld om ons heen. 
Al doen ze ook in Zuid-Afrika aan lichtjes, in korte broek en met een zomerhemd aan 
is het toch anders Advent en Kerst vieren dan hier. 
 
Kerstnachtdienst  
 
Op dinsdag 24 december luiden we het Kerstfeest in met een Kerstnachtdienst die 
om 22 uur begint. Vijf minuten vóór de aanvang beginnen we met samenzang, We 
zien uit naar de medewerking van koor de Vierklank o.l.v. Inge Joldersma en van 
Doreanne Tigchelaar met haar altsaxofoon en Hidde Heida, die op de cajon voor 
levendige ritmes zal zorgen. 
Op woensdag de 25e hebben we de Kerstmorgendienst. Op dinsdagavond 31 
december luiden we het jaar 2024 uit. En op zondag 5 januari hebben we onze 
eerste dienst in het nieuwe jaar, waarin ook ambtsdragers af- en aantreden. Na 
afloop ontmoeten we elkaar in het Kerkelijk Centrum. 
Ik wens u en jou gezegende, zinvolle en blijde Kerstdagen en alle goeds van God en 
mensen in het nieuwe jaar! 
 
 
Met een hartelijke groet, 
Ds Gerrit van den Dool g.vandendool@terholten.nl 
tel. 06 20369072 



Kerst en Jaarwisseling 
 
De kerstperiode en de overgang naar een nieuw jaar nodigen uit tot reflectie. Het zijn 
momenten waarop we stil mogen staan bij wat geweest is en met hoop vooruit 
mogen kijken naar wat nog komt. 
Kerst: Een Licht in de Duisternis 
Kerstmis herinnert ons aan het verhaal van hoop, liefde en licht, midden in de 
donkerste dagen van het jaar. De geboorte van het kind in Bethlehem symboliseert 
een nieuw begin, ongeacht hoe moeilijk of onzeker de tijden zijn. Het is een tijd om 
stil te staan bij wat écht belangrijk is: verbondenheid, warmte, en het kleine geluk dat 
soms zomaar voor onze voeten ligt. 
Jaarwisseling: Het Loslaten en Omarmen 
Bij het afscheid van een jaar kijken we vaak terug. Wat hebben we bereikt, geleerd, 
of juist verloren? Dit moment van reflectie nodigt ons uit om dankbaar te zijn voor de 
mooie momenten, maar ook om de uitdagingen te zien als kansen voor groei. 
Tegelijkertijd mogen we vooruitkijken, met een open hart en een nieuwe energie. 
Een Oproep tot Samen Zijn 
Deze dagen laten ons beseffen hoe belangrijk het is om samen te zijn. Of het nu met 
familie, vrienden, of in stilte met jezelf is, kerst en de jaarwisseling bieden ruimte voor 
verbinding en zelfreflectie. Neem de tijd om mensen die belangrijk zijn voor je, te 
laten voelen hoe veel ze voor je betekenen. 
Laten we dit seizoen gebruiken om het licht dat we vinden met ons mee te dragen in 
het nieuwe jaar. Een licht van hoop, liefde en vertrouwen in betere dagen. Want elke 
dag is een nieuw begin. 
 
Fijne kerstdagen en een gezond en gezegend nieuwjaar! 
De Kerkenraad Ter Holten 
 
Van de kerkenraad 
 
De diaconie van onze gemeente Ter Holten bestaat uit 5 diakenen. Maar…..Eddy 
Boek en Pieter Bosman stoppen eind van dit jaar. Ze zijn beide 8 jaar diaken 
geweest en het is nu tijd om het stokje over te dragen. We 
zijn blij dat we Jetske van Beem bereid hebben gevonden 
om diaken te worden. Indien er geen wettige bezwaren 
worden ingediend bij de scriba, zal Jetske bevestigd 
worden in de dienst op zondag 5 januari. Dan nemen we 
ook afscheid van Eddy en Pieter. 
 

We zijn nog op zoek naar een 5e persoon die het team wil 
komen versterken. Wij doen met veel plezier en enthousiasme onze diaconale taken. 
Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat dienaar betekent. 
Diakenen worden nogal eens ‘de doeners’ van de kerk genoemd: mensen die de 
handen uit de mouwen steken en zich inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. 
Diakenen geloven in delen. Mocht je nu denken: dat is net wat voor mij: aarzel niet 
en neem contact op met de scriba: Froukje Poelman (scriba@terholten.nl of 06-
83801800). Het is ook mogelijk om een naam door te geven die we als kerkenraad 
kunnen vragen als diaken.  
 
Namens de kerkenraad (en diaconie in het bijzonder), Froukje Poelman 

mailto:scriba@terholten.nl


Collectes 
 

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast 
zijn er op onderstaande zondagen collectes bij de uitgang.  
 
Zondag 22 december. Uitgangscollecte – Jongeren spelen het kerstverhaal 
Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijke 
jeugdgroepen, mee aan de Kerstchallenge van de 
Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de 
jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten 
en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit 
bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom 
God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons 
een leven van vrede mogelijk  
maakt. 
 

Kerstavond 24 december. Collecte tijdens de dienst voor 
Metakids 
3FM Serious Request komt dit jaar in actie voor Metakids. 
Elke dag wordt in Nederland een kind geboren met een 
metabole ziekte. In de afgelopen week zaten 3FM-dj's in het Glazen Huis in Zwolle. 
Hier zetten ze zich samen met heel Nederland dag en nacht in om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen door 24 uur per dag live radio te maken en platen te draaien tegen 
donaties. De opbrengst van de collecte op kerstavond is voor Metakids. 
 

1e kerstdag 25 december. Uitgangscollecte – Kerstcollecte Kinderen in de knel 
Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 
 
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de 
oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is 
bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen 
ze elke dag aan hun toekomst. Voor 
zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. 
Door de jarenlange contacten met 
Oekraïense kerken kan Kerk in Actie 
hulp bieden in het hele land. Zij bieden 
kinderen een veilige plek om te spelen 
en psychosociale hulp om mentaal 
gezond te blijven. Oekraïense gezinnen 
ontvangen voedsel- en zadenpakketten, 
zodat ze toch eten op tafel hebben. Op 
centrale plekken in getroffen steden 
staan mobiele locaties waar kinderen en 
hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook 
bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen 
blijven leren.  
 

Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen. 
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 



Agenda 
 

Woensdag 22 januari Bijbelkring bij Gerkje v.d.Wal, 20.00 uur  
Dinsdag 28 januari  Gesprekskring rond Open Deur bij fam. Zwanenburg 

om 20.00 uur. 
 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht 
dan kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman) 
 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag   2 januari 
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