Nieuwsbrief

Nummer 21 24 november 2024 179 jaargang

Zondag 24 november  Voorganger: G. v.d. Dool
(Eeuwigheidszondag) Organist: F. Poelman
10.00 uur

Oldeholtpade Kindernevendienst

Collecte bij de uitgang is voor het Pastoraat
En na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in het
KC.

Zondag 1 december Voorganger: ds. W. Hordijk

(15t¢ Advent)
10.00 uur Organist: F. Poelman
Nijeholtpade Kindernevendienst

Collecte bij de uitgang is voor Werelddiaconaat , Moldavié

Zondag 8 december Voorganger: J. Knol
(2% Advent) Out of the boxdienst
10.00 uur Organist: M. Kok

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in het KC

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 10 november in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Dhr. K. de Boer

De bloemen van zondag 17 november in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Inge Joldersma en Madelon Kok

Oproepjes:

Even een vraag van de kosters van Oldeholtpade. Is er iemand van onze
nieuwsbrief lezers, of kent u iemand, die een kerstboom in de tuin heeft staan
die hij kwijt wil?? Hij moet eigenlijk niet al te breed zijn maar wel rond de 3
meter hoog. Want inkorten kan altijd nog.....

We horen graag als er 1 beschikbaar is.

Groet van Pieter en Remmelt



Schuilhut

Voor 21 december (lichtjestocht) zijn we nog op zoek naar enkele partytenten
van ca. 3x3 meter, om (als het regent) de figuranten een droge werkplek te
bieden. Heeft u zoiets beschikbaar dan graag een berichtje naar : Andries
Hornstra tel. 06 5154 0427 of a.hornstra@terholten.nl

Out of the box dienst zondag 8 december

Waawr: Kerkelijk Centrum Oldeholipade
Tgd: 10.00 avwang
Voorganger: Jeroenw Knol

Het thema voor dege dienst iy de Regen

Wat betekent de regenboog nuw voor jou?
tnwal die klewren?
Wat doet het met je als je de regenbooy ziet?

We willew tijdens dege dienst er graag samerv met
Jjullie over nadenker exv eerv kleinw beetje actief
begig zijrv. Komew jullie ook? Graag tot 8
december!!

Na de dienst iy er koffie/thee enw wat lekkers!

Groetjes
Luc-Jawy, Jeroen, Nelleke, Jitske, Marian



VAN DE PREDIKANT

Adventsgeloof In de dienst op Eeuwigheidszondag zingen we
onder andere het bekende lied ‘Van de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde’, met als refrein ‘Stil maar, wacht maar, alles
wordt nieuw, de hemel en de aarde’. Daar hoor ik nogal eens
kritiek op. Vertolkt zo’n tekst niet een veel te passieve,
afwachtende religiositeit? Moeten we niet juist in actie komen
en onze stem verheffen tegen alles wat de vrede aantast, de
liefde beschadigt en de vreugde beneemt?

Nu denk ik niet dat Michel van der Plas dat lied ooit bedoelde
als een slaapliedje om in een harde, weerbarstige wereld bij

weg te dromen.

Integendeel. De belofte van God Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21) is
bedoeld voor mensen die zich trouw inzetten voor een nieuwe wereld en die, als het
moet tegen de klippen op, stug doorgaan op de weg van geloof, hoop en liefde. Juist
als je op die weg oploopt tegen een weerbarstige werkelijkheid en je in je geloof kunt
worden aangevochten, vergeet dan niet dat er een belofte is, van God: ‘Stil maar,
wacht maar....." Hij is er ook nog. Zijn NAAM is immers ‘IK zal er zijn’?

Maar wil die NAAM ook niet werkelijkheid worden in hoe wij mensen, dragers van zijn
beeld, er voor elkaar zijn?

Zoals Jezus in deze gebroken wereld kwam om er voor ons te zijn........

Wij lopen vooruit

op wat nog niet is

wij spelen in op uw toekomst
zeggen en zingen

alles is goed

wat Gij hebt gemaakt
langzaam en moeizaam

in hoop en vrees

werken wij uw belofte uit
bouwen wij

aan een stad van vrede

de nieuwe schepping

waar Gij ons licht zijt

alles in allen.

Geef ons de kracht daartoe
breng ons tot een

gelukkig einde

God.

(Huub Oosterhuis)

Pastoralia

Mevr. Jannie de Jong zou aan haar enkel geopereerd worden, in Nijmegen. Op de
geplande dag kreeg zij in het ziekenhuis te horen dat de ingreep moest worden
uitgesteld vanwege het uitlopen van een eerdere operatie. We hopen voor haar dat
het op de nieuwe datum 6 december wel kan doorgaan!



Ook dhr. Geert Kroes zal rond die tijd weer naar het ziekenhuis moeten, voor een
vervolgoperatie.

Bij zegen en zorgen, in situaties van vreugde en van verdriet, weten we ons met
elkaar verbonden en leven we met elkaar mee, met name met hen van wie door
ernstige ziekte bij henzelf of bij een geliefde veel gevergd wordt. In het besef dat we
in de gemeente aan elkaar gegeven zijn.

De komende drie weken zullen mijn vrouw Henriette en ik in Zuid-Afrika verblijven
voor familiebezoek. Bijzonder om daar in de zomer het grootste deel van de
Adventstijd te beleven.

Na onze terugkeer op 17 december hopen we elkaar weer te zien, onder andere bij
het Lichtjesfeest en in de Kerstnachtdienst. Laten we bidden en ons ervoor inzetten
dat er veel belangstelling zal zijn voor de vieringen en dat zo het licht van Kerst zich
wijd zal mogen verspreiden, ook in onze dorpen.

Adventslichten Op weg naar het Kerstfeest zullen kinderen aan het begin van de
diensten adventslichten aansteken, elke zondag een licht erbij, met een gedichtje.
Daar zien we naar uit.

Tot slot enkele verzen uit een van de betere adventsliederen in ons liedboek, van Jan
Willem Schulte Nordholt (lied 449):

In de duisternis verwachten

wij het licht dat komen zal,

Hem, die in de nacht der nachten
wordt geboren in een stal.

Onze hunkerende ogen
blijven op één doel gericht,
op de Opgang uit den Hoge,
de verschijning van het licht,

op zijn lieflijke verschijnen
in het midden van de tijd,
in de harten van de zijnen,
in de wereld wijd en zijd,

op de wereldwijde vrede,

als Hij werk'lijk komen zal,
te beginnen in het heden,
te beginnen in de stal.

Ik wens u en jou zinvolle, verdiepende adventsweken!

Met een hartelijke groet,
Ds. Gerrit van den Dool
g.vandendool@terholten.nl
tel. 06 20369072
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Lichtjesfeest Oldeholtpade

De Kerkenraad Ter Holten organiseert op zaterdag 21 december 2024 in samenwerking
met Plaatselijk Belang en VVV Oldeholtpade het Lichtjesfeest.
Tussen 18.00 en 21.00 uur kunt u langs een gemarkeerde route van waxinelichtjes
wandelen, waarbij onderweg het Kerstverhaal uitgebeeld wordt.
We willen u het Kerstverhaal tonen en dit wordt uitgebeeld door diverse figuranten.
Zo kunt u tegenkomen:

- Jozef en Maria onderweg

- De herders in het veld bij de schapen

- De drie wijzen uit het Oosten

- De Engel

- De Herbergiers voor warme chocolademelk

- Ambtenaren voor een volkstelling

- Romeinse soldaten

- Een Kerststal in de Kerk van Oldeholtpade.

Naast de scenes is er ook muziek te beluisteren, zoals:
- Koor de 4Klank
- Koper ensemble van Euphonia
- Orgelspel in de Kerk
- Een DJ die Kerstmuziek ten gehore brengt

Voor de kinderen wordt een speurtocht georganiseerd langs de route en na afloop en
inleveren van de antwoorden ontvangen de kinderen een surprise. Wat dat wordt is en blijft
een verrassing.

Het Kerstfeest komt voort uit de geboorte van een kind, genaamd Jezus.

Het gaat over liefde, hoop en vreugde. Die boodschap is door de eeuwen heen niet
verandert. Als er zoveel slecht nieuws en verwoesting in de wereld is, is dit goed nieuws en
zeker waard om te vieren!



Kerstfeest is het feest van licht. Het brengt warmte, brengt mensen om ons heen en het
brengt ons dichter bij elkaar.

Het Lichtjesfeest is een prachtige gelegenheid om het Kerstverhaal te zien, te horen en te
beleven. Komt u ook?

We stellen het als Kerkenraad op prijs wanneer gemeenteleden willen meehelpen tijdens de
op- en afbouw van het evenement. Wilt U meehelpen, geef dit dan door aan één van de
Kerkenraadsleden. Uw hulp wordt op prijs gesteld.

Op zaterdag 21 december 2024 tussen 18.00 uur en 21.00 uur wordt er tijdens het
Lichtjesfeest in Oldeholtpade een puzzeltocht georganiseerd voor de kinderen in de
leeftijdscategorie van de Basisschool, dus tot en met groep 8.

De opzet van de puzzeltocht is als volgt:

De kinderen lopen langs de route van het Lichtjesfeest;

De bedoeling is dat de kinderen letters gaan verzamelen tijdens de route;
De letters zijn te vinden bij de verschillende scenes langs de route;

Van de letters moet een woord worden gemaakt;

De kinderen kunnen het woord inleveren in het Kerkelijk Centrum;

Bij het inleveren van het woord ontvangt elk kind een surprise.

Op deze wijze kunnen de kinderen actief meedoen tijdens de route langs het Kerstverhaal.
Wanneer een kind een letter niet ziet kan zij het altijd vragen aan één van de figuranten in de
verschillende scenes.



Kerstnachtdienst

Op dinsdag 24 december 2024 om 22.00 uur houden we een Kerstnachtdienst in de Kerk
van Oldeholtpade. Voorganger in deze dienst is Ds. G. v.d. Dool en medewerking wordt
verleend door het koor de 4Klank.

Een Kerstnachtdienst is voor iedereen, van jong tot oud. Op Kerstavond zoeken we de
warmte van elkaar, het omzien naar elkaar en het toegankelijker worden.

We staan stil bij de gebeurtenissen in de wereld, waarbij we over “Vrede op aarde” zullen
zingen. Het lied herinnert ons eraan wat al duidelijk is: de enige manier waarop we vrede in
onze wereld kunnen hebben, is door te beginnen met vrede in onszelf.

We hopen u op deze avond te mogen begroeten.

7 december 2024 — Dag van de Vrijwilligers

In onze gemeente Ter Holten werken veel vrijwilligers. Gemeenteleden uit alle dorpen zetten
zich op allerlei manieren in voor onze gemeente en voor de samenleving.

Bijvoorbeeld hulp bij de zondagse viering, koffieochtenden, commissies, etc.

Het kan om bestuurlijk werk gaan door bijvoorbeeld deelname in de kerkenraad.

De taken voor vrijwilligers zijn heel divers. Vaak onzichtbaar, maar altijd onmisbaar: dat zijn
de vele vrijwilligers waar wij als gemeente Ter Holten op draaien. Meestal doen ze hun werk
in alle stilte. Geruisloos zorgen ze ervoor dat al die dingen die we zo vanzelfsprekend voor
lief nemen, daadwerkelijk geregeld zijn.

ALS ELKE VRUWILLIGER
EEN STER IS

WORDT HET NOOIT MEER
DONKER

Locye ™

Met een hart vol dankbaarheid richten we als Kerkenraad tot jou. Je inzet als vrijwilliger in
onze gemeente heeft een diepe indruk achtergelaten en heeft een grote zegen betekend
voor ons allemaal. Wij zijn God dankbaar voor mensen zoals jij, die hun tijd, talenten en
energie inzetten om anderen te dienen en Zijn liefde zichtbaar te maken.

Door jouw toewijding heb je niet alleen praktische taken volbracht, maar heb je als vrijwilliger
ook een licht van hoop en vreugde verspreid. Of het nu gaat om specifieke taken die de
vrijwilliger hebt uitgevoerd, zoals het leiden van de jeugdclubs, het bezoeken van zieken, het
organiseren van bijeenkomsten, koffieochtenden of andere kerkelijke activiteiten, je hebt
steeds laten zien wat het betekent om de handen en voeten van Christus te zijn.

In het voorjaar van 2025 zullen we als Kerkenraad weer een Dag van de vrijwilliger
organiseren om op die dag jullie in het zonnetje te zetten.

Namens de Kerkenraad Ter Holten



Kleine dingen...

Wat is het heerlijk te ervaren,
dat ergens iemand aan je denkt,
en ongevraagd je laat genieten,
van iets waaraan men aandacht schenkt.
Een briefje slechts met weinig woorden,
maar met een inhoud die het doet,
een gedicht, met gevoelens uit het hart geschreven,
waarbij je even slikken moet.

Een handdruk of een schouderklopje,
een warme kus of knuffel,
een spontane lach, een vriendelijk gebaar,
het zijn zo van die kleine dingen,
maar groot aan waarde voor elkaar.
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Dinsdag 26 november Gesprekskring rond Open Deur bij fam. Zwanenburg

om 20.00 uur.

Woensdag 27 november Bijbelkring bij Meintje Hoekstra 20.00 uur
Zondag 8 december Out of the boxdienst 10.00 uur

Zaterdag 21 december  Lichtjesfeest

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht
dan kunt u bellen met: Telefoonnummer: 06 31395630 (Tieneke Bosman)

Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben

Donderdag 5 december
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Het kerstverhaal in vogelviucht

‘Het kerstverhaal in vogelvlucht’ is de titel van echt de allerlaatste kerstexpositie die
wordt georganiseerd door Jeltje Kramer en Rita Akkerboom.

In vogelvlucht blikken wij terug op alle kerstexposities die in de afgelopen jaren in de
protestantse kerk van Noordwolde te zien zijn geweest. Dertien in totaal; steeds met
een ander thema, maar het kerstverhaal stond altijd centraal. De posters waarmee
de exposities door de jaren heen werden aangekondigd zijn eveneens te zien.

Deze expositie biedt een mooie terugblik op die tijd door middel van kerststallen en
kerstgroepen, engelen, religieuze kerstkaarten, puzzels, zondagsshoolplaten,
kinderbijbels en boekjes met het bijbelse kerstverhaal. Elke tafel vormt een min of
meer afgerond geheel. Met dit overzicht uit het grote aanbod zetten wij er definitief
een punt achter.

Een PowerPointpresentatie met een overzicht van alle kerstexposities is eveneens te
zien.

Het inmiddels bekende kaartje om in de kerstboom te hangen ontbreekt niet en de
kijkersvraag zit ook weer ergens verstopt.

De expositie is te bezoeken op 14, 15, 21, 22 en 26 december van 13.30-16.30 in de
protestantse kerk te Noordwolde, Oldeberkoperweg 1. De toegang is gratis.

Op 26 december, Tweede Kerstdag, kunt u om 15.00 uur nogmaals genieten van
'Een wandeling door het kerstverhaal’ aan de hand van gedichten, passende
afbeeldingen en muziek.




