
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 11   9 juni 2024       17de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 9 juni  Voorganger: ds. D. Geertsma 
9.30 uur   Organist: M. Kok 
Nijeholtpade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 16 juni  Voorganger: ds. G. van den Dool 
9.30 uur   Organist: H. v.d. Bij 
Nijeholtpade 
 
In deze dienst is er Avondmaal met de Avondmaal collecte. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 23 juni  Voorganger: J. Knol 
9.30 uur   Organist: M. Kok 
Oldeholtpade 
 
Extra collecte voor het Wereldiaconaat : Libanon 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 26 mei in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Geertje Elsinga 
De bloemen van zondag 2 juni in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Madelon Kok 
 
Verjaardagen/Jubilea: 
 
 Zondag 9 juni Mevr. M. Woudstra – Duursma Idzardaweg 33, 8476 EN  

                                Ter Idzard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeenteavond 
 
Als kerkenraad nodigen we u graag uit voor een gemeenteavond waarin we de 
volgende onderwerpen met u willen bespreken: 
 
Verbouw van de kerk van Oldeholtpade 
 
We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met de architect, 
monumentenzorg van de gemeente, rijksmonumentenzorg en Hûs en Hiem om te 
kijken naar de voorstellen voor de verbouwing van onze kerk in Oldeholtpade. 
We zijn nu zover dat we u graag willen bevragen over de voorgestelde ontwerpen. 
Onze architect zal een presentatie geven van de plannen. 
 
Lichtjesfeest 
 
Zoals u ongetwijfeld weet is de kerkenraad samen met Kerk & Raad bezig om te 
kijken naar ons als toekomstgerichte gemeente. Tijdens deze gemeenteavond willen 
we u graag vertellen welk project we rondom de Kerstdagen willen gaan uitvoeren. 
Als kerkenraad zijn we enthousiast en willen dit graag met u delen en kijken hoe we 
in gezamenlijkheid dit project kunnen oppakken. 
We hopen u te mogen ontmoeten op: 
 
Datum: Woensdag 26 juni 2024 
Tijdstip: 19:30 uur 
Locatie: Kerkelijk Centrum te Oldeholtpade 
 
 

VAN DE TIJDELIJKE PREDIKANT 
 

Mevr. I. Koen-Los verblijft momenteel in De Linde bij ziekenhuis 
Tjongerschans in Heerenveen, waar zij revalideert na een 
ongeluk met de auto waarin zij meereed met haar dochter 
Willemien. De gevolgen hadden voor beiden ernstiger kunnen 
zijn, maar het was wel een hele schrik. We hopen op goed 
herstel voor beiden. 
 
Allen die dat in het bijzonder nodig hebben wensen we zegen 
en nabijheid van God en mensen.  
 

In de dienst van zondag 16 juni mag ik weer bij u voorgaan, ditmaal in de kerk te 
Nijeholtpade – voor mij weer een nieuwe ervaring. We hopen dan met elkaar 
Avondmaal te vieren. Daarin klopt het hart van ons gemeente-zijn. Bij brood en wijn 
worden we op een bijzondere manier verbonden met de Heer en met elkaar en 
bemoedigen we elkaar op de weg van de navolging van Christus. Ik hoop dat we dat 
allemaal zo zullen mogen beleven. 
 
Een hartelijke groet aan u, aan jou, 
ds. Gerrit van den Dool 
e-mail: g.vandendool@terholten.nl 
telefoon: 06 20369072 



Bedankt 

 

Onze hartelijke dank voor de bloemen, het bezoek, de WhatsApp en de kaarten. 
Op ons 50-jarig huwelijksjubileum zijn we verwend. 
Vijftig jaar klinkt niet lang, een halve eeuw klinkt veel langer. Het is een dag 

mede door jullie bijdragen om met liefde en plezier op terug te kijken.  

 
Hans en Hanny ten Brummeler 
 

Na prima voorbereidingen voor de "bosdienst" werd ik op donderdag ineens 
snipverkouden. Een alerte dochter van me zei: "Mam, doe even een 
covid-test; je weet maar nooit. Ik had er nog 2 liggen en idd, het was 
geen verkoudheid, het was Covid! Enorm balen want ik had me er zo op 
verheugd! Gelukkig kon de dienst gewoon doorgaan door Henk v.d. Bij.  
En toen ik zielig zat te zijn thuis werd er eind van de ochtend gebeld en 
daar stond Jaap van Spengen met een enorme bos bloemen!!  
Bloemen van de kerk, en zoveel dat ik ze over twee vazen heb verdeeld.  
Dat fleurt met recht een mens op. Gelukkig ben ik al weer vrijwel beter en kom ik 
zondag dus spelen in Nijeholtpade. 
Maar dat akelige geniepige virus, daar zijn we duidelijk nog niet vanaf 
ondanks alle geruststellende woorden van onze regering: "niet anders dan 
een griepje", "gewoon uitzieken en wat voorzichtig zijn met ouderen en 
zieken", "nee, testen is niet meer nodig" etc. Als ik niet getest had 
was ik gewoon afgelopen zondag, verkouden en wel, gekomen en had dan wie 
weet hoeveel mensen weer besmet!! Bovendien was ik dan ook naar het 
Oekraiense feest op zaterdag gegaan met weer een heleboel mensen!  
Testen is nog altijd goed!!!!! 
 
Groeten, 
Madelon Kok, 
organiste 
 
 
Collectes: 
 
Op zondag 16 juni vieren we het Heilig Avondmaal. De opbrengst van de 
Avondmaalscollecte is bestemd voor het Armoedefonds. 
 
Het Armoedefonds steunt lokale hulporganisaties en initiatieven in heel Nederland die zich 
richten op het ondersteunen van de minima. Eén van hun projecten is de Schoolspullenactie. 
De zomervakantie is vaak het moment om schoolspullen te kopen voor het nieuwe 
schooljaar. Maar voor veel gezinnen in Nederland zijn de kosten die dit met zich meebrengt 
moeilijk op te brengen. Met de 
Schoolspullenactie helpen we  kinderen die 
opgroeien in armoede en (voor het eerst) naar 
de middelbare school gaan. Zij ontvangen voor 
de zomervakantie, via lokale hulporganisaties, 
een schoolspullenpas ter waarde van 50 euro. 
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 

 
 



Tekst van de dag 

 
Bekering 

 
Lukas 19 : 1-10 
 
 

Zacheüs , haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven. 
 
In zijn boek God leren kennen gebruikt de theoloog James Packer een voorbeeld om 
twee soorten belangstelling voor het geloof weer te geven. Er zijn mensen die vanaf 
hun balkon de voorbijgangers op straat gadeslaan. Het zijn toeschouwers, van wie 
de vragen over het geloof slechts theoretisch zijn. Voor de voorbijgangers 
daarentegen is het geloof niet slechts theorie, maar praktijk en het gaat over hun 
beslissingen en daden. 
Zacheüs lijkt aanvankelijk op zo’n toeschouwer. Hij zal het nodige over Jezus 
gehoord hebben, zodat hij nieuwsgierig in een vijgenboom klimt om Jezus te zien. 
Maar als Jezus voorbijkomt, roept Hij Zacheüs naar beneden. Voor Zacheüs blijft het 
niet langer theorie. Bij hem blijkt in de praktijk wat het volgen van Jezus betekent. 
Ook vandaag zijn er allerlei argumenten voor het bestaan van God, maar uiteindelijk 
komt het erop aan of we Hem volgen of niet. Of we Hem welkom heten in ons huis. 
Jezus roept op om niet langer toe te kijken, maar om Hem te volgen. 

 
Geschreven door : ds. C.H. Buitink, Waardenburg 
Tekst is ontleend uit Bijbels Dagboek: Een handvol koren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht 
dan kunt u bellen met: Telefoonnummer: 0561-689234 (Tieneke Bosman) 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag 20 juni 
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