
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Nummer 10   26 mei 2024       17de jaargang 
___________________________________________________________________ 
 
Zondag 26 mei  Voorganger: dhr. P. van Engen 
9.30 uur   Organist: H. v. d. Bij 
Nijeholtpade 
 
Extra collecte voor Missionair werk Nederland 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 2 juni  Open luchtdienst 
9.30 uur   Organist: M. Kok 
Nijeholtpade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 9 juni  Voorganger: ds. D. Geertsma 
9.30 uur   Organist: Froukje 
Nijeholtpade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bloemengroet: 
 
De bloemen van zondag 12 mei in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Pietje Kuipers – Boek 
De bloemen van zondag 19 mei in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
ds. G. van den Dool en Bert Hermsen 
 
Verjaardagen/Jubilea: 
 
Dinsdag 4 juni  mevr. J. Kroes – Prakken Hoofdweg 293, 
                                          8475 CC   Nijeholtpade 
Woensdag 29 mei  Fam. ten Brummeler Sportlaan 7, 8471 NP Wolvega

 50 jaar getrouwd 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nieuws vanuit de zangdienstcommissie. 
 
Na een aantal jaren stilte, door de corona kwam de zangdienst niet echt meer van de 
grond. Daar willen we graag verandering in gaan brengen! Na de bijeenkomst met 
alle werkgroepen, besloten we dat het tijd is om weer fijn te gaan zingen met elkaar!  
De eerste zangdienst is gepland, en staat voor komende zondag 2 juni op het 
programma. s ‘Ochtends om 9.30 willen we graag met elkaar zingen, en wel op een 
bijzondere plek, nl in het bos van Nijeholtpade, op de ijsbaan! Samen zingen, samen 
luisteren, wie wil dat nou niet? Wij hebben er in iedere geval heel veel zin in, en 
hopen dat dit de start is voor meer mooie zangdiensten!  
Onze werkgroep bestaat momenteel uit 2 personen, wij zouden het fijn vinden om 
wat versterking te krijgen. Wie vind het leuk om ons te gaan ondersteunen?  
Eerst eens meekijken kan natuurlijk ook altijd!  
In ieder geval gaan we er komende zondag 2 juni iets moois van maken met elkaar, 
en we hopen een ieder daar te mogen verwelkomen!  
  
Namens de zangdienstcommissie, 
Arnaud Hornstra en Bianca Raggers 
 
 
VAN DE TIJDELIJKE PREDIKANT 

 
In de afgelopen weken heb ik inmiddels diverse vergaderingen 
bijgewoond en  bij mijn eerste kennismakingsbezoeken 
verschillende gemeenteleden leren kennen. In de Pinksterdienst, 
waarin voorzitter Hans Visser me namens de gemeente de 
zegen gaf met het oog op mijn werk in uw en jullie midden in de 
komende tijd, mocht ik voor het eerst in jullie mooie kerk 
voorgaan. “Wat bezielt ons?” was het Pinksterthema. Fijn dat 
velen aanwezig waren in de dienst en bij het koffiedrinken erna, 
zodat we ook op die manier elkaar konden ontmoeten. 
Graag wil ik in de komende maanden verder met u en jullie 
kennismaken.  

  

Met een hartelijke groet, 
ds. Gerrit van den Dool 
e-mail: g.vandendool@terholten.nl 
telefoon: 06 20369072 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tekst van de dag 

 
Gods Huis 

 
Mattheus 12 : 1-8 
 
 

Iemand Die meer is dan de tempel 
 
Hier in het Midden-Oosten gaan veel mensen op reis naar heilige plaatsen. 
Joden komen naar de Klaagmuur om te bidden; moslims reizen naar Mekka; 
en christenen trekken soms naar kloosters in de woestijn. 
Het kan heel heilzaam zijn om op reis te gaan om te bidden en naar Gods 
stem te luisteren. In de Reformatie is met dit oude christelijke gebruik gebroken, 
omdat veel mensen het als een verdienste zagen en bijzondere kracht toeschreven 
aan plaatsen en relikwieën. Als we die valkuilen vermijden, kan een pelgrimage een 
bron zijn van geestelijke vernieuwing en groei. 
Maar laten we niet vergeten dat Christus allereerst naar óns toekomt en dat wij niet 
naar een speciale plek of gebouw hoeven te gaan om Hem te ontmoeten. 
‘Hier is Iemand Die meer is dan de tempel’. Als wij, door Zijn Geest deel worden van 
Hem, dan komen we Gods geestelijke huis binnen. Daar voedt Hij ons met het brood 
des levens. 
 
Geschreven door : Ds. W.P.J.L. van Saane, Libanon 
Tekst is ontleend uit Bijbels Dagboek: Een handvol koren.  
 
Collectes: 
 
We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is 
er op 26 mei bij de uitgang een collecte. 
 
Zondag 26 mei – Missionair werk 
 
Online platform voor zinzoekers 
 
Op social media, waar jongeren veel tijd aan 
besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met 
interessante en inspirerende video’s, christelijke 
rolmodellen en vriendschappen laat Move 
Community op social media zien wat het betekent 
om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun 
social media gebruik meekrijgen van wie God is in 
deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen 
wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt 
organisaties zoals Move Community die geloof en 
jongeren met elkaar verbindt. 
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen. 
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 



 
Privacy en uw persoonlijke gegevens 
 
De kerkenraad is gebonden aan de privacywetgeving aangezien ook 
kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). De kerkenraad wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en 
de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat iedereen die 
binnen onze gemeente Ter Holten met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat 
hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.  
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?  
 
Protestantse Gemeente Ter Holten kan persoonsgegevens over u verwerken, 
doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse Gemeente Ter Holten, 
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 
Protestantse Gemeente Ter Holten verstrekt. Protestantse Gemeente Ter Holten kan 
de volgende persoonsgegevens verwerken: 
Uw voor- en achternaam 
Uw adresgegevens 
Uw telefoonnummer 
Uw e-mailadres  
 
Waarom zijn deze gegevens nodig  
 
Protestantse Gemeente Ter Holten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch 
contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per 
e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Vanuit een pastoraal en diaconaal 
oogpunt hebben we deze gegevens het liefst nodig. Allereerst vanuit de eigen 
kerkelijke verantwoordelijkheid: het zijn van een open gemeenschap waarin mensen 
betrokken zijn op en meeleven met elkaar gaat hand in hand met het zijn van een 
veilige gemeenschap. Dat is niet nieuw. Zo heeft 
bijvoorbeeld geheimhouding in de kerk een belangrijke plaats bij de bevestiging van 
ambtsdragers.  
 
Niet van elk gemeentelid hebben we de volledige gegevens zoals telefoonnummer 
en/of emailadres. Het verzoek is dan ook om daar waar we nog onvolledige 
gegevens hebben dit aan ons door te geven. Vanuit privacy oogpunt gaan we zeer 
zorgvuldig om met uw gegevens. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse 
Gemeente Ter Holten" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 
verzoek reageren. 
 
Wilt u gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of aanvullen: stuur dan een mail 
naar: info@terholten.nl of benader één van de kerkenraadsleden. 
 
 

mailto:info@terholten.nl


Kennismaken met 
 
Wij zijn Bauke (60) en Anneke (58), en wij zijn gevraagd een stukje te schrijven over 
wie wij zijn en wat wij doen. U kent ons waarschijnlijk, uit het dorp, de kerk, het koor 
of van de korfbal, waar we allebei erg actief zijn geweest of momenteel nog steeds 
zijn. Wij wonen al 21 jaar met veel geluk, samen met onze twee dochters, Hannah 
(22) en Nyncke (21), en twee katten aan de Weidekamp in Oldeholtpade. Bauke en 
ik komen hier zelf niet vandaan, Bauke komt uit Hijlaard (een dorp vlak bij 
Leeuwarden) en ik kom uit Steenwijk en ben voor mijn werk voor 11 jaar naar 
Amstelveen verhuisd. Na een aantal jaar samen in Steenwijkerwold te hebben 
gewoond, vonden we ons plekje in Oldeholtpade. Komende augustus zijn wij 25 jaar 
getrouwd. Al 27 jaar hebben wij ons bedrijf in kaasplanken, waarvan nu 14 jaar in 
Wolvega. Bauke repareert de kaasplanken van de grote kaasfabrieken in Nederland. 
Planken die vies of kapot zijn van het rijpen van de kaas, onderhouden en repareren 
we om ze weer bruikbaar te maken, een duurzaam proces. Stap maar eens binnen 
op Grafietstraat 4, of kijk op onze site bkmholland.nl. Verder werk ik (Anneke) als 
activiteitenbegeleidster met mensen met dementie in het Voetelinkhuis Steenwijk. 
Onze dochters Hannah en Nyncke studeren aan het Windesheim in Zwolle. Onze 
Hannah doet haar stage momenteel op de cardiothoracale chirurgie afdeling van het 
UMCG, en slaagt eind juni voor haar HBO verpleegkunde. Dan gaat ze voor 2 jaar 
studeren in Noorwegen, voor een Master Global Health aan de Universiteit van 
Bergen. Onze Nyncke studeert Global Project and Change Management in haar 
vierde jaar. Na een gecancelde stage in Bethlehem, Palestina, gaat ze komend 
schooljaar voor een half jaar naar Noord-Ierland voor een stage bij de YMCA Belfast. 
U bent welkom in ons lege nest op Weidekamp 1 per september dit jaar, als u wat 
gezelligheid zoekt. 
 
Begin augustus dit jaar zijn wij gevraagd door de kerkenraad of wij het Jeugdwerk, 
Connect en Discover, over wilden nemen van ds. Jouke Droogsma. Destijds toen 
onze kinderen wat jonger waren hebben wij al met veel plezier jeugdwerk gedaan. 
Het jeugdwerk is onze passie en missie. Connect en discover hebben wij het 
afgelopen seizoen elke zondagavond geleid. De voorbereiding doen wij vaak op 
zondagochtend, vandaar dat u ons moest missen in de zondagochtenddienst. 
Zaterdagochtend is Bauke druk met de financiën van onze gemeente ter Holten. U 
begrijpt dat onze weekenden goed gevuld zijn met kerkenwerk, maar hier halen wij 
ook veel energie uit. Heel waardevol en inspirerend hebben wij met onze jeugd 
verschillende geloofsthema’s besproken, om zo samen God te ontdekken. Dit jaar 
hebben we veel Bijbelse hoogtepunten besproken zoals, de schepping, de zondeval, 
Pasen, hemelvaart, Pinksteren en de vader-zoon-heilige geest. Ook hebben we de 
huidige thema’s die in de wereld spelen besproken. 
 
Wij hebben halverwege het seizoen de kerkenraad versterking gevraagd. Waarna 
een jeugdconsulent ons heeft ondersteund, dit geeft ons wat meer richtlijnen. 
Ondertussen gaat het thema samen God ontdekken onze hele gemeente aan.  
Zo hebben we u in de zondagsbrief ook laten meedenken, met bijvoorbeeld de vraag 
welke woorden u bij onze gemeente vindt passen. Steeds meer gemeenteleden 
schuiven aan bij deze inspirerende avonden. U bent van harte welkom met ons in 
gesprek te gaan over de kerk van de Toekomst! 
 
Vriendelijke groet,   Bauke en Anneke 



Slotactiviteit DiscoverJeugd  
 
Afgelopen weekend hebben wij, net als met de connectjeugd enige weken geleden,  
met de Discoverjeugd een slotactiviteit gedaan.  
De keuze was dit keer “paintball”  dat is net als jeu de boules maar dan heel anders,  
je schiet hierbij op elkaar met verfballetjes. 
De omgeving is een afgebakend stuk bos/weiland met schuilmogelijkheden en  groen 
met paadjes erdoor  
Het is  enerverend en erg spannend, je moet steeds goed uitkijken. Je speelt in twee 
teams wie het eerst het andere team heeft weggespeeld is de winnaar,  speelduur is 
ongeveer 2 uur  
Erg leuk om te doen en de jeugd te zien in een spel waar ze helemaal in opgaan en 
wat wij als “ouderen” eigenlijk niet meer moeten meedoen getuige de spierpijn die 
ondergetekende de volgende morgen mocht ervaren  
Als afsluiting na de spelactiviteit op de terugreis met z’n allen even een maaltijd 
gedeeld bij de Mc Donalds in Heerenveen  
De discovergroep bestaand uit 9 deelnemers hiervan verlaten er 7 jongeren na dit 
seizoen  de groep , als reden is dat dan, werk, studie binnenland en studie 
buitenland  
Het is natuurlijk mooi om de jeugd te zien uitvliegen en te kunnen terugkijken op een 
zeer waardevolle tijd samen, maar eerlijk gezegd … ik ga ze wel missen. 
Voor de afscheid nemers was er een leuk afscheidscadeau en voor blijvers natuurlijk 
ook een attentie  
We kunnen terugkijken op een geslaagde middag/avond met erg mooi weer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecten Toekomstgerichte gemeente 
 
De kerkenraad heeft Kerk & Raad gevraagd, zoals eerder in een nieuwsbrief is 
aangekondigd, om te komen tot een voorstel voor begeleiding bij een traject 
“Toekomstgerichte gemeente”. De behoefte is uitgesproken om het gemeenteleven te 
gaan intensiveren. Hierbij wil de kerkenraad ook aandacht geven aan de positie van 
de kerk in het gevoel van gemeenschap en saamhorigheid. 
 
Aanvankelijke was het idee om met twee projecten te starten: Lichtjesfeest en project 
Eenzaamheid. Het eerste is concreet en afgebakend in tijd, het tweede zou zomaar 
een meerjarig project kunnen worden en moet nog helemaal bedacht en ontwikkeld 
worden. Besloten wordt om het project ‘eenzaamheid’ niet eerder dan in de eerste 
helft van 2025 van start te laten gaan. 
Reden: het wordt anders te veel tegelijk. 
· Het lichtjesfeest moet opgezet worden in het najaar van 2024. 
· Het proces voor het beroepen van een nieuwe predikant. 
· De verbouwing van het kerkgebouw in Oldeholtpade. 
Aan deze drie activiteiten heeft de kerkenraad dit najaar de handen vol en vergt ook 
overleg met u als gemeentelid. 
 
Het Lichtjesfeest 
 
Er is overleg geweest met de organisatoren van het jaarlijkse lichtjeswandeling in 
Oldeholtpade. Hierbij is afgesproken dat dit jaar de organisatie zal geschieden door 
de kerkenraad met ondersteuning van de organisatie van de lichtjeswandeling. 
We willen als kerkenraad in voorbereiding op de Kerstdagen een drietal ideeën gaan 
uitwerken: 
· 21 december 2024: Lichtjeswandeling waarbij het Kerstverhaal op straat wordt 
uitgebeeld; 
· 24 december 2024: Een sfeervolle Kerstnachtdienst; 
· 25 december 2024: Een kerstverhaal door de jeugd op 1e Kerstdag 
  
Als kerk willen we bijdragen aan het gevoel van gemeenschap en saamhorigheid in 
de vier dorpen. Dit doen we enerzijds door een nieuwsgierige en een open houding. 
Anderzijds doen we dat door een activiteitenaanbod aan de dorpsbewoners. Het 
lichtjesfeest is daar een voorbeeld van. 
Als kerk willen we ook iets brengen: we vinden het belangrijk dat bezoekers bij het 
lichtjesfeest het kerstverhaal leren kennen. En ook dat ze begrijpen waarom dit 
verhaal zo belangrijk is. Het moet duidelijk worden waarom we dit lichtjesfeest voor 
het dorp organiseren en wat we met de mensen willen delen. Het liefst willen we 
zoveel mogelijk mensen actief mee laten doen aan dit project, zowel uit de kerk als 
uit de dorpen. 
Samen met Kerk & Raad willen we op de Startzondag het draaiboek gereed hebben. 
Betrokkenheid van onze gemeenteleden en dorpsbewoners is cruciaal voor het 
slagen van het Lichtjesfeest. Als kerkenraad kunnen we het niet alleen en daarbij 
hebben we uw hulp en inzet nodig. Je leeft mee, je denkt mee, je doet mee en je 
voelt mee. Belangrijke kenmerken van betrokkenheid. Kunnen we op u rekenen? 
Doe mee en geef u op bij ons als kerkenraad of via bijgaande email: 
info@terholten.nl 
Namens de kerkenraad, Hans Visser 



Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u 
Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc. ) of bijvoorbeeld een leuk gedicht 
dan kunt u bellen met: Telefoonnummer: 0561-689234 (Tieneke Bosman) 
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben 
voor:  

Donderdag 6 juni 
 
 
 

 
 
 
 
 

De vogel van het woord 
 

Lichte vogel van het woord 
vlieg over de wereld heen; 

maak het hart, zo koud als steen, 
warm, wanneer ’t je zingen hoort. 

 
Snelle vogel van het woord 

zoek je weg, hoog door de lucht; 
vlieg ver boven het gerucht 
dat de stilte in ons verstoort. 

 
Pinkstervogel van het woord, 
soms gelijk een duif zo zacht, 
soms een arend in zijn kracht, 
vlieg boven ons leven voort! 

 
Nel Benschop 
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