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Bericht van de kerkenraad 
 
 
Consistoriegebed 
 
De Kerkenraad heeft besloten om voor aanvang van een kerkdienst 
een consistoriegebed te doen. 
Doel en betekenis van het consistoriegebed: 
 

• Geestelijke voorbereiding 
Het gebed helpt predikant en ambtsdragers om zich bewust 

te worden van Gods aanwezigheid en om de dienst niet uit 

gewoonte, maar in afhankelijkheid van God te beginnen. 

• Zegen vragen over de dienst 
Er wordt gebeden voor de predikant, de liturgie, de 

gemeenteleden en iedereen die een taak heeft. Vaak 

ookvoor open harten en een gezegende verkondiging. 

• Een moment van rust en concentratie 
Voor veel ambtsdragers is dit een moment van stilte en 

bezinning na de drukte van de voorbereiding en vóór het 

openbare gedeelte van de eredienst. 

• Onderlinge verbondenheid 
Het gezamenlijke gebed versterkt de band tussen de 

ambtsdragers en onderstreept dat zij samen dienstbaar zijn 

in Gods huis. 

 
 
 
 



 

 

  

Beleidsplan Ter Holten 
 
In 2020 is ons beleidsplan verschenen en heeft een looptijd tot en 
met 2025. Als Kerkenraad hebben we in het kader van de 
beroepsprocedure dit al iets aangepast naar de huidige situatie 
echter we willen nu weer ons beleidsplan actualiseren voor de 
periode 2026 tot en met 2031. Naast het beleidsplan willen we ook 
een uitvoeringsprogramma maken zodat we alle bijzonderheden 
van een jaar daarin kunnen vermelden. Wat we als Kerkenraad niet 
willen is dat we ons zelf opsluiten om vervolgens het beleidsplan 
te actualiseren.  
 
Het beleidsplan voor onze gemeente heeft een belangrijk en 
veelzijdig nut. Het is geen puur formeel document, maar een 
richtinggevend instrument voor het hele gemeentelijke leven. Het 
beleidsplan helpt ons om doelgericht, samenhangend en 
transparant te werken vanuit haar roeping en identiteit. Het 
verbindt visie met praktijk en versterkt de betrokkenheid van de 
hele gemeente. 
 
Daarom willen we graag dat ook gemeenteleden meedoen om dit 
beleidsplan naar de toekomst te actualiseren. Is dit iets voor u om 
samen met kerkenraadsleden vorm en inhoud te geven aan dit 
richting gevend document? Neem vrijblijvend contact op met Hans 
Visser: h.visser@terholten.nl of telefonisch 06-15822555. 
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Vrijwilligers gevraagd in Ter Idzard/ Oldeholtwolde 
 
Vanuit de diaconie van PKN Ter Holten wordt elk jaar een 
kerstattentie bezorgd bij de oudere inwoners van onze dorpen. 
Voor de dorpen Ter Idzard en Oldeholtwolde zoeken wij 
vrijwilligers die het leuk vinden om een kerstattentie te brengen 
naar ongeveer 4 of 5 adressen. 
Wij komen graag in contact met mensen die hier bij willen helpen.  
Denkt u: dit is wel wat voor mij, neem dan contact op met Jetske 
van Beem, jetske.van.beem@home.nl of via 0561-688650. 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

Hoopvolle en leerzame films over twee Martin 
Luthers 
 
Op weg naar de meidagen vertoonden we in het 
afgelopen voorjaar de indrukwekkende film over 
de laatste dagen van Sophie Scholl, die deel 
uitmaakte van de studenten-verzetsbeweging 
De Witte Roos. Er was veel belangstelling en na 
afloop hadden we een prachtig nagesprek. 
 
Dit najaar gaan we twee films vertonen. Naar 

aanleiding van Hervormingsdag 31 oktober kijken we naar de 
prachtige film ‘Luther’, over het leven van de grote 
kerkhervormer. Met als hoofdrolspeler de beroemde acteur Joseph 
Finnies. 
 
Verder vertonen we de indrukwekkende film 
‘Selma’, over Martin Luther King. Nog altijd 
gaat er veel inspiratie van hem uit.  
De film ‘Selma’ vertelt op pakkende wijze 
over de grote marsen voor gelijke rechten 
onder King’s leiding in 1965 in Selma, een 
plaats in Alabama. 
 
Ook nu weer zal er gelegenheid zijn tot 
gesprek na afloop van beide films op de 
genoemde datums. 
Zeg het voort en kom ook! 
 
30 oktober:  Luther 
21 november: Selma 
Plaats:  Kerkelijk Centrum Oldeholtpade 
Tijd:   19.30 uur 
De toegang is gratis. 



 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals u ongetwijfeld weet zijn wij als Kerkenraad gestart met het 
vorm geven van de Kindernevendienst. Elke zondag willen we 
ouders met kinderen de gelegenheid bieden om naar de Kerk te 
komen.  
De kindernevendienst wordt geleid door vier enthousiaste 
vrijwilligers uit de gemeente en heeft als doel om kinderen op een 
speelse en begrijpelijke manier kennis te laten maken met 
geloofsverhalen en waarden.  
We hopen als Kerkenraad en leiding van de Kindernevendienst dat 
de ouders met hun kinderen weer naar de kerk komen.  
Kindernevendiensten zijn meer dan alleen een opvang voor 
kinderen tijdens de kerkdienst; ze bieden een fundamentele basis 
voor de geloofsontwikkeling, morele en sociale vorming.  
De kindernevendienst heeft als doel om kinderen op een speelse en 
begrijpelijke manier kennis te laten maken met geloofsverhalen en 
waarden. 
Vanwege ziekte zijn er momenteel drie vrijwilligers die 
beschikbaar zijn voor het leiden van de Kindernevendienst. Het zou 
mooi zijn dat er meer vrijwilligers zich aanmelden om de 
Kindernevendienst mede vorm en inhoud te geven.  
Bent u geïnteresseerde of wilt u meer weten, neem contact op met 
Hendrika de Jong: hendrikadejong@live.nl of met Anneke Kuperus: 
ackuperus@kpnmail.nl 
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Kerkdiensten Oldeholtpade 
 
De planning voor de verbouwing van onze Kerk in Oldeholtpade is 
rond. De start van de aannemer zal zijn op maandag 27 oktober 
2025. We hopen dat de werkzaamheden eind mei 2026 gereed 
zullen zijn zodat we dan onze “nieuwe” kerk kunnen bezichtigen 
en weer de reguliere diensten kunnen verzorgen. Tot die tijd zullen 
de diensten in Oldeholtpade worden gehouden in ons Kerkelijk 
Centrum. 
 

 
 
 
Nieuws van ons jeugdwerk 
De startzondag heeft de foto getoond van dit jaar. Het zaadje is 
geplant! Een jongere heeft enthousiast de foto ingestuurd met het 
groeiende plantje wat uit een zaadje kwam, welke we hebben 
gezaaid dit jaar.  
In onze samenwerking met de gemeente van Wolvega willen we dit 
seizoen proberen om 
voor  twee groepen jeugdwerk aan te bieden. 
Te weten, de discover groep de oude 15+, en de Connect groep de 
oude 15- 
Er is gekozen om samen te komen op de zondagavonden omdat dit 
voor de jeugd, in de tijd van baantjes en uitgaan ,  toch de minst 
belaste avond blijkt te zijn. 
Inmiddels na de startzondag zijn wij we met twee groepen weer 
van start gegaan. Connect met 6 jongeren Discover met zeven 
jongeren. Heel mooi dat we ook dit jaar na de startzondag gelijk  



 

 

  

weer van start konden gaan . Heel waardevol om de jongeren te 
zien groeien en hen te begeleiden in hun geloofsbeleving. 
Afgelopen jaar hebben we met de discovergroep een 15 tal 
bijeenkomsten gehad  afgewisseld met leuke groepsavonden met 
gemeentes uit de regio.  
We hebben bijvoorbeeld meegedaan aan een dropping in 
Oldeberkoop met 14 groepen uit de regio we werden een na laatst 
, maar meedoen is belangrijker dan winnen. 
Maar ook een spelavond en een casinoavond stonden op de agenda.  
Het seizoen werd afgesloten met een fierljepuitdaging en een BBQ. 
Het is erg leuk en stimulerend om met onze jeugd en die van 
Wolvega te werken.  
 
Dit jaar willen wij in onze gemeente onderzoeken of ook de 
jongste club een eigen middag leuk zou vinden.  
Dit heette voorheen de Enjoy groep en was voor de leeftijd van 
voor de basisschool 
Je zou dan kunnen denken aan een filmmiddag of een 
knutselmiddag  
Het zou toch mooi zijn als we voor alle leeftijden van de jeugd wat 
kunnen aanbieden.  
Voor ons jeugdwerk zijn wij altijd op zoek naar jeugdwerkers, 
mensen die het leuk vinden om met onze jeugd te werken en onze 
kennis en geloven in de bijbel door te geven 
Maar vooral om de jeugd een plek te geven in onze gemeente waar 
je je gewoon veilig voelt en waar je even je verhaal kwijt kan  
Wij hopen op een mooi jeugdwerkseizoen en houden u zo goed 
mogelijk op de hoogte  
 
Groeten van het jeugdwerk 
Voor reacties of vragen kunt u mailen naar jeugdwerk@terholten.nl 
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Startzondag 

 
Op 14 september hebben we de start zondag gevierd in de Ni’je 
Stienze in Nijeholtpade.  
Het thema van de dienst was: Tegenwoordigheid van (de) Geest. 
Dit is gekoppeld aan het jaarthema van de landelijke kerk “Kijk! 
Laat je verrassen door het werk van Gods Geest”. 
Voor het eerst werden de nieuwe kleden getoond voor de tafel, 
samen met de stola. Omdat het over de Geest ging werd de kleur 
rood gebruikt. 
In de dienst werd het beeld van de Geest gebruikt in de vorm van 
het beekje dat uit de tempel stroomt en uitmondt als rivier in de 
Dode Zee. Daar wordt door het zoete water leven gebracht in de 
doodsheid van het zoute water (Ezechiël 47). Verder werd er 
aandacht geschonken aan de gaven van de Geest die ons 
verschillende talenten geeft die we mogen benutten. (1 Cor. 12). 
Daarmee kunnen we anderen tot zegen zijn, ieder op zijn/haar 
eigen wijs. De liederen sloten daar mooi op aan.  
In de kindernevendienst werd het Pinksterverhaal verteld. Dit 
kregen wij ook te horen, bij de bewegingen die er bij bedacht 
waren konden we met de kinderen mee doen. 

 
 



 

 

  

Na de dienst was het tijd voor koffie/thee en (eigengemaakte) 
taart. Daarna kwamen we op de groepsfoto en was het tijd voor de 
wandelquiz. Groep vijf had alle antwoorden goed! 
De jeugd had het werk van de Geest gevangen in een foto die bij 
dit stukje is afgedrukt.  
Dat ons geloof mag groeien als dit plantje. 
We hebben met zelfgemaakte soep en broodjes de samenkomst 
beëindigd. 
Dank aan de vele handen die, als vanzelfsprekend, deze morgen 
soepel deden verlopen. 
 
 
 
VAN DE TIJDELIJKE PREDIKANT 
 
EEN VASTE BURCHT 
God is voor ons een veilige schuilplaats, 
een betrouwbare hulp in de nood. 
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde 
en storten de bergen in het diepst van de zee. 
 
Laat de watervloed maar kolken en koken, 
de hoge golven de bergen doen beven….. 
De Heer van de hemelse machten is met ons, 
onze burcht is de God van Jakob….. 
    Psalm 46: 2-4 
 
…. en God Zelf zal bij hen zijn en Hij zal alle tranen van hun ogen 
afwissen, 
en de dood zal niet meer zijn…. 
    Openbaring 21: 3b,4 vertaling NBG 1951) 
 
Fluiten in het donker? ‘Daarom vrezen wij niet, al wankelt de 
aarde en storten de bergen in het diepst van de zee…..’ 



 

 

  

Dat is massieve taal! 
Wie zou dat kunnen nazeggen, temidden van alles wat er aan 
onheilsberichten over ons heen komt? 
 
Wie zou dat kunnen nazeggen onder hen die uitgehongerd werden 
in Gaza, opgejaagd, verkracht en uitgehongerd in Soedan, 
weggebombardeerd in Oekraïne? 
Hoe zou je dat kunnen nazeggen als een persoonlijk verlies je 
getroffen heeft en een diepe krater in je leven heeft geslagen? 
 
‘Wij vrezen niet.’  
Is dat niet  fluiten in het donker? 
Of erger nog, is dat niet een vlucht uit de realiteit, een ontkennen 
van wat er allemaal aan de hand is? 
 
Realisme van de hoop Of mag je zeggen: er is ook nog zoiets als 
‘realisme van de hoop’?  
Zou dat niet ‘geloven’ kunnen zijn? 
Geloven, en ook naar de kerk gaan, dat is: telkens opnieuw de 
Naam van God te leren spellen.  
De Naam die luidt ‘Ik zal er zijn’. Zoals Jezus er was, onder ons, 
voor ons.  
Zoals Hij, door lijden en kruisdood en bittere vragen heen, onder 
ons is, de Levende. 
‘Geloof Mij’, zegt Hij, ‘volg Mij…..’ 
 
Luther Psalm 46 wil ons op indrukwekkende wijze helpen hoopvol 
te leven. 
De Psalm inspireerde Maarten Luther tot het dichten van het lied 
dat het Reformatielied bij uitstek is geworden: Een vaste Burg is 
onze God. 
In de loop der eeuwen werd het een soort strijdlied. 



 

 

  

Goed te bedenken dat Luther zich niet tegen de Papen richtte of 
tegen de Turken, maar eerder tegen de duivelse kwade machten, 
waardoor hij zich in zijn persoonlijke leven aangevochten voelde. 
In het jaar 1527 waarde de pest rond en die liet ook zijn 
‘thuisplaats’ Wittenberg en zelfs Luther’s eigen huis niet 
ongemoeid. Een aantal van zijn beste vrienden was hij 
kwijtgeraakt. 
 
In Psalm 46 had hij toen, bij dat ook persoonlijke verlies in zijn 
leven, woorden gevonden om zijn godsvertrouwen te 
onderbouwen. 
 
Nine-eleven Die woorden blijken in tijden van nood telkens weer 
het hart te raken. 
Na de aanslag van 9-11 was Psalm 46 favoriet in de Verenigde 
Staten.  
Een poster verscheen met daarop de Twin Towers en president 
Bush, met de tekst van Psalm 46.  
Al zou er geen toren meer staan, ‘een vaste burcht is onze God’. 
Wat je toen ging zien was niet zelden dat het eigen land, het eigen 
volk, de eigen zaak werden gevuld met gevoelens van 
uitverkiezing: God’s own country. 
Zoals bij ons God, Nederland en Oranje wel heel erg 
vanzelfsprekend aan elkaar konden worden geplakt. 
Ad den Besten, een van de vertalers van Een vaste Burg, vertelt 
van zijn aanvankelijke afkeer van dat  Lutherlied. 
Men zong het als een strijdlied tegen de roomsen. 
Toen hij in de jaren ’40 in Berlijn studeerde maakte hij mee dat 
het als strijdlied tegen de Russen werd gezongen. 
Naar zijn gevoel was het een soort kerkelijk partijlied geworden. 
Voor je het weet is dat oorlogstaal. 
Hoeveel bommen worden er niet gegooid, hoeveel gijzelingen niet 
gepleegd door mensen, die mensen die menen God aan hun kant te 
hebben.‘With God on our side’, zoals Bob Dylan ooit zong. 



 

 

  

 
Diepe crisis Psalm 46 is waarschijnlijk geschreven na een periode 
van diepe crisis in Israël, van bedreiging door vijandige machten. 
God wordt hier genoemd een veilige schuilplaats - een vaste burcht 
-, letterlijk: een betrouwbare hulp in de benauwdheden - je kunt 
dat prachtige Hebreeuws in het Nederlands eigenlijk maar het 
beste laten staan. 
In de Psalm roeren de kwade, destructieve machten zich danig. 
De beeldspraak roept tsunami-achtige associaties op.  
De aarde wankelt, watervloeden, bevende bergen. 
Ellende komt niet zelden in meervoud over je heen. 
 
God met ons Maar temidden daarvan is God er ook nog. 
Dat roept nieuwe beelden op. 
Een vredige stad.   
De woeste chaosgolven getemd tot een kalme rivier die het land 
bevrucht in de stad van vrede, Jeruzalem. 
 
Opmerkelijk: de Eeuwige heet hier niet ‘onze God’.  
Alsof de dichter al besefte: voor je het weet is dat de God die onze 
wapens en onze belangen moet zegenen. 
Maar Hij is wel MET ons.  
Bijna letterlijk: Immanuël. 
 
Een oorlogsgod? Inderdaad: Hij is een oorlogsgod. Maar dan juist 
tégen oorlogen. 
‘Wereldwijd bant Hij oorlogen uit, 
bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij’, als lucifershoutjes. 
Zoals Jesaja het ooit voor zich zag: zwaarden omgesmeed tot 
ploegscharen. 
Een wereld die niet meer draait op wapenhandel en wederzijdse 
chantage met dood en verderf. Een visioen van vrede, als in de 
laatste bladzijden van de Bijbel: God woont zelf bij de mensen. 
En dood en verderf, het zal er niet meer zijn…. 



 

 

  

 

Daar staat Hij voor.  
Naar die Nieuwe Schepping wil Jezus ons meenemen: Immanuel. 
 
In onze tijd In Los Angeles heb je een kathedraal Onze Lieve 
Vrouwe van de engelen. 
Voordat je de kerkruimte binnenkomt moet je grote dikke deuren 
en een lange gang door. 
Er hangen enorme tapijten. Vlakbij de eucharistietafel een wel 
heel groot tapijt met daarop afgebeeld een stadsplattegrond van 
Los Angeles. Daarbij woorden uit het boek Openbaring 21: ‘God zal 
wonen bij de mensen’.  
Woorden gesproken over het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van 
alzo hoge, zoals Johannes dat in Openbaring 21 voor zich ziet. 
Dat tapijt verbindt die hemelse realiteit met de alledaagse 
werkelijkheid van die behoorlijk gewelddadige stad. 
Elke dag komen er christenen in die ruimte om weer te weten dat 
er meer is dan het geweld van de harde feiten, om weer te kunnen 
ontstijgen aan het fatalisme waaraan je zo gemakkelijk ten prooi 
kunt vallen: laat de wereld maar de wereld, ik houd me alleen met 
mezelf bezig. 
Temidden daarvan is God en dat betekent dat er een belofte is. 
‘Vroeg in de ochtend komt God haar te hulp.’ 
Een nieuwe morgen.  
Advent! 
 
Geloof leert je telkens weer verder te kijken.  
Voor jezelf. Voor de wereld.  
Het kwaad voorbij. De dood voorbij. 
‘En tóch……’ 
                                       Ds. Gerrit van den Dool 

 

 

 



 

 

  

In memoriam  Marijn Hornstra. 

Het vreselijke ongeluk heeft niemand onberoerd gelaten.” We zijn 
er kapot van . Zoiets vergeet je je leven lang niet meer”. Een 
jongen van zeventien;  Dat hij een geliefd mens was hoorden en 
merkten Arnaud, Louwina en broer Pieter in die rare dagen tussen 
ongeluk en begrafenis. Bij het condoleren thuis en via de post 
maar ook uit reacties van mensen om hen heen. Iemand bracht een 
flinke pan eten en er werd van vele kanten hulp aangeboden want 
je komt tijd tekort en er moet zoveel geregeld worden in een paar 
dagen tijd. De vriendengroep, negen jongens en één meisje, waren 
er en regelden het verkeer bij de condoleantie. Er is een raam 
tijdelijk verwijderd zodat de kist van Marijn in huis geplaatst kon 
worden. Met zorgzaamheid en aandacht zijn die laatste dagen 
gevuld geweest. Wat is het mooi te merken hoe mensen om de 
familie heen gingen staan. Dat geeft kracht! zei Arnoud. Zo kunnen 
mensen het verschil maken. 
In de dienst werden woorden van diverse familieleden gesproken. 
Louwina beschreef hoe ze , als gezin, Marijn door de jaren heen 
hebben meegemaakt, op de beamer zagen we foto’s en we 
hoorden muziek die op zijn playlist stond. ”achter wolken“ van 
Normaal klonk in de oude kerk. We zongen ”Heer, uw licht en uw 
liefde schijnen” dat  moesten we juist nu zingen, vonden Arnoud 
en Louwina. Later in de dienst zongen we ook “Heer ik kom tot U”, 
met als refrein” houdt mij vast “.dat wilden ze graag aan de 
kerkgangers meegeven “Want het is niet alleen ons verdriet, het is 
ook hun verdriet”. 
We lazen psalm 139: 1-10. Over de nabijheid van God in 
mensenlevens, over de hand op je schouder, over de betrokkenheid 
van de Heer bij onze levens. Dat zijn misschien geen zaken waar 
een zeventien- jarige dagelijks over spreekt maar het is hem 
meegegeven in zijn opvoeding , in de gesprekken aan tafel, na het 
eten. Dat draag je met je mee. Om zijn vrienden en de jongeren 
die niet bekend zijn met deze psalm toch iets van het gevoel en de 
inhoud mee te geven, werd een gedicht gelezen dat we hier ook 



 

 

  

afdrukken. Het is van Alfred C. Bronswijk en het heet “Rakelings 
nabij”. Naar Psalm 139 
We verlieten de kerk met de zegen van St.Patrick en zongen” Ga 
met God” en zo klonk de belofte door: “tot wij weer elkaar 
ontmoeten en  in zijn naam elkaar begroeten”. Met die woorden 
namen we afscheid van Marijn Rein Dirk Hornstra. 
 

 
 
Rakelings nabij U bent de enige die er doorheen kijkt. Door het 
masker van mijn vrijblijvendheid, door het masker van mijn 
doenerigheid.  
Mijn stress, de leegte vaak- ik hoef het U allemaal niet uit te 
leggen.  
Hoever ik mij ook van U verwijdert voel, U blijft mij rakelings 
nabij. Een hand op mijn schouder, een geheim, wèl te ervaren, 
nauwelijks uit te leggen. Ben ik optimistisch, hemelhoog?  
U deelt met mij de ruimte. Zie ik het niet meer zitten, want zo 
ben ik ook, gevallen, gebogen, gebroken?  
U zet mij weer op mijn voeten. 
 Is het om mij heen beangstigend nieuw, onbekend, onzeker- ik 
voel uw hand. God, U ging aan mijn wieg vooraf, nog vòòr mijn 
moeder mij droeg, werd ik al gedragen door u.  
De enige die er doorheen kijkt, voor wie ik eerlijk mag zijn, tot op 
de bodem, tot op de bodem. Een geheim, wèl te ervaren, 
nauwelijks uit te leggen.  
dsdenhollander@outlook.com 

mailto:dsdenhollander@outlook.com


 

 

  

 
Einde en nieuw begin  
Zondag 23 november markeert het einde van het Kerkelijk Jaar. In 
de dienst staan we dan stil bij hen die ons in het afgelopen jaar 
ontvallen zijn. Hun namen worden genoemd, waarbij lichten 
worden ontstoken. 
Ook nu weer willen we iedereen in onze dorpen, die een geliefde 
wil gedenken en daarbij een kaars aansteken, daartoe gelegenheid 
geven. Omdat de Stephanuskerk wegens verbouwing gesloten is, 
zal dat nu zijn in de Nicolaaskerk te Nijeholtpade, op 
zaterdagavond 22 november, van 19 tot 20 uur.  
 
Op zondag 30 november begint de tijd van Advent. Letterlijk 
betekent dat ‘komst’. Op weg naar Kerstmis, als we de komst van 
Messias Jezus in onze wereld gedenken en vieren, realiseren we 
ons dat zijn toekomst nog moet aanbreken. Daarom is vanouds 
gedurende de vier adventszondagen de kleur in de kerk paars. De 
kleur van inkeer, omkeer en berouw: hoe wellekome is het 
Kerstkind werkelijk in onze wereld, en bij onszelf?  
Maar, en dat vieren we met Kerst, zijn toekomst is al wel 
begonnen. De geboorte van Jezus: een ‘maagdelijk’ nieuw begin, 
onomkeerbaar hoopvol. 

 
 



 

 

  

 
Kerkdiensten Protestantse Gemeente Ter Holten   

 

zondag 2 november 
2025 Nijeholtpade 10:00 uur ds. G. Venhuizen 

zondag 9 november 
2025 

Nijeholtpade 
MFC 

 
10:00 uur 

Out of the Box-
dienst  

zondag 16 november 
2025 Nijeholtpade 10:00 uur ds. J. van der Mark 

zondag 23 november 
2025 Oldeholtpade 10:00 uur ds. G. vd Dool 

zondag 30 november 
2025 Nijeholtpade 10:00 uur ds. G. Venhuizen 

zondag 7 december 
2025 Oldeholtpade 10:00 uur dhr. J. Knol 

zondag 14 december 
2025 Nijeholtpade 10:00 uur ds. J. van der Mark 

zondag 21 december 
2025 Nijeholtpade 10:00 uur 

Verzorgd door de 
zangdienstcommissie 

woensdag 24 december 
2025 Nijeholtpade 22:00 uur ds. G. vd Dool 

donderdag 25 
december 2025 Oldeholtpade 10:00 uur ds. W. Hordijk 

zondag 28 december 
2025 Oldeholtpade 10:00 uur ds. F. Westermann 

woensdag 31 december 
2025 Nijeholtpade 19:30 uur ds. J. van der Mark 

zondag 4 januari 2026 Oldeholtpade 10:00 uur ds. G. van den Dool 

zondag 11 januari 2026 Nijeholtpade 10:00 uur ds. W. Hordijk 

zondag 18 januari 2026 Nijeholtpade 10:00 uur dhr. J. Knol 

zondag 25 januari 2026 Nijeholtpade 10:00 uur ds. G. van den Dool 

zondag 1 februari 2026 Oldeholtpade 10:00 uur ds. W. Hordijk 

zondag 8 februari 2026 Nijeholtpade 10:00 uur ds. G. van den Dool 



 

 

  

zondag 15 februari 
2026 Oldeholtpade 10:00 uur ds. F. Westermann 

zondag 22 februari 
2026 Nijeholtpade 10:00 uur ds. G. van den Dool 

zondag 1 maart 2026 Oldeholtpade 10:00 uur ds. G. Venhuizen 

zondag 8 maart 2026 Oldeholtpade 10:00 uur ds. G. van den Dool 

zondag 15 maart 2026 Nijeholtpade 10:00 uur ds. W. Hordijk 

zondag 22 maart 2026 Nijeholtpade 10:00 uur ds. G. van den Dool 

zondag 29 maart 2026 Nijeholtpade 10:00 uur dhr. J. Knol 

donderdag 2 april 2026 Oldeholtpade 19:30 uur ds. G. van den Dool 

vrijdag 3 april 2026 Oldeholtpade 19:30 uur ds. G. van den Dool 

zaterdag 4 april 2026 Oldeholtpade 20:30 uur ds. G. van den Dool 

zondag 5 april 2026 Oldeholtpade 10:00 uur ds. G. van den Dool 
 

 
 

 



 

 

  

🕊️ Out of the Box-dienst – FF OPLADEN!  
Zondag 9 november 2025 – 10:00 uur – MFC te Nijeholtpade  

 
Soms voel je het ineens: je batterij is leeg. Te veel aan je hoofd, 
te weinig rustmomenten… Herkenbaar?  
 
Tijdens onze Out of the Box-dienst met het thema  
“FF OPLADEN” nemen we samen even gas terug. We laten ons 
inspireren door Jezus zelf, die zich ook regelmatig terugtrok om 
rust te vinden en te bidden. In die momenten vond Hij nieuwe 
kracht — en dat mogen wij ook doen.  
Een moment om op adem te komen, stil te staan, te zingen, te 
bidden en samen nieuwe energie te vinden. Kom zoals je bent, 
laad jezelf op en ervaar de rust die God wil geven.  
 

Wees welkom – neem iemand mee en laad samen op! 🌞  

Let op!! Het is in het MFC in Nijeholtpade en dus niet in het 
Kerkelijk Centrum Oldeholtpade.  
Na de dienst is er koffie/thee met iets lekkers!  
We zien jullie graag op 9 november! Tot dan!  
Luc-Jan, Nelleke, Jeroen en Marian  
 
Graag tot dan! 
 
Groeten  Jitske, Nelleke, Luc-Jan, Jeroen en Marian. 

 
 

 



 

 

  

 

 
 



 

 

  

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor de diaconie. Op 
de volgende zondagen zijn er daarnaast ook collectes bij de 
uitgang. 
 

 
 
De opbrengst van de Avondmaalscollectes zijn dit jaar bestemd 
voor camping Polemonium van Appie Wijma.  
 
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen. 
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 

 

 
Opbrengst collectes gemeente Ter Holten 

 
01 juni Nijeholtpade   € 42,00   
08 juni Oldeholtpade  € 84,00    
15 juni  Oldeholtpade  €193,00  

Opbrengst voor Kledingbank Wolvega          
22 juni Oldeholtpade  € 46,00     
29 juni Nijeholtpade   € 234,02  Out of the box Dienst,             
                                                       Opbrengst voor World Servants    
06 juli          Oldeholtpade  € 27,50    

Datum Collecte uitgang/avondmaal

zondag 2 november 2025

Zending, China

Diaconale trainingen voor kerken

zondag 23 november 2025 Pastoraat bij rouw en gedachtenis

zondag 7 december 2025

Werelddiaconaat. Libanon

Training in thuiszorg biedt werk en hoop

donderdag 25 december 2025 Kerstcollecte Kinderen in de knel



 

 

  

13 juli          Nijeholtpade  € 39,80   
20 juli          Oldeholtpade  € 108,20 Avondmaal  
                                                   (camping Polemonium)   
27 juli          Nijeholtpade € 38,25 
    
03 augustus Oldeholtpade € 68,69   
10 augustus Nijeholtpade  € 47,50 
17 augustus Oldeholtpade € 41,60    
24 augustus Nijeholtpade  € 56,80     
31 augustus Oldeholtpade € 48,91   
 
   
07 september Nijeholtpade € 58,15   
14 september Nijeholtpade € 157,60  

Startzondag: Noodhulp Gaza 
21 september Nijeholtpade € 47,45   
28 september Oldeholtpade € 109,50 Avondmaal 
             (camping Polemonium)   
 
Opbrengst  deurcollectes: 
         
08 juni Oldeholtpade € 88,40 Zending Myanmar    
22 juni  Oldeholtpade € 48,50  

Binnenlands diaconaat geef vluchtelingen een huis                                                 
06 juli  Nijeholtpade  € 35,80 Werelddiaconaat: Moldavie  
10 augustus Nijeholtpade €  57,55 Zomerzending: Cuba  
07 september Nijeholtpade € 51,50  
                                    Jonge generaties, geloven met jongeren 
21 september Nijeholtpade € 93,65 Werelddiaconaat: Libanon  
 

 



 

 

  

Bloemengroeten namens de gemeente gingen naar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 juni Nijeholtpade Mevr. Van Essen   
08 juni Oldeholtpade Renée Rijpma en Hilda From  
15 juni Nijeholtpade fam. Punter   
22 juni Oldeholtpade Bernike Kanis  
29 juni Nijeholtpade Jaap en Marian van Spengen  
 
06 juli  Oldeholtpade Rinkje Smitstra  
13 juli  Nijeholtpade          fam. De Vent  
20 juli  Oldeholtpade Bouke Kleefstra   
27 juli  Nijeholtpade           dhr. J. Prakken 
  
03 augustus Oldeholtpade mevr. A. van Gunst  
10 augustus Nijeholtpade           Madelon Kok  
17 augustus Oldeholtpade dhr. Stallman  
24 augustus Nijeholtpade           mevr. E. Bakker  
31 augustus Oldeholtpade Jannie de Jong   
                                                                        
07 september Nijeholtpade fam. Hoekstra Nijeholtpade  
14 september Nijeholtpade Rene en Gertina Peereboom  
21 september Nijeholtpade Richt van Wijk   
28 september Oldeholtpade fam. Fortuin  
  



 

 

  

DAT WE ONZE DAGEN OPENHOUDEN 
 

 
Dat we onze dagen openhouden 

voor wat ons 
onverwacht kan overkomen: 

een ontmoeting, een vaarwel, 
ontroering om de schoonheid 
van de mensen of de wereld, 

een mens die troost komt vragen 
of ons een ogenblik vrede schenkt. 

 
Dat we onze dagen openhouden 

voor wat nutteloos is: 
gastvrijheid en welkom, 

dankzeggen, stilte, 
zomaar een woord 

of een gebaar van goedheid. 
 

Dat we onze dagen openhouden 
voor God, ook als Hij uitblijft, 

voor zijn spreken en voor zijn zwijgen, 
voor de God over wie wij niet beschikken. 

 
God, als we ons opsluiten in zelfvoldaanheid, 

kom dan en verricht aan ons, 
nog voor we het vragen 

het wonder van een nieuwe geboorte. 
 

(Frans Cromphout) 
 
 
 
 



 

 

  

Gesprekskring rond Open Deur 
In oktober is de gesprekskring weer hervat. We komen vijf keer per 
jaar bijeen om een themanummer van het maandblad Open Deur 
te bespreken. Dit doen we bij een van de deelnemers thuis. Open 
Deur is een maandblad over vragen van geloven en leven, voor 
mensen binnen en buiten de kerken. De onderwerpen worden van 
verschillende kanten belicht. Daaruit ontstaan vaak mooie 
gesprekken. De avonden worden vermeld in de agenda van Ter 
Holten. Nieuwe deelnemers zijn welkom. 
Heleen Booij en Jetske van Beem 
 

 

 
 
Bijbelkring 
We zijn weer begonnen met de Bijbelclub. Na een lange 
onderbreking in de zomermaanden is het ook weer fijn om met een 
groepje gelijkgestemden ons te verdiepen in een bijbels thema. 
Altijd verrassend en leerzaam om van anderen te vernemen hoe ze 
een bepaalde tekst uit de bijbel "lezen" en wat het bij hen oproept 
en het gebruiken in hun eigen leven. Ik persoonlijk vind deze 
avonden erg waardevol omdat het voor mij het geloof en alles wat 
daarmee samenhangend meer verdieping geven. Eens per maand 
komen we samen bij Gerkje van der Wal in Wolvega. Voor haar 
heel fijn omdat ze dan niet de deur uit hoeft en voor ons geen 
moeite. Koffie en thee staan altijd klaar! Er is nog wat ruimte in 
de groep om eens vrijblijvend een avond aanwezig te zijn! 



 

 

  

 

 
 
DONDERDAGMORGEN……..Koffietijd ! 
 
Gezelligheid kent geen tijd.  Zo luidt een bekend spreekwoord. 
Daar zit wel wat in, maar helemaal gaat het toch niet op.  We 
hebben tenslotte nog zoveel andere dingen te doen.  
 
Het gezamenlijke koffiedrinken betekent ook elkaar ontmoeten.                                                  
Het wordt gehouden, in het Kerkelijk centrum in Oldeholtpade 
iedere donderdagmorgen van 10 tot 12 uur.  
Er zit geen verplichting aan en de koffie is gratis.  
Maar.. wat vooral waardevol is, is de ontmoeting met je 
medemensen in een informele situatie.  
 
Gezellig bijpraten, voor sommigen geldt dan dat je je minder 
alleen kunt voelen. Er ontstaan de mooiste gesprekken.   
 
Kom eens kijken en lekker koffiedrinken, schuif gewoon gezellig 
aan.  De sfeer is zodanig dat iedereen zich daar welkom voelt en 
waar je gezellig kan bijpraten in een open en laagdrempelige 
sfeer. WELKOM DUS !! 
 
 



 

 

  

 
Postzegels, ansicht- en geboortekaarten 
 
U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor  
het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde 
Zendingsbond).  
Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel 
zorg, kennis en aandacht.  
Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in 
Nederland en nationale en internationale beurzen.  
 
De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op 
beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. 
 
NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een 
afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. 
Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding.  
(Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop 
verzonden worden, zijn oud papier.  
 
Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton 
Pieck, Voor het Kind, Removos, Marjolein Bastin en Stichting 
Kinderpostzegels. 
 
Dit kan ingeleverd worden bij 
 

Tieneke Bosman  Meintje Hoekstra 
Hofsteestraat 10     Hoofdweg 82 
Oldeholtpade      Oldeholtpade  

http://www.gzb.nl/#_blank
http://www.gzb.nl/#_blank

