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Bericht van de kerkenraad 
 
Veilige kerk en de vertrouwenspersoon 
 
Als gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. 
Binnen die gemeenschap moet ieder zich veilig kunnen voelen. Dit 
betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met 
grensoverschrijdend gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel 
professionals als vrijwilligers. 
Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij 
voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan ook 
belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit kan 
voorkomen en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken 
kunnen krijgen. 
 
Grensoverschrijdend gedrag 
Grensoverschrijdend gedrag kan verschillende vormen aannemen: 
pesten (bijvoorbeeld buitensluiten of vernederen); intimidatie 
(bijvoorbeeld schelden of bedreigen); seksuele intimidatie 
(bijvoorbeeld ongewenste aanrakingen of opmerkingen, aanranding 
of verkrachting). 
 
Vertrouwenspersoon 
Onze gemeente Ter Holten wil er voor zorgen dat er een plek is 
waar gemeenteleden met dergelijke klachten terecht kunnen. 
Binnen de classis Fryslân is daarom een poule van 
vertrouwenspersonen beschikbaar, waar een beroep op kan worden 
gedaan. Zij bieden een eerste opvang als je in een situatie komt 
die niet veilig voelt. 
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, denkt mee bij 
eventuele vervolg stappen en kan ondersteuning bieden hierbij. De 
vertrouwenspersoon is neutraal en is verplicht tot geheimhouding.  
In het contact met de vertrouwenspersoon behoud je zelf de regie 
over wat er gebeurt. 



 

 

  

De vertrouwenspersoon functioneert ook onafhankelijk van de 
kerkenraad. 
 
Alle door de classis Fryslân aangewezen vertrouwenspersonen zijn 
vrijwilligers en hebben de opleiding tot vertrouwenspersoon 
gevolgd.  
Zij zijn op de hoogte van het protocol dat geldt binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland.  
Een lijst met vertrouwenspersonen is te vinden via onderstaande 
link op de website van de Classis Fryslân: 
https://www.classisfryslan.nl  
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Vrijwilligersavond  
Op vrijdag 11 april werden een kleine veertig vrijwilligers van Ter 
Holten in het MFC de Nije Stienze in het zonnetje gezet, als blijk 
van waardering voor hun inzet voor onze kerkelijke gemeente.  
Na de koffie/ thee met gebak en het woord van welkom kreeg 
verteller Johan Veenstra het woord.  
Hij begon, op verzoek, met twee serieuze verhalen en las een paar 
gedichten voor.  
 
Daarna werd de vrijwilliger van het 
jaar bekend gemaakt. Dit jaar is 
gekozen voor Geert en Jollie Kroes 
voor hun jarenlange trouwe inzet 
als onder andere 
ouderling/kerkrentmeester, 
beheerder van de begraafplaats 
van Nijeholtpade, het ontvangen 
van de gasten van Tsjerkepaad, het 
schoonmaken en het kosterschap 
de kerk van Nijeholtpade en het 
rondbrengen van de Klokkentoren. 
Helaas konden ze niet aanwezig 
zijn. De bokaal en de bon zijn hen 
de dag erna thuisbezorgd.  
 
Na de eerste pauze heeft Johan 
Veen nog drie “fleurige” verhalen 
verteld.  
De aanwezigen luisterden geboeid naar hem en hebben geleerd 
wat “zo tessel as in geite” betekend.  
Onder het genot van een hapje en een drankje is er nog een tijdje 
gezellig nagepraat.  
 
Voor meer foto’s kunt u de website raadplegen, www.terholten.nl 

http://www.terholten.nl/


 

 

  

 

Palm Pasen en basisschool De Striepe Oldeholtpade 
 
Op 9 en 11 april ontvingen wij als Kerkelijke gemeente Ter Holten 
de kinderen van de basisschool De Striepe uit Oldeholtpade in ons 
Kerkelijk Centrum. We hebben met de kinderen Palm Pasen 
stokken gemaakt. Nadat de Palm Pasen stokken zijn gemaakt werd 
in de Kerk het verhaal van Pasen vertelt en we hebben hiervoor het 
verhaal uit Bijbel Basics: “Veredelde kindernevendienst” gebruikt.  
Om het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus te 
herdenken, is het een traditie om rond palmzondag een Palm 
Pasenstok te maken. Alle onderdelen van de Palm Pasenstok 
hebben een betekenis. Door het stap voor stap opbouwen van de 
Palm Pasenstok kun je het christelijke paasverhaal beleven.  
 
Om dit samen met de kinderen te vieren hadden veel mensen al 
toegezegd om mee te helpen, zoals de kosters, de leden van de 
koffiegroep, leiding kindernevendienst, een verteller, de predikant 
Ds. v.d. Dool en de onderwijzers van de school.  
Als Kerkenraad waren we verheugd om dit met de kinderen van De 
Striepe te mogen vieren.  
Aangezien de basisschool in Nijeholtpade haar Pasen activiteiten al 
rond hadden, zijn met hen afspraken gemaakt om dit ook volgend 
jaar bij hen te vieren.  
Deze activiteit werd door de Kerkenraad middels onze diaconie 
mogelijk gemaakt. 
 

 

 



 

 

  

 

Welkom nieuwe inwoners 
 

De kerkenraad heeft het idee 
opgevat om nieuwe inwoners 
welkom te heten. We willen dit 
doen met een klein gebaar door 
het geven van een memoblokje en 
een pen (zie voorbeelden). 
Wanneer u iemand weet die hier 
als nieuw ingezetene heeft 
gevestigd, geeft het dan even door 
aan één van de leden van de 
kerkenraad. Hij of zij zorgt er dan 
voor dat de nieuw ingezetene dit 
presentje kan ontvangen 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

  

Werkgroepen renovatie Kerk Oldeholtpade 
 
De Kerkenraad Ter Holten heeft besloten, na de gemeente te 
hebben gehoord, om de Kerk van Oldeholtpade intern te gaan 
renoveren met als doel het gehele gebouw klaar te maken voor de 
toekomst. 
 
Doel van de renovatie 
We werken als kerkenraad aan een project dat heet : toekomst 
gericht gemeente zijn.  
We willen graag ruimte en mogelijkheden bieden voor hen die een 
andere beleving hebben bij het “kerk zijn”. We willen de kerk 
geschikt maken voor grotere activiteiten zoals bijzondere diensten 
met muziek, optreden van koren of orkesten en mogelijkheden 
voor toneeluitvoeringen in de grote kerkzaal. Maar ook voor 
bijeenkomsten in kleinere kring. Voor een stukje rust en bezinning. 
Dit vraagt van de kerkenraad om er voor te zorgen dat er meer 
verscheidenheid in aanbod aan activiteiten komt. 
 
Onze wens is: De toegang tot de kerk laagdrempelig houden, door 
een verscheidenheid in aanbod te kunnen bieden, zodat het 
gebouw een permanente  plaats in de gemeenschap inneemt. 
Inmiddels zijn twee werkgroepen gestart, namelijk een werkgroep 
“Sfeer en Inrichting” en een werkgroep “Beeld, Licht en Geluid”.  
Zoals het zich nu laat aanzien kan een gegunde aannemer in 
oktober 2025 beginnen met de renovatie van de Kerk. De 
werkgroepen gebruiken nu de tijd tot oktober om te komen tot 
inzichten die van belang zijn voor de aannemer om rekening te 
houden met de voorstellen van beide werkgroepen. 
Gedurende de renovatie zal voortdurend afstemming zijn over de 
toepasbaarheid van de voorstellen alsmede de kosten die hiermee 
zijn gemoeid. 
 



 

 

  

De beide werkgroepen gaan een advies met een begroting via de 
Kerkrentmeesters geven aan de Kerkenraad.  
 
 
 

 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
Nieuws vanuit de beroepingscommissie. 
 
We willen u graag informeren over de huidige stand van zaken 
binnen het beroepingsproces. 
 
De vacaturetekst is inmiddels afgerond en goedgekeurd door de 
kerkenraad. Deze is geplaatst op onze website www.terholten.nl 
en gedeeld via de officiële kanalen. Hiermee is het 
beroepingsproces nu in een nieuwe fase beland. 
 
In de komende periode zullen wij de ontvangen reacties en 
aanbevelingen zorgvuldig bestuderen. Daarbij maken we gebruik 
van de handvatten en methodes die we tijdens onze training 
hebben meegekregen, om zo elke kandidaat eerlijk en zorgvuldig 
te kunnen beoordelen. 
 
Naast  het publiceren van de vacature hebben wij vanuit het 
Mobiliteitsbureau een eerste advieslijst ontvangen met namen van 
predikanten. Deze lijst hebben wij als commissie zorgvuldig 
doorgenomen. Daarbij is gebleken dat een groot deel van de 
voorgestelde predikanten afkomstig is uit een andere kerkelijke 
richting dan die van onze gemeente. Om deze reden hebben wij bij 
het Mobiliteitsbureau een tweede advieslijst opgevraagd, in de 
hoop op een betere aansluiting bij het profiel van onze gemeente.  
 

http://www.terholten.nl/


 

 

  

Wij blijven ons inzetten om, met wijsheid en gebed, de juiste 
stappen te zetten in dit proces. Zodra er nieuwe ontwikkelingen 
zijn, houden we u uiteraard op de hoogte. 
 
Via de nieuwsbrief proberen wij u/jou zoveel mogelijk op de 
hoogte te houden van dit proces. Niet alles kunnen wij aan u 
openbaar maken. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact 
opnemen met Andries Hornstra. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Uw beroepingscommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Ter Holten   
 

zondag 22-6-2025 Oldeholtpade 9:30 uur dhr. J. Knol 

zondag  29-6-2025 Nijeholtpade, 
tent Hoofdweg 
311 

10:30 
uur 

NVT 

zondag  6-7-2025 Oldeholtpade 9:30 uur dhr. J. Knol 

zondag  13-7-2025 Nijeholtpade 9:30 uur   

zondag  20-7-2025 Oldeholtpade 9:30 uur ds. G. vd Dool 

zondag 27-7-2025 Nijeholtpade 9:30 uur dhr. P. van Engen 

zondag  3-8-2025 Oldeholtpade 9:30 uur ds. G. vd Dool 

zondag  10-8-2025 Nijeholtpade 9:30 uur 
ds. F. 
Westermann 

zondag  17-8-2025 Oldeholtpade 9:30 uur 
ds. F. 
Westermann 

zondag  24-8-2025 Nijeholtpade 9:30 uur ds. G. vd Dool 

zondag  31-8-2025 Oldeholtpade 9:30 uur dhr. J. Knol 

zondag  7-9-2025 Nijeholtpade 9:30 uur dhr. J. Knol 

zondag  14-9-2025 Oldeholtpade 9:30 uur ds. G. vd Dool 

zondag  21-9-2025 Nijeholtpade 9:30 uur 
ds. F. 
Westermann 

zondag  28-9-2025 Oldeholtpade 9:30 uur ds. G. vd Dool 

zondag  5-10-2025 Nijeholtpade 
10:00 
uur ds. G. de Haan 

zondag  12-10-2025 Oldeholtpade 
10:00 
uur dhr. J. Knol 

zondag  19-10-2025 Nijeholtpade 
10:00 
uur ds. G. vd Dool 

zondag  26-10-2025 Oldeholtpade 
10:00 
uur 

ds. F. 
Westermann 

zondag  2-11-2025 Nijeholtpade 
10:00 
uur ds. G. Venhuizen 



 

 

  

11-stedentocht kerkenraad 24 mei 
 
Op 24 mei om 10.00 uur verzamelden de leden van de kerkenraad 
met aanhang zich in de kerk in Oldeholtpade. Het was tijd voor het 
“uitje” van de kerkenraad. Deze keer was de 11-stedentocht 
uitgezet in en rond de kerk. In Leeuwarden (in de kerk) was de 
start met koffie en wat lekkers. Daarna werd iedereen er in 
groepjes op uit gestuurd om in de andere 10 steden vragen te 
beantwoorden of opdrachten te doen. Zo is er fanatiek gesjoeld, 
met balletjes in bekertjes gegooid, jenga gespeeld. Daarnaast 
werden ook de hersens gekraakt: spreekwoorden zoeken, de totale 
leeftijd van de kerkenraadsleden raden, hoeveel manieren zijn er 
om de 11-stedentocht af te leggen, plaatsnamen raden. Zo weten 
we nu dat er zomaar 30 spreekwoorden verstopt kunnen zijn in 1 
tekening.  
 
En in Workum, de stad van Jopie Huisman werd iedereen creatief 
uitgedaagd. De drie groepen mochten iets op de flipover tekenen, 
kleuren met als thema: kerk, Friesland, 11-steden. Kijk hieronder 
de bijzondere creaties! Een bijzondere Friese vlag ,een skûtsje van 
Ter Holten, mooie kerken. Wat een creativiteit in de onze 
kerkenraad.  

 



 

 

  

Na deze 11-stedentocht was het tijd voor een afsluitende lunch. De 
tafels waren gedekt in de kerk en daar hebben we lekker en 
gezellig met elkaar gegeten. En tenslotte de spannende uitslag, 
wie heeft er gewonnen? De strijd en inzet was enorm, dus het was 
spannend.  
Er was een duidelijke winnaar. De prijs van eeuwige roem en een 
eervolle vermelding in de Klokkentoren en de Zondagsbrief gaat 
naar:  

Heleen Booij 
Jetske van Beem 

Hans van der Hout 
Andries Hornstra 

Van harte gefeliciteerd! 
 
Een Friese groet van de feestcommissie, Meintje en Froukje 
 

 
 



 

 

  

VAN DE PREDIKANT 
 
Nu al weer ruim een jaar mag ik als waarnemend predikant in uw 

en jullie midden zijn. Gaandeweg raakte ik 
vertrouwd met de dorpen die de Protestantse 
Gemeente Ter Holten omvat. 
De beroepingscommissie is op zoek naar een 
nieuwe predikant. Tegenwoordig is het niet 
meer zo gemakkelijk een voorganger te 
vinden, die bovendien goed moet passen bij 
het karakter van de gemeente. Dus ik hoop 
nog wel even onder u te zijn. 
Ik ben aangesteld om twee dagen per week 

voor de gemeente te werken. Omdat ik intussen een aanzienlijk 
deel van de gemeente heb leren kennen, zal in het nieuwe seizoen 
het accent wat meer gaan liggen op voorgaan in kerkdiensten. 
Verder zal ik weer leiding geven aan gesprekavonden rond teksten 
uit de Bijbel en is het mijn voornemen enkele malen een film te 
vertonen waarin levensvragen op een indringende manier aan de 
orde komen, met daarbij de mogelijkheid van ontmoeting en 
gesprek. De avond met de film over Sophie Scholl was 
veelbelovend en leverde talrijke positieve reacties op. 
 
Belijdenis In de Pinksterdienst deed één van onze doopleden, 
Renée Rijpma-Jansen, na een reeks catechetische gesprekken 
belijdenis van haar geloof. Vroeger was het min of meer 
vanzelfsprekend dat je na jaren catechisatie zo’n stap zette. 
Tegenwoordig is dat niet meer zo. Dat heeft iets goeds. Belijdenis 
moet je doen op basis van een bewuste geloofskeuze. Maar het zou 
wel goed wezen als leden, die bewust met hun geloof bezig zijn en 
zich betrokken tonen bij het leven van de gemeente, eens zouden 
nadenken om ook die stap te zetten. De kinderdoop is nooit 
bedoeld geweest om op zichzelf te staan en komt pas tot zijn 
bestemming als die bewust wordt beaamd in het midden van de 



 

 

  

gemeente. En als je meeleeft en nog niet gedoopt bent, zou het 
niet waardevol wezen die stap naar belijdenis en doop te zetten? 
Graag wil ik het komende seizoen de mogelijkheid bieden voor 
zo’n ‘inhaaltraject’. Als u/jij zich aangesproken voelt of er vragen 
bij hebt, laat het me weten! 
 
Uit het kringwerk In het afgelopen seizoen kwam een mooie groep 
met deelnemers ook uit wijdere kring samen rondom de Bergrede 
(Mattheüs 5-7), waarin Jezus onderwijs geeft over geloof en leven. 
Als handleiding hadden we een mooi boekje van ds W R van der 
Zee, ‘Uit de Bergrede’. Daaruit citeer ik een mooie passage: 
Jezus wil ons weer laten voelen dat we mens zijn. MENS!  
Met ogen die niet alleen kunnen zien (beangstigende of 
begerenswaardige dingen zien - ergens tegenop zien of op iemand 
neerzien), maar die kunnen aan-kijken.  
Met oren die niet alleen kunnen horen (leugens of geklets, slecht 
nieuws of dom lawaai), maar die kunnen luisteren. 
Met een mond die niet alleen kan praten (negatieve dingen 
zeggen, lege woorden, holle frasen), maar die kan aan-spreken. 
Met een verstand dat niet alleen begrijpt (het leven in je zak 
stoppen), maar dat kan verstaan. 
Met een hart dat niet alleen kan kloppen (kloppen van angst of 
van trots), maar dat bewogen kan zijn. Met handen die niet alleen 
kunnen grijpen en vastpakken (dit is van mij!), maar die zich 
kunnen openen om te geven, om te strelen. 
Met voeten die niet alleen kunnen lopen (hard hollen naar je 
doel), maar die je naar iemand toe kunnen brengen. 
Dat weer weten is: gerechtigheid bedrijven, in je element zijn, 
leven naar je bedoeling. 
En daartoe worden we bevrijd! 
 
Startzondag Op 14 september openen we het nieuwe seizoen met 
een STARTZONDAG. Ook nu weer willen we na een inspirerende 
kerkdienst een mooi programma samenstellen, waarbij iedereen 



 

 

  

zich welkom mag weten en voelen. Daarbij zal samen eten weer 
een prachtig afsluitend hoogtepunt zijn! 
Als je wilt meedenken over de invulling of op welke manier dan 
ook wilt bijdragen aan deze dag, laat het me weten! 
 
Tot slot Ik wens u en jou een mooie zomertijd! 
Met een hartelijke groet,  
ds Gerrit van den Dool 
g.vandendool@terholten.nl 
tel. 06 20369072 
 
Genieten  
 
‘Geniet veel’ zeggen we, als we iemand gedag zeggen die met 
vakantie gaat. 
Genieten is een van de grote woorden van deze tijd. 
Het staat hoog genoteerd op de lijst van belangrijkste waarden in 
het leven.  
We zien het als een recht. 
Mensen verleggen steeds verdere grenzen om nog meer te kunnen 
genieten: landsgrenzen, financiële grenzen, morele grenzen. 
 
Genieten gaat trouwens niet vanzelf en is niet vanzelfsprekend. 
Er kan heel wat in de weg staan om te kunnen genieten: slechte 
gezondheid, zorgen, verlies, het gemis van een geliefde. 
 
Genieten is een vorm van levenskunst. 
Deze heeft oude papieren. 
De Prediker roept er in het naar hem genoemde Bijbelboek 
herhaald toe op. 
Hij doet dat in het besef dat maar weinig in het leven zeker is.  
Je kunt er zomaar niet meer wezen. 
En in het leven gaat het menselijkerwijs gesproken lang niet altijd 
eerlijk toe. 



 

 

  

Genieten is geen recht maar een voorrecht. 
Daarom is het zaak het goede dat op je weg komt te waarderen en 
daarvan te genieten.  
Zie het als een geschenk van God. 
 
In de Bijbelse levensbenadering zijn we bestemd voor de vreugde. 
Volgens de nu al weer bijna vergeten theoloog Arnold A. van Ruler 
worden we er zelfs toe opgeroepen: ‘Sta op tot de vreugde’, luidt 
de titel van één van zijn boeken. 
Er zijn mensen die zich hierover verbazen, omdat ze menen dat 
geloven en genieten geen vrienden van elkaar zijn.  
Nog altijd leeft bij velen de beeldvorming van christendom als een 
vreugdeloos veel moeten en weinig mogen. 
In haar nu al weer enkele jaren geleden verschenen roman ‘Hoor 
naar mijn stem’ beschrijft Franka Treur, net als in haar ook 
verfilmde debuut ‘Een dorsvloer vol confetti’, de Zeeuwse 
bevindelijk-gereformeerde wereld waarin zij opgroeide. Jong wees 
geworden, werd zij opgevoed door haar grootvader en diens 
ongetrouwde zusters tante Ma en tante Sjaan. Anders dan vroeger 
Jan Wolkers en Maarten ’t Hart, die zich fel afzetten tegen hun 
gelovige achtergrond, schrijft Franka Treur buitengewoon begrip- 
en liefdevol over de wereld van haar jeugd. Het leven is daarin 
doortrokken van een diepe levensernst. Daarbij is zeker ruimte 
voor genieten, maar die ruimte wordt wel zeer begrensd door een 
voor de meeste lezers benauwende denkwereld. Deze is getekend 
door een alles overheersend zondebesef. Juist daarin moet je als 
mens je positie van verlorenheid tegenover God ontdekken. Alleen 
vanuit dit zelfinzicht is misschien redding mogelijk - als het je 
gegeven wordt. 
Ook al wordt zo’n vorm van protestantisme gemakkelijk weggezet 
als ‘zwarte-kousenfolklore’, het is toch wel opmerkelijk dat 
boeken als van Franka Treur en eerder ook van Jan Siebelink 
(‘knielen op een bed violen’) door zoveel mensen gelezen worden. 
 



 

 

  

Deze levensbenadering heeft niettemin ook heel waardevolle 
kanten waar we vandaag misschien wel eens te gemakkelijk aan 
voorbij leven. 
Ik doel op het besef dat er Iemand is die het laatste woord over 
ons leven heeft.   
Het maakt verschil hoe je leeft. Waarom zeg je iets of juist niets, 
waarom doe je wat je doet of laat je iets na, wat je had moeten 
doen?  
Wat of wie eer je ermee? Wat of wie heb je ermee lief - die ander, 
jezelf, je Schepper?  
Vragen die heel zinnig zijn om ook in de zomertijd bij stil te staan, 
als je leven een tijdje een rustiger ritme heeft gekregen. 
De wijze lessen van Prediker kunnen daarbij goede diensten 
bewijzen. 
Geniet, zegt hij, maar bedenk in alles dat God je om 
verantwoording zal vragen.  
Hij zegt dat niet om alsnog de vreugde te bederven.  
Maar om ons aan te sporen oog te hebben voor het mooie, voor al 
die mogelijkheden en kansen ons geboden en die niet te laten 
liggen als onuitgepakte cadeaus.  
 
Het leven is ons gegeven en de mensen om ons heen zijn ons 
gegeven. 
En het grote gebod van de Liefde is ons geschonken om daar recht 
aan te doen. 
Meer dan ooit hebben we dat besef nodig, temidden van alles wat 
ons leven zo vol kan proppen, in een samenleving vol ego’s met 
allemaal hun eigen koninkrijkjes. 
 
Jezus zei ooit: wie zijn leven wil winnen zal het verliezen, maar 
wie het verliest, die zal het vinden. 
Een mooie illustratie daarvan vond ik in het volgende verhaaltje. 
Ik denk dat het voor iedereen op vele manieren toepasbaar is. 
 



 

 

  

Op de vooravond van haar huwelijk stond een jonge vrouw bij haar 
moeder en keek naar de zon die over het strand onderging in volle 
zee.  
“Moeder, wat moet ik doen om ook na vele jaren nog zo gelukkig 
te zijn als ik me nu voel met mijn lief?”, vroeg ze. 
De moeder zweeg en dacht even na.  
Toen bukte zij zich en vulde elke hand met zand.  
Zo kwam zij bij haar dochter staan.  
Zonder verder iets te zeggen, knelde zij de vingers van één hand 
steeds sterker om het zand.  
Het zand glipte eruit.  
Hoe krampachtiger zij haar hand balde, hoe sneller het zand eruit 
gleed. 
Toen zij haar hand opende, kleefden nog slechts enkele vochtige 
korrels aan haar handpalm.  
Haar andere hand had de moeder opengehouden als een kleine 
schaal. 
Daar bleven de zandkorrels liggen.  
Ze schitterden steeds heerlijker in het licht van de late zon. 
“Dit is mijn antwoord”, zei de moeder zacht … 
 
     ds. Gerrit van den Dool 

 
  



 

 

  

 
In memoriam Johannes – Hans – de Jong 

 

 
 

 * Oldeholtpade 21 maart 1940    † Wolvega 20 maart 2025  
 
Op 20 maart, een dag voor zijn 85e verjaardag, overleed Hans de 
Jong. Hans groeide op als derde in een goed, warm gezin met vier 
kinderen. Het ouderlijk huis stond aan de Hoofdweg in 
Oldeholtpade, nummer 133, waar zijn moeder een postkantoor 
bestierde en van waaruit zijn vader de post bezorgde. Uiteindelijk, 
na jaren van wonen en werken in Steenwijk, kwam hij daar in 1979 
weer te wonen, met zijn vrouw Gé, die hem ruim een jaar geleden 
ontviel. Ze waren 61 jaar getrouwd geweest en hadden twee zoons 
gekregen. Hans was automonteur en werd uiteindelijk hoofd 
technische dienst bij Cewesto, de latere NoordWestgroep. Zowel 
op zijn werk als in het sociale leven toonde hij grote 
betrokkenheid, die hij bij anderen ook verwachtte. Bij voetbalclub 



 

 

  

de d’Olde Veste, waar hij ook elftalleider was, bewaren velen nog 
goede herinneringen aan hem. Ook in de kerk toonde hij veel 
inzet, als diaken en in andere taken. Hans was een groot 
natuurliefhebber en een fervent jager. Hij kende de namen van 
talrijke vogels. Kleindochter Kelly vertelde in de afscheidsdienst 
met veel liefde hoe hij haar inwijdde in de geheimen van wat er 
allemaal leeft in bos en land. Ook de andere kleinkinderen 
bewaren vele kostbare herinneringen aan Hans en Gé. Evenals zijn 
vrouw was Hans de laatste jaren van zijn leven opgenomen in 
Lindestede, waar hij, zo haalde zoon Johan in zijn dankwoord naar 
voren, liefdevol werd verzorgd en zich op zijn afdeling nog zeer 
actief betrokken toonde. In zijn woorden van herinnering 
memoreerde oudste broer Eise dat Hans ter wereld kwam na 
broertje Johan dat in zijn eerste levensjaar al was overleden en 
dat er later nog een kind zonder levenskansen was geboren. Dat 
gaf veel verdriet, waarover niet werd gesproken. Bij het afscheid 
in de kerk - de kerk waar hij was gedoopt en belijdenis heeft 
afgelegd - lazen we Psalm 8, met daarin de woorden ‘Wat is de 
sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem 
omziet?’ In het vertrouwen dat niets ons van Gods liefde kan 
scheiden (Romeinen 8) mogen we geloven dat God ook in de dood 
omziet naar ons, en dat Hij ook naar Hans heeft omgezien. Ons 
meeleven gaat uit naar de familie en naar allen die rouwen om 
Hans de Jong. Moge zijn gedachtenis gezegend meegaan met allen 
die hem hebben gekend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

In memoriam Hendrik Machiel Vermeulen 
Henk 

 

 
 

* Coevorden 31 oktober 1941                 † Wolvega 7 mei 2025 
 
In de nacht van 6 op 7 mei overleed Henk Vermeulen. Hij woonde 
op Grote Kamp 2, met zijn vrouw Janny. Henk werd geboren en 
groeide op in Coevorden, waar zijn vader een schoenenzaak had, 
en later in Wolvega. Na zijn diensttijd in het leger kwam hij te 
werken bij de NS, eerst in Den Haag, daarna in Utrecht. Gedurende 
deze werkzame periode woonden Henk en Janny in Waddinxveen, 
waar ook hun drie kinderen werden geboren en opgroeiden. Vele 
jaren was Henk de man die de dienstregelingen en spoorboekjes 
van de NS verzorgde; daar had hij een bijzonder talent voor. 
Daarnaast was hij buitengewoon sportief. Tot zijn veertigste 
voetbalde hij, daarna scoutte hij jonge talenten voor o.a. FC 
Heerenveen. Hij had ook poëtische talenten. Talrijke 
verjaardagen, jubilea en bijzondere gebeurtenissen voorzag hij van 
een gedicht. Voor Janny, zoon Dirk, de beide dochters Ellen en 
Corina en de kleinkinderen was hij een toegewijde man en 



 

 

  

(groot)vader, gedreven, een man met een krachtige wil maar ook 
met veel creativiteit en humor. De laatste jaren verbleef Henk in 
Lindestede. Dat was een in veel opzichten moeizame, verdrietige 
periode – voor hemzelf maar ook voor Janny en de (klein)kinderen. 
Op de dag van de uitvaart zouden Janny en Henk 58 jaar getrouwd 
zijn geweest. Er is veel dankbaarheid voor zijn leven, 
dankbaarheid ook voor de liefdevolle wijze waarop hij in 
Lindestede werd verzorgd. Ook daar zal hij zeer worden gemist. 
Iedere zondag bezocht hij er de diensten. Bij de 
afscheidsbijeenkomst in het verpleeghuis lazen we uit Psalm 139: 
‘Heer, U doorgrondt en kent mij….’ Dat geldt ook voor Henk. Zijn 
gedachtenis zij tot zegen voor allen die hem hebben meegemaakt. 
Moge de Heer Janny, met de (klein)kinderen, zegenen en sterken in 
dit grote gemis.   
                                                        
 
Met een hartelijke groet, 
Ds Gerrit van den Dool 
g.vandendool@terholten.nl 
tel. 06 20369072 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Nieuws uit het Jeugdwerk 
Beste gemeenteleden, 
 
Met dankbaarheid kijken we terug op een bijzonder seizoen van 
jeugdwerk, dat we samen met het jeugdwerk van Wolvega hebben 
mogen uitvoeren. Dit was alweer het tweede seizoen van onze 
samenwerking. Onze jeugdclub Connect (12 t/m 16 jaar) is 
uitgegroeid tot een gezellige en goed bezochte jongerenavond, met 
ongeveer zeven jongeren die elke twee weken samenkomen. Deze 
avonden vinden plaats op zondag om 19:00 uur in onze jeugdruimte 
van het kerkelijk centrum. Eén keer per maand sluiten we aan bij 
het jeugdwerk van Wolvega, wat voor extra dynamiek zorgt. 
 
Daarnaast bieden we elke zondag Kindernevendienst aan voor de 
jongere jeugd. Hier kunnen de kinderen op een laagdrempelige 
manier het Bijbelverhaal uit de preek bespreken, zodat zij ook een 
actieve rol kunnen spelen in onze kerkdiensten. 
 
De bijbel vormt de kern van onze ontmoetingen met jongeren. We 
reflecteren met hen vaak op Bijbelgedeelten en brengen deze in 
verband met de actualiteit. Op deze manier proberen we de 
geloofsbeleving van onze jongeren te verdiepen en hen te helpen in 
hun eigen geloofsontwikkeling. Dit seizoen hadden de jongeren zelfs 
de kans om mee te denken over de profielschets voor onze nieuwe 
dominee. Ze gaven hun mening over wat zij belangrijk vinden in een 
toekomstige predikant. De input werd gedeeld met de 
beroepingscommissie, en een van de jongeren ging op uitnodiging 
van de commissie mee om hierover verder te praten. 
 
Naast deze inhoudelijke bijeenkomsten organiseren we ook 
verschillende leuke en leerzame activiteiten. Zo hebben we samen 
kerstknutselavond gehouden in de Rank in Wolvega, zijn we begin 
januari gaan schaatsen in de Elfstedenhal in Leeuwarden, en in 
februari deden we mee aan een regionale quiz vanuit onze 



 

 

  

jeugdruimte. Het seizoen werd sportief afgesloten met een uitje 
fierljeppen bij het Tjeukemeer. De jongeren konden helaas niet over 
water lopen, dus enkele jongeren namen een verfrissende duik! We 
sloten de dag af met een gezellige BBQ.  
 
We proberen ook buiten onze jeugdclub jongeren te betrekken bij 
geloofsverhalen. In oktober brachten Hans Visser en Anneke Kuperus 
een bezoek aan de scholen in onze dorpen, Oldeholtpade en 
Nijeholtpade, om ideeën uit te wisselen. Dit leidde tot een mooie 
samenwerking met de Striepe uit Oldeholtpade, waar we samen 
kerstfeest vierden. De school organiseerde twee kerkdiensten voor 
ouders, familie en schoolleiding in onze Stefanuskerk. Ook met 
Pasen hadden we een activiteit voor de 110 kinderen van de Striepe, 
waarbij we samen Palmpasen-stokken maakten in het kerkelijk 
centrum en het paasverhaal vertelden. Het paasfeest was een groot 
succes, dankzij de hulp van verschillende commissies, onze eigen 
jeugd, en de medewerking van dominee Gerrit van den Dool en de 
kosters. 
 
We mogen terugkijken op een dynamisch en geslaagd jeugdwerkjaar. 
Voor de toekomst hebben we de wens om onze jeugdgroepen verder 
uit te breiden, zodat we voor iedere leeftijdsgroep een passende 
plek kunnen bieden. Hoewel we veel jongeren hebben, merken we 
dat het nog aan leiding ontbreekt. Mocht je na de zomer ons willen 
ondersteunen, bijvoorbeeld bij de groepen Enjoy (4 t/m 12 jaar), 
Connect (12 t/m 16 jaar) of Discover (16 t/m 25 jaar), neem dan 
gerust contact met ons op. We zouden je steun enorm waarderen! 
 
Daarnaast zijn we altijd op zoek naar inspirerende ideeën voor 
activiteiten voor de oudere jeugd. Denk bijvoorbeeld aan een 
bezoek aan een gevangenis, het verkennen van andere 
geloofsovertuigingen, een bezoek aan een AZC, of andere 
maatschappelijk belangrijke locaties. Als je zelf een idee hebt, of 
iemand in je netwerk kent die met ons mee wil denken, horen we 



 

 

  

dat graag! We staan ook altijd open voor gesprekken als je gewoon 
wilt meedenken of nieuwe ideeën wilt delen. 
 
Namens het jeugdwerkteam willen we iedereen bedanken voor de 
betrokkenheid en support dit jaar. We hopen op een nog mooiere 
samenwerking in het komende seizoen! 
 
Hartelijke groeten, 
Jeugdwerk Team 
 
Contact: jeugdwerk@terholten.nl 
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Bloemengroeten namens de gemeente gingen naar: 
 
 

 

 
 
02 maart  Oldeholtpade Fam. Reijm 
09 maart  Nijeholtpade  Diane Ponne 
16 maart  Oldeholtpade Antje v. Gunst 
23 maart  Nijeholtpade  Irene Talsma 
30 maart  Oldeholtpade Hanna Hansons 
 
06 april  Nijeholtpade  Martje de Boer 
13 april  Oldeholtpade Jeanette Zwanenburg 
20 april  Nijeholtpade  Fam. Hamelink 
27 april  Oldeholtpade Froukje Poelman 
 
04 mei  Nijeholtpade  Els Boonemmer 
11 mei  Oldeholtpade Annamarie Roelofsen 
18 mei  Nijeholtpade  Eke de Boer 
25 mei  Oldeholtpade Dhr.  J. van Etten   
 



 

 

  

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en 
wijkkas. Op de volgende zondagen zijn er daarnaast ook collectes 
bij de uitgang. 
 

Datum Collecte uitgang 

zondag  
22 juni  Binnenlands diaconaat. Geef vluchtelingen een huis 

zondag  
6 juli  Werelddiaconaat. Moldavië 

zondag 10 
augustus  Zomerzending. Cuba 

zondag 7 
september  Jonge generaties. Geloven met jongeren 

zondag 21 
september  Werelddiaconaat. Libanon 

zondag 5 
oktober  Werelddiaconaat. Israël 

Zondag 19 
oktober 

Werelddiaconaat. Bangladesh 
 

 
 
 
De opbrengst van de Avondmaalscollectes zijn dit jaar bestemd 
voor camping Polemonium van Appie Wijma.  
 
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen. 
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 
 
 
 
 
 



 

 

  

Opbrengst collectes gemeente Ter Holten 
 
02 maart  Oldeholtpade €  48,00    
09 maart   Nijeholtpade  €  73,00 
16 maart  Oldeholtpade €  46,00 
23 maart  Nijeholtpade  €  85,00  

(Opbrengst voor Spieren voor spieren)  
30 maart  Oldeholtpade €  38,50  
06 april  Nijeholtpade  €  55,01   
13 april  Oldeholtpade €  57,83  
17 april Oldeholtpade € 177,00  

(Heilig Avondmaal: Camping Polemonium)  
20 april  Nijeholtpade  €  82,05  
27 april  Oldeholtpade €  31,80 
04 mei  Nijeholtpade  €  48,40  
11 mei  Oldeholtpade € 115,40  
18 mei  Nijeholtpade  €   53,00  
25 mei  Oldeholtpade €  54,20  
    
 
Opbrengst deurcollectes: 
  
02 maart Oldeholtpade €  58,67  

Voorjaarszending: Egypte, bestrijding huiselijk geweld 
16 maart Oldeholtpade €  53,90  

Missionair werk: Kliederkerk   
06 april Nijeholtpade  €  62,06 

Zending Golfstaten, de kracht van Bijbelverhalen   
20 april Nijeholtpade  € 121,15  

Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne  
04 mei Nijeholtpade  €  67,25  

Kerk in Actie: Noodhulp Soedan 
18 mei Nijeholtpade  €   60,28 

Missionair werk, de kerk op social media 



 

 

  

 
 

De 4klank. 
Even wat over de oorsprong van deze naam ‘de 4klank’. Het klinkt 
als…… inderdaad! Als 4-stemmig zingen door de gemeenteleden van 
Ter Holten uit de vier dorpen Olde- en Nijeholtpade en Ter Idzard 
en Oldeholtwolde.  
Nu is daar in de loop van de tijd wel wat verandering in gekomen. 
Er zijn wat leden gestopt (vnl. in Corona tijd) maar gelukkig ook 
weer bij gekomen. Zodat we in volle bezetting met 14 a 15 
gemeenteleden 3-stemmig kunnen zingen. Maar we willen graag 
een nóg sterker en groter koor.  
Wanneer zingen we? In samenspraak met dirigent Inge Joldersma 
en predikant zoeken we 3 keer per jaar een kerkdienst uit waarin 
we graag mee willen werken.  Daarvoor oefenen we 6 a 7 keer op 
maandagavond van 19.30 tot 21.30 in het Kerkelijk Centrum.  Onze 
dirigent zoekt voor elke gelegenheid de passende muziek. We 
zingen voornamelijk liederen uit het Liedboek of Taizé-liederen. 
Onze laatste bijdrage was op Goede Vrijdag, waarin we korte 
liederen passend bij de dienst in samenzang met de gemeente 
zongen.  
Aan alle lezers van de Klokkentoren stellen we de vraag: Wanneer 
u iemand weet, die misschien geen kerkganger is, maar die wel 
graag zingt en ook wel eens in een kerkdienst mee zou willen 
doen? Of misschien vindt u het toch leuk om zelf mee te zingen? 
Neemt u dan contact op met Rinkje Smitstra 
rinkjesmitstra@gmail.com. Zodat u bijgepraat kunt worden en u de 
evt. oefendata doorgegeven krijgt.  
We hopen in het najaar weer bij elkaar te komen en we zien u dan 
graag.      Rinkje 

mailto:rinkjesmitstra@gmail.com


 

 

  

DONDERDAGMORGEN……..Koffietijd ! 
 
Gezelligheid kent geen tijd.  Zo luidt een bekend spreekwoord. 
Daar zit wel wat in, maar helemaal gaat het toch niet op.  We 
hebben tenslotte nog zoveel andere dingen te doen.  
 
Het gezamenlijke koffiedrinken betekent ook elkaar ontmoeten.                                                  
Het wordt gehouden, in het Kerkelijk centrum in Oldeholtpade 
iedere donderdagmorgen van 10 tot 12 uur.  
Er zit geen verplichting aan en de koffie is gratis.  
Maar.. wat vooral waardevol is, is de ontmoeting met je 
medemensen in een informele situatie.  
 
Gezellig bijpraten, voor sommigen geldt dan dat je je minder 
alleen kunt voelen. Er ontstaan de mooiste gesprekken.   
 
Kom eens kijken en lekker koffiedrinken, schuif gewoon gezellig 
aan.  De sfeer is zodanig dat iedereen zich daar welkom voelt en 
waar je gezellig kan bijpraten in een open en laagdrempelige 
sfeer. WELKOM DUS !! 

 

 
 
 
 
 



 

 

  

Bijbelkring 

 
Het winterseizoen is helaas alweer afgelopen.  
We hopen vanaf september weer eens per maand bij elkaar te 
komen. Meestal komen we dan zo’n 6 keer bij elkaar per seizoen. 
Deze winter was ons eerste seizoen bij Gerkje van der Wal thuis. 
We hebben naar aanleiding van het boekje van Max Lucado 
(psalmen) zinvolle avonden met elkaar gehad.  
 
Ben je nieuwsgierig geworden? Je bent altijd welkom om een keer 
te komen kijken.  
Het maakt niet uit hoe groot je Bijbelkennis is. We komen samen 
bij Gerkje van de Wal en we beginnen om 20.00 uur.  
Nogmaals van harte welkom.  
 

 


