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organiste: Madelon Kok 

lector: Auke Mennega  
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Orgelspel 

 

Lied vóór de dienst: Lied 801: 1,3,4,5 

 

1 Door de nacht van strijd en zorgen 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

vol verlangen naar de morgen, 

waar de hemel hen verhoort. 

 

3 Door de nacht leidt ons ten leven 

licht dat weerlicht overal, 

dat ons blinkend zal omgeven, 

als ons God ontvangen zal. 

 
4 In ons hart is dit de luister, 

dit de liefde die ons leidt 

op de kruistocht door het duister 

naar de lichte eeuwigheid. 

 

5 Met één lied uit duizend monden 

gaan wij zingend door de nacht, 

door één Geest tesaam verbonden, 

naar de kust waar God ons wacht. 

 

Welkom en mededelingen 
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KOMEN BIJ GOD EN BIJ ELKAAR 

(VOORBEREIDING) 
 

Psalm 121: 1,2,3 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 

1. Mijn ogen kijken naar omhoog. Ik zie de bergen staan, 

daar komt mijn hulp vandaan, daar houdt de HEER mij in het oog; 

Hij maakte en bewaarde de hemel en de aarde. 

 

2. Hij laat je voeten veilig gaan. Als jij obstakels ziet: 

je helper sluimert niet. Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan 

en laat zijn steun ervaren. Hij zal zijn volk bewaren. 

 

3. De HEER zal steeds je helper zijn;  zijn schaduw, zo dichtbij, 

blijft aan je rechterzij. De zon en maan doen je geen pijn. 

De HEER zal alle dagen en in de nacht jou dragen. 

 

Moment van stil gebed 

voorg.: Onze hulp is in de NAAM van de HEER 

ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

voorg.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

ALLEN: DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 

voorg.: Die alle dingen nieuw maakt 

ALLEN:  EN DE DOOD ZAL NIET MEER ZIJN.  

voorg.: Groet 

ALLEN: AMEN 

 

Psalm 121: 4 

 

De HEER bewaart je voor het kwaad. Je ziel, je leven zal 

bewaard zijn, overal. Waar je ook komt of waar je gaat – 

voor nu en na dit leven zal Hij bescherming geven. 
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Woorden die de weg wijzen: Hoor Israël….. 

over de liefde (Nynke Dijkstra-Algra, naar 1 Corinthiërs 13) 

 
De liefde is geduldig. 

Zij geeft steeds het goede. 

Zij is niet jaloers. 

Zij loopt niet met zichzelf te koop, 

doet zich niet anders voor dan zij is. 

De liefde is echt. 

De liefde is vol respect voor de ander, 

kleineert een ander niet, spot niet, 

haalt de ander niet naar beneden 

en valt de ander niet af. 

De liefde zoekt niet haar eigen belang 

en houdt geen boekhouding bij van de fouten van een ander. 

Zij verbittert niet, zij vergeeft. 

De liefde kent geen leedvermaak, 

verheugt zich niet over de missers van een ander 

maar is blij met eerlijkheid, oprechtheid en trouw. 

Alles brengt zij onder haar dak 

en bespreekt niet in het openbaar de fouten, die een ander maakt. 

De liefde roddelt niet. 

Niemand is een hopeloos geval voor de liefde, 

de liefde blijft altijd open naar de toekomst  en kan alles dragen. 

De liefde heeft onuitputtelijke kracht. 

 

Lied 754: 1,2,3 

 

1 Liefde Gods die elk beminnen 

hemelhoog te boven gaat, 

kom in onze harten binnen 

met uw milde overdaad. 

Jezus, één en al ontferming, 

daal vanuit den hoge neer 

met uw heerlijke bescherming 

in ons bevend hart, o Heer. 
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2 God almachtig boven mate, 

die zo nederig verscheen, 

keer opeens terug en laat ons 

nooit meer, nooit meer hier alleen. 

Laat ons in de kerk U prijzen 

met uw heiligen omhoog 

tot in 's hemels paradijzen 

wij U zien van oog tot oog. 

 

3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen 

o voltooi het: maak ons rein, 

tot de wereld is gewonnen 

en in U hersteld zal zijn, 

tot wij eeuwig bij U wonen, 

schrijdende van licht tot licht, 
leggend onze gouden kronen 

zingend voor uw aangezicht. 

 

WAT GOD ONS TE ZEGGEN HEEFT 

(de Schriften gaan open) 
 

Gebed om Woord en Geest 

 

Moment met de kinderen, die naar de kindernevendienst gaan. 

Met hen zingen we: 
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Psalm 103: 8-18 

 

Liefdevol en genadig is de HEER, 

Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 

Niet eindeloos blijft Hij twisten, 

niet eeuwig duurt zijn toorn. 

Hij straft ons niet naar onze zonden, 

Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 

Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 

welft zich zijn trouwe liefde over wie Hem vrezen. 

Zo ver als het oosten is van het westen, 

zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. 

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, 

zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen. 

Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, 
Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 

De mens – zijn dagen zijn als het gras, 

hij is als een bloem die bloeit op het veld 

en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 

de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 

Maar de trouwe liefde van de HEER is over wie Hem vrezen, 

van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 

van wie zich houdt aan zijn verbond 

en naar zijn geboden leeft. 

De HEER heeft in de hemel zijn troon gevestigd, 

als koning heerst Hij over alles. 

 

Romeinen 8: 38,39 

 

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten  

noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte,  

of wat er ook maar in de schepping is,  

ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,  

die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
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God die ons heeft voorzien (mel. ‘Gelukkig is het land’) 

 

1 God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam, 

die ons ten leven riep en houdt in het bestaan. 

Hij heeft ons voorbestemd te lijken op zijn Zoon 

die mens is zoals wij en in ons midden woont. 

 

2 Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard. 

Hij heeft ten einde toe zijn geest geopenbaard. 

Als God zo voor ons is wie zal dan tegen zijn? 

Al wat ons overkomt zal hoop en zegen zijn. 

 

3 Wie zal ons scheiden ooit van God ons goed en bloed. 

Geen toekomst en geen dood bedreigt ons meer voorgoed. 

Genadig en getrouw wil Hij mijn vrede zijn. 
Geen mens die Hem weerhoudt om onze God te zijn. 

 

Openbaring 21: 1 - 6a (Herziene Statenvertaling) 

 

En ik zag:  een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,  

want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. 

En de zee was er niet meer. 

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van 

God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk 

gemaakt is. 

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:  

Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen 

Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen,  

en de dood zal er niet meer zijn;  

ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.  

Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 

En Hij Die op de troon zit, zei:  

Zie, Ik maak alle dingen nieuw.  
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En Hij zei tegen mij: Schrijf,  

want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 

En Hij zei tegen mij: Het is geschied.  

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde

 

Acclamatie: U KOMT DE LOF TOE (Lied 339a) 

 

 
 

Uitleg en verkondiging 

 

Ik zal er zijn (Opwekking lied 770; Hemelhoog lied 460) 

(solo en allen) 
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2 Een boog in de wolken als teken van trouw,  

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.  

Refrein: ‘Ik ben die Ik ben….’ 

 
3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,  

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.  

 

4 O Naam aller namen, aan U alle eer.  

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:  

geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.  

refrein: ‘Ik ben die Ik ben….’ 
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GEDACHTENIS VAN HEN DIE ONS ONTVIELEN 
 

Inleidende woorden 

 

Zingend Geloven III, 78: 1,2 (mel. ‘Wij knielen voor uw zetel 

neer’)  

 

1 Die ons in 't hart geschreven staan en onze dagen deelden, 

ons in de dood zijn voorgegaan, zij lieten ons de beelden 

van zoet en droef herinneren, van zoeken, hopen, wachten. 

Zal in de starre, koude dood hun naam nog overnachten? 

 

2 Uw droefheid is niet bodemloos: God houdt zijn handen open.  

Het brekend leven, doods en broos draagt Hij door vrees en hopen.  

Herinnert Hij zich niet hun naam als wachters op de morgen?  

Die in de nacht zijn voorgegaan zijn in Gods trouw geborgen.  

 

We noemen de namen van gemeenteleden die ons in het 

afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen.  

Vanuit onze gemeente vond de uitvaart plaats van 

 

Johannes - Hans - de Jong         (* 21 maart 1940    † 20 maart 2025) 

Hendrik Machiel - Henk - Vermeulen  

    (* 31 oktober 1941      † 7 mei 2025) 
Frederikus - Freek - Blomsma   (* 23 april 1935   † 21 augustus 2025) 

Rein Dirk - Marijn – Hornstra   (* 12 juni 2008      † 1 oktober 2025) 

 

Bij iedere naam ontsteken geliefden een licht 

 

Na iedere naam zingen we: 
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Tenslotte wordt nog een kaars aangestoken  

voor alle mensen die ons zijn ontvallen dit jaar en hier niet zijn 

genoemd.  

Hierna is er voor ieder die dat wil gelegenheid  

een licht te ontsteken ter gedachtenis van iemand die is 

overleden. 

 

Afsluitende woorden  

 

Zingen: Zingend Geloven III,78: 5 

 

5 Gedenk hen, die gestorven zijn; Gods licht zal voor hen dagen,  

Hij wist hun tranen, en de pijn is dan in Hem voldragen.  

Ja dan verkeert de droom in zien, verwachten wordt tot weten.  

Met Christus leven wij in ’t licht, met Hem naar wie wij heten. 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 
 
Alles Wordt Nieuw  I, 30 
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2 Nu ben je soms nog alleen, nu moet je soms nog huilen. 

En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.  

Refrein Stil maar, wacht maar….. 

 

4. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.  

Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan.   

Refrein Stil maar, wacht maar….. 

 

5. Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.  

Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.  

Refrein Stil maar, wacht maar….. 
 

Wegzending en zegen 
 
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie 

 
 

 

 


