
 

      PROTESTANTSE GEMEENTE TER HOLTEN                 

dienst van Schrift en Tafel 
in de Stephanuskerk te Oldeholtpade 

 

zondag 28 september 2025 
 

voorganger: ds. Gerrit van den Dool               

organist: Martijn van der Honing 
lector: Harmanna Dykstra 

 

 

Zingen: lied vóór de dienst: Lied 992: 1,2,3,4 

 

Welkom  

 

KOMEN BIJ GOD EN BIJ ELKAAR (VOORBEREIDING) 
 

Zingen: Psalm 92: 1,6 

 

We worden stil voor God 

voorg.: Onze Hulp is in de NAAM van de HEER 
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

voorg.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

ALLEN: Die niet loslaat wat zijn hand begon. 

voorg.: die recht doet aan verdrukten 

ALLEN: DIE DE HONGERIGEN BROOD GEEFT 

Voorg.: Groet 

ALLEN: AMEN 

 

Zingen: Psalm 92: 7 

 

Gebed van toenadering, om ontferming 

 

Woorden die de weg wijzen: HOOR, ISRAËL……… 

 

Zingen: glorialied, Lied 146a: 4,5 
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WAT GOD ONS TE ZEGGEN HEEFT 

(DE BIJBEL GAAT OPEN) 

 
Gebed om Woord en Geest 

 

(De kinderen gaan naar de kindernevendienst) 

 

Psalm 146 

 

Halleluja! 

   Loof de HEER, mijn ziel. 

De HEER wil ik loven zolang ik leef, 

mijn God bezingen zolang ik besta. 

   Vertrouw niet op mensen met macht, 
op een sterveling, bij wie geen redding is. 

Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, 

op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 

   Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, 

wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, 

die hemel en aarde heeft gemaakt, 

de zee en alles wat daar leeft, 

   Hij die trouw is tot in eeuwigheid, 

recht doet aan de verdrukten, 

brood geeft aan de hongerigen. 

De HEER bevrijdt de gevangenen, 

de HEER opent de ogen van blinden, 

de HEER richt de gebogenen op, 

   de HEER heeft de rechtvaardigen lief, 

de HEER beschermt de vreemdelingen, 

wezen en weduwen steunt Hij, 

maar goddelozen richt Hij te gronde. 

   De HEER is koning tot in eeuwigheid, 

je God, Sion, van geslacht op geslacht. 

   Halleluja! 

 

Lied 843: 1,2,3,4 
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Lucas 16: 19-31 

 

Er was eens een rijke man  

die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden  

en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde.  

Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis,  

overdekt met zweren.  

Hij hoopte zijn maag te vullen  

met wat er overschoot van de tafel van de rijke man;  

maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 

Op zekere dag stierf de bedelaar,  

en hij werd door de engelen weggedragen  

om aan Abrahams hart te rusten.  

Ook de rijke stierf en werd begraven.  

Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd,  

zijn ogen opsloeg,  

zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.  

Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij  

en stuur Lazarus naar me toe.  

Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen  

om mijn tong te verkoelen,  

want ik lijd pijn in deze vlammen.”  

Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel  

dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen,  

terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend;  

nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn.  

Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie,  

zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan,  

en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.”  

Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader,  

dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt,  

want ik heb nog vijf broers.  

Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik 

in dit oord van martelingen terechtkomen.”  

Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de Profeten:  

laten ze naar hen luisteren!”  
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De rijke man zei: “Nee, vader Abraham,  

maar als iemand van de doden naar hen toe komt,  

zullen ze tot inkeer komen.”  

Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, zullen 

ze zich ook niet laten overtuigen  

als er iemand uit de dood opstaat.”’ 

 

Zingen: Acclamatie ‘U komt de lof toe’ (Lied 339a) 

 

Uitleg en verkondiging  

 

We zingen als Geloofsbelijdenis Lied 344:1,2,3 

 

DE TAFEL VAN DE HEER 
 

Inzameling van de gaven  

 

De tafel wordt gereedgemaakt 

 

Gebeden, stil gebed 

 

We zingen als tafellied: Lied 377: 1,2,4 

 

Voorg.: De Heer heeft zijn tafel bereid  

voor wie in Hem geloven en Hem liefhebben.  

Als dienaars van Jezus Christus nodigen we u en jou  

om dankbaar en gelovig met de lofprijzing in te stemmen 

en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. 

 

voorg.: De HEER zij met u, de HEER zij met jou! 

ALLEN: OOK MET U ZIJ DE HEER! 

Voorg.: Laten we onze harten verheffen. 

ALLEN: WE ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 

Voorg.: Brengen we onze dank aan de HEER onze God. 

ALLEN: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
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voorg.: Goede God, wij zijn blij  

en wij danken U dat wij tot U mogen komen.  

U hebt ons lief en schenkt ons deze aarde.  

U hebt ons lief en schenkt ons uw Zoon Jezus.  

U hebt ons lief en brengt ons hier samen.  

Daarom willen we uw Naam groot maken 

en U prijzen, met engelen, mensen en machten, 

met heel uw schepping, en zingen we U toe:   

 

We zingen: (mel. Psalm 136; tekst: Dienstboek)  

 

Loof  de HEER, want HIJ is goed,   

die de mensen leven doet, 

Hem die ons op handen draagt –  

liefde die de dood verjaagt. 

 

voorg.: Wij danken U, goede God,  

om Jezus uw Messias, Zoon van U, Mensenzoon. 

Voor ons is Hij alles wat wij zullen zijn:  

in al zijn beproevingen is Hij uw woord gehoorzaam geweest 

en ons, mensen, trouw gebleven: 

Hij gaf zichzelf, tot bloedens toe, tot op een kruis,  

om ons met U te verzoenen  

en ons te bevrijden  

van de machten van kwaad en zonde, 

van dood en duisternis. 

Zo vervulde Hij alle gerechtigheid  

waarvan Wet en Profeten spreken. 

En Hij heeft ons zijn Geest gegeven  

die ons bezielt om te leven als uw kinderen 

in liefde en gerechtigheid.  

 

We zingen op  mel. van Psalm 136: 

 

Heilig, heilig, is de HEER,  

heilig HIJ, geef Hem de eer! 
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En gezegend Hij die komt  

in uw Naam, met hart en mond! 

 

voorg: In de nacht dat Hij werd overgeleverd, 

nam Hij het brood. 

Hij dankte U, brak het  

en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 

Neem en eet,  

dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. 

Doe dit om Mij te gedenken. 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker met wijn, 

Hij dankte U 

en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 

Neem deze beker en drink hier allen uit. 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 

dat voor jullie vergoten wordt tot vergeving van zonden. 

Doe dit, zo dikwijls jullie die drinken, om Mij te gedenken. 

ALLEN: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, 

ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ, 

ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ. 

MARANATHA! (= “Kom Heer!”) 

 

voorg: Geef ons allen, goede God,  

uw Geest van liefde  

en breng ons dicht bij U en bij elkaar.  

Zo bidden wij U  

met alle mensen die in U geloven en uw Zoon volgen  

en met allen die ons op die weg zijn voorgegaan:  

ALLEN: ONZE VADER….. 

 

voorg.: Wees allemaal welkom aan de tafel van de Heer! 

Alle dingen zijn nu gereed! 

 

Zingen: Lied 377: 5,6,7 

 

 

Met opmerkingen [Gv1]:  
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* We vormen een avondmaalskring 

* We groeten elkaar met de vrede van Christus. 

* Uitdelingswoorden - we delen brood en wijn 

 

We gaan weer naar onze plaatsen 

 

Zingen: Tussentijds Lied 157: 2,3,4 (melodie ‘Wilt heden nu 

treden’) 

 

2 Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 

was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 

Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 

om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 

 

3 Hoe houden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 

had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 

die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 

die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 

 

4 Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 

als graan in de aarde gestorven zijt, 

U bent ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 

van harte maak tot wederdienst ons bereid 

 

 

Dankgebed  

 

Slotlied: Lied 423: 1,2,3 

 

De wereld weer in: Wegzending en zegen  
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